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TAKDİM 


“Çekilse suyu vadinin nişanı bir zaman gitmez” 


Tarih sahnesinden çekilen devletlerin ve milletlerin izi, işareti, tesiri ve hatta ruhu öyle kolay kolay silinmez. Tarih ilmi de bunun için önemlidir zaten. 


Zira tarih, insanlığın ölümsüz romanıdır. Bu sebeple faydası sayısızdır. 

Geçmiş mirasa en iyi şekilde tarihle sahip olunur ve ondan istifade edilir. 

Tarih, âlimlerin zekâsını geliştirir, insanların basiret (gönül) gözlerini açar. 

Eskilerin ifadesiyle gençlerde din ü devlet, mülk ü millet gayretini arttırır. 

Dünyanın vefasızlığını gösterir. 

Malın mülkün faniliğine işaret eder. 

İnsanı tefekküre, düşünmeye davet eder. 

Bu sebeple tarih ilminin ideolojiden, taraflı yorumlardan uzak tutulması ve ilmi kriterlerle değerlendirilmesi gerekir. Aksi halde değil ibret ve ders çıkarmak -kılavuzu karga olanın hesabı- insanları bambaşka ve yanlış mecralara sürükler. Devletler için ise bir felaket olur. 

İşte KAYI serisi bütün bu düşüncelerle, en yakın ve en önemli tarihimiz olarak geçmişte kalan Osmanlı Devleti'ni konu edindi. 

Zira bu devlet, farklı din ve milletlere mensup çeşitli unsurlar arasında sağlam bir âhenk, sağlam bir denge sağlamıştır. 

İlme, sanata ve insanlığa asırlarca faydalı olmuştur. 

Yorulmuş, üzülmüş, kanını dökmüş, kardeşine kıymış, ölmüş 


ancak dini, insani ve vicdani ideal ve prensiplerinden asla taviz vermemiştir. 


12 Kayı X: 11. Abdülhamid Han 


Geniş insan toplulukları nezdinde sosyal adaleti tesis etmekle dünya tarihinde kudretli ve cihanşümul bir siyasi varlık göstermiştir. 
Ancak onları en çok üzecek ve gerçekten öldürecek darbe, tüm fedakârlıklarına rağmen kendi asli unsurları olan Türkler ve aya- 
* ğına diken batmasın diyerek çabaladıkları İslâm milleti tarafından dahi anlaşılmamaları, iftiraya uğramaları, yalan yanlış ifadelerle tanıtılmaları olacaktır. 
KAYI serisi ile Osmanlı tarihini sadece bir bütün olarak okurmayacaksınız, aklınıza gelebilecek her suale de cevap bulacaksınız. 


Osmanlıları her yönüyle ve gerçekleriyle tanıyacaksınız. 


İlmi kriterlerle ve objektif olarak kaleme alınan KAYI serisi, insana elinden bırakamayacağı bir okuma zevki de verecektir. Büyük şair Bâki'nin ifadesiyle; 


Minnet Hudâ'ya devlet-i dünyâ fenâ bulur 
Bâki kalur sahife-i âlemde adumuz 


Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil 


ÖNSÖZ 


Tarihçilerin umumiyetle ittifak ettikleri bir husus, en çok tahrif edilmiş, yanlış yorumlanmış, iftira ve karalamalara maruz kalmış devletin Osmanlılar olduğudur. Bu tahrif içerisinde şüphesiz aslan payını da 11. Abdülhamid Han almıştır. 


Araştırdıkça değeri anlaşılan ve her geçen gün biraz daha hayranlık duyulan 11. Abdülhamid Han, vefatının üzerinden tam bir asır geçtiği halde nesillerimize neden anlatılamadı? Belki de insanların zihnini en fazla kurcalayan suallerden biridir bu! 


Son yıllarda sıkça duyduğumuz, dillerimize pelesenk olmuş bir söz var! Necip Fazıl Kısakürek Bey'in bir teşhisidir: 

“TI. Abdülhamid Han'ı anlamak her şeyi anlamak olacaktır.” 

El-hak doğru ve tam yerinde söylenmiş bir sözdür. Fakat acı olan tarafı günümüzde bu sözle makalesine giriş yapanlar da, konferansı- na başlayanlar da maalesef II. Abdülhamid Han'ı doğru anlamaktan uzak kalmaktadır. Mevlana Hazretleri'nin: 


Sözlerim fehmin kadardır kıl nigâh 
Hasretim fehm-i sahiha ah ah 


beyti sanki bu durum için söylenmiştir. 
TI. Abdülhamid Han fevkalade problemli bir zamanda tahta çıktı. 


Saltanatının ilk yılında devlet, yönetimi elinde tutan bürokratlar tarafından 93 Harbi'ne sürüklendi. En acı felaketler yaşandı. 

Dağılmak ve yok olmak tehlikesiyle karşı karşıya kalan ülkenin dizginlerini eline aldı. Basiretli idaresiyle 30 sene içerisinde devlete kaybolan prestijini tekrar kazandırdı. 


Ülke de şu anda mevcut ne kurum varsa hepsi Abdülhamid Han döneminden kalmıştır. 


Abdülhamid Han, Osmanlı ruhunu temsil eden son padişahtır. 


14 Kayı X: II. Abdülhamid Han 


Peki, bu büyük hakan, neden hakkıyla bilinemedi ve anlaşılamadı? 


Abdülhamid Han'ın tahtan indirilmesi dünya, Müslüman ve Türk tarihi için çok mühim bir hadisedir. Adeta bir dönüm noktasıdır. 
O, son derece derin irtibatları olan bir tertiple tahtından alaşa- 
$ı edildi. Onun saltanattan uzaklaştırılmasıyla birlikte, kendisini döneminde anlayamayanlar, düşmanı olanlar ve hatta tahtından alaşağı edenler sonraki yıllarda hep baş tacı edildi. Onun yanında duranlar, onu sevenler ve ona sahip çıkanlar ise devamlı kötülendi. Böylece Türkiye'de her kesimin kendince bir kahramanı oldu. 
Fakat bu kahramanlar, nedense Abdülhamid Han ile zıt ve hasım kişilerdi. Düşmanlarının izinden gidenlerin, onu doğru bir şekilde anlaması nasıl mümkün olacaktı? İşte insanlar bu ikilemi aşmakta her zaman zorlandı. 


Dolayısıyla padişahı, saltanatı döneminde anlayamayan ve azılı düşmanlık edenlerin, neden bu hataya düştükleri suali günümüzde de hiç sorgulanmadı! “Hatadır canım” “Padişah, peygamber değil ya, elbette onun da hataları vardı”, deyip geçiştirildi. İşte bu sığ ve kısır analiz, padişah ve İslam'ın düşmanlarını hep gölgede bıraktı. 
O görünmez gölge içerisindekiler de aynı oyun ve kurgularını hep devam ettirdiler. 


Bakınız günümüzde çok çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Son dönemlerde devletimizi işgal teşebbüsünde bulunanların tertipleriyle 11. Abdülhamid Han döneminde oynanan oyunlar, tıpatıp birbirlerine benzemekteydi. 


Aslında bu çarpıcı gerçeğin üzerinde de ciddi analizler yapılmalıdır. Zira bu gerçek Abdülhamid Han'ın anlaşılamamasından ve asıl oyun kurucuların hep karanlıkta kalmasından kaynaklanmıştır. 
Artık hadiselerin, birtakım komplekslerden sıyrılarak değerlendirilmesinde zaruret vardır. 


Osmanlı Devleti'ni yok etmek isteyenler onu tahtından indirmeden emellerine nail olamayacaklarını anlamışlardı. Siyaseten yıkamadılar. Suikastlar tertip ettiler, başaramadılar. Bir tek yol kalıyordu: Onu kendi milletinin gözünden ve gönlünden düşürmek. Bunun için de iftira furyasına giriştiler. Aleyhinde kitaplar, makaleler yazdılar, 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iğrenç karikatürler çizdiler. Kızıl Sultan, zalim, hunhar, müstebid diyerek yaftaladılar. Mason cemiyetleri ile milletin içine sızdılar. 
Mevki ve paralarla kandırdıkları gençleri, padişahına düşman ettiler. 


Neticede 11. Abdülhamid Han'ın kurduğu mekteplerde yetişen gençler yabancıların iftiralarıyla zehirlendiler. Ardından yabancıların içerideki dili oldular. Padişah ve halifelerine, müstebid, baykuş, hayvan, domuz gibi en ağır ve çirkin ithamlarla saldırdılar. Başta Ermeni ve Siyonistler olmak üzere din ve devlet düşmanı bütün gayr-ı milli çetelerle ittifak ettiler. Öyle ki meşrutiyet fikri, sanki amentüleri olmuştu. Ne pahasına olursa olsun meşrutiyet idaresi gelsin, isterse din ve devlet gitsin umurlarında dahi değildi! 


11. Abdülhamid Han içerden ve dışarıdan başlatılan bu korkunç linç girişiminin sonunda saltanattan indirildi. Fakat bütün bu yazılanlar, karalamalar, iftiralar sonraki tarihçilere miras kaldı. Onlar da düşmanlıkla yazılan bu ifadeleri ana kaynak gibi kullandılar. 

İstihbarat örgütünü kurdu: “Vesveseci” dediler. 

Jurnallerle devlet düşmanlarının faaliyetlerinden haberdar oldu: “Korkak ve vehimli” dediler. 

Müslümanları bir arada tutmak maksadıyla İttihad-ı İslam davası uğrunda gece gündüz çalıştı: “Politika yapıyor.” dediler. 

Bir kısmı elinde renkli su (şerbet) görse içki içiyor derken, bir kısmı da: 


Herifin sofrada şampanyası hâlâ ayran 
Bari yirminci asırdan utan artık hayvan diyerek içki içmediği için aşağıladı. 
Buhari-i Şerif kitabı başta olmak üzere Ehl-i Sünnet eserlerini 


bastırıp, bilâ-bedel dağıttırdı: “Dünyevi hedef ve maksatlarına varmakta dini, bir vasıta olarak kullandı” dediler. 


Tıpkı Filozof Rıza Tevfik'in “Şeytan ne dediyse biz beli dedik” mısrana uygun hareket edildi. 


Neticede bu kadar karalamanın ve iftiranın odağındaki padişahı anlamak mümkün olmadı. 
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Jön-Türkleri kimler destekliyordu? İttihatçılar, Ermeni ve Yahudilerle neden işbirliği içerisinde idiler? Ünlü İngiliz casusu ve Pan-İslamizm kisvesi ardında İslam'ın ve padişahın yıkılmasında büyük rol oynayan ve kendisinden etkilenen herkesi padişaha düşman eden Afgani kimdi? Devletin asli unsurları, padişaha karşı nasıl hasım hale getirildi? Bir imparatorluğu toprağa gömenler yıllar boyu kahraman ilan edilirken Türk'ü son olarak üç kıtada ayakta tutan yüce hakanı ve Müslümanların halifesi neden “Kızıl Sultan” diye yaftalamaya devam edildi? 


İşte bütün bu suallerin cevabı verildikçe Türk'ü ve İslam'ı yok etmeye azmetmiş olanların asıl kimlikleri görülecek ve onların içerideki iyi niyetli ve gayretli maşalarının nelere hizmet ettikleri daha açık bir biçimde ortaya çıkacaktır. 


Bilerek veya bilmeyerek azılı Türk ve İslam düşmanlarının ekmegine yağ sürmek ve onların samimi, iyi niyetli, gayretli, canını bile ortaya koyacak kadar feragat ehli bir maşası olmak istemeyenler, II. 
Abdülhamid Han devrini hakiki manada anlamaya mahkümdur. 
Aksi halde bu feci akıbetten kurtulamazlar. 


“Fesad olsa esasında binanın payidar olmaz” demişlerdir. İhanet edenler de asla muradına eremezler. 


Elinizdeki KAYI X/ II. Abdülhamid Han kitabı, Padişah'ın üç kıtaya yayılan Osmanlı Devleti'ni ayakta tutmak, Müslümanları rahat ettirmek, İslam'ı yüce kılmak, Ehl-i Sünnet itikadını bozulmaktan kurtarmak, ila-yı kelimetullah davasını sürdürmek yolundaki büyük mücadelesini, şahsiyetini, eğitim ve imar sahasındaki dev hamlelerini, Osmanlı'ya son vermek isteyen asıl düşmanları, onların oyununa gelen maşaları, nihayet günümüze ışık tutmak ve gelecegimizi yönlendirmek yolunda tarihi tecrübeleri bize sunmaktadır. 


Tabi ki doğru anlamak isteyene... 


Bir eser ortaya çıktığında nice araştırmaların katkısını da içinde barındırdığı unutulmamalıdır. İstifade ettiğimiz tüm araştırma sahiplerine teşekkür borçluyuz. Ancak son yıllarda 11. Abdülhamid Han döneminin çeşitli safhalarını aydınlatmak üzere ciddi eserler ortaya koyan ve kendilerinden fazlaca istifade ettiğim Prof. Dr. 
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M. Kemal Öke, Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, Prof. Dr. Vahdettin Engin, Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca, Prof. Dr. Bayram Kodaman, Prof. Dr. Kemal Karpat, Yılmaz Öztuna, İsmail Hami Danişmend, Prof. Dr. Necmettin Alkan, Orhan Koloğlu, Doç. Dr. Yılmaz Karadeniz ve Ahmet Uçar beylerin yeri farklı olmuştur. Vefat edenlere rahmet, hayatta bulunanlara hayırlı uzun ömür ve çalışmalarının devamını dilerim. 


Türk ve dünya tarihinin mümtaz siması 11. Abdülhamid Han'ın vefatının 100. yılında, böyle bir eseri ilim âlemine kazandırmamı nasip eden rabbime hamd ediyorum. Eseri yakın bir tarihte kaybettiğim oğlum İsmail'in ruhuna (v. 2016) rahmet olması dileğiyle ithaf ediyorum. 


Eserin basımını gerçekleştiren Timaş Yayınları'na ve tarih editörleri Zeynep Berktaş ile Neval Akbıyık'a şükranlarımı sunuyorum. 


Nihayet eserin hazırlanmasında büyük emeği geçen Hamza Umut Albayrak, Ahmet Mercan, Fehim Harmanşa ve Hakan Gürsel Beylere müteşekkirim. 


“Maksadı anlatmayan söze yazıklar olsun!” 


Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil 


BİRİNCİ BÖLÜM 
YORGUN DEVLETİN BAŞINDA 


“Bir memlekette eşkıyalık yapmaya kalkan kişiler olmuşsa onların tenkil ve terbiye edilmesinden daha tabii ve lüzumlu bir şey yoktur. Hal böyle 

iken İngiltere'nin “isyan eden Ermenilerin dağıtılması lazımsa' gibi dil kullanmış olması hayretle karşılanmıştır. İngiltere şunu bilmelidir. 

Bir memlekette eşkıyalık zuhur etmişse onların üzerine gönderilecek kuvvetlerin komutasının 

kimin tarafından yerine getirileceğini belirlemek o devletin işidir. Yabancı bir ülkenin, mutedil bir komutan tayin edin gibi garabet bir istekte 

bulunmaya hak ve salahiyeti yoktur. Hamidiye 

Alayları bölgedeki asayişin sağlanması görevini 

yerine getirir. İngiltere bunu böyle bilsin.” 


TAHTA ÇIKIŞI 


V. Murad Han'ın cinnet hastalığı sebebiyle tahtan uzaklaştırılması gerektiği hususunda devlet erkânı ittifak etmişti. Bunun üzerine bir hal' fetvası tanzim edilerek saltanat değişikliğine gidilmesi kararlaştırıldı. Bâbıâli'de yapılan bir toplantı sırasında Vükela Heyeti'ne vaziyeti izah eden Midhat Paşa, onlardan damüspet bir cevap alınca saltanat değişikliği işini hızlandırdı. 


Şehzade Abdülhamid'in Meşrutiyet yanlısı olup olmadığını öğrenmek üzere Mütercim Rüşdü Paşa ile birlikte, Maslak Köşkü'ndeki şehzade ile bir toplantı gerçekleştirildi." İlerleyen yıllarda Abdülhamid Han, doktoru Âtıf Hüseyin Efendi'ye, bu toplantıdan şöyle bahsetmiştir: 


Veliaht iken, birader merhumun (V. Murad) zamanında bir gün Maslak Köşkü'ne Rüşdü Paşa ile Midhat Paşa geldiler. “Meşrutiyet idaresi bizim için iyi midir? Fena mıdır?” diye sordular. Ben de cevaben: “Meçhul üzerine hem evet, hem hayır derim” dedim. 
Benim bu kısa cevabımı Rüşdü Paşa, zeki adam, derhal anladı. Pek memnun oldu. Zira meçhul üzerine beyan-ı fikr edilemez. Hal ve zaman nazar-ı dikkate alınır. Ona göre iyi veya fenadır denebilir.? 


Bu görüşme sonrasında Sadrazam, Şeyhülislam ve Midhat Paşa, Hırka-i Saadet Dairesi'ne giderek Veliaht Abdülhamide fetvayı verip, umumi ittifakla Hilafet makamına getirilmesine karar verildiğini arz ettiler. Daha sonra kendisini biat merasimi için, Bâbüssaâde önüne kurulan altın tahtına davet ettiler. 


V. Murad Han taraftarlarının suikasta teşebbüs edecekleri endişesiyle, biat merasiminin, Bâbüssaâde dâhilinde bulunan Arzodası'nda yapılması istenmişti. Ancak, Sadrazam Rüşdü Paşa, eski Osmanlı âdeti üzere Bâbüssaâde önünü tercih edip tahtı oraya koydurdu. 

Netice itibariyle 31 Ağustos 1876 tarihinde 34 yaşında bulunan Veliaht Abdülhamid, ecdadının Bâbüssaâde önünde kurulmuş altın 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tahtına biat merasimi için davet olundu. Burada tebrikleri kabul edip Padişah oldu. 


Çıkdı dü-çeşm add ü Mihri dedim târihini 
Oldu Hân Abdülhamid yümnile sultânüz-zamân? 


© Eski usule göre, önce Nakıbü'-Eşraf ve Reisü'l-Ulema Mustafa İzzet Efendi, sonra bütün vükela, ulema, askeri ve mülki erkân ve diğer hazır bulunanlar, biat merasimini yerine getirdiler." 


Mahmud Celâleddin Paşa, Mir 4t-ı Hakikat adlı eserinde bu taht değişikliğini ibret nazarıyla şöyle mukayese etmiştir: 


Merhum Abdülaziz Handa cinnet eseri bulunmadığı halde, cinnet getirdi diyerek tahttan indirmişlerdi. Yerine akıllı diye getirilen Sultan V. Murad'ın aradan üç ay, üç gün geçtikten sonra “daimi cinnet” fetvasıyla tahttan indirilmesine mecburiyet görünmesi, ibretalınacak bir İlâhi adâlettir!! 


Yeni padişah saltanata geçtiğinde ilk olarak sadrazam ve şeyhülislamla önde gelen devlet ricalini Arzodası'nda kabul ederek Sultan Murad'ın Çırağan Sarayı'na naklini ve yeni vaziyetin kendisine tebliğ olunmasını bildirdi. 


V. Murad Han, şuuru tam yerinde olmamakla beraber, hal' kelimesini duyduğu anda belki öldürülme endişesiyle, “Bir yere gitmem. diyerek şiddetle direndi. Arabaya adeta zorla bindirilerek götürüldü. 11. Abdülhamid Han, onun ayrıldığını haber almasıyla birlikte sahile inerek hazır bulunan saltanat kayığına bindi. Ardından donanma gemileri tarafından top atışlarıyla selamlanıp Dolmabahçe Sarayı'na geldi. 


Abdülhamid Han'ın biattörenine katılacak kişilerin listesi geniş tutulduğu için törenin devamı Dolmabahçe'de yapılacaktı. Padişah burada tahtından kalkmadan tarikat şeyhlerinin, ilmiyeden ve binbaşı rütbesine kadar berriye ve bahriyeden (kara ve deniz kuvvetleri) olanların biatlarını kabul etti. Cülus törenine ilk kez gayrimüslim cemaat önderleri ile Dersaadet'teki banka yöneticileri ve yerli yabancı bankerler de katılmıştı. 


Yeni padişahın tahta çıkışı nedeniyle belli yerlerden toplar atılıp cülüsu ilan edilirken üç gün üç gece donanma ve şenlik emrolundu. Şenlikler bununla da bitmedi. Cülusun dördüncü gününde Padişah'ın kızı Naime Sultan'ın dünyaya gelmesi, beşinci günün ise Abdülhamid Han'ın doğum gününe rastlaması sebebiyle ilk hafta şenlik ve donanmalarla geçti. Beş vakitte her yönden toplar atıldı, binalar ve gemiler bayraklarla süslendi, ziyafetler verildi, akşamları da fener alayları düzenlendi. 


7 Eylül 1876 Perşembe günü, Padişah için kılıç alayı düzenlendi. 
Sultan 11. Abdülhamid, çoktandır kullanılmayan saltanat kayığı ile Dolmabahçe Sarayı'ndan Eyübe gitti. Orada kılıç kuşandıktan sonra büyük tören ve alayla, yolda ecdat türbelerini ziyaret ederek karadan Topkapı Sarayı'na geldi ve tekrar saltanat kayığı ile Dolmabahçe Sarayı'na döndü.“ 


FARKLI BİR PADİŞAH! 


11. Abdülhamid Han'ın cülüsu nedeniyle usulen neşredeceği Hatt-ı Hümâyun'un müsveddesini Midhat Paşa hazırlamıştı. Midhat Paşa, tıpkı Mustafa Reşid Paşa'nın Abdülmecid Han'a yaptığı gibi, padişahı, daha başlangıçta Avrupa devletlerinin tahakkümü altına sokmayı planlamıştı. Ancak 11. Abdülhamid Han'ın iktidara ve siyasete fevkalade hazır olduğu belki de bu ilk sınavında belli olacaktı. Midhat Paşa, hazırladığı hatt-ı hümâyun müsveddesine şöyle yazdırmıştı: 


Osmanlı Devleti, Avrupa camiasına dâhil bulunduğundan, ilerleme yolunda komşularıyla birlik olabilmek için onlar gibi aynı usullere göre hareket edecektir. Meşrutiyet usulü memleketin ilerlemesinin asıl amillerinden biridir. Bu itibarla şer'i kanunlar ve milli âdetler dairesinde olmak üzere Padişah bu hükümet usulünü kabul etmektedir. 


Her alanda, azami tasarrufa uyulup beyhude masraftan kaçınılması gerektiğinden saray masrafları asgari dereceye indirilecek, hanedan mensuplarının tahsisatları azaltılacaktır. Ayrıca bu tahsisatlar doğrudan doğruya Maliye hazinesinden ödenecektir. Bunu temin için de Hazine-i Hassadan belli bir para Maliye Nezareti'ne terk edilecektir. 
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Bu ifadeler, padişahı, hem Batı'ya karşı hem de devlet adamlarına karşı taahhüt altına alıyordu. Zeki Padişah bu cümleleri, hatt-ı hümâyundan çıkardı. Eğitim noktasında ise şu ifadeleri atacaktı: 


Her cins tebaanın bir arada okuyacağı ve aynı eğitimi göreceği ” mekteplerin açılması şarttır. 


Hatt-ı hümâyunda, bunlardan başka, sadrazamların bundan sonra başvekil diye anılacağı yazılmıştı. Böylece Midhat Paşa, mesuliyete bütün vükelayı iştirak ettirmek suretiyle hükümetin kuvvet ve nüfuzunu artırmak ve kendisini de bütün vekillerin başı yapmak arzusundaydı. Abdülhamid Han, bu cümleyi de çıkardı. Böylece darbecilerin savunduğu ana prensipler daha ilk günden hasıraltı edildi. 
11. Abdülhamid Han'ın tavrı belli olmaya başlamış bulunuyordu. 


Öte yandan Padişah, Meclis-i Mebusan'ın toplanmasını lüzumlu gördüğünü beyan ederek halkın ihtiyacına, gelenek ve göreneklere ve şer'i hükümlere uygun Meşrutiyet kanunlarının hazırlanması için vükela, ulema ve hukukçulardan mürekkep bir meclisin toplanmasını ve ortaya konacak tasarının kendi tasvibine arz edilmesini istedi. 


LU. Abdülhamid Han ilk sınavını başarıyla vermişti. Fakat iki padişahı tahttan indirmiş ve yılların tecrübesine sahip bir Mütercim Rüşdü ve Midhat Paşa'ya karşı kendisini muhafaza etmek kolay değildi. 

11. Abdülhamid Han, ikinci veliaht olduğundan, şehzadeliği döneminde gözlerden uzak bir hayat geçirmiş ve hadiseleri gözlem - lemişti. Bu iki kurt devlet adamının tahakkümü altında kalmaya hiç niyeti yoktu. Bu paşaların tahakkümünden kurtulmayı ancak halkın sevgini kazanarak başarabileceğini biliyordu. Bu sebeple tahta geçtiği ilk günlerden itibaren bu yolda bir siyaset uygulamaya başladı. Cülusundan on beş gün sonra Bab-ı Seraskeri'ye gidip ümera ve zabitanla beraber akşam yemeği yedi. Sofrada; “Serasker Paşa, Paşalar, Beyler, Efendiler!” hitabıyla bir nutuk irad etti. Serasker Redif Paşa da ordu namına cevap vererek bağlılıklarını arz etti. 

Ertesi akşam vükela ile Mâbeyn erkânını Yıldız'da yemeğe davet 


buyurdu. Burada devletin maruz olduğu tehlikeler karşısında ittifakla hareket etmek, yani birlik tavsiyesinde bulundu. 
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Daha sonraki günlerde kayıkla Tersane'ye gitti, Bahriyelilerle tanışıp birlikte sofraya oturarak askerler için hazırlanan yemekten yedi. Burada kendilerini muhabbetle kucaklayan güzel bir konuşma yaparak hepsinin gönüllerini fethetti. 


Padişah her kesimi ziyaret ediyor, bağlılıklarını kazanıyordu. Bab-ı Meşihate gidip ulema ile beraber iftar etti. Haydarpaşa Hastanesi'ne gidip Balkan cephelerinden gelen harp yaralılarını birerbirerziyaretetti, hepsine atiyeler dağıttırdı. Sadrazam ve diğer vükela ile beraber, camilerde halk içinde namaz kıldı. 


Yine o günlerde birçok defalar Karadeniz ve Marmara'da vapur gezintileri yaptı. Bu gezilere bazı şehzadelerle devlet adamlarının da katılmasını sağladı.” 


İLK TAYİNLER 


11. Abdülhamid Han, tahta geçer geçmez devlet işleriyle sıkı şekilde meşgul olmaya başladı. Zira tahta geçtiği sırada devlet en buhranlı günlerini yaşamaktaydı. Mali vaziyet son derece bozulmuştu. Bu itibarla ilk meşgul olduğu mesele, sarayın harcamalarını azaltmak, hatta normal masraflarını bile kısmak oldu. Mâbeyn Müşirliğine getirdiği eniştesi Damad Mahmud Celâleddin Paşa ile Maliye Nazırı Galib Paşa'yı bütün saray giderlerini incelemeye memur etti ve tasarruf tedbirlerini tatbike başladı. Bu arada İstanbul'un namlı bankerlerinden Jorj Zarifi'yi, mali bilgilerini arttırmak için kendisine hoca tayin etmişti. 


Mâbeyn Ferikliğine ise Silah Fabrikası Müdürü Said Paşa'yı getirdi. Bu zat, İngilterede sekiz yıl tahsil görmüş olduğu için İngiliz Said Paşa diye anılıyordu. Avrupa ahvaline vâkıf, namuslu ve dirayetli bir askerdi. 


Ardından Ticaret ve Ziraat Meclisi âzasından Said Bey'i Mâbeyn Başkâtipliğine ve Cinayet İstinaf Mahkemesi Reisi Lebib Bey'i de ikinci kâtipliğe getirdi. 

Mâbeyn Müşir ve Ferikini tayin etmek Padişah'ın yetkileri içinde bulunduğu için, vükela buna ses çıkarmadı. Mâbeyn Başkâtibiyle kâtiplerinin tayini bahis konusu olunca ise iş değişti. Midhat ve Rüşdü Paşalar, Mâbeyncilerin padişahlar üzerindeki tesirlerini bildiklerinden daha evvel Maslak'taki köşkte saltanat işini görüştükleri sırada Mâbeyn Başkâtipliğine Sadullah Bey'in ve kâtipliklere de Namık Kemal ve Ziya Beylerin getirilmesini şart koşmuşlardı. Bu sayede padişahın düşüncelerinden ve hareketlerinden zamanında - haberdar olabileceklerdi. 


> Sultanll. Abdülhamid de o zaman için bunu kabul etmiş görünmüştü. Ancak cülusundan sonra bu vaadini unutmuş gibi hareket etti. Sadrazama'danışmadan, Sırbistanda bulunan Serasker Abdülkerim Paşa'nın yerine Serasker Kaymakamı ve Hassa Müşiri Redif Paşa'yı tayin etti. Böylece tahakküme başlamış olan Redif Paşa'yı İstanbul'dan uzaklaştırdı. 


Padişah bu tayinleri ile saltanatının daha ilk günlerinde kudret ve nüfuzu şahsında toplamak istediğini belli etmiş oluyordu. Ancak bu davranışları Sadrazam Mütercim Rüşdü Paşa'yı kızdırmıştı. 
Mütercim Rüşdü Paşa derhalistifasını sundu. Padişah kabul etmedi. 
O'da hastalığını bahane ederek bir müddet evinden çıkmadı. Hatta kılıç alayında bile bulunmadı.! 


11. Abdülhamid Han birkaç gün sonra kendisini saraya çağırttı. 
Birçok iltifatlarda bulunup gönlünü aldı. Böylece ilk icraatlarının meydana getirdiği tepkiyi gidermeye muvaffak oldu. 


TAHTA ÇIKTIĞINDA SİYASİ DURUM! 


Kırım Harbi ve Paris Konferansı sonucunda Avrupa'da yeni dengeler oluşmuştu. 1856'da Paris'te varılan anlaşma uyarınca, Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü Avrupalıların güvencesi altına girmiş, Boğazlar Çarlık Rusyası'na kapatılmıştı. Böylece Rusya, sıcak denizlerden uzak tutulmuştu. Bu durum İngiltere'nin, ekonomisi için hayati önem taşıyan Hindistan ticaret yolunu güvence altına alması anlamına geliyordu. 


Diğer taraftan Paris Antlaşması'ndan sonra büyük devletler süratle ordu ve donanmalarını güçlendirme çabası içine girmişlerdi. 
Antlaşmadan 15 yıl sonra İtalya ve Almanya siyasi birliklerini kurdular. Osmanlılar bilhassa donanmalarını dünyanın üçüncü büyük gücü haline getirmişlerdi. Ruslar ise aldıkları darbeden sonra daha sıkı bir hazırlık safhası geçirmişlerdi. 
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Rusya bir taraftan da sistemli bir tarzda Osmanlı Devleti'ni parçalamaya yönelik faaliyetlerde bulunuyordu. Bunun için Balkan toplulukları arasında Panislavist görüşlerin yayılmasına özen gösteriyordu. Bilhassa 1856'da Moskova'da kurulmuş olan Slavlara Yardım Komitası, Panislavist fikirlerin yayılması amacıyla propaganda faaliyetlerini organize etmekteydi. 


Nitekim Rusya'nın desteği, Avusturya'nın himayesi, muhtar Sırbistan ile Karadağ'ın tahrikleri ile Hersekliler, Osmanlı Devleti aleyhtarı düşüncelerledolmuştu. Bunun sonucunda Hersek Hristiyan Slavları, 1861 yılında bazı istekler ileri sürerek Bâbıâli'ye karşı ayaklandılar. 


Öte yandan Karadağ da gönderdiği gönüllülerle asilere yardımda bulunmaktaydı. Bunun üzerine Bâbıâli, hem Karadağ'a engel olmak, hem de isyanı bastırmak için Serdar Ömer Paşa'yı görevlendirdi. 
Osmanlı ordusu Piva mıntıkasında toplanmış bulunan isyancıları ağır bir yenilgiye uğrattı (21 Kasım 1861). Böylece isyan bastırıldı. 
Buna rağmen hükümet, asilerin daha önce istedikleri bir kısım imtiyazları kabul etti. Herseklilere mektepler açma, kiliselerde çan çalma, 1/4'ten fazla vergi vermeme, piskopos ve kocabaşların kendi içlerinden tayin edilmesi gibi imtiyazlar verildi. Hersek isyanı böylece durulmuştu. 


Ruslar buna rağmen tahriklerini el altından devam ettirmekteydi. 
1870 yılından itibarense daha aktifbir politika ile bölgedeki kışkırtmalarını hızlandırdılar. Bunun sonucunda 1875 yılında Hersek'te ikinci kezisyan patlak verdi. Hersek isyanının yabancı müdahalesine yol açacağını gören Osmanlı Devleti, Bosna-Herseke yeni imtiyazlar tanıdı (2 Ekim 1875). Hemen arkasından bütün imparatorlukta uygulanmak üzere bir ıslahat fermanı çıkarıldı. Bunlara rağmen asiler, direnmeye devam ettiler. 


Bu arada 20 Ağustos 1875'te Fransa'nın yaptığı, Paris Antlaşması gereğince büyük devletlerin birlikte müdahale etmesi yolundaki teklif fazla etkili olamadı. Avusturya Dışişleri Bakanı Kont Gyula Andrassy tarafından hazırlanan bir ıslahat raporunun Osmanlı Devleti tarafından kabul edilmesine rağmen Rusya, Sırbistan ve Karadağ'ın kışkırtmaları sonucu Bosna-Hersek asileri isyanı sürdürdüler. Bu durum karşısında Osmanlı Hükümeti kuvvete başvurmaya başladı. Asiler ile askeri birlikler arasında kanlı savaşlar olmaktaydı. 


2 Mayıs 1876'da yine Rusların kışkırtmasıyla bu defa Bulgar 

isyanı çıktı. İşte böylesine nazik bir dönemde Abdülaziz Han'ın 

-darbe ile tahtından indirilmesi (30 Mayıs) bölgedeki tüm dengeleri sarsacak hadiselerin patlamasına yol açacaktı. 


Dünya, Osmanlıları parçalama ve paylaşma planları içerisinde iken Osmanlıların gafil ve Batı uşağı devlet adamları, padişahlarını tahtından alaşağı ediyorlardı. Bu karışık vaziyetten istifade etmek isteyen Sırbistan ile Karadağ, 2 Temmuz 1876 tarihinde Rusların tahriki ile Bâbıâli'ye savaş ilan ettiler. 


Balkanlar'da işler karışınca, Rusya ile Avusturya başvekilleri 8 
Temmuz 1876'da Reichstag'da toplanarak gizli bir prensip anlaşmasına vardılar. Buna göre Osmanlı ordusu harpten galip çıkarsa, sınırlar savaştan önceki duruma dönecek, yani statüko muhafaza edilecekti, fakat mağlup çıkarsa Bosna-Hersek; Avusturya, Sırbistan ve Karadağ arasında paylaştırılacaktı. Buna karşılık Rusya da Baserabya ve Batum'u alacaktı. Yani Osmanlı Devleti'nin savaştan galip çıksa bile hiçbir kazancı olmayacaktı. Bu şekilde Bosna-Hersek isyanı Sırbistan ve Karadağ isyanı ile iç içe girdi. Üstelik buna Bulgar isyanı da eklenmişti. 


Osmanlı ordusu Abdülaziz Han döneminde oldukça güçlenmişti. 
Buna karşılık darbe nedeniyle komutanlar arasındaki birlik zayıftı. 
Merkezde ise karışıklıklar had safhadaydı. 


Osmanlı birlikleri bilhassa Rodop Dağları ile Balkan Dağları arasındaki bölgede katliam, soygun ve tahribat yapan Bulgar asilerine süratle müdahalede bulundu. Asilerin cezalandırılması hadiseleri Rus propagandası ile dünya kamuoyuna “Hristiyanların katledildiği” şeklinde duyuruldu.? 


Bulgar isyanının 9 Haziran 1876'da bastırılmasına karşılık, bu aylarda Hersek isyanı ve Sırbistan-Karadağ ile Osmanlı Devleti arasındaki savaşlar sürdüğünden, Bulgarlar meselesi de gündemde kalmaya devam etti. 


Yorgun Devletin Başında 29 


SIRP VE KARADAĞ HARBLERİ 


TI. Abdülhamid Han tahta çıktığı sırada Balkanlar'daki bu karışıklıklar devam ediyordu. Sırp orduları, Rus General Çernayef tarafından idare olunuyordu. Abdülkerim Nadir Paşa kumandasındaki Osmanlı ordusu ile Sırp asileri arasında 19-24 Ağustos 
1876 tarihleri arasında cereyan eden muharebelerde Sırplar ağır 
yenilgilere uğradılar. Bu başarısızlıklar üzerine Prens Milan barış istemeye başladı. 


Buna karşılık Sırbistan'ın uğradığı yenilginin bir Rus müdahalesine yol açacağını düşünen savaş taraftarları, anlaşmaya karşı idiler. Prens Milan, başta Rusya olmak üzere büyük devletlerin hepsine birden barışa tavassut etmeleri için başvurmak durumunda kaldı. Bunun üzerine Paris Antlaşması'nı imzalamış devletlerin İstanbul'daki elçileri arasında, Osmanlı Devleti'ne bir mütareke teklifi için müzakerelere başlandı. Ardından da Bâbıâli'ye savaşı durdurması yönünde bir nota verildi. 


Bâbıâli ise mütarekeden evvel Sırbistan'ın barış şartlarını imzalamasını ve ileride böyle şeylere yeniden kalkışmayacağına dair teminat vermesini, ayrıca savaş tazminatını kabul etmesini istedi. 


Elçiler, bu şartların görüşülebileceğini, lakin her şeyden evvel on günlük bir mütareke akdedilmesini istediklerini bildirdiler. Bu istek kabul olundu (14 Eylül 1876). Ancak Bâbıâli'nin şartlarını çok ağır bulan elçiler, kendi dört maddelik tekliflerini bildirdiler. Buna göre Sırbistan, prenslik hukukundan hiçbir şey kaybetmeyecek, sadece taksitlerle bir miktar tazminat ödeyecekti. Rusya da bu şartların kabulüne taraftardı. 


Bu arada İngiltere elçisi, devletinden aldığı talimat üzerine, Bosna-Hersek ve Bulgaristan için de birtakım ıslahatlar yapılması teklifinde bulundu ise de diğer devletler buna itibar etmediler. Zira Osmanlı Devleti'ne, kazandığı bir savaştan sonra, böyle ağır şartları kabul ettirmek kolay değildi. 


Sırp ordusu ise başında bulunan Çernayef'in telkini ile bunları şiddetle reddetti. Mütareke teklifi yabancı devletler vasıtasıyla evvela Prens Milan tarafından gelmiş olduğu halde, ordunun bunu 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kabul etmemesinin sebebi tamamen maddi idi. Çünkü Rusyadan Sırbistan'a gönderilen subayların masrafları için Slav komitaları ayda kırk üç bin altın vermekte idiler. Çernayef bu miktadan otuz binaltınıtayin bedeli vesaire namıaltında cebine indiriyor, kalanını subaylara dağitıyordu. Barış yapılması halinde bu büyük kazancı son bulacaktı. 


Mütarekeye yapılmasına rağmen Sırplar bütün gün Osmanlı mevzilerini top ateşine tuttular. 22-30 Eylül arasında vuku bulan mevzi çatışmalardan sonra 30 Eylülde Çernayef asıl tasarladığı taarruza kalkıştı. Büyük bir zafer kazanmak hülyasında idi. Ordusunun mevcudu altmış bini bulmuştu. Güçlü bir topçu birliğine sahip bulunuyordu. Buna karşılık Osmanlı ordusunun mevcudu kırk bin kadardı. Aleksinacmevkiinde şiddetle başlayan savaş, kısa sürede Sırpların hezimetiyle neticelendi. Sırp ordusu korkunç zayiat verip panik halinde kaçtı. Düşmanı takip eden Osmanlı kuvvetleri, onların son hücumlarının çıkış mevzilerini de zaptetti. Aleksinac zaferi ile Belgrad yolu Osmanlı birliklerine açılmış bulunuyordu." 


KANUN-I ESASİ'NİN İLANI VE 1. MEŞRUTİYET 


Slavların bozgun haberleri ve Osmanlı ordusunun ilerleyişi Rusya'da büyük infial uyandırmıştı. Rusya derhal devreye girerek kırk sekiz saat içinde mütareke yapılmazsa savaşa katılacağını bildirdi (31 Ekim 1876). Rusya'nın bu ültimatomla birlikte kısmi seferberlik ilan etmesi İngiltere'yi telaşlandırdı. Osmanlı yönetimi ile temasa geçerek İstanbul'da bir konferans fikrini kabul ettirdi. 


Bu sırada Bâbıâlide hummalı bir faaliyet daha yürütülüyordu. 
Midhat Paşa ve ekibi, konferansta iyi bir netice elde edilmesini temin için Meşrutiyet'in alelacele ilan edilmesi konusunda padişaha baskıda bulunuyorlardı. Bunun üzerine Midhat Paşa'nın hazırlamış bulunduğu Kanun-ı Esasi taslağını görüşmek üzere Server Paşa'nın başkanlığında, üçü Hristiyan olmaküzere, yirmi sekiz kişiden oluşan bir komisyon kuruldu. 


Midhat Paşa Türkiye'de de İngiltere'dekine benzer bir rejim 


uygulanırsa bütün pürüzlerin halledilebileceğine inanıyordu. Bu konuda 11. Abdülhamid Han sonradan hatıralarında şöyle demiştir: 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Midhat Paşa, öteden beri Meşrutiyet taraftarı idi. Lakin ismini ve bazı kitaplarda methini işitmekle hâsıl olmuş bir taraftardı. Hiçbir devletin Kanun-ı Esasi'sini tetkik etmiş ve bu bâbda esaslı bir fikir edinmiş değildi. Rehberi, Nâfia Müsteşarı Odyan Efendi idi. Odyan Efendi ise o zaman bile bizde en mümtaz hukukşinas değildi. Hele memleketi hiç bilmezdi. Zannederim bu vukufsuzluk, Midhat Paşa ile Tâif Kalesi'ne kadar beraber gitti." 


Komisyon, Midhat Paşa'nın hazırlamış olduğu Kanun-ı Esasi taslağını uzun boylu müzakere ve münakaşaetti. Sonunda 140 maddelik bir tasarı meydana getirdi. Vekiller heyeti bunu 119 maddeye indirdikten sonra 11. Abdülhamid Han'a sundu. Padişah, devletin bütünlüğünü tehlikeye atan ve hükümranlık haklarını sınırlayan bazı maddeleri değiştirdi. 


Bunlardan bir tanesi, imparatorluktaki her milletin mecliste kendi dillerini resmen kullanabilmeleri idi. Ancak bu tehlikeli madde, 
11. Abdülhamid Han tarafından kaldırılarak tek resmi dilin Türkçe olduğu zikredildi. Meclisin ikinci döneminde Rum ve Ermeni mebuslardan bazılarının “Türkçe bilmediğimiz için konuşmaları anlayamıyoruz, kendi dilimizde konuşmak istiyoruz.” demeleri ve meclisi bu yönde meşgul etmeleri bu kararın ne kadar yerinde olduğunu göstermiştir.” 


Yine Midhat Paşa, hükümdarın bütün nüfuzunu ortadan kaldırmak için, anayasayı, Avrupa büyük devletlerinin müşterek kefaleti altına aldırmak istiyordu. İmparatorlukta şahsi idaresine tek engel gördüğü hükümdara ve hanedana karşı, bilhassa İngiltere'ye dayanmak arzusundaydı. Sırf bu sebeple hazırlanan anayasayı tekeffül etmesi için Odyan Efendi'yi Londra'ya dahi göndermişti. Ancak Padişah, Türk devletinin istiklâlini tamamıyla ortadan kaldırabilecek bu maddeyi de taslaktan çıkarttırdı. 


Buna rağmen, kalbi saltanat hevesi ile dolu olan Midhat Paşa, hiçbir fırsatı kaçırmak istemiyordu. İstanbul'da toplanan Tersane Konferansı'na bu meseleyi getirip büyük devletlerin Osmanlı anayasasını tasdik etmelerini ve bu anayasa ortadan kaldırılacak olursa müdahale haklarını kullanmalarını isteyecek kadar basitleşecek fakat buna imkân bulamayacaktır. 
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Öte yandan Kanun-ı Esasi'nin 113. maddesi, hükümdara, siyasi bakımdan mahzurlu gördüğü bir şahsı sürmek hakkını tanıyordu. 
Hâlbuki böyle bir hak daha önce 1839 Tanzimat Fermanı ile kaldırılmıştı. Bu madde, Anayasaya bizzat Midhat Paşa tarafından koydurulmuştu. Yeni rejimde ölünceye kadar iktidarda kalacağını düşünen Paşa, bu maddeye dayanarak muhaliflerini sürme imkânına kavuşmak istiyordu. 


Bu mesele Mütercim Rüşdü Paşa ile Midhat Paşa arasında da derin bir anlaşmazlık meydana getirdi. Rüşdü Paşa başlangıçtan itibaren sadaretten çekilmek için fırsat kolluyordu. Aslında Abdülâziz Han'ın hal' olayına bilfiil karışmış olması yüzünden bir kısım halk da kendisini istemiyordu. Neticede bir kez daha ihtiyarlığını bahane edip istifasını takdim etti. Padişah bu defa Rüşdü Paşa'nın istifasını kabul ederek, Sadaret mührünü Şüray-ı Devlet Reisi Midhat Paşa'ya verdi (19 Aralık 1876). 


Ahmed Cevdet Paşa, Mütercim Rüşdü Paşa'nın Sultan V. Murad döneminde tam bir istiklâl ve istibdad ile hareket ettiğini, Abdülhamid Han'ın tahta çıkışı ile birlikte bu imkânı bir türlü bulamayıp sonunda istifa ettiğini belirtmektedir.” 


Midhat Paşa artık her şeye hâkimdi. İşe Kanun-ı Esasi'nin ilanı ile başlayacaktı. Bunun Tersane Konferansı'na denk gelmiş olmasını ise ayrı bir şans olarak görüyordu. Bu sayede İngilizlerin kendisine tam manasıyla destek olacaklarını bekliyordu. İngilizlerin başı çekmesiyle Avrupalı devletler de Osmanlılar tarafına geçecek ve Rusya yalnız kalacaktı." 


TERSANE KONFERANSI 


Diğer taraftan İstanbulda düzenlenecek konferans için İngiltere delegesi olarak tayin edilen Lord Salisbury gelirken Paris'te Fransa Dışişleri Bakanı Dük Dekaz; Berlin'de Almanya Başvekili Prens Bismark; Viyana'da Fransuva Jozef ve Roma'da Dışişleri Bakanı Meleyari ve Kral Viktor Emanuel ile görüşerek fikir alışverişinde bulunmuştu. 5 Aralık'ta İstanbul'a geldiği zaman, intibalarını, elçi Henri Elyot'a şu şekilde anlatacaktı: 
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“Rusya'ya sevgi ve itimadı olmayan bazı kimselere rastladım. Lakin Osmanlı Devleti'ne saygısı olduğunu ve ona yardımda bulunmak istediğini söylemeye cesaret edebilen hiç kimseye rastlamadım.” 


Lord Salisbury, İstanbul'a geldikten sonra Bâbıâli ile, diğer devletlerin elçileriyle ve bilhassa İgnatiyef”le hususi temaslarda bulundu. 
11 Aralık'ta altı devletin elçisi ilk defa olarak Beyoğlu'ndaki Rus 
elçiliğinde toplanıp görüşmeye başladılar. Bâbıâli'ye teklif edilecek şartların bütün teferruatı burada hazırlandı. 


Bu arada Midhat Paşa ve çevresinin anlaşmaya meyilli olmadığını anlayan Lord Salisbury, 20 Aralık tarihinde Abdülhamid Hani gizli bir mektup gönderip Osmanlı Devleti'nin müttefiksiz, parasız ve hazırlıksız bulunduğunu ve bu haliyle Rusya ile ve onun tarafını tutacak bir kısım Balkan devletleriyle savaşmasının büyük bir felâkete sebep olacağını bildirdi. Yine son programın Osmanlı delegelerine verilmesinden bir gün evvel Padişah'ın huzuruna çıkıp bu yeni programın kabul edilmesinin Osmanlı Devleti için tek çıkar yol olduğunu ifade etti. 


Nihayet Tersane Konferansı 23 Aralık 1876 tarihinde Kasımpaşa'daki Bahriye Nezareti'nde başladı. 


Bu arada aynı gün Meşrutiyet ilan olunuyordu. 

Mâbeyn Başkâtibi Said Bey'in Bâbıâli'ye getirdiği, Kanun-ı Esasi'yi ve Meşrutiyet'i ilan eden hatt-ı hümâyun binlerce vatandaşın huzurunda okunuyordu. 


Tersane Konferansı'nda ise Hariciye Nazırı Safvet Paşa konuşma yapıyordu. Tam bu sırada dışarıdan top sesleri gelmeye başladı. 
Delegeler şaşırmışlardı. Bunun ne anlama geldiğini sordular. Safvet Paşa büyük bir mutluluk içerisinde cevap verdi: 


Duyduğunuz bu top sesleri, bütün Osmanlı memleketleri için Kanun-ı Esasi'nin ilan olunduğunu haber vermektedir. Bu dakikadan itibaren Osmanlı Devleti meşruti hükümetler sırasına girmiştir. Meşrutiyetin ilanı ile Osmanlı memalikinde Müslüman ve Hristiyan teb'a arasında fark kalmayacağı ve her iki zümrenin dedurumunu ıslah için birtakım tedbirler alınacağından konferans 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üyeleri tarafından artık herhangi bir reform teklifinin yapılmasına gerek kalmamıştır. 


Avrupa siyaseti hakkında en küçük bir fikrinin olmadığı anlaşılan Midhat Paşa, anayasanın ilan edilmesinin Tersane Konferansı'na murahhas gönderen büyük devletleri şiddetle etkileyeceğini ve Balkanlar'da Hristiyanlar lehine ıslahat istemekten vazgeçireceğini sanıyordu. Bâbıâlide Hariciye Nazırı Safvet Paşa'yı sabırsızlıkla bekleyen Midhat Paşa heyecanla, “Ne dediler, ne dediler?” diye sorduğunda Safvet Paşa, “Ne diyecekler, çocuk oyuncağı dediler!” 
cevabını verdi.'? 


Midhat Paşa ve avanesi hâlâ Paris Konferansı'nda alınan maddelerin devam ettiğini sanıyorlardı. Zira Paris Konferansı ile Osmanlılar, Avrupa devletleri camiasına alınmış ve Avrupalı bir devlet olduğu resmen tescillenmişti. Aynı zamanda Türkiye'nin bütünlüğü, muahedeyi imzalayan devletler tarafından garanti edilmişti. Oysa o tarihten bu yana köprünün altından çok sular akmış, dünya bambaşka bir şekil almıştı. 


Gerçekten de Safvet Paşa'nın sözleri delegelerde en küçük bir etki yapmamıştı. Bu konuşma hiç olmamış gibi çalışmalarına devam ettiler ve sonunda Sırbistan ve Karadağ için bağımsızlık, Bosna-Hersek ve Bulgaristan içinse özerklik talebinde bulundular. 


Midhat Paşa'nın başını çektiği Osmanlı devlet adamları şaşkındı. 
İngilizler, kararların derhal red olunmamasını, daha uygun şartlarda yeni bir protokolün düzenlenebileceğini belirttiler. Midhat Paşa'nın tavrı ise çok katıydı. Sanki bir savaş çıkmasını ister gibiydi. İngilizlerin yumuşattıkları hususları da kabul etmedi."* 


TEHLİKELİ TAHRİK 


Osmanlı Devleti'nin mali durumunu ve Ruslarla ciddi bir harbi kaldıramayacağını bilen 11. Abdülhamid Han savaş istemiyordu. 
Bu itibarla konunun mecliste görüşülmesini istedi. Mecliste savaş kararının alınmayacağını düşünen Midhat Paşa ise yeni tertiplere girişti. Taraftarları vasıtasıyla medrese talebelerini kışkırttı.”7 Talebeler, “Savaş isteriz!” sloganları ile saray önünde nümayiş yapmaya başladılar. Savaş yanlısı olmayan padişahı Rus taraftarı olmakla 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suçluyorlardı. Hatta Sultan V. Murad'ın tekrar tahta çıkarılabileceğini ima ediyorlardı. 


Padişah, o gece hemen vükelayı sarayda toplayarak meseleyi kendilerine açtı ve konunun ciddiyetle müzakere edilmesini istedi. 
Midhat Paşa ise askerin hazır olmadığı ve anlaşma yoluna gidilmesi yönünde mütalaada bulunanlara, “Savaşmak için askerin gücüne bakılmaz. Biz Anadolu'ya dört yüz atlı ile geldik. Yine dört yüz kişi kalıncaya kadar savaşırız.” gibi boş sözlerle meydan okuyordu. 


Padişah Meclis-i Umumi'nin toplanarak tarihi kararın bu meclis tarafından verilmesini istemek durumunda kaldı. 18 Ocak 1877'de, Tersane Konferansı tekliflerini incelemek için yaklaşık iki yüz kişilik fevkalade bir meclis Bâbıâli'de toplantıya çağırıldı. Çağrılanlar arasında devlet ileri gelenlerinin yanında ulema, eski vekiller, Rum ve Ermeni Patrik vekilleri ve hahambaşılar da bulunuyordu. 


Midhat Paşa ile Damat Mahmud Celaleddin Paşa, Rusya ile savaşa girmek yönünde heyecanlı nutuklar çektiler. 


Mecliste hazır bulunanlardan eski Sadrazam Mütercim Rüşdü Paşa: 


“Hayat ruh ile kaimdir, devletlerin ruhu istiklâldir; yapılan teklifler, devletimizin ruhunu ortadan kaldırarak bizi ruhsuz bir beden haline döndürür. İstiklâli kalmayan bir devlet için hayat hakkı tanınsa bile namussuz yaşamak caiz değildir. Bunu reddederek hukuku korumak uğrunda her türlü fedakârlığı göze almak namus ve hamiyet borcu olduğundan, reyimiz kesinlikle tekliflerin reddi yönündedir” dedi. '8 


Bunun üzerine söz alan hatiplerin hepsi bu düşünceyi savundular. Bilhassa Hristiyan cemaatlerin mümessilleri ile Rum ve Ermeni Patrik vekillerinin, ateşli sözlerle savaş taraftarı konuşmalar yapmaları dikkat çekiyor ve sanki Rus tertibini işaret ediyordu. 

Ermenilerin ileri gelen Katolik papazlarından Enfiyeciyan Efendi ayağa kalkıp şöyle dedi: 


Beş yüz seneden beri ecdadımızın kemikleri müştereken aynı vatanda yatıyor. Onlardan bize miras kalan vatanın muhafazası 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birinci vazifemizdir. Ölüm tabiidir. Tarihler gösteriyor ki, bundan önce pek çok büyük devletler gelip geçmişlerdir. Cenâb-ı Hakk, eğer devletimizin ömrünü şu zamana kadar tâyin ve takdir etmişse, ona ne denebilir? Fakat şerefsizce ölmekle, şerefli ölmenin arasında pek büyük fark vardır. Mutlaka kurşun yiyerek öleceksek, göğüsten yenecek kurşunu, arkadan gelecek kurşuna tercih etmeliyiz. O takdirde hiç olmazsa, geçmiştekilerin ahvâlini bildiren tarihler nazarında büyük şeref kazanmış oluruz." 


Sonunda meclis ittifakla, “Ölüm, rezilâne yaşamaya tercih olunur” parolasıyla tekliflerin reddine karar verdi. 


Bu karar Hariciye Nazırı Safvet Paşa tarafından konferansın son toplantı günü 20 Ocak 1877 tarihinde delegelere tebliğ olundu. Bu karar üzerine altı devletin elçileri, yerlerine birer maslahatgüzar bırakarak İstanbul'u terk ettiler. 


Midhat Paşa, yüksek medrese talebesini tekrar ayaklandırarak, bir kez daha savaş lehine nümayiş yaptırdı. Nümayişçiler Sultan TI. Abdülhamid Han'ın penceresi altında bile, “Harb isteriz!” diye bağırdılar. Paşa ayrıca el altından V. Murad'ın iyileştiğini etrafa yayıp, TI. Abdülhamid'in Rus dostu olduğu propagandasını yaptırıyor ve hükümdarı savaşa mecbur bırakmak istiyordu. 


Basın da Midhat Paşa'nın teşvikiyle savaş çığırtkanlığı yapıyor ve halkı lüzumsuz yere kışkırtıyordu. Lord Salisbury, bir Türk dostu sıfatıyla, Midhat Paşa'ya mektup yazarak savaşın felâket olacağını hatırlattı. Midhat Paşa ise savaş başladıktan sonra İngiltere'nin Osmanlı Devleti yanında Rusya'nın karşısında yer alacağından şüphe etmiyordu. Hâlbuki bu hususta en küçük bir teminatı yoktu. 


Kırım Savaşı'nda böyle olduğunu, Osmanlı Devleti harbe girdikten sonra İngiltere ile Fransa'nın da Osmanlı yanında yer aldığını düşünüyordu, ama yanılıyordu. Hâlbuki o zaman İngilizler Hindistan bölgesinde rahat hareket edebilmek için Osmanlı'yı Rus harbine bizzat teşvik etmişlerdi. Mustafa Reşid Paşa da İngilizlerin arzusu üzere devleti savaşa sürüklemekte bir beis görmemişti. Şimdi ise İngilizler Osmanlı'nın Rusya karşısında sonu belirsiz bir savaşa girişmesini tehlikeli buluyorlardı. Ancak Midhat Paşa'nın bunları 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değerlendirecek hali yoktu. O İngiltere'yi efendisi gibi görmekteydi ve, “Efendi, kölesini yalnız bırakmaz” gibi bir ham düşünceye müptela olmuş durumdaydı. 


Neticede 11. Abdülhamid Han, Bâbıâli'de toplanan büyük meclisin Tersane Konferansı'nın tekliflerini reddeden kararını tasdik mecburiyetinde kaldı. Böylece konferans dağıldı. Osmanlı, Rus tehlikesi karşısında yapayalnız kalmıştı. Bu durumda Midhat Paşa ve diğer savaş isteyenlerin artık akılları başlarına gelmek icab ederken hiç de öyle olmayacaktı. 


MİDHAT PAŞA'NIN AZLİ VE TEPKİLER 


Tersane Konferansı'ndan hiçbir netice alınamamış, böylece Rusya'nın istediği olmuştu. Midhat Paşa gelişmelerin seyrinden büyük rahatsızlık duyuyordu. Bu sebeple Tersane Konferansı dağıldıktan sonra İngiltere ile temaslarını daha da artırmaya çalıştı. 
Kanun-ı Esasi'nin, Osmanlı Devleti vatandaşlarına ve bu arada Balkanlar'da yaşayan Slavlara bahşettiği hak, hürriyet ve emniyetin Tersane Konferansı'nda teklif edilen programdan daha avantajlı olduğu iddiasını dillendiriyordu. Bir anlamda Avrupalılara; “Biz sizin istediğinizden daha fazlasını sunmaktayız, neden bizim yanımızda değilsiniz!” der gibi sitemde bulunuyordu. Belli ki gelinen noktada devlet içerisindeki prestijini sağlam bulmuyordu. 


Bu itibarla, Kanun-ı Esasi'nin tatbikatının garanti altına alınması şartıyla devletlerle uyuşup Rusya'yı hareketsiz hale getirmek için yeni bir faaliyete hazırlanmaya başladı. Aslında o, Kanun-ı Esasi'nin daimi şekilde yürürlükte kalmasını ve bu sayede kendi hükmünün de devam etmesini istiyordu. 


Bu arada Midhat Paşa, bir hafiye jurnali üzerine, Meşrutiyet'in aleyhinde olduğu bildirilen, Kazasker Gürcü Şerif ve Dağıstanlı Muhyiddin Efendilerle mirmirandan Ramiz Paşa, esbak Bâbıâli evrak müdürü Rıza Bey ve müderrislerden birkaç zatı 113. maddeye dayanarak bir gece yarısı evlerinde tevkif ettirmek suretiyle sürgün etti. Kanun-ı Esasi'nin hazırlandığı sırada Padişah, bu maddenin düzenlediği muhakemesiz sürülme uygulamasının Tanzimat'a aykırı 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olduğuna dikkati çekmiş ise de aksi halde istifa edeceğini söyleyen Midhat Paşa'yı ikna edememişti. 


İşte bir Meşrutiyet kahramanı olarak tarihe mâl edilmeye çalışılan Midhat Paşa, böyle birisi idi. İmkânlar eline geçtiğinde kendisine tam bir diktatörlük yolunu açmanın gayreti içerisine girmekteydi. 


Kendisine muhalif gördüğü adamları padişaha rağmen derdest ederek sürgün etmesi Midhat Paşa'yı oldukça cüretlendirmişti. 
Kanun-ı Esasi'yi ilan ettirmiş, 113. madde ilegüç kazanmış, el altından dağıttığı paralar ve işbaşına getirdiği adamlar vasıtasıyla büyük nüfuz sahibi olmuştu. Bu hâl kendisini öylesine gururlandırmıştı ki Osmanlı hanedanı yerine kendi hanedanını koymak fikrine dahi kapılmıştı. İçki meclislerinde ve olur olmaz yerlerde bu fikrini dile getiriyordu. İsmail Hami Danişmend bu hususu şöyle izah ediyor: 


Midhat Paşa'nın işte bu meşhur içki âlemlerinde patavatsızca söylediği sözlerin biri de cumhuriyet ilanı suretiyle Osmanlı hânedânını ıskat edip Sultan Hamid'in tâbiriyle “Reisü'l-Cumhür” olduktan sonra 111. Napoleon gibi kendi saltanatını ilan edivermektir! Bu vaziyete göre meşrutiyetle cumhuriyet Midhat Paşa'nın nazarında birer üzengi demektir! Doğruluğu ile ciddiyyeti Avrupaca bile mâruf olan Eğinli Said Paşa'nın hâtırâtında bu mesele şöyle anlatılır: 


“Müşarünileyh kendü efkârına mütâbık efkârda birini görecek olsa derhal tenhâ bir odada, münâsebet olsun olmasun, mükâlemeyi Saltanat-ı-Seniyye üzerine getirerek 'Hânedân-ı Osmâniden artık hayır gelmiyecek, cümhuriyyete tahvil etmekten başka çâre kalmadı Bunu nasıl etmeli bilmem. Fakat bu meseleyi sizler gibi birkaç kişi anlar” ve hattâ “Bu âna kadar Âl-i Osman'denildi ya, bundan sonra dahi Âl-i Midhat denilse ne var” sözlerinde bulunmuş olduğu hadd-i tevatüre varmıştır.” 


Âhir yine hâk olur bu tenler 
Bilmem neye kibreder edenler 


Elbette bu kadar ulu orta söylenilen sözler padişahın kulağına da geliyordu. 11. Abdülhamid Han artık Midhat Paşa'nın defterini dürmeye karar vermiş olmalıydı! 
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İnkılapçıların mümessili, aydınların ümidi diye bayraklaştırılan Midhat Paşa'nın kendi geleceğini sağlama almaktan başka bir gayesi bulunmuyordu. Devlet, vatan, millet kavramları, onun menfaatleri adına sadece bir vasıta idi. Padişah, Tersane Konferansı sırasında medreselileri ayaklandırmasından, ülkeyi körü körüne kaos ve kargaşaya sürüklemesinden bunu anlamıştı. 


Nitekim altı devlet elçisinin İstanbul'u terk edişinden sonra 
11. Abdülhamid Han, Midhat Paşa'yı istifaya mecbur bırakacak davranışlara hız verdi. Paşanın istedikleri ya yapılmıyor veya aksi yapılıyordu. Maruzatlarına cevap alamıyordu. Midhat Paşa, padişahın kendisine karşı bir tavrının olduğunu sezmişti. 


O dadevletişlerini takipten vazgeçip evine çekildi. İstifa edeceği söylentileri yayılmaya başladı. Ancak o, bunu hatırına dahi getirmiyor, Padişahın kendisini azletmesini bekliyordu. Bu durumda büyük bir tepki ortaya çıkacağını ve bir bakıma saray muhitine iyi bir ders olacağını umuyordu. Zira sadece aydınlarca değil, geniş halk tabakası tarafından da sevildiğine ve “Milletin Babası” olarak görüldüğüne inanmıştı. Padişah tarafından azlolunduğu takdirde halkın kendisini zorla da olsa sadarete getirteceğine inanıyordu. 
Hatta bu kanaatini yakınlarına da söylüyordu. 


Nihayet, 5 Şubat 1877 Pazartesi günü saraya davet edildi. Paşa dairesinde usule aykırı olarak bir saat kadar bekletildi. Huzursuzlanmıştı. Mâbeyn Feriki Said Paşa yanına gelerek, “Sadrâzamlıktan azl edildiniz; mühr-i hümâyunu veriniz, işte vapur hazırdır. Derhal Osmanlı ülkesini terk etmeniz emr edilmiştir.” deyince, Midhat Paşa neye uğradığını bilemeyip bir taraftan “mühr-i hümâyunu” teslim ederken, bir taraftan da, “Ben, Padişahımızın sâdık bendesiyim; suçum ne ise anlaşılması için beni muhakeme ettirsinler. 
Bu şekilde uzaklaştırmasınlar, zira çok fena tesir uyandırır” gibi telaşlı ve acizâne sözler söyledi ve bu sözlerin padişaha arz edilip cevabının getirilmesini rica etti.?' Ayrıca, şayet padişahın kendisine emniyeti yoksa sarayda mevkuf tutulmasını, hükümet reisliği görevini bu şartla bile üzerine alabileceğini bildirdi. Azlinin memleket için zararlı olacağını ifade ederek aba altından sopa göstermeyi de ihmal etmedi. 
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Bu görüşme üzerine Said Paşa durumu padişaha arz etmek zorunda kaldı. Ancak 11. Abdülhamid Han'ın kararı kesindi. Said Paşa geri döndüğünde teklifinin reddedildiğini ve hemen yola çıkmasını bir daha tebliğ etti. Midhat Paşa, iktidarda olmamasını milletin ölümü olarak değerlendirecek kadar gözü döndüğünü şu ifadeleriyle tarihe mâl edecekti: 


Yazık! Devlet ve millete yazık. İnnâ lillah ve innâ ileyhi râci'ün.> 


Midhat Paşa'nın azlolunduğu gün, Sadaret mührü Şüray-ı Devlet Reisi Edhem Paşa'ya verildi. 


İbnülemin, Midhat Paşa'nın anayasaya koydurduğu ve uygulanışını da gösterdiği 113. madde ile kendi ipini çektiğini şöyle nakleder: 


Midhat Paşa, müstebidane muamele ve doğru, yanlış bir jurnal üzerine her istenilen âdemin bilmuhakeme kabahati tahakkuk etmeksizin memleketden tard edilebileceğine dair padişaha ders vermiş oldı. Padişah da aldığı dersi, evvelâ üstadı hakkında kemali meharetle tatbik etdi. Meharetine hayran olan üstadını, ailesiyle veda etmeğe bile vakit bırakmadan memleketden çıkardı. Bu suretle “El-Cezaü min cinsil amel” yani “ceza amelin cinsindendir” sırrı zuhur etdi.? 


Midhat Paşa memleketten çıkarıldıktan pek az müddet sonra açılan Meclis-i Mebusanda “Bu meclisi tesis etmek için çalışan bir zat, bilmuhakeme kabahati sabit olmadan nasıl tard olunur?” diyen dahi olmayacaktı. 


Bu gelişmeler Midhat Paşa taraftarlarını hiddetlendirmişti; bir kez daha talebeleri kışkırttılar. Meclisin açılışının ikinci günü yeniden gösterilere başladılar. Çeşitli cami ve mahallerde toplanan medrese talebesi arasında hocaları da görülüyordu. Harbiye Mektebi talebeleri ve İstanbul halkı da yer yer bu medrese talebelerine katılıyordu. 


Nihayet topluluk ayrı semtlerden harekete geçip birleşerek Şükrü Bey adlı bir zatın idaresinde büyük bir intizam içinde Dolmabahçe Sarayı civarına kadar geldi. Zabıta kuvvetleri kendilerine müdahalede bulunmadı. II. Abdülhamid Han, sarayın içini muhafızlarla 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doldurmuş, kapılara çifte nöbetçiler koydurmuştu. Bir saray yaveri gelip toplantının sebebini sordu. Şükrü Bey, milletin hükümetten memnun bulunmadığını ifade ettikten sonra isteklerini şöyle sıraladı: 


Midhat Paşa geri çağrılıptekrar sadarete getirilsin. Damad Mahmud Paşa da azledilerek İstanbul'dan uzaklaştırılsın. 


Bu arada ulemadan bazıları, şayet padişah bu istekleri kabul etmezse Cuma günü hutbede adının anılmayacağını belirtirken bazıları da camilerin büsbütün kapatılacağı tehdidini savurdular. 
Yaver, saraya gidip geldikten sonra Padişah'ın bu şikâyetleri inceleyeceğini haber verdi. Bunun üzerine kalabalık, Şükrü Bey'in emriyle sessiz sedasız dağıldı. 


TI. Abdülhamid Han ertesi gün, hükümetten gerekli tedbirleri almasını istedi. Hükümet gayet şiddetli tedbirler aldı. Öncelikle Midhat Paşa taraftarı olup gösterileri el altından tahrik eden Zaptiye Nazırı Ömer Fevzi Paşa azledildi. Gösterilere katılan Harbiye talebesinin yarısı tevkif olundu. Okulun Edirne'ye nakline karar verildi. 
Medrese talebesinden bu işlerle alâkalı görülenler hemen mem>- leketlerine gönderildi. Diğerlerine şiddetli ihtarlarda bulunuldu. 


Talebeler bu duruma sağa sola protesto yaftaları yapıştırmakla karşılık verdiler. Harbiye talebeleri de akşam yoklamasında, “Yaşasın Midhat Paşa!” diye nümayişte bulundular. Hadiseleri kışkırtanlar ve bu arada bir türlü yatışmayan medrese talebesinin bir kısmı da tevkif edilerek Akka Kalesi'ne gönderildi. 


MECLİS-İ MEBUSAN'IN AÇILIŞI 


Kanun-ı Esasi'nin ilanından sonraki üç ay içinde parlamento üyeleri seçildi. Ancak bu seçim genel oy ile değil, geçici talimata göre vilâyet idare meclisleri vasıtasıyla olmuştu. 19 Mart 1877 Pazartesi günü ilk Osmanlı parlamentosu Dolmabahçe Sarayı'nın büyük muayede salonunda Ahmed Vefik Efendi'nin başkanlığında toplandı. 
Bu oturuma sadece İstanbul'a oldukça uzak bulunan Trablusgarb, Yemen, Bağdad gibi vilâyetlerin üyeleri katılamamıştı. 
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Meclisin açılıştaki üye sayısı 141 kişi idi. O günkü deyimle bunun 115'ini mebusan, 26'sını ise âyan teşkil ediyordu. Mebusların 69'u Müslümandı. Diğerleri başka dinlere mensuptu. 


Muayede salonunun batı tarafına 111. Murad Han'dan itibaren cüluslarda kullanılan süslü altın taht kurulmuştu. Bunun etrafında vükela, ulema ve devlet ricali protokol sırasına göre yerlerini almışlardı. Meclis üyeleri âyanlar sağda ve mebuslar solda olmak üzere tahtın karşısında bulunuyorlardı. 11. Abdülhamid Han, yanında müşir üniforması giymiş kardeşleri Reşad ve Kemaleddin Efendiler bulunduğu halde geldi. Kendisi sade ve siyah bir elbise giymişti. 


Tahta oturduktan sonra, elinde tuttuğu açılış nutkunu Sadrazam Edhem Paşa'ya, o da okuması için Mâbeyn Başkâtibi Said Beye verdi. 


Padişah, “Heyet-i Âyan, Meb'usan Efendiler, Devlet-i Aliyyemizde birinci defa olarak içtima eden Meclis-i Umumi'yi küşâd etmekle beyan-i memnuniyyet ederim.” diyerek başladığı nutkunda öncelikle devletlerin devamındaki temel şartın adalet olduğunu şu ifadelerle belirtmişti: 


Cümlenizin malümudur ki, devlet ve milletlerin terakki-i şevket ü mikneti ancak adâlet vâsıtasıyla olur. Hattâ Devlet-i Aliyyemizin evâil-i zuhürunda kudret ve kuvvetinin âleme münteşir olması emr-i hükümette adâletine ve teba'anın her sınıfının hakk ü menfaatine riâyet olunmasıyla meydana geldi. Ecdâd-ı izâmımızdan Fatih Sultan Mehmed Han merhumun te'min-i hürriyet ve serbesti-i din ü mezheb hakkında gösterdiği müsâ'adat cümlenin malümudur. 


Sair eslâf-i izamımız dahi o isre sülük ile hiçbir vakitde serbesti-i âyin ü mezhebe halel getirmemişdir. Altı yüz seneden beri sunuf-i teba'amızın milliyetlerini ve lisan ü mezheblerini muhafaza eylemeleri dahi bu kaziyye-i âdilenin netice-i tabiiyyesi olduğu kâbil-i inkâr değildir. 


Bundan sonra zaman içinde bozulmaların geldiğini belirten padişah, 11. Mahmud Han'ın girişimleri ile devlete yeniden hayatiyet kazandırıldığını, ancak Tanzimat dönemindeki borçlanmanın devleti felaketin eşiğine getirdiğini belirtiyordu. Tahta çıktığı şu günlerde karışıklıkların had safhada bulunduğunu ifade ederek, 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bunların giderilmesi yönünde elbirliği edilmesini, kendisinin de bütün gayreti ile buna çalışacağını şu sözleriyle belirtmişti: 


Ve bu karışıklığın bi-avnillâhi teâlâ külliyen def ü izâlesine devletimizce başlıca ıslâhat ile çare aramağı ve o tarik ile istikbâlimizi emniyet altına almağı birinci iş addeyledim. Çünkü Hak teâlânın mülkümüze ihsân eylediği kabiliyet ve ahâlimizin muttasıf oldukları istidât sayesinde güzel bir idare ile az vakitde pek çok ilerleyeceğimiz kesindir. 


Meclisin yapacağı acil işlerden de bahseden hükümdar, nutkunu, “Hak Teâlâ hazretleri cümlemizin mesâisini mazhar-i tevfik buyursun.” diyerek bitirmişti. 


Okuma sona erdiğinde dualar edildi. Şehrin muhtelif yerlerinden top atışları yapıldı. Padişah bundan sonra hazır bulunanları hafifçe selamlayıp salondan çekildi. 


II. Abdülhamid Han'ın, Meşrutiyet'i paşaların baskısı ile mi yoksa kendi arzusu dâhilinde mi ilan ettirdiği meselesi tartışmalıdır. 
Abdülaziz Han'ı tahtından alaşağı ederek müessif hadiselerin yaşanmasına sebep olan darbecilerin arzusu, muhakkak ki Meşrutiyet idaresine geçmekti. Hatta saltanata geçirmeden önce Abdülhamid Han'a da bu konudaki fikrini sormuşlardı. Abdülhamid Han ise deneyip görmek gerektiğinden bahsetmişti. 


Padişah'ın açılıştaki nutkundan, meclisi halis bir niyetle açtırdığı; milletin birliğini, cümle vatandaşların temsilini ve meşveretle neticeye varmak istediği net bir biçimde anlaşılıyordu. Ancak padişahın iyi niyeti ve güveni yetecek miydi? Diğerleri de kendisi gibi samimi ve halis bir niyetle milleti ve devleti yüceltme noktasında olsalar belki mesele hallolacaktı. Netice kısa bir zaman içerisinde görülecekti. 


Son vakanüvis Abdurrahman Şeref Bey, Kanun-ı Esasi'nin ne getireceği yolunda bir anısını şöyle nakletmektedir: 


Bir gün Mekteb-i Sultani (Galatasaray Lisesi) Müdür Başyardımcısı M. Graned ile görüşüyordum. Tarih öğretmenliğinden yetişme olan bu ihtiyar bana, “Geçireceğiniz bu değişiklik döneminde yeni sistemden doğacak sarsıntılara memleketinizin hayırlısı ile 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dayanabilmesini dilerim; zira bu çeşit inkılâplar alışkın olmayan milletlerde göğüslenmesi mümkün olmayan sarsıntılar meydana getirir” demişti. Ben ise ihtiyar öğretmenin sözlerine kulak bile asmadım. Çünkü anayasanın ilanıyla memleketimiz, tarihte okuduğumuz İngiltere gibi oldu kesin inancında idim.? 


NİKŞİK KAZASI UĞRUNA! 


İngiltere, Tersane Konferansı'ndan netice alınamaması dolayısıyla Rusya'nın atacağı adımlardan endişe duyuyor; iki taraf arasında bir savaş çıkmasını arzu etmiyordu. Bu sebeple tarafları 1877 
baharında Londrada topladı. Görüşmeler neticesinde 31 Mart'ta İngiltere, Almanya, Rusya, Fransa, Avusturya-Macaristan ve İtalya arasında Londra Protokolü imzalandı.” 


Bu protokol, Bâbıâli'ye, Tersane Konferansı kararlarından daha hafif ıslahat şartları teklif ediyordu. Birkaç Balkan eyaletinde Hristiyantebaalehine yapılacak bu ıslahat mukabilinde Büyük Devletler, Osmanlı Devleti'nin sınırlarını Rusya'ya karşı garanti ediyorlardı. 
Rusya da bu kararlara uymak zorunda kalmıştı. 


Londra Protokolü'nün başlıca şartları, Hersek sancağından Ortodoksların meskün olduğu iki kazanın Karadağ'a verilmesi, Karadağ'ın gene Osmanlı'ya tâbi olmaya devam etmesi, Bulgaristan ve Bosna-Hersek'te ise bizzat Bâbıâli tarafından ıslahat yapılmasıydı. Aynı zamanda Tuna boylarında son zamanlarda toplanan Türk ordularının sulh zamanındaki mevcuduna indirilmesi isteniyordu. 
Buna mukabil Rusya da son yıl içinde silah altına aldığı birliklerini terhis edecek ve kuvvetlerini Türk sınırından uzaklaştıracaktı. 


Buna rağmen Bâbıâli, 10 Nisan'da Londra Protokolü'nü de reddetti. Bilhassa Karadağ'a arazi bırakılamayacağı bildirildi. Bunun üzerine Çar, Karadağ'a sadece Nikşik kazasının bırakılması şartıyla savaşı önleyebileceğini Bâbıâli'ye tebliğ etti. 

Aslında Rus Çarı 11. Aleksandr da Abdülhamid Han gibi harp yanlısı değildi. Hiç olmazsa bu kazayı Karadağ'ın uhdesine alarak kamuoyunu yumuşatmayı düşünüyordu. Aksi takdirde halkın murhalefetinden endişe duyuyordu. Ayrıca uzlaşma istemeyen taraf haline gelerek İngiltere'nin tepkisini çekmek istemiyordu. 
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Öte yandan Türk ordularının mağlup edileceği de kesin değildi. 
1853 Savaşı'nda Tuna üzerinde birçok defalar Türk orduları karşısında bozguna uğramışlardı. Kendileri Kırım Harbi'nden sonra çok iyi hazırlanmış olsalar da bugünkü Türk ordusu da daha kalabalık ve daha moderndi. 


Çarlık Rusya, bir taraftan diplomatik çabalarını sürdürürken, bir taraftan da savaş hazırlıklarını yürütüyordu. Çar 11. Aleksandr, Londra Protokolü'nün (31 Mart 1877) Bâbıâli tarafından reddedilmesi üzerine kurmaylarını Nisan 1877'de Kırım'daki Livadya Sarayı'nda toplandı. Yapılan görüşmelerde, siyasi ve askeri bütün avantajları eline geçirdiğini gören Rusya, şark meselesini halletmek ve Osmanlı tebaası Hristiyanları korumak iddiasıyla 24 Nisan 1877'de Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti. 


Karar aynı gün Petersburg'daki Osmanlı sefaretine ve İstanbul'daki Hariciye Nezareti'ne de iletildi. Savaşın sebebi Balkanlar'daki Ortodoks halkı “katliamdan kurtarmak” olarak ilan edilmişti. Rusya böylece Avrupalı devletlerin tarafsız kalmasını sağlamak istiyordu. 
Nitekim İngiltere menfaatini muhafaza kaydıyla, sair Avrupa devletleri ise herhangi bir şart ileri sürmeksizin tarafsız kalacaklarını duyurdular. 


Böylelikle Türk tarihine 93 Harbi olarak geçen ve Osmanlı Devleti için büyük bir yıkımla neticelenen 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi başlamış oldu. 


Ahmed Cevdet Paşa, 93 Harbi'ne karar verilmesi konusunda, ordunun durumundan ve mali sıkıntıdan bahsettikten sonra şöyle bir değerlendirmede bulunmaktadır: 


Rus generallerine karşı büyük ordulara komuta edecek kumandanlarımız yok gibi idi. Mali durumumuz da bozuktu. 
Velhâsıl ol vakit muharebe yoluna gitmek bizce hiç câiz değil idi. 
Lakin akdemce Midhat Paşa efkâr-ı armmeyi tehyic ile muharebe yoluna sevk etti. Sanki topu o doldurdu. Redif Paşa ile Mahmud Paşa dahi ateş ettiler. Devleti bir büyük mehlekeye attılar.” 


Gerçekten de bir kısım Osmanlı devlet adamları İngiltere'nin mutlak surette yanlarında olacağı gibi muğlak ve sığ bir düşünceyle 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hareket edip kararlar alırken, Rus tarafı İgnatiyef vasıtasıyla bütün Avrupa başkentlerini gezerek antlaşma zemini aramıştı. Rusya, o gün için askeri olarak Osmanlı Devleti'nden çok daha kuvvetli olmasına rağmen Avusturya ve İngiltere ile ikili antlaşmalar için bastırıyordu. Nitekim Avusturya ile Peşte Antlaşması imzalanmıştı. 
“Osmanlı devlet adamlarının önce Tersane ve ardından da Londra protokollerini reddetmeleri üzerine İngilizlerin tarafsızlığını da sağlamış bulumuyorlardı. 


Osmanlı Meclis-i Mebusanı ise dünyadaki gelişmelerden bihaber, savaş nutukları çekmekle meşguldü. Şimdi silahların konuşacağı gün gelmişti. Savaş batıda Tuna cephesi, doğuda ise Kafkas cephesi olmak üzere iki cephede cereyan edecekti. 


93 HARBİ 


Savaş başladığında, Serdar-ı Ekrem Abdülkerim Nadir Paşa komutasındaki Doğu Tuna ordusunun karargâhı, Bulgaristan Şumnu'da bulunuyordu. Bunun yanında, Rusçuk, Ziştovi, Vidin, Silistre ve Totrakan da bu ordunun savunma yaptığı bölgelerdi. 
Hareket halindeki bu ordunun muharip asker sayısı ise 180 bin civarındaydı. Osmanlı ordusunun savaş planına göre Tuna Nehri'nin sol yanı, ilk savunma hattını, Balkan dağları da ikinci savunma hattını meydana getiriyordu. 


Rus Çarı'nın kardeşi Grandük Nikola komutasında, Romanya sınırında bulunan Rus ordularının mevcudu ise 160 bin civarındaydı. Osmanlı Devleti'ne bağlı bir prenslik olan Romanya, başlangıçta tarafsızlığını ilan etmişti. Ancak daha sonra Rusya, kendisinin desteğiyle bağımsız olmak isteyen Romanya ile 16 Nisan 1877'de, sınırlarından asker geçirme konusunda anlaştı. Romanya'nın sınırlarını açmasıyla Rus orduları güneye inmeyi başardı. 


Romanya Prensliği, 22 Mayıs'ta, Rusların yanında Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti. Rusların askeri ilerleyişi, Bükreş ve Dobruca istikametlerinde iki koldan olmak üzere Tuna Nehri'ni Rusçuk-Niğbolu arasından geçerek sürüyordu. Yıldırım harekâtıyla ilerleyen Ruslar, 27 Haziran'da Ziştovi'yi, | Temmuz'da Tırnova'yı ve Niğbolu'yu işgal ettiler. 
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Büyükbir hızla ilerleyen Rus ordusu karşısında Osmanlı birlikleri geri çekilmeye başladı. Nitekim bölgenin en mühim stratejik geçitlerinden olan Şıpka, ardı arkası kesilmeyen Rus saldırıları karşısında, 19 Temmuz 1877'de tahliye edildi. Bununla birlikte Şıpka, Rus saldırılarına karşı büyük bir mukavemet göstermiş ve nihayetinde mecburi olarak gizlice boşaltılmıştı. 


Balkanlar'dan ardı ardına gelen yenilgi haberleri üzerine, İstanbul'da bazı askeri tedbirler alınmaya başlandı. Bunlardan biri, savaşın, İstanbul'da teşkil edilecek bir askeri komisyon tarafından yürütülmesi kararıydı. Zira savunma plan ve savaşlarının, muharebe tekniklerine uygun olmadığı düşünülüyordu. Ayrıca, birlikler arasında bir koordinasyonsuzluk söz konusuydu. Serdar-ı Ekrem Abdülkerim Nadir Paşa ve Serasker Redif Paşa, başarısız oldukları gerekçesiyle azledilerek Divan-ı Harbe verildiler. Tuna ordusu komutanlığına, Abdülkerim Nadir Paşa'nın yerine Mehmed Ali Paşa getirildi. 

Alınan bu tedbirler, kısa zamanda tesirini göstermeye başladı. 
Mehmed Ali Paşa, o sırada Rusçuk'a yönelen Grandük Nikola'yı yendi. General Gurko 22 Temmuz'da Eski Zağra'yı ele geçirdiyse de bu sırada Karadağ üzerinden gelen Süleyman Paşa tarafından mağlup edildi. Böylece, Rusların eline geçmiş olan Balkan dağlarının güneyindeki yerler geri alındı. Süleyman Paşa, daha sonra Şıpka geçidine yöneldi. Gayesi, stratejik ehemmiyeti olan bu geçidi Ruslardan geri almaktı. Ancak 21 Ağustos'ta başlattığı taarruza ve şiddetli muharebelere rağmen geçit bir türlü geri alınamadı. 


PLEVNE SAVAŞLARI 


Şıpka'nın düşmesi üzerine, Tuna Cephesi batı kumandanı olan ve Vidin'de bulunan Osman Paşa'nın acilen Plevne müdafaasını üzerine alması emredilmişti. Osman Paşa, süratle hareket ederek 7 Temmuz 1877'de Plevne'ye geldi. Plevne'nin bütün halkı Türklerden oluşuyordu. Osman Paşa derhal tedariklere girişerek sahra istihkâmları inşa ettirdi ve avcı hendekleri kazdırdı. Topçu birliğinin büyük bir kısmını toprak siperlerin gerisine yerleştirdi. 
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Osmanlı kuvvetlerinin Plevne yöresinde toplanmakta olduğu haberini alan Grandük Nikola, ordusunun sağ tarafında böyle bir kuvvetin bulunmasının tehlikeli olacağını sezerek batı birliklerinin kumandanı General Krüdnere saldırı emri verdi. General Krüdner'in sevk ettiği birlikler 8 Temmuz'da henüz takviye almamış Osmanlı birliklerini bu mevkiden atmak için taarruza geçti. Ruslar kolayca başarı elde edebileceklerini sandıkları bu saldırıdan hiç beklemedikleri bir bozgunla çıktılar. Yetmiş dördü subay olmak üzere üç bin kadar kayıp vererek çekildiler. 


TI. Abdülhamid Han, Osman Paşa'yı, Plevne Muharebesi galibiyetinden dolayı bir telgraf yollayarak tebrik etti. 


Bozgun Grandük Nikola'yı sinirlendirmişti. Krüdner'in askerlerini yeni kuvvetlerle takviye ederek Plevne üzerine ikinci defa taarruzda bulunulması emrini verdi. General Krüdner, bu defa büyük kuvvetlerle Plevne önüne bizzat geldi. Ruslar'ın asker sayısı 
60 bini geçmişti. Ayrıca orduda kırk-elli parça top da bulunuyordu. 


Osman Paşa'nın kuvvetleri ise 30 bin civarındaydı. Top mevcudu elli sekizdi. 18 Temmuz sabahı başlayan muharebe güneş batıncaya kadar şiddetle devam etti. Ruslar netice alamayıp geri çekilmek zorunda kaldılar. İkinci gün savaş yine başladı. İkindiye doğru Rus kuvvetlerinde yorgunluk emareleri görülmeye başladığında Osman Paşa birliklerine karşı taarruz emrini verdi. Bu saldırı Rus birliklerini şaşırttı. Süratle çekilmeye başladılar. Firar eden Rus askerlerinin arkasından yetişen süvari birliği birçoğunu yakaladı. 
Pek çok Rus askeri de Osma Deresi'ne düşerek boğuldu. 


İkinci Plevne Muharebesi'nde Ruslar, sekiz binden fazla kayıp verdiler, yirmi binden fazla da yaralıları vardı. Türk tarafında ise yüz şehit ve üç yüz kadar yaralı vardı. Osman Paşa'nın zafer haberi İstanbul'da büyük bir coşku ile karşılandı. Kendisine birinci rütbeden bir kıta Nişan-ı Osmani verildi ve 11. Abdülhamid Han tarafından kabzası altın bir kılıç, bir çift dürbün ve bir çift revolver hediye edildi. 

Bu ağır mağlubiyet Rus komutanlarını yıldırmıştı. Grandük Nikola Tuna'nın gerisine çekilmeyi teklif etti, ancak Çar ile Rus Savaş Bakanı Milivtin takviye birlikler vadederek Nikola'yı bu fikrinden vazgeçirdiler. 
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Çar, Romanya Kralı Karol'a bir telgraf göndererek süratle imdada gelmesini istedi. Telgrafın sonunda: 


“İmdadımıza gel! İstediğin şartlar altında, istediğin yerde, istediğin gibi Tuna'yı geç! Fakat yardımımıza koş! Osmanlılar bizi mahvediyor. Hristiyanlık davası kaybedilmiştir!” diyordu. 


Romanya Kralı Karol yardım çağrısını kabul etti ve Rumen ordusu ile yeni Rus birlikleri cepheye kaydırıldı. Şimdi Osman Paşa'nın karşısında 100 bini aşan bir ordu ile dört yüz otuz iki adet top bulunuyordu. 


Ruslar bu defa işi daha ciddi tutuyorlardı. 7 Eylül sabahından 11 
Eylül sabahına kadar gece gündüz şiddetli top atışları ile Osmanlı mevzilerini yıprattılar. Öyle ki top atışlarından göz gözü görmez hale gelmişti. 11 Eylül günü Rus ordusu Plevne hattına karşı bir kez daha umumi hücuma geçti. Osman Paşa top atışları boyunca siperlerinden çıkarmadığı birliklerini derhal harekete geçirdi. 


Akşama kadar devam eden şiddetli muharebe sonunda Ruslar bir kez daha hezimet yaşadılar. Üç general, üç yüzden fazla subay ve on beş bin asker kaybederek geri çekildiler. Osmanlı tarafında da şehit sayısı üç bin kadardı. 11. Abdülhamid Han bir telgraf ve beraberinde bazı hediyeler göndererek Osman Paşa'yı tebrik etti ve kendisine Gazilik unvanı verdi. 


Plevne önünde elli bin asker kaybeden Ruslar buranın savaş yoluyla zaptedilemeyeceğini anlamışlardı. Bu sebeple kuşatma kararı verildi. General Gurko'nun Gurno-Dubnik ve Teliş mevkilerini geri almasıyla Plevne dört bir yandan sarıldı. Kuşatma ordusu kumandanlığını General Totleben yapıyordu. 


Osman Paşa'nın elinde fazla bir erzak bulunmuyordu. Ya teslim olacak veya huruç hareketiyle düşmanı yarmaya çalışacaktı. İkinci şıkkı tercih etti. 10 Aralık sabahı ordusunu ikiye ayırdı. Birinci kısım, muhasara hattının yakınına kadar sokulup Rusların bulunduğu ilk istihkâmlara saldırdı. Ruslar şaşkındı. Osmanlı dilâverleri Rus hattını yarmaya başlayarak üç büyük istihkâm ve on bir kadar topu kısa sürede zaptettiler. Fakat huruç hareketini tamamlamak için ihtiyata bırakılmış yirmi bin kişilik ikinci fırka zamanında ulaşamadı. Bu 


50 Kayı X: II. Abdülhamid Han 


durum Osman Paşa kolundaki birliklerin üstün kuvvetler karşısında yorulmasına ve gittikçe zayıflamasına yol açtı. 


Osman Paşa Vid suyundan ric'ata karar verdi. Fakat Rus-Rumen topçularının ateşi sırasında bir şarapnel parçası Osman Paşa'nın atını vurdu. Paşa da sol bacağından yaralanmıştı. Binbir güçlükle tekrar Plevne'ye çekildi. Artık mukavemet etme imkânı kalmamıştı. 
Maiyetinde bulunan kumandanların ısrarı sonucu teslim oldu. 


Rus karargâhında bulunan Çar 11. Aleksandr, kahraman Türk Paşasının kılıcını iade etmek suretiyle Gazi Osman Paşa'ya ve Türk ordusuna saygısını gösterdi.” 


Plevne'nin düşmesi Rus kuvvetlerine İstanbul yolunu açmış bulunuyordu. 


KAFKAS CEPHESİ 


Rusların taarruza geçtikleri yerlerden biri de Doğu Anadolu cephesiydi. Bu cephede, Ahmed Muhtar Paşa komutasındaki seyyar 4. Ordu bulunuyordu. Ordu mevcudu 55 bin idi. Kuvvetlerin bir bölümü Kars'ta, diğer bir bölümü ise Ardahan, Eleşkirt, Van ve Doğubayazıt'tan oluşan geniş bir alanda mücadele etmek durrumundaydı. 


Melikof komutasındaki Rus Kafkas Ordusu, 120 bin kişilik asker sayısıyla Osmanlı kuvvetlerinin iki katı büyüklükteydi. Üç koldan saldırıya geçen Rus birlikleri, 24 Nisan 1877'de Arpaçay'dan sınırı aşarak ileri harekâta başladı. 


General Huossof komutasındaki öncü Rus birlikleri, Doğubayazıt'a yönelmiş ve ani bir baskınla 30 Nisan'da burayı ele geçirmişti. 4 Haziran'da ise Oltu düştü. Rus ordusu bundan sonra hızlı bir manevrayla Doğu Anadolu'nun kilit şehirleri olan Kars ve Erzurum'a doğru ilerlemeye başladı. 

Melikof komutasındaki ordu ise Ardahan'ı muhasara altına aldı. 
İki taraf arasında süren kanlı mücadelelerden sonra, 19 Haziran 1877'de şehir Rus ordusu tarafından işgal edildi. Osmanlı kuvvetleri, şehitlerden başka on bine yakın esir verdiği gibi, altmış top ile büyük miktarda cephane ve erzakı da düşmana kaptırmıştı. 
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Doğubayazıt'ı ve ardından Ardahan'ı kısa sürede işgal eden Ruslar, şimdi ise Kars Kalesi önüne gelmişlerdi. Gayeleri Kars'ı zaptederek daha içeriye, Erzurum'a doğru ilerlemekti. Kars'taki savunma tedbirlerini bizzat Ahmed Muhtar Paşa almıştı. Şehir, yirmi beş bin civarındaki Osmanlı askeri tarafından savunulmaktaydı. 


İlk aşamada Osmanlı kuvvetleri Rusları mağlup ederek geri püskürttüler. Fakat bu başarı, kuşatmanın kalkmasını sağlayamadı. Rus kuvvetleri General Lazarof komutasında yeniden saldırıya geçtiler. 
Bu arada ilerlemeye devam eden General Melikof'da 25 Haziran'da, Zivinde bulunan Ahmed Muhtar Paşa birliklerine saldırdı. Fakat Türk ordusunun gösterdiği şiddetli mukavemet sonucunda yenilerek geri çekilmek zorunda kaldılar. Ahmed Muhtar Paşa fırsatı kaçırmadı ve az sayıdaki askeriyle Rusları Kars yönünde takip ederek şehre girdi. Bu sırada Ruslar da Kars kuşatmasını kaldırarak Gümrü'ye çekilmişlerdi. 

Abdülhamid Han, Ahmed Muhtar Paşa'yı “gazilik” unvanı, “müşirlik” payesi, bir kılıç, iki at ve murassa Mecidi Nişanı'yla onurlandırdı. 


Muhtar Paşa, Ağustos-Ekim ayları arasında Gedikler ve Yahniler zaferlerini de kazandı. Ancak Türk birlikleri sürekli azalıyor, Ruslarsa takviye kuvvetler alarak taarruzlarına aralıksız devam ediyorlardı. 
Başarısız görülen Melikof”un yerine Çar'ın kardeşi Grandük Mihail getirildi ve 14 Ekim'de Ruslar, bir kez daha harekete geçip Aladağ'da Ömer Paşa komutasındaki Türk kuvvetlerini muhasara altına aldılar. 
Ömer Paşa yanında bulunan 6.500 asker, çok sayıda subay, silah ve cephaneleriyle birlikte teslim oldu. 


Bu durum karşısında Ahmed Muhtar Paşa, Kars Kalesi'ne yakın Alaca mevzilerinde güçlü bir müdafaa hattı oluşturmaya çalıştı. 
Fakat sayıca iki misli olan Rusların 15 Ekim günü şiddetle saldırması karşısında tutunamayarak çekilmek mecburiyetinde kaldı. Bu arada, 7 bin esir verilmişti. 


Rusların önüne geçilemiyordu. Muhtar Paşa 23 bin kişilik kuvvetiyle Erzurum'un doğusundaki Deveboynu mevkiine geldi. Ruslar da ilerlemeye devam ediyorlardı. 4 Kasım'da iki ordu bir kez daha 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karşı karşıya geldi. Muhtar Paşa bozguna uğrayarak yanında kalan az sayıda birliğiyle Erzurum'a çekildi. 


Muhtar Paşa'yı Erzurum'a çekilmeye mecbur bırakan Ruslar, 
artık yardım alamayacak olan Kars Kalesi üzerine döndüler. 18 
Kasımda, Kars'a doğru top ateşiyle birlikte şiddetli hücumlar başladı. 
Kars tabyaları, art arda düşmanın işgaline maruz kalıyordu. Kale kumandanı Hüseyin Paşa mağlup olacağını anlayınca Erzurum'a çekilmek istediyse de başarılı olamadı. On yedi bin askerle birlikte esir düştü. Böylece, önemli bir garnizon ve müstahkem mevki olan Kars düşmüş, üç yüz top ile çok miktarda silah ve mühimmat da düşmanın eline geçmişti. Ruslar hedeflerine doğru ilerlemeye devam ediyorlardı. Kars işgalinin ardından sıra, ikinci önemli hedef olan Erzuruma gelmişti. 


ŞANLI ERZURUM MÜDAFAASI 


Köprüköy Savaşı'nda Ruslar karşısında bozguna uğrayan Ahmed Muhtar Paşa, Erzurum dışındaki Aziziye'de konuşlanmıştı. Osmanlı ordusundan geriye sadece 5-6 bin asker ve az sayıda top kalmıştı. 
Ruslar, teslim olunmaması durumunda şehri top ateşiyle yakıp yıkacaklarını bildirdiler. Bunun üzerine Muhtar Paşa, şehrin ileri gelenlerinin de katıldığı bir savaş meclisi topladı. Meclisten çıkan karar, ne olursa olsun asla teslim olmamak ve şehri sonuna kadar savunmak şeklindeydi. Bu sırada kış şiddetli bir şekilde bastırınca Rus hücumu durdu ise de kuşatma kalkınadı. 


9 Kasım 1877'de Ruslar, Erzurum tabyalarına tekrar saldırmaya 
başladılar ve geceleyin Aziziye tabyasını ele geçirdiler. Erzurum'da Ruslara karşı koyabilecek düzenli ve yeterli sayıda askeri birlik yoktu. Muhtar Paşa, Trabzon'dan takviye geleceği umuduyla Bayburt'a çekildi. Ancak kendisi, Rumeli'ye gönderilmek üzere bölgeden İstanbul'a geri çağrıldı. Rus işgal tehlikesinin gittikçe artması üzerine, minarelerden ikaz edilen şehir halkı, düşmana karşı koymaya davet edildi. Bu çağrı, etkisini gösterecekti. 

Erzurumlular Nene Hatun'un teşvikiyle, asker, sivil, kadın, erkek, çocuk, yaşlı hep birlikte ellerine geçirdikleri balta ve satırlarla saldırıyakarşı koyarak, Rus birliklerini şehirden püskürtmeyi başardılar. 


Yorgun Devletin Başında 53 


Aziziye istihkâmındaki tabyalardan ikisini ele geçiren Ruslar, üçüncüsünü de zaptedip şehrin kapısını açmak istiyorlardı. Ancak, diğer tabyalardan gelen kuvvetlere şehir halkı da katılınca, durum değişmeye başladı ve yaşanan kanlı mücadelelerden sonra Ruslar tabyalardan tamamen atıldı. 


Tabyalarda yaşanan bu çetin savaşta, ahaliden beş yüze yakın kişi şehit ve yaralı düşmüştü. Rus kuvvetlerindeki kayıplar ise iki bin-iki bin beş yüz kişi civarındaydı. Büyük bir zafer kazanılmıştı. 
Ancak tehlike bir türlü sonlanmıyordu. 


19 Kasımda Kars'ı ele geçiren Ruslar, Erzurum'u tekrar kuşattılar. 
Rus askerlerinin alışkın ve dayanıklı olduğu kış aylarıydı ve ayrıca başta yiyecek kıtlığı ve salgın hastalıklar olmak üzere pek çok sıkıntı da etkisini arttırmaya başlamıştı. Üstelik şehre askeri yardım ve lojistik destek de getirilemiyordu. 


RUSLARIN İLERLEMESİ VE 
AYASTEFANOS ANTLAŞMASI 


Plevne'nin düşüşünün ardından Ruslar, büyük bir hızla ileri harekâtlarına devam ediyorlardı. Osmanlı orduları Batum ve Sohum'da başarılı olan birliklerini bu hatta kaydırmak durumunda kalmışlardı. Düşman birlikleri kuvvetli bir müstahkem mevki olan Edirne'ye doğru yıldırım harekâtıyla ilerlemeye başlamışlardı. Vali Eyüp Paşa'nın dirayetsiz bir şekilde şehirden çekilmesi üzerine Edirne, 20 Ocak 1878'de Rusların eline geçti.” 

Grandük Nikola, Edirne üzerine yürürken; “Hiçbir şeyin önünde durmamak üzere, İstanbul'a yürüme emrini aldım ve yürüyeceğim” sözüyle ilerlemişti. Edirne'ye geldiğinde de, “Tanrı'nın izniyle Rus armasını Çarigrad (İstanbul) duvarlarına yapıştıracağım” diyordu.” 
Bu sözler Rusların büyük rüyası olan İstanbul'un ehemmiyetini ortaya koymak noktasında mühim bir ifadedir. 


Butehlikeli gelişme karşısında Osmanlı devlet adamları Padişa- 


hın Bursa'ya çekilmesini gündeme getirdiler. Ancak 11. Abdülhamid Han: 
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“Rus ordusunun İstanbul'a girmesine göz yumamam. Askeri ümeramız korkaklık gösteriyorlar, ben şahsen hiçbir fedakârlıktan çekinmem. Mukaddes sancağı çıkarıp Rus ordusu üzerine gitmeye hazırım!” diyerek İstanbul'u Ruslara karşı canı pahasına dahi olsa müdafaa edeceğini dile getirerek teklifi şiddetle reddetti.” 


Bu sırada diğer Balkan eyaletleri de Rusya'nın yanında savaşa katılarak pay alma yarışına girişmişlerdi. Kaybedilen Balkan topraklarında yaşayan Müslümanlar, ağır zulüm ve katliamlar nedeniyle İstanbul'a doğru büyük bir göçe başlamışlardı. 


Bâbıâli, Kırım Savaşı sonrasında imzalanan Paris Antlaşması'yla Osmanlı'nın toprak bütünlüğüne garantör olan İngiltere ve Fransa gibi devletlere müracaat ederek barış için aracılık yapmalarını istedi. Fakat bu teşebbülerden bir netice alınamadı. Birkaç ay önce İstanbul'da savaş naraları atanlardan artık ses soluk çıkmıyordu. 


TI. Abdülhamid Han bizzat Rus çarına telgraf çekerek savaşı durdurmak istedi. Çarın cevabı, barış teklifinin Rus ordusunun Başkomutanı Grandük Nikola ile görüşülmesi idi. 


Grandük Nikola ise esas barış şartlarını dikte ettirir gibi Osmanlı Devleti delegelerine 31 Ocak 1878 tarihinde Edirne mütarekesini kabul ve imza ettirdi.” 


Buna göre Osmanlı kuvvetleri, Küçük Çekmece- Terkos hattına kadar çekilecek, bu hattın 5 km önüne Rus askerleri yerleşecek ve iki kuvvet arasında tarafsız bir bölge bulunacaktı. 


Ardından Ayastefanos'ta kesin antlaşma görüşmelerine başlandı. 
Osmanlı Devleti'ni Hariciye Nazırı Safvet Paşa ile Berlin Sefiri Sadullah Bey, Rusya'yı ise General İgnatiyef ile Nelidoftemsil ediyordu. 
3 Mart 1878 tarihinde imzalanan antlaşma yirmi dokuz madde idi. 

Buna göre Osmanlı Devleti Romanya, Karadağ ve Sırbistan'ın bağımsızlıklarını kabul edecekti. 

Karadağ Adriyatik Denizi'ne kadar uzanacak, Sırbistan Niş'i alacaktı. Romanya Baserabya'yı Rusya'ya verecek, karşılığında Dobruca kendisinde kalacaktı. 

Bulgaristan, Osmanlı Devleti'ne bağlı özerk bir prenslik haline getirilecek ve sınırları Tuna'dan Ege Denizi'ne, Arnavutluk'tan 


Yorgun Devletin Başında 55 


Karadenize kadar uzanacaktı. Bulgaristan prensi halk tarafından serbestçe seçilecek, Avrupa devletlerinin tasvibi ve Osmanlı Devleti'nin tasdiki ile tayin edilecekti. Ancak bu prens Avrupa devletlerinin hanedanlarına mensup bulunmayacaktı. 


Rusya ve Avusturya'nın kontrolünde olmak üzere Bosna ve Hersek'te, Rumeli'nin Hristiyanlarla meskün bölgelerinde ve Doğu Anadolu'da Ermenilerin bulunduğu yerlerde ıslahat yapılacaktı. 


Girit'te 1868 Nizamnamesi uygulanacaktı. 


Savaş tazminatı olarak Osmanlı Devleti'nin Rusya'ya 1.410.000.000 ruble ödemesi kararlaştırılmıştı. Bu tazminatın büyük bir kısmına karşılık Rumeli'deki bazı yerler ile Kars, Ardahan, Batum ve Doğubayazıt Rusya'ya bırakılacak; kalan 300.000.000 
ruble ise nakden ödenecekti. 


Rus askerleri, Bulgaristan hariç olmak üzere, antlaşmanın imzalanmasından üç ay sonra Rumeli'yi, altı ay sonra da Doğu Anadolu'yu boşaltacaklardı. 


Osmanlı topraklarında yaşayan Rus tebaası savaştan önceki gibi ticaret yapabilecek ve Rus konsoloshaneleri onları resmen himaye edebilecekti.”* 


Ayastefanos Antlaşması Panslavizm siyasetinin kesin bir zaferiydi. 


MECLİS-İ MEBUSAN'IN FESHİ 


Meclis-i Mebusan'ın birinci faaliyet dönemi 28 Haziran 1877'de sona ermişti. Seçim kanunu henüz hazırlanmadığı için ikinci dönem mebusları da yine geçici talimata göre seçildi. Meclis bu defa 
3 Aralık 1877'de sade bir törenle açıldı. Zira 93 Harbi en şiddetli 
hali iledevam ediyordu. 


Bu defa seçilerek İstanbul'a gelen mebus sayısı daha azdı. 59'u Müslüman, 47'si gayrimüslim olmak üzere 106 üye bulunuyordu. 
Dönem itibariyle ülke nüfusunun dörtte birini oluşturan gayrimüslimler Meclis'e neredeyse yarı yarıya temsilci göndermişlerdi. 
Abdülhamid Han'ın, “Meşrutiyet idaresinde en çok korktuğum” dediği durum gerçekleşiyordu. Zira Müslüman Türkler haricindeki 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unsurların yönetimde büyük söz sahibi olmaları hem iç hemde dış tehditleri daha fazla artıracaktı. 


Nitekim 93 Harbi'nin ve dâhili ve harici meselelerin gölgesi altında çalışmalarını yürüten İkinci Meclis, yüzde elliye varan gayrimüslim unsurun da tesiriyle, hükümete karşı Birinci Meclise oranla daha sert bir tavır takındı. 


Memleketin son derece karışık günler yaşadığı bu sırada, Meclis'te tam bir karmaşa hüküm sürmekte idi. Meclis milliyet gruplarının mücadele ve entrika sahnesi haline gelmişti. 


Gayrimüslim unsurlar, Kanun-ı Esasi'nin sağladığı şahsi hürriyeti milli hürriyet, hatta muhtariyet ve istiklâl hakkı manasına alıyorlardı. Anayasaya göre resmi dil Türkçe olduğu halde, Ermeni ve Rum mebuslar kendi dillerinin de resmi dil olarak kabul edilmesini istiyorlardı. Her mebus kendi milletinin problemi ile ilgileniyor, Meclis içinde ve hükümet nezdinde adeta üstünlük kurmaya çalışıyorlardı. 


Rusların İstanbul'a doğru ilerlediği sırada hemen bir muhalefet grubu oluşturan bazı mebuslar, başta sadrazam olmak üzere hükümetin azlini, savaşta yenilgiye sebep olan kumandanların Divan-ı Harbe verilmesini istemeye başladılar. 


II. Abdülhamid Han, sadarete, Edhem Paşa'nın yerine Ahmed Hamdi Paşa'yı getirdi (11 Ocak 1878). Meclis, her nazırın Meclise gelip hesap vermesi ve kumandanların yargılanmaları konusunda ısrar etti. 22 Ocak'ta buna dair bir teklif kabul edildi. Padişah, Meclis Başkanı Ahmed Vefik Paşa'yı göndererek, tamamen anayasanın uygulanmasından yana olduğunu, sadaret makamını kaldırarak kendi imtiyazlarından birini daha feda ettiğini, vekillerin her istendiğinde Meclise hesap vereceklerini, ancak şu buhranlı günlerde biraz sabredilmesini istedi. Padişah'ın bu sözlerine rağmen Meclis'te yine şiddetli tartışmalar oldu. 


Padişah, Rus ilerlemesi karşısında bir karar alınmasını istediği halde Meclis, bu konuda ciddi bir karar alamıyordu. Bu sırada Ruslarla Edirne'de mütareke imzalanmıştı (31 Ocak 1878). Padişah Meclis'in istediği kişileri hükümetten çıkarmaya teşebbüs eden Ahmed Hamdi Paşa'yı azletti, yerine Ahmed Vefik Paşa'yı Başvekil 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olarak tayin etti (4 Şubat 1878). Başvekilin görevi, Meclis'in çıkardığı kanunları Padişaha arz etmek ve Bakanlar Kurulu'nun çalışmalarını düzenlemekle sınırlandı. 


Abdülhamid Han, Ruslarla yapılacak barış konusunu görüşmek üzere sarayda olağanüstü bir meclis topladı. Toplantıya parlamentodan da beş kişi katıldı. Başvekil Ahmed Vefik Paşa, Rusların teklif ettikleri barış şartlarını anlattı ve bu şartların ağırlığı karşısında hükümetin barış kararını tasvip edip etmediklerini Meclis'te bulunanlara sordu. Herkesin olumlu cevap verdiği bir sırada, mebuslardan Astarcılar Kethüdası Ahmed Efendi birden ayağa kalktı ve, “Padişah huzurunda böyle toplantı yaparak işlerimize çare düşünülmesi zamanında gerekti. Savaş bakımından durumumuzun müsait olduğu güzel günler geçirildi. İş bu dereceye geldikten sonra ne denilir?” 
şeklinde bazı sözler sarf etti. 


Bunun üzerine Abdülhamid Han hiddetlenip, “Said Paşa, şu herife bir cevap ver, heyet işitsin!” diyerek yerinden kalktı ve Meclis'in ortasına gelerek, “Ben millet ve devletimin hukukunu zâyi etmedim. Benim başıma gelen hâdiseler, ecdâdımdan hiçbir padişahın zamanında olmamıştır. Devletimin çökmesinden en çok felâkete uğrayacak ve en çok haklarını kaybedecek olan benim. Bu adamın geçmiş hâdiselerden dem vurarak şu Meclis'te makâmıma karşı söylediği sözleri asla kabul etmem. İşte Said Paşa, Mâbeyn Kâtibliği'nde bulunmuş olması dolayısıyla eski hâdiselere vâkıf olduğundan şu efendiye cevap versin ve izâhatını dinleyiniz!” dedi ve yine yerine oturdu. 


Said Paşa meselenin ne şekilde savaşa dönüştüğünü ve bu kararın umumun ittifakı ile alındığını, Padişah'ın bunu tasdik etmek zorunda kaldığını söyledikten sonra, bazılarının zannına göre saraydan kumandaya karışıldığı söylentisinin aslı olmadığını, yapılan teşebbüslerin sadece sevkiyat ve nakliyatın hızlandırılmasından ibaret bulunduğunu uzun uzun anlattı. 


Ahmed Efendi, söylediği sözlerin Padişah'a ne şekil tesir edeceğini düşünmeyerek, “Benim maksadım sataşmak değildir. Halimizin vahametini belirtmekten ibârettir” diye önceden söylediklerini tekrar etti ve kendisine mani olmak isteyenlere sinirlendi. 
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Astarcılar kethüdâsının görüşlerinde ısrar etmesi üzerine Padişah tekrar söz aldı, “Demincek dediğim gibi, vazifemde sebat göstermem takdir edilmek lazım gelirken bu şekilde garazkârâne sözleri aslâ kabul edemem. Böyle toplantı yapılması devletimizde geçerli 

i âdetlerden olduğundan ve halihazır durumumuz icabı bugünkü günde bu toplantıya lüzüm gördüğümden huzurumda bu Meclis'i toplattırdım. Şu efendi önce bunu bilmiyor. Şimdi eğer Rusların gönderecekleri fırkanın İstanbul'a girmesi bu Meclis'te kabul olunmazsa benim yapacağım tek şey kalmıştır ki o da içinizden kimler bana tâbi olur ve halkımdan arkama kimler düşerse, onları alıp ölünceye kadar savaşmaktır. Eğer peşimden kimse gelmezse, din ve milletim uğurunda sadakatle can vermiş olduğumu isbat için tek başıma Rus karargâhı önüne gidip ve kumandanına kendimi tanıtıp, önce bir tabanca ile onu yok etmek ve sonra bana yapılacak hücüma karşı koyup ve ayaklar altında kalıp ölmektir. İşte ben bu fedakârlıklara hazırım. Fakat bu adamın haddini bilmeyerek şu Meclis'te hükümdarınıza karşı gösterdiği cüretten dolayı te'dip edilmesini yine Meclis'inizden beklerim. Zirâ birtakım kindarlar bu kabil söz ve davranışlarla şu zamanda devlet işlerini zora koşmaya çalışıyorlar. Ben her türlü kanüni selâhiyetlere sâhib olduğum bir zamanda, artık Sultan Mahmud'un yoluna gitmeye mecbur olacagım” diyerek Meclis'i terk etti.” 


11. Abdülhamid böyle bir parlamentonun yararından çok zararı olduğunu söyleyip anayasanın kendisine tanıdığı yetkiye dayanarak, 
13 Şubat 1878 günü Meclis'i feshetti. Fakat Meşrutiyet ve anayasadan 
vazgeçtiğine dair hiçbir beyanda bulunmadı. 


Dolayısıyla yaklaşık 11 aysüren bu ilk meclis denemesinden sonradevletidaresi yavaş yavaş 11. Abdülhamid'in elinde toplanacaktı. 


HAKSIZ MIYDI? 


II. Abdülhamid Han'ın Meclis-i Mebusan'ı tatil edişi sonradan sürekli tenkide tâbi tutulmuştur. Bu durum özellikle yabancılar tarafından tahrik edilmiştir. İçerde de Abdülhamid düşmanları ve özellikle İttihat ve Terakki Cemiyeti mensupları tarafından bilhassa işlenmiştir. Onlar aynen 1. Meşrutiyet'te olduğu gibi meşruti idareyi 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kurtuluşun tek reçetesi olarak görmekteydiler. 1. Meşrutiyet'in nelere sebep olduğu kimsenin umurunda değildi. 


Buna karşılık meseleyi objektif bir biçimde ele alan işin ehli kimseler 11. Abdülhamid Han'ın bu kararını yerinde bir karar olarak görmüşlerdir. 


I. Meşrutiyet'in kanun-ı esasisini hazırlama komisyonunda burlunan, zamanın devlet adamlarından Namık Paşa, Sultan Reşad'ın Başkâtibi Lütfü Beye şöyle diyordu: 


Meşrutiyet'ten daha faydalı ve daha etraflı bir tedbiri, ben değil, henüz dünyada hiç kimse bulamadı ve bulamayacak. Şeriat bahsine gelince; bunun esası o kadar hürriyet ve adalet üzerine kuruludur ki şimdi Meşrutiyet namı altında halka vereceğimiz hak, buna nispetle hiç gibidir. Benim zihnimi yalnız, açacağımız Meclis'te Hristiyanların aza (üye) sıfatı ile bulundurulacağı karıştırıyor. 
Her ne kadar çağımızın icabını bilirim. Bu Meclis'i İslâmlara mahsus kılmak olmaz. Lakin Hristiyanlardan aza kabul etmekte olan mahzurlar da inkâr edilemez. Eğer bu fırsat elden kaçırılıp da Meşrutiyet ilan olunmaz ise, devlet ve millet için kurtuluş düşünülmemelidir. İlan edilir ise, mademki Hristiyanlar da aza alınacak, yine bizim için beka umulmamalıdır.* 


Abdurrahman Şeref Bey ise durumu şöyle değerlendiriyordu: 


Bu gençlerin gerçekten devlet ve milletin hayrına dönük olan amaçları, yüceltilmeye ve adları, milletin hafızasında saklanmaya lâyıktır. Vatandan ayrılmaları ve gurbeti göze almaları, hükümetin her türlü takibatını göze almaları kuşkusuz fedakârlıktır. Fakat istedikleri şey ne idi ve memlekette bunu yapmak mümkün mü idi? İşte buralarını tamamıyla belirleyemiyorlar ve tahmin edemiyorlardı. Evet, istenilen hürriyet idi. Amma bu çekici sözün politik anlamı, sözlüklerdeki manası gibi açık ve belirli değildir. 
Avlanması zor bir avdır. Onu getirdik demekle gelir mi? Ve gelse de yerinden hoşlanarak yerleşip kalır mı? Yoksa iyi kabul edildiği zannı ile kendine gösterilen ilginin ya eksik ve ters ve özellikle mantıksız olduğunu görerek başını alıp çıkar gider mi? Gençlik sebebiyle düşünülemeyen şeyler bunlardı. Çünkü o çok nazlı şeyi 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getirmekten ziyade korumak güçtü. Çünkü cilveli olduğu kadar titiz olduğundan, âşıklarında içten bağlılıktan sapmaya benzer bir hareketgördü mü sezdirmeden gözden kaybolur. Gerçi ciğer yakan sevgisi gönüllerde sağlam yer etmiştir, fakat ararsanız dışarıda bir izini bile bulamazsınız.” 


Yılmaz Öztuna Bey ise Meclis'in tatil edilmesini Abdülhamid Han'ın en büyük hizmetlerinden biri olarak görüyordu: 


Birinci Meclis-i Mebusan'ın süresiz tatili/ni), 11. Abdülhamid'in büyük hizmetlerinden birisi olarak telakki etmemek tamamen imkânsızdır. Zira Türkiye imparatorluğunu, Avrupa'da kızgın ve saldırgan bir emperyalizmin hüküm sürdüğü 1878'de tasfiye edilmekten kurtarmıştır. Bu tasfiye bu tarihte olsaydı, 1922'de İstanbul'u ve İzmir'i değil, ancak Konya'yı ve Sivas'ı savunmak mevkiinde kalabilirdik. Nitekim 30 yıl sonra, 1908 Meşrutiyeti, İmparatorluğu ancak 10 yıl muhafaza edebilmiştir. * 


Ünlü tarihçi İsmail Hami Danişmend Bey de aynı görüştedir: 


Her halde ilk Meclis-i Mebusan dağılmayıp devam etmiş olsaydı, Osmanlı İmparatorluğu yirminci asrı idrak etmeyip daha ondokuzuncu asrın sonlarında inhilal (dağılma) edip giderdi. İkinci Meşrutiyet'in on senelik kanlı ve hazin tarihi bu acı hakikatin en büyük delilidir.” 


Akdes Nimet Kurat Bey de Padişah'ı haklı bulanlardandır: 


Sultan Abdülhamid, bu ilk “Osmanlı Meclis-i Mebusanı”nı dağıtmakta haklı idi; çünkü Meclis'teki gayr-i müslim ve gayr-i Türk unsurun faaliyet ve davranışlarının devleti yıkıcı mahiyette olduğu açıkça belli olmuştu.“ 


Abdülhamid Han devri üzerine geniş çalışmaları bulunan Vahdettin Engin Bey de Padişah'ın haklılığı yanında şu ifadeleri ile siyasi ferasetine de dikkat çekmektedir: 


Burada şu hususa da dikkat etmek gerekir. Meclis feshedilmiştir ama Anayasa ilga edilmemiştir. Fesihten sonra olması gereken şuydu: Anayasanın 73. maddesine göre Meclis'in feshinden itibaren altı 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ay içinde seçimlere gidilmesi gerekiyordu. Sultan Hamid seçim yapılmasına izin vermedi, yani 73. maddeyi işletmedi. Ama Anayasanın diğer hükümleri geçerli olmaya devam edecektir. 
Dolayısı ile 11. Abdülhamid'in iktidarı süresince Anayasanın yürürlükte olduğunu ifade etmek gerekir." 


BUHRAN 


Ayastefanos Antlaşması Osmanlı Devleti için tam bir yıkım olmuştu. En acı tarafıysa, Osmanlı'nın bu savaşta büyük insan kaybına uğramasıydı. Diğer taraftan devlet, tarihinin en büyük yenilgisini alarak mali bakımdan da adeta iflasa sürüklenmişti. 
Nitekim çok acı bir şekilde, Rusya'nın tazminatı toprak verilmek suretiyle karşılanmıştı. 


Bu arada, Rus ve Bulgar zulmü dolayısıyla evlerini ve topraklarını terk eden bir milyondan fazla Türk ve Müslüman göçmenin İstanbul'a gelmesi, başşehri büyük sıkıntılara sokmuştu. Bu göçmenlerin yüz binden fazlası Anadolu'ya geçirildi, hatta Suriye'ye kadar nakledilerek, Halep ve civarına yerleştirildi. İki yüz bin kadar göçmen ise Batı Trakya ve Rodop dağlarına sığınmak zorunda kaldı. 


Edirne vilâyetine sığınmış 50-60 bin kadar göçmen, daha sonra eski yurtlarına geri dönecekti. Topraklarını terk etmek zorunda kalan Türklerin bütün evleri ve malları, Ruslar ve Bulgarlar tarafından yağmaya tâbi tutuldu. Göçler, Ayastefanos Antlaşması'nın imzalanmasından sonra da sürdü. Yer yer bazı Türkler Ruslar ve Bulgarlara silahla karşı koydular, bunun üzerine birçok köy ve kasaba Ruslar ve Bulgarlar tarafından yakılıp yıkıldı. İstanbul'a gelen göçmenlerin durumu kaynaklarda şöyle anlatılıyordu: 


İstanbul'a gelen iki yüz bini aşkın Rumeli göçmeni kar ve buzla kaplı sokak ve meydanlarda sefil ve perişan bir halde yatıyordu. 
Kendilerini şiddetli soğuktan ve donmaktan kurtarmak üzere özel ve genel barınaklarla beraber bazı camiler de bu işe ayrılmıştı. 


İstanbul halkı ve özellikle gönüllü taburları Fatih, Beyazıt ve Sultanahmet meydanlarından ve Sirkeci istasyonundan yarı 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donmuş göçmen çocuklarını sırtlarında evlerine taşıyarak, kendi sıkıntılarına bakmadan yavrucakların yiyecek ve giycceklerini sağlamaya gayret ediyorlardı. Günlük ihtiyaçlarda meydana gelen pahalılık dolayısıyla geçim zorlaşarak ekmekçi fırınları kapanmaya başlamıştı.*? 


Öte yandan bu karışıklıktan siyasi rant elde etmek isteyenler de az değildi. V. Murad'ın, hal' edildikten sonra Çırağan Sarayı'nda kalmasına izin verilmişti. Fakat masonlar başta olmak üzere birtakım çevreler, V. Murad'ın akli melekelerinin yerinde, sağlığının iyi olduğu ve haksız yere hal'edildiği propagandasını yayıyor, onu tekrar Osmanlı tahtına geçirmenin yollarını arıyorlardı. 

Bunun üzerine 11. Abdülhamid Han, V. Murad'ı yerli ve yabancı doktorlardan müteşekkil bir heyete muayene ettirdi. Heyet, hastalığının devam ettiğine ve tedavisinin imkânsız olduğuna dair bir rapor verdi. 


Yerli ve yabancı hekimlerden alınan bu raporlara rağmen, V. 
Murad üç kere kaçırılmak istendi. Maksat, onun üzerinden darbe gerçekleştirmekti. 


İlk kaçırma teşebbüsü hal' edildikten üç ay sonra meydana geldi. 
İngiliz elçiliği eski hizmetlilerinden Rum asıllı İstavridis'in başını çektiği gizli cemiyetin elebaşları, V. Murad'ı ve oğlu Salahaddin Efendi'yi Avrupa'ya kaçırmak ve hükümdarlığını kabul ettirmek için kadın kılığında Çırağan Sarayı'na girmeye çalışırken yakalan - dılar (Kasım 1876). Yapılan mahkeme neticesinde her biri ömür boyu sürgün cezasına çarptırıldıysa da 11. Abdülhamid tarafından affedildiler (27 Nisan 1877). 


Bundan sonra Kleanti Skaliyeri-Aziz Bey mason komitası, kendisini kaçırıp tahta çıkarma planı yaptı. Rum asıllı bir tüccar olan Kleanti Skaliyeri, Prodos mason locasının üstâd-ı âzamı idi. V. 
Murad'ı daha veliaht iken on sekizinci dereceden mason locasına kaydederek onunla sıkı bir dostluk kurmuştu. Evkaf Nezâreti'nde vazifeli Aziz Bey ise bu gizli cemiyetin diğer bir üyesi idi. 

Kleanti su yolunu kullanarak sık sık Çırağan'a giriyor, Sultan Murad ve validesi Şevkefzâ Kadın Efendi ile görüşüyordu. Paris'ten 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özel olarak getirttiği bir doktoru da aynı yoldan Çırağan'a sokmuş ve bir hafta süreyle V. Murad'ı tedavi ettirmişti. 


Bu komitanın planı, Murad'ı kaçırıp bir camide biat ederek yeniden padişah ilan etmek idi. Fakat komita üyelerinden Hacı Hüsnü Bey, bağlı olduğu Kaşgar elçisi Yakub Han vasıtasıyla vaziyeti Padişah'a bildirince komita harekete geçemeden yakalandı 
(15 Nisan 1877). 


Üçüncü kaçırma teşebbüsü ise Abdülhamid Han'a karşıtam bir darbe girişimine dönecekti. 


ÇIRAĞAN VAKASI VE ALİ SUAVİ 


Kurt puslu havayı sever demişler. Devletin bu karışık ortamından faydalanmak isteyenlerden biri de Ali Suâvi idi. Abdülhamid Han'ı devirmek ve V. Murad'ı tekrar tahta çıkarmak isteyen Ali Suâvi kimdi ve dış mihraklarla irtibatı var mıydı? 


Ali Suâvi, Tanzimat Fermanı'nın ilan edildiği 1839 senesinde, Çankırı asıllı bir kâğıt esnafının oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Orta mektebi bitirdi. Ardından cami derslerine devam edip kâtip oldu. Bursa ve Simav'da orta mektep muallimliği yaptı. Şikâyet üzerine azledildi. Sofya ve Filibe'de çalıştı ise de burada da duramayıp İstanbul'a geri döndü. 


Ardından hacca gitti. Dönüşünde muhtelif şehirlerde verdiği ateşli vaazlarla dikkat çekti. Hitabeti çok kuvvetliydi, dinleyenleri kolayca tesiri altına alırdı. Bir yandan da gazetelerde yazılar yazmaya başladı. Bu arada Jön-Türklere katıldı. Hem hükümet, hem millet gizli Jön-Türk cemiyetinden bu yazılar sayesinde haberdar oldu. 
Âli Paşa aleyhtarı yazıları, Kastamonu'ya sürülmesine sebep oldu. 


Bunun üzerine Jön-Türklerin Mısırlı hâmisi Fazıl Paşa tarafından Avrupa'ya davet edildi. Namık Kemal ve Ziya Paşa ile beraber 1867'de yurt dışına kaçarak Londrada Muhbir gazetesini çıkardı. 
Mary adında bir İngilizle yaşamaya başladı. Ertesi sene Parise geçip Ulüm gazetesini çıkardı. Anlaştıkları çizgiden ayrılması sebebiyle 1870'de arkadaşlarıyla arası bozuldu. Yanında çalışan bir Rum, matbaa aletlerini çalıp satınca, gazete kapandı. Bu devrede ne yaptığı ve kimlerle irtibat kurduğu meselesi karanlıktır. 
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1876da 11. Abdülhamid Han'ın daveti üzerine İstanbul'a döndü. 
Padişah, kendisine mütercimlik vazifesi verdi. Ardından bir hâmi buldu. İngiltere'de tahsil gördüğü için İngiliz Said Paşa diye de anı- 
, lan mâbeyn müşiri Eğinli Said Paşa aracılığıyla Galatasaray Lisesi müdürü olduysa da tutarsız tavırları sebebiyle mektebi karıştırdı; bir süre sonra da azledildi. 


Ardından İngilizlerle ittifakını bildiği Cemaleddin Afgani'yi konferans vermesi için İstanbul'a davet etti. Afgani, peygamberliğin bir sanat olduğunu söyleyince, İstanbul'da büyük karışıklık meydana geldi. Bu yüzden Darülfünun tatil edildi. Ali Suâvi bu olayla şimşekleri iyice üzerine çekmişti. 

Ali Suâvi'nin İngilizlerle çok yakın irtibatlı olduğu ve onların hesabına çalıştığı açıkça anlaşılıyordu. Diğer taraftan Midhat Paşa'nın azli neticesinde, Bâbıâli'de, İngiltere menfaatlerini gözetecek kimse kalmamış gibiydi. Bu sebeple İngiltere'nin İstanbul Sefiri Lord Henry Elliot ve yerine gelen Lord Layard, Ali Suâvi'ye yöneldiler. İngilizler muhtemelen Abdülhamid Han'ı tahttan indirip İngiliz dostluğuna ehemmiyet verdiğini düşündükleri Sultan V. Murad'ı tekrar tahta çıkarmayı arzuluyorlardı. 


Bu irtibatların ardından Ali Suâvi, 1878'de İngilizlerin yardımıyla Sultan Murad'ı tekrar tahta çıkarmak için Üsküdar Komitası adıyla bir cemiyet kurdu. İstanbul, son Rus bozgunu yüzünden gelen büyük göç dalgası nedeniyle karışık olduğundan gayrimemnun kitleleri etrafına toplamakta güçlük çekmedi. 93 Harbi'nin neticelerinden padişahı sorumlu tutarak insanları kolayca etkiliyordu. Cemiyetin, Rumeli muhacirleri arasına giren propagandistleri, 11. Abdülhamid Han aleyhine ve V. Murad lehine sözler söylüyorlardı. 


Ali Suâvi'ye göre, yaşanan bozgunlara karşı tek çare, Çırağan Sarayı'nda hapis tutulan V. Murad'ı Padişah yapmaktı. Ardından Rumeli'deki askeri birliklerin başına geçirerek ve halkın da desteğini sağlayarak, güya Ruslarla yüz kızartıcı bir barış anlaşması yapılmasını önlemekti. Bir sene önce savaş çığlıkları atanların ülkeyi hangi felaketlere sürüklediğinin farkında bile değildi. 


Nihayet 20 Mayıs 1878'de, Ali Suâvi'nin başında bulunduğu iki yüzden ziyade ihtilâlci, Boğaziçi'nin Anadolu yakasında bulunan Kuzguncuk iskelesinden bir mavnaya dolarak doğruca Sultan Murad'ın bulunduğu Çırağan Sarayı'na yanaştı. Diğer adamları da Beşiktaş ile Ortaköy arasındaki caddede toplanmış bekliyorlardı. 


Ali Suâvi, yanına aldığı yüz kadar adamıyla birlikte, kendilerine mâni olmak isteyen askerlere silahla karşı koyarak Çırağan Sarayı'na girmeye muvaffak oldu. Olacaklardan haberdar, giyinmiş vaziyette bekleyen V. Murad'ın bir koluna kendisi, diğer koluna da Nişli Salih girdi.” V. Murad'ın eline bir tüfenk verip, “Padişahım çok yaşa!” 
naralarıyla saraydan çıkmaya başladılar. 


İşte tam bu esnada Beşiktaş Karakolu muhafızı Hasan Ağa (Yedi-Sekiz Hasan Paşa) bir grup askerle sarayı kuşattı. Bozguncuların silahla karşı koymaları ve çatışmaları yer yer tam bir savaş haline döndürmeleri dolayısıyla, iki taraftan atılan kurşunlar, Padişah'ın oturmakta olduğu Yıldız Sarayı tepelerine kadar ulaşmaya başladı. 
Padişah, bir yandan asker sevk edilerek hâdisenin derhal bastırılmasını emrederken bir yandan da memurlar göndererek V. Murad'ın kılına dokunulmamasını sıkıca tembih etti. 


Yedi-Sekiz Hasan Paşa, Ali Suâvi'nin adamlarını bertaraf edip kapılara nöbetçi diktikten sonra yanına aldığı birkaç adamıyla birlikte sarayın üst katına çıktı. V. Murad'ın iki kişinin kolunda aşağıya indirildiğini gördü. Elebaşı olduğunu anladığı Ali Suâvi'yi, elindeki kalın sopayı olanca kuvvetiyle başına indirerek öldürdü. Baskına gelen yirmi kadar ihtilâlci hayatını kaybederken birçoğu da yakalandı. Geri kalanlar, zoru görünce derhal dağıldılar. 


V. Murad, Çırağan Sarayı arkasındaki Malta Köşkü'ne nakledilerek birkaç gün bekletildi. Emniyet tedbirlerinin alınmasından sonra yine Çırağan Sarayı'na gönderildi. 

Ali Suâvi'nin İngiliz eşi Mary, o gece kocasının evrakını yakıp gemiye binerek İngiltere'ye kaçtı. İngiliz casusu olduğu söylenen kadın, daha sonra Londra'da zengin bir Ermeni ile evlenip müreffeh bir ömür sürdü. Ali Suâvi'nin cesedi, Beşiktaş tarafında meçhul bir yere gömüldü (20 Mayıs 1878).* 


Ali Suâvi, Sultan 11. Abdülhamid'i tahtından etmek istediği için sonradan bazı çevrelerce devrimci olarak alkışlanmış ve övülmüştür. 
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Nitekim Falih Rıfkı Atay, devletin böylesine nazik bir döneminde İngilizler adınadarbe girişiminde bulunan bu sergerdeyi anlatırken, “Ali Suâvi'yi Hasan Paşa'nın sopası değil, bizim fikir adamlarımızın kayıtsızlığı ve tenkit sistemimizin bozukluğu öldürmüştür. demekte ” ve ondan “baş veren bir inkılapçı” olarak saygıyla söz etmektedir. 

“Ali Suâvi, tezatlar içerisinde geçen bir ömür sürmüştür. İyi bir tahsil görmemişti. Buna karşılık her ilimde sathi malumatı olduğundan zamana ve zemine göre her kalıba girmeyi iyi bilirdi. İyi bir hatipti. Bu sayede insanları etkilemeyi beceriyordu. Osmanlıcılık, İslam Birliği ve Türkçülük fikirleri arasında gelgitler yaşamıştır. 
Muhtemelen yolunu Jön-Türklerin, İngilizlerin ve daha başka irtibatlı olduğu kişilerin tesiriyle çizmiştir. 

İslam'a zıt yazılar kaleme almıştır. Din ile dünya işlerinin ayrılmasını müdafaa ediyor, dinde halifeliğin yerinin olmadığı iddiasında bulunuyordu. Latin harflerinin kabulünü teklif etmiş, namaz surelerinin Türkçe de okunabileceğini söylemiştir. Fikirleri, Cemaleddin Afganiden, Said Nursi'ye kadar geniş bir kitleye tesir etmiştir. 
Nitekim Said Nursi, kendisinin İttihad-ı İslam'daki önderlerinden birinin de müfrit âlimlerden Ali Suâvi olduğunu söyleyecektir.” 

II. Abdülhamid Han bu olaydan sonra bilhassa istihbarat teşkilatına özel bir önem verdi. Olayı takiben hem sadrazamı, hem de mâbeyn müşirini azletti. Mâbeyn-i Hümâyun Müşiri Said Paşa'nın yerine Gazi Osman Paşa, Sadrazam Sadık Paşa'nın yerine ise önce Mütercim Rüşdü Paşa ve onun yedi günlük sadaretinin ardından da Safvet Paşa getirildi.“ 


V. Murad Han'ı kaçırma girişimleri 11. Abdülhamid Han'ı ciddi manada rahatsız etmişti. Sabık padişah, bundan sonra daha sıkı koruma altına alındı. Yirmi sekiz yıl boyunca tam bir mahpus hayatı yaşadı. 29 Ağustos 1904'te şeker hastalığından öldü ve Yeni Cami Türbesi'nde annesinin yanına defnedildi. 


BERLİN ANTLAŞMASI 


Rusya'nın Osmanlı Devleti ile kendi başına Ayastefanos Antlaşması'nı imzalaması pek çok devleti rahatsız etmişti. Bunların başında İngiltere ile Avusturya gelmekteydi. Zira Ayastefanos 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Antlaşması ile Rusya'nın Osmanlı toprakları üzerinde ciddi derecede nüfuz sahibi olması İngiltere'nin menfaatlerine ters düşüyordu. 
İngilizler, savaşın başında, Rusların İstanbul önlerine kadar gelebileceğini hayal edememişlerdi. Ayrıca Ege Denizi'nde kıyısı olan büyük bir Bulgaristan prensliğinin kurulması sonucunda Rusya, geleneksel sıcak denizlere inme politikasını gerçekleştirme yolunda büyük bir adım atmıştı. Bu da İngiltere'nin Doğu Akdeniz'deki çıkarları için büyük tehdit oluşturuyordu. 


Yine Avusturya da kendisi için hayati önem taşıyan Balkan toprakları üzerinde büyük bir Bulgaristan kurulmasından son derece rahatsız olmuştu. 


Balkan devletleri de gelişmelerden memnun kalmamışlardı. 
Çünkü yeni zaptedilen yerlerden toprak almayı ümit etmekteydiler. 
Bilhassa Sırbistan, Bosna-Hersek ile Makedonya'nın bir kısmına sahip olmayı arzu ediyordu. Romanya ise Dobruca'yı almakla beraber Romenlerin meskün bulunduğu Baserabya'yı Rusya'ya vermek istemiyordu. Ayrıca Büyük Bulgaristan Devleti onları da tedirgin ediyordu. 


İşte Osmanlı Devleti'nde iktidarı ele geçirmiş ve dizginleri eline almış bulunan 11. Abdülhamid Han, bu gayrimemnun devletleri işin içine katmakta zorluk çekmeyecekti. Nitekim antlaşmanın değiştirilmesi hususunda ilk teklif İngiltere'den geldi. İngiltere Rusya'nın Ayastefanos'taki kazançları sebebiyle bölgedeki siyasi dengelerin tek taraflı olarak değiştirildiği gerekçesi ile uluslararası bir kongrenin toplanması için girişimde bulundu. Bu arada Berlin'de toplanacak kongrede Osmanlı Devleti'ne destek verme karşılığında Kıbrıs'ın kendisine terk edilmesini istedi. Bu teklif Osmanlı Devleti'ne İngiltere'nin İstanbul'daki elçisi Layard aracılığı ile iletildi. 

İngiltere'nin teklifi TI. Abdülhamid'i ve konudan haberdar olan devlet adamlarını zor bir kararın eşiğine getirmişti. Neticede Ayastefanos'un ağır şartlarını düzeltebilmek için teklif kabul edildi. 
Kıbrıs'ın idaresinin İngiltere'ye bırakılmasına dair anlaşma 4 Haziran 
1878 tarihinde Osmanlı Devleti ve İngiltere arasında imzalandı. 
Buna göre Rusya, işgal ettiği Kars, Ardahan ve Batum'dan ayrı olarak, yeni işgal hareketlerine girişecek olursa, İngiltere, Rusya'nın teşebbüsüne karşı silahlı müdahalede bulunma sözü veriyordu.” 


Buna rağmen 11. Abdülhamid Han 1 Temmuz 1878 tarihli bir .ek antlaşma ile, Rusya'nın Doğu Anadolu'da işgal ettiği yerleri iade etmesi halinde İngiltere'nin Kıbrıs'tan çekileceği şeklinde bir madde eklenmesini sağlayarak adanın toprak mülkiyetinin Osmanlı Devleti'ne aitolduğunutespit ettirdi. Padişah antlaşmayı onaylarken de “Hukuk-ı şahaneme asla halel gelmemek şartıyla” şeklinde bir kayıt düşmeyi gerekli görmüştü.“ 

Rusya önceleri böyle bir kongrenin toplanmasına taraftar görünmediyse de hiçbir Avrupa devleti Rusya'nın Ege ve Adriyatik denizlerine kadar inmesini istemediğinden daha sonra bunu kabul etmek zorunda kaldı. 


Neticede Osmanlı Devleti'nin Kıbrıs tavizini vermesi karşılığında İngiltere'nin girişimleri ile Berlin Kongresi toplandı. Kongreye Tersane Konferansı'nda yer alan ülkeler katılmıştı. Bir ay devam eden görüşmeler sonunda 13 Temmuz 1878'de imzalanan ve altmış dört maddeden oluşan Berlin Antlaşması ile Ayastefanos'un ağır şartları önemli ölçüde hafifletildi.” 


Berlin Antlaşması'yla Büyük Bulgaristan hayali bitmişti. Bu antlaşma ile Bulgaristan üç bölgeye ayrıldı. Birinci kısım, Osmanlı hâkimiyeti altında muhtar bir Bulgaristan prensliği haline geldi. İç işlerinde tamamen serbest olan bu bölge, halk tarafından seçilen bir prensle yönetilecekti. Bu bölgede Osmanlı askeri bulunmayacak; ancak bölge, Osmanlı Devleti'ne vergi ödemeye devam edecekti. 


İkinci kısımda “Doğu Rumeli vilayeti” adıyla bir Osmanlı vilayeti teşkil edildi. Bu bölge idari yönden bağımsız olmakla beraber siyasi ve askeri yönden Osmanlı Devleti'ne tâbi idi. Avrupa devletlerinin tasvibiyle Bâbıâli'nin beş yıl süre ile tayin edeceği bir Hristiyan vali tarafından idare edilecekti. 


Üçüncü kısmı teşkil eden Makedonya bölgesi ise Osmanlı Devleti'ne bırakıldı. Böylece Bulgaristan'ın Ege Denizi ile irtibatı 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kesilirken Osmanlı Devleti'nin Rumeli'deki toprakları ile bağlantısı yeniden sağlanmıştı. 


Buna karşılık Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsızlıklarını kazandılar. 


Doğuda Kars, Ardahan ve Batum savaş tazminatının indirilmesi karşılığı olarak Rusya'da kalırken Doğubeyazıt ve Eleşkirt vadisi Osmanlı Devleti'ne bırakıldı. Böylece savaş tazminatında ciddi bir indirime gidilirken geri kalanının yıllık makul taksitlerle ödenmesi kararlaştırıldı. 


11. Abdülhamid Han Ayastefanos Anlaşması'nın çok ağır şartlarını Berlin'de hafiflettirmişti. Zira Ayastefanos'a göre Karadeniz'den Ege Denizi'ne kadar uzanan büyük bir Bulgaristan Devleti oluşturulmuştu. Bu durum, Rumeli'de kalan toprakların tamamen elden çıkmasına yol açacaktı. Artık hedefte İstanbul olacak ve payitahtı korumak oldukça zorlaşacaktı. Bu ise Osmanlılar için çok yıkıcı bir durumdu. Bir anlamda 1878 yılı itibariyle devlet, yıkılma veya Anadolu'ya hapsedilme gibi iki seçenkle karşı karşıya gelmiş bulunuyordu. 

Berlinde tavizler ve kayıplar verildiğini ifade edenler 93 Harbi yıkımını ve Ayastefanos Antlaşması'nı unutarak konuşanlardır. Bunlar, “Kıbrıs İngiltere'ye verildi” diyerek büyük yaygara koparmakta, Midhat Paşa ve avanesinin devleti düşürdüğü korkunç girdabı unutmaktadırlar. Zira gerçek ve sıhhatli bir yorum ancak 93 Harbi'ni iyi analiz etmek ve ardından iki antlaşmayı yan yana koymak suretiyle yapılacak bir değerlendirme neticesinde ortaya çıkabilir. 


93 Harbi tam bir bozgundu. Ayastefanos yıkım kararı gibi idi. 
TI. Abdülhamid Han henüz 36 yaşında, genç ve tecrübesizdi. Devlet kademelerine tam hâkim değildi. Meşrutiyeti askıya alıp ipleri eline geçirdikten sonra Berlin Antlaşması ile durumu büyük ölçüde lehine çevirmesi hem maddi hem manevi yönden mühim bir başarı idi. 
Zira hem Rumeli'de devletin varlığını garanti altına alıyor hem de bozulmuş moralleri düzeltmeyi bir nebze de olsa başarmış oluyordu. 
Genç padişahın bu başarısı ilerde çok önemli işler yapabileceğinin bir göstergesi olmuştu. 
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YILDIZ İSTİHBARAT TEŞKİLATI 


11. Abdülhamid Han'ın amcası Sultan Abdülaziz, 1876 yılında “paşalar darbesi” ile tahttan indirilip katledilmişti. Yerine V. Murad, onu takiben de kendisi tahta çıkmış, fakat darbe hareketleri durmamıştı. 


Önce Kleanti Skaliyeri-Aziz Bey mason komitası V. Murad'ı kaçırıp yeni bir darbe ile tekrar tahta çıkarmak istemişler; ardından da Ali Suâvi vakası meydana gelmişti. Bütün bunlar padişahı yeni ve modern bir istihbarat anlayışına yöneltecekti. 


IL. Abdülhamid Han, istihbaratın bir devlet için önemini biliyordu. İngilizler ve Fransızlar modern istihbarat teşkilatlarını kurmuşlar, bütün dünyada faaliyet gösteriyorlardı. Bunlarla mücadele edebilmek için öncelikle aktif, devlete tam bağlı, modern bir istihbarat biriminin kurulması şarttı. Evinin içinde dönen dolapları göremeyen bir şahsın, dünyayı yönetmeye kalkması gülünç olurdu. 


Bu itibarla 11. Abdülhamid Han devlet işlerini Yıldız Sarayı'nda topladıktan sonra Sadrazam Said Paşa'ya bir hafiye teşkilatı talimatnamesi hazırlaması için emir verdi. Böylece meşhur Yıldız İstihbaratı'nın yolu açılmış oldu. 11. Abdülhamid Han istihbaratı tamamen kendisine bağlı kılmak istiyordu. Buna göre bir yapılanmaya gitti, bu sebeple eniştesi Mahmud Celaleddin Paşa'nın kurduğu özel istihbarat teşkilatını da kendi üzerine aldı. 


Diğer taraftan Yıldız İstihbarat Teşkilatı'nın ıslah ve geliştirilmesinde yabancı uzmanlardan da istifade etti. Bunların en önemlisi 
Fransız Mösyö Bonindir. Kurulacak yapıyı düzenlemek üzere 1884 
yılında Fransa'dan getirtilen Bonin'in hazırladığı projeye göre teşkilat, Zaptiye Nezareti bünyesinde faaliyet gösterecekti. Teşkilatın gayesi, hükümdarın şahsi hukukunu korumak, devletin ve halkın emniyetini sağlamaktı.” 


Sultan 11. Abdülhamid istihbaratının en mühim vasfı, doğrudan kendisine bağlı olmasıdır. Saraydan başlanarak bütün memleketi çember gibi saran bir şebeke kurulmuştur. 


Hafiyelerin belli bir büroları ve merkezleri yoktu. Görünüşte Zaptiye Nezareti'ne bağlı olmakla birlikte jurnallerini Mâbeyn-i 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Hümâyun başkâtipliğine gönderdikleri için emirleri de buradan alırlardı. Mâbeyn-i Hümâyun başkâtipleri ve bazı ünlü hafiyeler “serhafiyye-i şehriyâri” olarak nitelendirilirdi. Dört gruba ayrılan hafiyelerden “tabaka-i bâlâ” denilen birinci gruptakiler daha çok saray erkânındandı. Bunlar jurnallerini doğrudan padişaha arz ederlerdi. İkinci gruptakiler bu iş için merkezde, taşrada veya dış ülkelerde görevlendirilmiş kimselerdi. Üçüncü grup hafiyeler birinci ve ikinci gruptakilerin maiyetinde çalışırlardı. Dördüncü gruptakiler ise genellikle kamu görevlileriydi."" 


Padişah üst düzey çalışanları veya gönüllü şeyh ve dervişleri durumlarına göre para, nişan ve rütbelerle kendisine bağladı. Böylece otuz bin kişilik muazzam bir teşkilat toplandı. Bunlar arasında resmi memurlardan başka, her milletten gönüllü insanlar da vardı. 
Dağıstanlı mollalar, Kaşgarlı dervişler, Libyalı şeyhler, Hintli dilenciler, Sudanlı seyyahlar, Afganlı, Buharalı hacılar, Tatar hocalar sarayın neredeyse hususi elemanı gibi bilgi gönderirlerdi.? Yüksek memurlara saraydan hediye edilen cariye ve ağalar da istihbarat işiyle meşgul olurlardı. 


Sistem kısa sürede imparatorluğun en ücra köşelerinden bile haberdar olan bir teşkilata dönüştü. Hafiyeler, topladıkları bilgileri yazılı ve mühürlü olarak saraya takdim ederlerdi. Padişah bu jurnalleri bizzat okur; ciddiye alınmaya değer olanları, imza kısmını keserek, araştırılmak üzere Mâbeyne havale ederdi. Tahttan indirildiğinde, hiç açılmamış nice jurnaller bulunduğu da görülmüştür.” 


Yıldız Sarayı'nda bir Şifre Dairesi bulunuyordu. Saraydaki Mâbeyn Başkitâbeti'nde bütün vilayet ve sefaretlerin resmi şifre anahtarları vardı. Bu anahtarlar Şifre Dairesi'nde hazırlanıp, memleketinher köşesinde görev yapanlara gönderilmişti. Bu daireyi Sultan TI. Abdülhamid bizzat kendisi kurdurmuştu. Çünkü İngiliz istihbarat ajanları telgraf dinlemelerine girebiliyorlardı. Telgraf telleriyle bağlı şehirlerarası hatlara telgraf makinesiyle ara bağlantı kurarak, çekilen telgraf bilgilerini çalabiliyorlardı. Bu yüzden telgraflar, şifreli çekilmeye başlandı. Şifre anahtarlarıyla ağzı mühürlü gönderilen her yazı, doğrudan Sultan 11. Abdülhamide ulaşabilmekteydi."* 
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11. Abdülhamid Han'ın en ciddi haber alma ağı yurt dışındaydı. 
İngilizlerin otuz bin kişilik istihbarat elemanına karşılık II. Abdülhamid Han, resmi ve gönüllü yirmi bin elemanıyla tüm İslam dünyasının nabzını tutmakta, emperyalist devletlerin emellerini boşa çıkarmak için çalışmakta, Müslümanlar üzerindeki yıkıcı Yaaliyetlerini önlemek üzere çözümler üretmekteydi. 


Victor Berard Abdülhamid Han'ın yurt dışındaki gücüne şu cümlelerle dikkat çekmektedir: 


O'nun (II. Abdülhamid Han), Çin, Fas, Hindistan, Buhara ve bilhassa İmparatorluğun eski vilayetleri olan Mısır, Tunus, Bosna, Kafkasya gibi, gayr-ı Müslimlerin kanunlarının idaresi altına düşmüş yerlerde adamları vardı." 


Hafiyeler, yabancı ülkelerde bilhassa temsilcilikler nezaretin- de çalışıyor ve elde ettikleri bilgileri, Hariciye Nezareti kanalıyla İstanbul'a aktarıyorlardı. 


11. Abdülhamid Han'ın belki de en rahat haber alma kaynaklarından biri de İstihbarat-ı Meczubiye birimi idi. Zira bu birimin mensupları, halk arasında “meczup” diye tabir edilen, garip kılık kıyafetli kimselerdi. Bunlar kimi zaman halk tarafından evliyaermiş, deli-aklını yitirmiş, dilenci, sefil, dervişler olarak adlandırılırlardı. İnsanların dikkatlerini çekmezlerdi. Bu vaziyet onların istihbarat toplama anlamında mühim bir avantaj elde etmelerine vesile oluyordu. 


Bu birimin başı tüm şehrin başı olup, Meczubi Dedesi olarak anılırdı. Ondan sonra ise semt başları, yani semtteki meczubi istihbaratçı dervişlerin başı ve sokaklardaki sorumlu meczubi dervişler geliyordu. Bunların hepsi birbirlerine bağlı ve hiyerarşik olarak birbirlerine sorumluydular. Bir bakıma yeminli istihbaratçılardı. 
Sadece devleti ilgilendiren haberleri rapor ederlerdi. Şöyle ki sokakta bir istihbaratı alan Meczubi istihbarat dervişi, akşam ezanın- da, belirlenmiş tekkelerde aş yemek için toplandıklarında, aldığı istihbaratı, usulünce Semtbaşı dervişine verirdi. Semtbaşı dervişi de bunu yatsı namazından sonra Şehirbaşı'na verirdi. Şehirbaşı da 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bu istihbaratı belirlenen bir vakitte bizzat Sultan 11. Abdülhamid Han'a takdim ederdi. 


Bu istihbarat tekkelerinden en meşhuru Yenikapı Mevlevihanesi idi. Bir diğeri ise bugün Halıcılar Caddesi'nin sonunda bulunan, manastırdan dönme Molla Fenari İsa Camii ve Tekkesi idi. 


II. Abdülhamid Han, sahip bulunduğu Yıldız İstihbaratı sayesinde, dünya süper güçleriyle artık daha rahat mücadele edip güçlü ve sağlam adımlar atabilecekti. Ayrıca daha güvenli hareket etme imkânına sahip olarak sıhhatli politikalar geliştirebilecektir. 


Sadrazam Said Paşa, istahbarat teşkilatı için harcanan paralara ve verilen emeklere üzülerek birgün Abdülhamid Han'a, “Çok para dağıtıyoruz istihbarata efendimiz”, dediğinde Abdülhamid Han, “Paşa şunu bilesin ki en ucuz harbi yapıyoruz. Bu manevraları çevirmesek harp çıkar bunun on katı masraf olur bir de insan ölür” 


diyerek uyguladığı ince siyaseti belirtmiştir. 


TEBAA-İ SADIKA ÜZERİNDE OYUNLAR! 


11. Abdülhamid Han devlet idaresine tam anlamıyla sahip olup ülkeyi hemen her alanda gelişmeye açık hale getirince, Batılıların müdahaleye zemin hazırlama faaliyetleri ortaya çıkmaya başladı. 
Bunların başında da Ermeni meselesi geliyordu. 


Ermeniler, Osmanlı idaresinde, tarihlerinin hiçbir döneminde sahip olmadıkları hak ve imkânlara kavuşmuşlardı. Nitekim kendileri de bu duruma kayıtsız kalmamışlar ve Osmanlı tebaası arasında en uyumlu unsuru teşkil etmişlerdi. Hatta bu sebeple millet-i sadıka olarak adlandırılmışlardı. 


Böyle iken Ermeniler, nasıl olmuştu da Osmanlı Devleti için en büyük meselelerden biri haline gelmişti? 


XIX. yüzyıldan itibaren hem dönemin yükselen değeri milliyetçilik akımının tesiri hem de Rusya, İngiltere, Fransa gibi devletlerin Ermeni toplumunu kendi siyasi ve ekonomik çıkarları doğrultusunda kışkırtmaları neticesinde, bir “Ermeni Meselesi” ortaya çıkarılmaya başlandı. Önce Rum, sonra Sırp, Bulgar gibi 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Balkan milletlerinin birer bağımsız yurt sahibi olmaları, Ermenilerin de iştihasını kabarttı. 


Ermeni Meselesi, önce Rusya tarafından Doğu Anadolu üzerinden İskenderun ve Basra körfezlerine inmenin bir vasıtası olarak kullanıldı. Ardından İngiltere'nin -Rusya'nın bu politikasını 

“önlemek uğruna- Doğu Anadolu'da kendi nüfuzunda bir Ermeni Devleti kurma projesine sarılmasıyla daha da hız kazandı. 


93 Harbi neticesinde Rusların Doğu Anadolu'da Kars ve Ardahan bölgelerine yerleşmeleri, Ermenilere büyük cesaret verdi. 
Yine, Ayastefanos Antlaşması'nın 16. ve Berlin Antlaşması'nın 61. 
maddeleri ile Osmanlılar, Ermenilerin barındığı eyaletlerde mahalli menfaatlerin gerektirdiği ıslahat ve düzenlemeleri yapmayı kabul etmişlerdi. Böylece konu ilk kez uluslararası belgelere yansımış oldu; “Ermenistan” diye bir bölgenin varlığından söz edilmesi Ermeniler açısından büyük ehemmiyet arz ediyordu. Bir anlamda Türk-Ermeni ilişkilerine yabancı güçlerin müdahale edebilmesine imkân tanınmış oluyordu. Nitekim çok geçmeden Rusya ve İngiltere, Osmanlı hükümetine, Doğu Anadolu'da Ermeniler lehine ıslahat yapılması yönünde baskıda bulunmaya başladılar. 11. Abdülhamid Han ise, Ermeniler lehine yapılacak ıslahatların, giderek muhtariyete ve bağımsızlığa yol açacağı endişesiyle bu noktada tek bir adım bile atmıyordu. 


Hadiselerin birinci dereceden muhatabı olan 11. Abdülhamid Han'ın, Ermeni Meselesi hususundaki görüşleri bu noktada büyük bir önem arz etmektedir. 11. Abdülhamid Han, hatıralarında bu konuda şöyle söylüyordu: 


Ermeni meselesi, Ermenilerin meselesi değildir. Rahat bir yürekle söyleyebilirim ki Ermeni kavmi, Osmanlılığı en iyi benimsemiş, onu en iyi temsil etmiş bir kavimdir. Medeniyetimize hizmet etmişler, devletimizin bekasına çalışmışlardır. Ermenilerin bizden hiçbir şikâyetleri yoktu. Fakat Ruslar, Bulgaristan üzerindeki emellerine ulaşınca, Osmanlı İmparatorluğu'ndan yeni bir parça daha koparmak için Ermenileri parmaklarına doladılar. Gönderdikleri ajanlarla, önce papazları ve öğretmenleri ele geçirdiler, sonra da buldukları macera düşkünü Ermenileri bizim aleyhimize çevirdiler. 
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Abdülhamid Han hadiselere bulaşmayan Ermenilere devletin asırlardır benimsediği muamele doğrultusunda davranıyordu. Kendisinin hassa gelirlerini idare eden şahıs, Ermeni Agop Paşa idi. 
Sultan Abdülhamid, 1884 yılında Maliye Nazırlığını da vekâleten Agop Paşa'ya verecekti. Agop Paşa, kendisine çift maaş verilmesi gündeme geldiğinde, “Tasarruf programına uygun düşmüyor.” diyerek bunu reddedecekti. 


Agop Paşa bir seyahat sırasında atından düşüp vefat edince Abdülhamid Han, Paşa'nın annesine taziyeye gidecek ve anne Nigar Hanım, “Agop'um öldüyse Padişah oğlum sağdır.” diye teselli bulacaktı. 


TAHRİKLER OLMASAYDI ÖLÜMLER OLUR MUYDU? 


Padişahın bu davranışları ve uygulamaları Ermenilerin asırlardır bir arada yaşadıkları Osmanlılara karşı ciddi bir harekete geçmelerini önlüyordu. Bu vaziyet karşısında İngiliz ve Rusların tahrikiyle kurulan tedhiş örgütleri, Ermeniler üzerinde büyük baskı oluşturmaya başladılar. 


Bu komitalardan birincisi Hınçak Ermeni Komitası'ydı. Kafkasyalı Ermenilerden olan Avedis Nazarbeg ile hanımı Maro ve bir grup Kafkasyalı Ermeni öğrenci tarafından 1887'de İsviçre'de Marksizm esasları üzerine kurulmuştu. Partinin ilk hedefi Osmanlı Ermenistanı'nın bağımsızlığını sağlamaktı. Fikirlerini yaymak üzere Hınçak isimli bir gazete neşretmeye başladılar. Nizamnamelerinde, uygulayacakları metot şöyle belirlenmişti: 


Propaganda, hükümete karşı isyanın temel sebepleri ile münasip zamanını halka anlatmak olacaktır. Tahrik ve tedhiş, halkın cesaretini artırmak için gereklidir. Hükümete karşı gösteri, vergileri ödememek, ıslahat istemek, aristokrat sınıfa karşı nefret oluşturmak tahrikin başlıca yollarıdır. Tedhiş ise halkı korumak ve Hınçak programına itimatlarını eldeetmek için başvurulacak bir metottur. 


Bir diğer Ermeni komitası ise Taşnaksutyundu. Bu komita, 
1890 yılında, Hınçak içerisindeki bir muhalif grup tarafından 
oluşturulmuştu. Kafkasya'da kurulan bu komita da Troşak (Bayrak) isimli bir gazete çıkarıyordu. Taşnakların programı da isyan 

yoluyla hedefe varmaktı. Kullanılacak metotlar şu şekilde tespit 

edilmişti: Çeteler teşkil etmek. Bu çeteleri faaliyete hazırlamak. Her 

yola başvurmak suretiyle halkı silahlandırmak. İhtilâl komitaları 

oluşturmak. Kavgayı, anarşiyi teşvik etmek. Hükümet kuruluşlarını “yağmalamak, tahrip etmek. 


Ermeni komitacıların hedefleri o kadar ileri idi ki bunların arasında, Osmanlı padişahını tahttan indirerek yerine bir Ermeniyi ya da başka bir Hristiyanı getirmek dahi vardı." 


Komita, teşkilatlarına verdiği bir emirde: “Türk'ü, Kürt'ü, her yerde, her türlü şerait altında vur. Mürtecileri, ahdinden dönenleri, Ermeni hafiyelerini, hainleri öldür, intikam al!” demekteydi. 


İşte bu komitacılar, binlerce masum Türk'ü katletmekle kalmayacak, kendi toplumlarını da maceradan maceraya sürükleyeceklerdir. 
İngiltere'nin Erzurum konsolosu Mr. Graves, New York Herald gazetesi muhabiri Sidney Whitman'ın bir sorusu üzerine şu şekilde bir değerlendirme yapmıştır, “Eğer bu memlekete (Türkiye'ye) hiçbir Ermeni komitacısı gelmemiş olsaydı ve Ermenileri isyana tahrik ve teşvik etmeseydi, bu mukatele olur muydu? Elbette ki hayır. 
Zannetmem ki bir tek Ermeni öldürülmüş olsun.” 


İngilizler ve Ruslar haricinde, Ermenileri bu maceraya sürükleyen en önemli unsur, misyoner okulları olmuştur. Amerikan misyoner okulları bu safhada başı çekiyordu. Ermenilerin Hristiyanlık taassubuyla yetiştirilmeleri Amerikan misyonerlerinin ilk amacı idi. 
Bu misyonerlerin en büyük başarısı Robert Kolej'in açılmasından sonra görülmüştür. İstanbuldaki kolej, Cyrus Hamlin tarafından kurulmuştur. Okulun ilk öğrencileri Ermeni ve Bulgar gençlerinden oluşmuştur. Bu kolejden mezun olanlar, zamanla ünlü komitacı liderler haline gelmişlerdir. Daha ziyade Ermenilerin bulundukları yerlerde kurulan bu misyonerlik teşkilatlarındaki hocalar bir taraftan Ermeni gençlerini azgın bir Türk düşmanı olarak yetiştirirken, diğer taraftan da onlara silah yapmayı öğretmişlerdir. 


Ermeni Meselesi'nin çıkmasında İngiltere ve Rusya'dan sonra en büyük pay Amerika'ya aittir. Aynı zamanda, Ermenileri, en az söz 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konusu iki devlet kadar kendi emperyalist çıkarları için kullanan da yine Amerika'dır. 


Diğer taraftan kilise de Ermeni ayaklanmalarında büyük rol oynamıştır. Ermeni olayları başından sonuna kadar incelendiği zaman bunların tertip ve idaresinin Ermenidin adamlarının elinde olduğu görülmektedir. Ermeni din adamları, Osmanlı Devleti'nin kendilerine sağladığı imkânlardan faydalanarak milli hislerin yayılması için çalışmışlar ve dini konuları ikinci plana bırakmışlardır. 
Rus generali Mayewski, Ermeni din adamlarının bu rolüne şöyle temas etmektedir: Ermeni din adamlarının dini eğitim konusundaki çalışmaları ise hemen yok gibiydi. Buna karşılık, Ermeni papazları milliyetçilik fikirlerini yaymak için çok çalışmışlardır. Yüzyıllardan beri, ilâhi hizmetler yerine Müslümanlara karşı Hristiyanların dini düşmanlıklarının aşılandığı esrarengiz kiliselerin duvarları arasında bu tür fikirler gelişmiştir. Okullar ve seminerler, dini liderlerin bu eserine büyük ölçüde yardım etmişlerdir. 


Doğu Hristiyanları gibi kiliseleri de, Hristiyanlığın kaidelerini ve ananelerini bir tarafa bırakarak, milli propagandayı başlıca meşguliyetleri haline getirmişlerdir. Dolayısıyla Ermeni Devleti fikrini doğuran, Ermeni toplumu değil, Ermeni kilisesidir. Varlığını sürdürmeyi ve imtiyazlarını kaybetmemeyi bağımsız bir Ermeni devletinin kurulmasında gören Ermeni kilisesi, dış güçlerle işbirliği yaparak, Osmanlı topraklarındaki isyanları hazırlamıştır. 


Ermeni Patrikhanesi ve kiliseleri Milli Mücadele döneminde de ihanetlerine devam etmiş, Milli Mücadele aleyhtarı toplantılar tertip etmişlerdir. 


ERMENİ İSYANLARININ BAŞLAMASI 


Dış mihrakların desteğiyle sürdürülen bütün bu faaliyetler, Ermenileri Osmanlı Devleti'nden ayıracak tesiri yapamıyordu. 
Ermeniler asırlardır beraber oldukları devletten kopma niyetinde değildiler. Batılı ülkelere Osmanlı Devleti'ne daha fazla baskı yaptırmak isteyen ve güya ezilmişliklerini duyurmaya çalışan Ermeni komitacılarsa on yıllık bir çalışmanın sonunda isyan girişimlerine 


başladılar. 
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İlk olarak, Erzurum isyanının programı İstanbul'da yapıldı. 
1888-89 yıllarında Rusyadaki Ermenilerden bir grup, Osmanlı topraklarına silah sokarak bölgedeki komitacılara verdi. Bunu haber alan güvenlik kuvvetleri derhal gerekli tedbirleri aldılar. Bu arada 

» Erzurum piskoposluğunda da arama yapıldı. 


“ Bunubahaneeden Hınçak ve Taşnak militanları Haziran 1890'da isyan başlattılar. Masum Türkleri ve kendilerine katılmayan Ermenileri katle giriştiler. Devlet müdahale etmeye başlayınca da “Ermeniler katlediliyor” diyerek yaygara çıkardılar. Zaten hazır bekleyen Avrupa bunu katliam olarak kabullendi. Böylece, bundan sonra da devam edecekolan Ermeni ayaklanmalarıyla ilgili katliam ithamlarının birincisi literatüre girmiş oldu. 


Aynıyıl Hınçak komitası, Kumkapı'da bir gösteri organize ederek ilk kez gövde gösterisinde bulundu (15 Temmuz 1890). Gösterinin ana gayesi, Avrupalı elçilerin gözü önünde bir hareket yaparak Ermeni hadisesini dünyaya duyurmak, İstanbul'un daha kalabalık olan Ermeni nüfusunu hadiselerin içine sokmak, sarayı tehdit edip ihtilâl fikrini halk arasında yaymaktı. 


Kumkapı'da meydana gelen bu hadise üzerine 11. Abdülhamid Han Ermenilere karşı sert bir siyaset izlemeye karar verdi ve Ermeni milletine bilhassa ekonomik alanda darbe vurmak istedi. 


O tarihte Ermeniler, gerek ticaret dünyasında gerekse müteahhitlik işleri sebebiyle hükümet kadrolarında çok güçlü mevkilerde bulunuyorlardı. Padişah, Ermeni ihtilâlinin bu kaynaklardan güç ve para temin ettiği yönünde istihbarat bilgileri aldı. İlk tedbir olarak Ermenilere bundan sonra hiçbir şekilde ihale verilmemesi ve onlara ait hesapların kesilmesi hususunda kesin talimat verdi. Bu karar, İstanbul dışındaki vilayetlerde de uygulanmak üzere, bütün vali ve mutasarrıflara iletildi. 


Bu tedbir Ermenileri ciddi manada sarstı. Yıllardır meşgul oldukları ticaretten, piyasadan, hükümet kapısından mahrum kalmışlardı. 
Bu yasağı kaldırtmak ve eski mevkilerini tekrar ele geçirebilmek için çok uğraştılar, birçok ricalarla Hünkârın merhametine başvurdular. Fakat Hünkâr, Ermeni ihtilâlcilerine ve bu ihtilâlcilere yardım edenlere asla taviz vermiyordu. Hatta bu konuda aracılıkta 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bulunanlar dahi kendisinin gazabına uğruyorlardı. Padişah'ın bu faaliyetleri etkili oldu. Özellikle Ermeni Patriği saraya daha sık gelip sadakat ve bağlılık teminatını tekrar eder oldu.” 


Kumkapı olayını takiben Merzifon, Yozgat ve Kayseri olayları yaşandı. Ermeni komitacıları, isyan ettikleri bölgelerde kendilerine yardım etmeyen ya da muhalif olan Ermenileri tedhiş hareketleriyle sindirmeye çalışıyorlardı. Bu gelişmeler üzerine hükümet gerekli 


tedbirleri almaya ve devletin yanında olan Ermenileri korumaya başladı. 


Diğer taraftan Kumkapı gösterilerinde rolü olan Mihran Damadyan, 1891 yılında Sason bölgesine gelerek çeteler oluşturdu ve Ermenileri isyana teşvik etmeye başladı. Ancak güvenlik güçlerince tutuklandı. 1894 yılında bu defa Hınçak komitasının İstanbul sorumlusu Murat kod adlı Hamparsun Boyacıyan bölgede büyük bir isyan başlattı. İsyanda birçok Müslüman katledildi. Boyacıyan'ın gayesi, Ermeniler ile bölgedeki aşiretler arasında bir çatışma dogurmak idiyse de bunu başaramadı. 


Bilhassa büyük Türk ve İslam düşmanı İngiliz Başbakanı Gladstone'nin söylemleri Ermenileri cesaretlendiriyor ve daha büyük olaylara davetiye çıkarıyordu. Öyle ki Gladstone 1894 yılında Avam Kamarası'nı harekete geçirebilmek için oturuma bir Kur'ân-ı Kerim'le geldi ve, “Bu lanet(!) kitabın takipçileri oldukça Avrupa'ya barış gelmeyecektir!” diye bağırdı. Onun bu alçakça ifadeleri II. 
Abdülhamid Han tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı. Padişah resmi bir yazıyla Gladstone'u kınadı, Ermeni olaylarının ve dökülen kanların müsebbibi olduğunu ifade etti.”* 


Ermenilerin kendilerine karşı katliam yapıldığı yönündeki çağrıları üzerine İngiliz, Fransız ve Rus heyetleri olayları araştırmak üzere bölgeye geldiler. Ancak yapılan tahkikatlar sonucunda asıl Müslümanlara reva görülen muameleler heyeti dehşete düşürdü. 


Buna mukabil Türklerin silahsız Ermenilere çok iyi muamele ettiği belirtildi. 


Devlet gerekli tedbirleri aldıkça, Ermeniler, daha çok ses getirecek kalkışmalara girişiyorlardı. Nitekim 1895 yılında Hınçak tarafından düzenlenen bir girişimle yaklaşık 5 bin Ermeni Bâbıâli'ye 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yürüdü. Silahlı ve kararlı idiler. Bâbıâli'yi basacaklar, bu suretle büyük bir hadise çıkarıp Avrupalaları müdahaleye davet edeceklerdi. 
30 Eylül 1895 tarihinde cereyan eden kanlı baskın, zaptiye nazırının 
yerinde müdahaleleri ile kısa sürede bastırıldı. 


Asilerin büyük bir kısmı, Beyoğlu, Galata ve Kumkapı kiliselerine sığındılar ve ancak altı büyük devlet elçilerinin aracılığı neticesinde ortaya çıktılar. Hınçak Komitası üyeleri ise sığındıkları yerden hiç ayrılmadılar. Bunlar, İngiliz Büyükelçiliği'nin yakınındaki kilisede planlar yaparak bu defa Zeytun'u hedef seçtiler.” 


İNGİLİZLER KISA GÖRÜŞLÜ MÜ? 


Zeytun isyanını Van isyanı takip etti. Ardından Osmanlı Bankası baskını gerçekleşti. 26 Ağustos 1896 tarihinde bir grup Taşnak komitacısı İstanbul Galatadaki Osmanlı Bankası'nı basarken aynı anda şehrin farklı noktalarında karışıklıklar çıkarılmaya başlandı.“ 


Humbara ve dinamitlerle bankayı basan komitacılar dışarıya sürekli bomba atarak hükümet ile pazarlığa giriştiler. Altı vilayete Hristiyan vali tayini, vergilerde indirim, Ermeni mahkümlar için genel af gibi talepleri karşılanmadığı takdirde binayı içindekilerle birlikte havaya uçuracaklarını söylediler. 


Fakat istekleri şiddetle reddedildi. Rus, İngiliz ve Fransız diplomatlar derhal komitacılarlehine devreye girdiler. Kan dökülmesine ve yabancı devletlerin müdahalesine engel olmak isteyen 11. Abdülhamid Han komitacıların Avrupa'ya gitmelerine müsaade etti.“ 


Bu arada İstanbul halkı organize edilmişti. Kendilerine saldıran Ermeni komitacılara ağır kayıplar verdirildi. Batı basını, bankayı basan Ermenilerden fazla bahsetmezken bu olayı Ermenilerin Türkler tarafından katledildiği şeklinde veriyordu. 

Sultan Abdülhamid Han ile ünlü Macar oryantalisti Vambery arasında geçen, Ermeni meselesiyle ilgili diyaloglar ilginçtir. Vambery hem İngilizler namına hem de Abdülhamid adına çalışan bir ajandı. İngiliz hariciyesine özel raporlar verirdi. 
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Vambery, Haziran 1889'da iki gün arayla Sultan 11. Abdülhamid ile iki kez konuşmuştu. 4 ve 6 Haziran tarihli raporlarında şöyle yazıyordu: 


Sultan dedi ki, sizi Allah gönderdi ve ben de hiçbir şeyi saklamadan size açılacağım. Ermeniler konusunda İngilizler adeta körleştiler, Bulgaristan facialarının bir provasını tekrarlamak ve bağımsız bir Ermenistan oluşturmak istiyorlar. Nüfusunun ancak üçte biri, hatta o da nadir kısımlarda, Hristiyan ve üçte ikisi Müslüman olan bir bölgeden vazgeçmemi istiyorlar. Lütfen bana söyler misiniz, girişimlerinin tehlikesinin bilincinde midirler; yoksa ortak düşmanımızın amaçlarını kolaylaştıracak kadar kısa görüşlü müdürler? 


Abdülhamid Han isyancılara asla fırsat vermeyeceğini de Arminus Vamberye şöyle ifade etmişti, “Avrupa bizden Sırbistan, Yunanistan, Romanya ve Mısır'ı almakla ellerimizi ve bacaklarımızı kesmişti. Bütün bunlara karşı Osmanlı milleti sessiz kalmıştır. Fakat birde Ermeni Meselesi ile bağrımızı deşmek istiyorsunuz. İşte buna dayanamayız. Kendimizi savunmak zorundayız ve savunacağız.” 


Vambery ise Budapeşteden gönderdiği 15 Kasım 1894 tarihli raporda, İngiliz hükümetini şöyle uyarıyordu, “Ermeniler Avrupalılarca ne kadar fazla desteklenirlerse, bu Hristiyanların içinde bulundukları dağınık ve izole durum nedeniyle, Kürtler ve Osmanlı yönetiminden gelecek ve onları tehdit edecek tehlike de daha büyük olacaktır. Özellikle maceraperest Kürtlerden oluşan Hamidiye Alaylarının Sultan tarafından modern silahlarla donatıldığı bir sırada.” 

Ermeni komitacıları, Abdülhamid Han işbaşında kaldığı müddetçe emellerine ulaşamayacaklarını anlamışlardı. Artık hedeflerine ulaşabilmek için tek çareleri Abdülhamid Han'ı ortadan kaldırmaktı. 
Bunun için suikast dâhil her yolu deneyecekler ve Jön-Türkler başta olmak üzere Sultan'ın bütün düşmanlarını destekleyeceklerdi.# 


ERMENİ İSYANLARINA TEDBİR: 
HAMİDİYE ALAYLARI 


Ermeni çetelerinin saldırılarını giderek artırmaya başlaması ve Batılı ülkelerin tehlikeli girişimleri 11. Abdülhamid Han'ı çözümler 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üretmeye ve tedbirler almaya sevk ediyordu. Padişah, en büyük tedbir olarak, Doğu Anadolu'daki aşiret şeyhlerinden istifade etmenin yollarını aramaya başladı. Erzincan'daki IV. Ordu'nun komutanı Müşir Zeki Paşa'nın teklifini, karşı görüşlere rağmen kabul etti. 
Böylece Hamidiye Süvari Alaylarının kurulmasına girişildi.“ 


Padişah adına kurulan bu alaylar, doğudaki Kürt aşiretlerinden gönüllü gençler alınmak suretiyle teşkil olunan yarı askeri birliklerdi. Bu birlikler sadece Rus tehdidine ve Ermeniler arasındaki çeteci örgütlenmelere karşı güvenlik unsuru olmakla kalmayacaktı. 
Aynı zamanda Kürtlerin devlete olan sadakatlerini pekiştirecek ve içeride yabancılarla işbirliği yapanlara karşı da caydırıcı bir güç olarak kullanılacaklardı. Padişah bir anlamda Doğu vilayetlerini ve bütün Anadolu'yu elinde daha sıkı tutmak, buraları Müslümanlığın son güçlü kalesi haline getirmek istiyordu. 


Teşkilat başlangıçta Doğu Anadolu'da yaşayan Arap, Kürt, Türkmen ve Karakalpak aşiretlerinden oluşturulacak yirmi bir alay olarak planlanmıştı. Fakat son dönemlerde Rus destekli Ermeni saldırıları, Müslüman Kürt halkını galeyana getirmişti. Gösterilen büyük alakadan dolayı alayların sayısı giderek artarak 1901'de altmış beşe kadar ulaştı. Libya'da bile Hamidiye Alayı kurulmuştu. 


Aşiretlerin bütün alayları süvarilerden oluşuyordu. Atlarını kendileri, silahlarını devlet temin ediyordu. Maaşları ve yiyecek gibi ihtiyaçları da devlet tarafından karşılanan Hamidiye Alaylarında; teğmenler aşiret mensuplarından, üst düzey subaylar ise ordudan atandı. Düşmana karşı yurdu korumanın her ferdin görevi olduğu vurgulanarak aşiretler de savunmaya davet edilmişti. Sadece Kürtlerden oluşmayıp Türk ve Arapları da barındıran Hamidiye Alayları 
4 bölükten az, 6 bölükten fazla olmayacaktı. Her alay en az 512, en 
fazla 1152 kişiden meydana gelecekti. 


İstanbul'daki süvari mektebinde tahsil görmeküzere, her alaydan bir genç seçilecek ve tahsil sonunda mülâzım rütbesiyle alayına katılacaktı. Askerler, aşiretlerin on yedi-kırk yaş arasındaki erkeklerinden oluşturulacaktı. On yedi-yirmi yaş “ibtidaiye” yirmi-otuz iki yaş “nizamiye” ve otuz iki-kırk yaş arası da “redif” sınıflarına dâhil olacaktı.“ 
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Askerlerin hepsinin eğitilmesi, gerek öğretmen temininde gerekse mali ihtiyaçların karşılanmasında zorluk çıkaracağından eğitimin birlikler arasında değişmeli olarak yapılması kararlaştırılmıştı. Bu nöbetleşe talim sayesinde, tarımla uğraşan kimselerin üretimi de engellenmemiş olacaktı. 


Askerler elbise, hayvan ve koşum takımları gibi ihtiyaçlarını kendileri temin edecekler, silah ve cephaneleri ise devlet tarafından karşılanacaktı. Alay kumandanlıkları ile mektepli subaylara verilecek diğer memuriyetler, sağladıkları asker sayısı ile orantılı olarak aşiret reislerine de dağıtılacaktı. Aşiret mensupları Harbiye Mektebi'nde üç yıl süvari tahsili gördükten sonra subay olabileceklerdi. 


Alay mensupları ile aile efradı, âşâr ve koyun vergisi dışındaki vergilerden muaf tutulacaktı. Toplanma dönemlerinde emirlere aykırı hareket edenler cezalandırılacaktı. Seferberlik çağrısına mazeretsiz katılmayanlara hapis cezası, vergi muafiyetinin kaldırılması gibi cezalar verilecekti. Teçhizatı eksik olanların ihtiyaçları aşiret reisi tarafından karşılanacak, kendi yaylakları dışında toplanıp talime veya savaşa katılan aşiret askerleri, nizami asker kadar tayinat alacaklardı. 


Harbiye'den mezun aşiret subayının ailesine devlet sahip çıkacaktı. Okullu olmayan askerlerden gazilere ve şehitlerin ailelerine maaş bağlanacak, Harbiyeden mezun aşiret subaylarına emeklilik hakkı tanınacaktı. Aşiretlerden subay olmak isteyenlerin eğitimi için Erzurum, Van, Diyarbakır ve Bağdat askeri rüşdiyeleri devreye sokulacak, buradan mezun olanlar Harbiye'ye gönderilecekti.” 


Hamidiye Alaylarının en mühim özelliği, hiç kuşkusuz doğrudan Abdülhamid Han'a bağlı olmasıydı. Alayın bu hususiyetini, bu meselede en ciddi ve geniş çalışmayı yapmış olan Prof. Dr. Bayram Kodaman Bey şöyle izah etmektedir: 


TI. Abdülhamid'in aşiretlerle ve alaylarla ilgili politikasının esası şudur: Doğrudan doğruya aşiretlerle kendisi arasında bir bağ kurmak ve aşiretleri Bâbıâli'nin de aracılığı olmadan kendine bağlamaktır. Bu politikanın yürütülmesinde, en çok halifelik sıfatına ve hilafet makamına güveniyordu. Zira aşiretler yüzyıllarca 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maddeten İstanbul'dan ayrı ve bağımsız yaşamalarına rağmen, manen halifeye ve hilafet makamına bağlılıklarını sürdürmüşlerdir. 


Aşiretlerin bu tutumu Abdülhamid Han'ın işini kolaylaştırdığı gibi, onun ince siyaseti de aşiretlerin duygularını okşuyordu. 
- Dolayısıyla, 11. Abdülhamid'e aşiret reisleri ve şeyhler arasında şahsi bağların, dostlukların doğmasını ve aynı zamanda halife-i mü'minin münasebetlerinin esası olan koruyuculuk, saygı, itaat hislerinin kuvvetlenmesini sağlayacak ortam mevcuttu.“ 


Gerçekten aşiret alaylarındaki askerler Abdülhamid Han'a öyle bir muhabbetle bağlanmışlardı ki ondan aldıkları madalyaları canlarındanaziz biliyorlardı. Nitekim bir çatışmada şehit düşen askerlere ağıt yakanlar “Erkekler şehit olmak içindir, ölümleri gam değil, Hamidiye rütbe ve nişanları bizi kahrediyor.” demişlerdi. 


İNGİLİZLER ŞUNU BİLSİN Kİ... 


Neticede Hamidiye Alayları ile devlet, doğuda masrafsız ordular oluşturmuştu. Sadece kırk altı süvari alayında yirmi beş bin nefer ve hayvan olduğu düşünülürse oluşan güç daha iyi anlaşılır. 


Evvelce asker olmayı bırakın, devlete itaati bile aklından geçirmeyen Kürtlerin ve bedevi Arapların bir kısmı, padişah kanunnamesini canıgönülden benimseyip itaat ve bağlılıkta birbirleriyle yarışa girdiler. Meydana getirilen teşkilatın menfaatleri, sulh zamanı dışında savaşların yegâne galip gelme sebebi sayılan süvari kuvvetlerini Avrupa devletlerinin ulaşamadığı bir seviyeye çıkardı. 


Hamidiye Alayları kısa sürede bölgedeki ihtilâlci Ermenilerin korkulu rüyası haline geldi. Artık meydan boş değildi. Ruslar ve İngilizler bu gelişmeden büyük rahatsızlık duyuyorlardı. 


1891'den itibaren Ermenilerin devamlı olarak Hamidiye Alaylarından şikâyet etmeye başlamaları ve dağıtılmalarını istemeleri, sistemin başarılı olduğunu gösteriyordu. Bu şikâyetlerde, Ermenileri kışkırtan İngiltere'nin Kürtleri de elde etme taktiklerinin boşa çıkmasının da etkili olduğu anlaşılmaktaydı. Nitekim Ermeniler 1915'e kadar hep Kürtlerle çatışmaktan yakındılar.#* 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İngilizler 1894 yılında, Ermenileri tahrik ederek Taluri'de geniş çaplı bir isyan çıkarttırdılar. Ancak Hamidiye Alayları kısa sürede 
asileri dağıttı. Bu durum batılıları ciddi manada rahatsız etti. 1894 
Ekim ayında, İngiliz elçiliği Osmanlı hükümetine, “gayet acil ve mühimdir” ibareli bir mektup yazdı. Mektupta Taluri'de çıkan Ermeni olaylarına değinerek, olayların bastırılış şeklinin beğenilmediği ifade ediliyordu. Özellikle de, isyan mıntıkasına sert bir komutan gönderilmesi eleştiriliyor, isyanın bastırılması gerekiyorsa da bölgeye mutedil bir komutanın gönderilmesi talep ediliyordu. 


İngilizlerin bu tutumu karşısında TI. Abdülhamid Han şu cevabı verdi: 


Bir memlekette eşkıyalık yapmaya kalkan kişiler olmuşsa onların tenkil ve terbiye edilmesinden daha tabii ve lüzumlu bir şey yoktur. 
Hal böyle iken İngiltere'nin “isyan eden Ermenilerin dağıtılması lazımsa” gibi dil kullanmış olması hayretle karşılanmıştır. İngiltere şunu bilmelidir. Bir memlekette eşkıyalık zuhur etmişse onların üzerine gönderilecek kuvvetlerin komutasının kimin tarafından yerine getirileceğini belirlemek o devletin işidir. Yabancı bir ülkenin, mutedil bir komutan tayin edin gibi garabet bir istekte bulunmaya hak ve salahiyeti yoktur. Hamidiye Alayları bölgedeki asayişin sağlanması görevini yerine getirir. İngiltere bunu böyle bilsin.” 


Hamidiye Alaylarının faaliyetleri Rusları da huzursuz etmişti. 
Rusya bir taraftan Ermenileri kışkırtıp isyana sevk etme politikasını sürdürürken, bir taraftan da Hamidiye Alayları Ermeni vatandaşlarını katlediyor diyerek Batı'da kamuoyu oluşturmaya çalışıyordu. 


Ancak iddialar hep asılsız çıkıyordu. Rusya'nın ve sonrasında İngiltere'nin bu şekilde sık sık rahatsızlığını dile getirmesi aslında Hamidiye Süvari Alaylarının başarısından kaynaklanıyordu. 


II. Abdülhamid Han düşürülmeden Ermenilere vatan yolunu açmak mümkün görünmüyordu. Artık Ermenilerin hedefinde Abdülhamid Han'ı bir suikastla ortadan kaldırmaya yönelik faaliyetler olacaktı. 
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YILDIZ MAHKEMESİ 


1881 yılında Maliye Nazırı Mahmud Celaleddin Paşa, 11. Abdülhamid Han'a bir tezkere göndererek Abdülaziz Han'ın katledilmiş , olduğunu ileri sürdü. Bunun üzerine Padişah'ın emri ile olayın araştırılmasına vezanlıların yargılanmasına karar verildi. Bu mahkeme, Yıldız Sarayı yakınında kurulan bir çadırda görüldüğü için, “Yıldız Mahkemesi” adıyla anılmıştır. Sanıklar arasında dönemin darbeci paşaları arasında bulunan Midhat Paşa da yer alıyordu. 


Midhat Paşa, 5 Şubat 1877'de sadaretten azledildiğinde yurt dışına sürgüne gönderilmişti. 93 Harbi bozgununun ardından Padişah, Midhat Paşa'nın dışarıda kalmasını sakıncalı gördüğü için, yurda dönüp ailesiyle birlikte Girit'te ikamet etmesine izin verdi. 
Midhat Paşa Kasım 1878'de Suriye, Ağustos 1880'de ise Aydın vailiğine getirildi. 

Mayıs 1881'de yargılanmak üzere İstanbul'a götürüleceğini öğrenince İzmir'de Fransa konsolosluğuna sığındı. Fransa hükümeti nezdinde yapılan girişimler ve İzmir'de bulunan tutuklama heyetinin başkanı Adliye Nazırı Ahmed Cevdet Paşa'nın verdiği güvence üzerine teslim oldu. 


Mahkemenin başkanı Süruri Efendi, ikinci başkanı Hristoforadi Efendi, savcısı Latif Bey, üyeleri de Emin, Tevfik Hüseyin Beyler ile Takavur Efendi idi. 


Sanıklar ise V. Murad'ın annesi Şevkefza Valide Sultan, harem mensuplarından Arzmiyaz Kalfa, eski sadrazamlardan Mütercim Rüşdü Paşa, Midhat Paşa, eski Tophane Müşiri ve Serasker Damad Mahmud Celaleddin Paşa, eski Mâbeyn Müşiri Nuri Paşa, Mâbeynci Seyid, Fahri Ali Beyler, Miralay İzzet ve Binbaşı Necib Beyler, Pehlivan Mustafa, Cezayirli Mustafa ve Boyabadlı Hacı Mehmed idiler. 


Muhakeme, 29 Haziran'da başladı ve üç gün sonra karar tebliğ olundu. Cinayeti işlemekle suçlanan Cezayirli Mustafa, Yozgatlı Mustafa ve Boyabatlı Hacı Mehmed pehlivanlar Ceza Kanunu'nun 
170. maddesine göre idama; fiile iştirak ettikleri anlaşılan Midhat Paşa, Mütercim Rüşdü Paşa, Damad Mahmud Paşa ve Damad Nuri Paşalarla Ali ve Necib Beyler de Ceza Kanunu'nun 45. ve 170. maddelerine göre yine idama mahküm edildiler. İzzet ve Seyid Beyler ise onar yıl ağır hapisle cezalandırıldılar. 


Hüküm, temyiz mahkemesinde tasdik edilip şer'an fetvası da verildikten sonra Abdülhamid Han askeriye, mülkiye ve ilmiye sınıfı ileri gelenlerinden yirmi beş kişilik bir heyet toplayıp fikirlerini sordu. Bunlardan on beş kişi idamın infazı, on kişi ise cezanın hafifletilmesi lehinde oy verdiler. Eski sadrazam Tunuslu Hayreddin Paşa, kesin şekilde hükmün tatbiki aleyhinde iken, Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa idamların onaylanmasını isteyenler arasında bulunuyordu. Paşa kararın uygulanmasının hukukun gereği oldugunu söylüyor, aynı zamanda, ibret olması açısından da idamların yerine getirilmesini istiyordu. Buna rağmen 11. Abdülhamid Han idam cezalarını sürgüne çevirdi. 


Başta Midhat Paşa olmak üzere, kürek mahkümiyetine çarptırılanlar, 28 Temmuz 1881'de İzzeddin vapuruyla Taif'e gönderildiler. 
II. Abdülhamid, mahpuslardan Midhat ve Mahmud Paşaların kaçma ihtimalinden endişe ediyordu. Çünkü İngilizler, bilhassa Mısır” işgal ettikten (1882) sonra, Taif'te bulunan mahkümlarla daha sık ilgilenmeye başlamışlardı. 


Midhat Paşa'nın Taif'teki sürgün hayatı yaklaşık üç yıl devam etti. Bu sürede sıkı kontrol altında tutuldu. Dış dünya ile irtibatı mümkün olduğu kadar kesildi. Fakat Fransızlarla irtibatını gizlice de olsa sürdürmeye devam etti. Kaçmak için kendilerinden yardım istedi. Bu teşebbüsü Abdülhamid Han tarafından öğrenilince gerekli mercilerle harekete geçirilerek engellendi. Bu teşebbüsleri belki de Paşa'nın sonu olacaktı. 


Nitekim 7-8 Mayıs 1884 gecesi hücresinde ölü bulundu. Resmi ölüm sebebi şirpençe diye açıklandı. Gerçekten ölüp ölmediğinden emin olabilmek için Yıldız Sarayı tarafından defalarca soruşturma yaptırıldı. Ölüm haberi İzmir'de bulunan oğlu Ali Haydar'a, iki kızı ve iki eşine bildirildi. Taif'te kimsesizler mezarlığına defnedildi. 

Midhat Paşa, 1909 yılında, 11. Abdülhamid Han'a darbe yapan kadrolarca “hürriyet kahramanı ve şehidi” ilan edildi. Bu itibarın bir nişanesi olarak kemikleri, ölümünden 67 yıl sonra Demokrat Parti hükümeti zamanında Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın emriyle 
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25 Haziran 1951'de İstanbul'a getirilip Abide-i Hürriyet Meydanı'nda 
yaptırılan mezara konuldu. Yine, İstanbul Belediye Meclisi'nin aldığı bir kararla, 1947'de açılan İnönü Stadyumu'nun adı da Mithatpaşa Stadyumu olarak değiştirildi. 


MİDHAT PAŞA 


Abdülaziz Han'ın hal'inde ve Osmanlı Devleti için en felaketli savaş olan 93 Hârbi'nin çıkmasında en büyük amil olan Midhat Paşa, 
1822 yılında İstanbul'da doğmuştur. Ailesi aslen Rusçukludur. Asıl 
adı Ahmed Şefik'tir. Babası, Evkaf Nezareti'nde küçük bir memur olan Rusçuklu Hacı Eşref Efendi'dir. 


Ahmed Şefik, on dört yaşındayken Bâbıâli Divan-ı Hümâyun Kalemi'ne alınmış; burada, âdet olduğu üzere, kendisine bir takma ad verimiş ve hayatı boyunca bu ad ile (Midhat) şöhret kazanmıştır. 
Burada çalışırken hariçten dersler alarak dini bilgisini arttırmış, Arapça ve Farsça öğrenmiştir. Otuz beş yaşından sonra da Reşid Paşa'nın tavsiyesiyle Fransızca öğrenmeye çalışmış, ancak fazla ilerleyememiştir. 


1844-1849 seneleri arasında çeşitli taşra vilâyetlerinde kâtipliklerde bulunmuş, bilâhare İstanbul'a gelerek Bâbıâli'ye girmiş, süratle ilerleyerek 1861'de vezir rütbesiyle Niş valisi olmuştur. 
Daha sonra birkaç eyaletin birleştirilmesiyle vücuda getirilen “Tuna Eyaleti” valiliğinde bulunmuştur. 


Diplomasi yönü çok zayıftır. İbnülemin onun bu yönünü şöyle anlatmaktadır: 


Esasen fıtratı, iyi bir siyaset adamı olmağa müsait değildi. Hissiyat ve maksadını gizlemek, muhatabına renk vermemek, karşısındakinin hissiyat ve niyetini anlamağa çalışmak, pek az söylemek, söylediğini tartmak, her söze inanmamak, her şeyde lüzumundan fazla teenni ve ihtiyat etmek, nefsine fazla itimat etmemek, sade dilâne hareketlerden sakınmak, tecrübe etmediği hattâ etdiği âdemlere emniyet edip de esrara vâkıf etmemek ve hüsni niyetleri meçhul ve istikamet-i vicdaniyeleri şüpheli olan şahısların sözleriyle iş görmemek diplomatlığın en mühim şartlarından olduğu halde paşa, buşartların hiçbirine riayetetmedi. Bundan başka diplomasi 


Yorgun Devletin Başında 89 


mesleğinde yetişmedi. Öteden beri hariciye memuriyetlerinde bulunup da ümur-ı siyaside vukufiyet kazanamadı. Devletin, diğer devletler arasındaki siyasi vaziyetini ve o vaziyetin icabatını takdir ve ona göre ittihaz-ı tedbir edecek malumat edinemedi.” 


Midhat Paşa, fevkalade hırslı bir devlet adamı idi. O derecede ki Osmanlı tarihi boyunca hiç kimsenin cüret edemediği biçimde, Padişahlık makamına geçmeyi düşünecek ve, “Biraz da Âl-i Midhat olsun!” diyebilecek derecede küstahlıkta ileri gidecektir. 


Benim diyen kati ahmak kişidir 
Ki zira ben demek şeytan işidir 


Midhat Paşa'nın bu hırslı tutumu Tanzimat'tan sonra Osmanlı Devleti'nde darbeler sayfasını yeniden açacaktır. Paşa bu sayfayı yeniden açmakla kalmayacak dış mihrakları da işin içine katmak suretiyle devletini vesayet altınasokmaktan da imtina etmeyecektir. 
Bu durum bir anlamda Tanzimat ricalinin nasıl bir devlet adamı yetiştirdiğini de ortaya çıkarmaktadır. Zira Midhat Paşadan daha büyük diplomat oldukları halde Mustafa Reşid, Âli ve Fuad Paşalar da tamamen dışa bağımlı olarak iş görmeyi seviyorlardı. Padişahlarından ziyade diğer devletlerin hükümdarlarına bakmak, onların arzu ve dileklerini gözetmek bunlarda itiyat haline gelmişti. 


Nitekim Midhat Paşa, Abdülaziz Han'a karşı girişilen darbede Hüseyin Avni Paşadan sonra iki numaralı şahsiyet olmuştur. Hüseyin Avni Paşa'nın öldürülmesi ile devlette bir numaralı şahsiyet konumuna yükselmiştir. Buna rağmen sadece İngilizlere dayanarak ayakta kalmanın hesaplarını yapıyor ve devletin tek sahibi gibi hareket ediyordu. Padişahları tek yetkili bulanlar ipler eline geçtiklerinde iktidarı kimseyle paylaşamaz oluyorlardı. Bu halleri ile Batılılar tarafından kolayca ele geçiriliyorlardı. Tanzimat'tan itibaren aynı zamanda çoğu mason olan Osmanlı devlet adamları yabancıların piyonu olmaktan kurtulamamıştır. 


Midhat Paşa, dönemin yazarlarınca hayalperest olarak değerlendirilmektedir. Ziya Bey (Paşa), Namık Kemal, Ali Suâvi ve Agâh Efendi gibi fikir adamları tarafından yetişemeyeceği hedeflere doğru kışkırtılmıştır. Bu zatlarla beraber içki sofralarında devlete ait kararlar almış, projeler yapmıştır. 


O, Avrupa medeniyetine, zenginliğine ve bayındırlığına hayrandı. 
Bunun ise, ancak meşruti bir idareyle sağlanabileceğini sanıyordu. 
İngiltere'deki parlamento idaresini aynen Osmanlı İmparatorluğu'na uydurmayı düşünüyordu. Bu sayede bütün problemlerin çözüleceğine ve her şeyin halledileceğine inancı tamdı. 


Buna karşılık farklı milletlere sahip devletinde nasıl bir parlemento oluşacağı bu kadar hasmı bol olan bir ülkeyi nasıl sağlam tutacağı konusunda ise en küçük bir fikri dahi yoktu. Zaten böyle bir idareyi yürütecek tek şahsiyet olarak da kendisini görmekte, kimsenin fikrini beğenmemekte ve istişareye zerre kadar kıymet vermemekteydi. Nitekim bu tavrının neticesi olarak ilk Kanun-ı Esasidenemesi ve ardından sürükleyeceği 93 Harbi devleti üç yılda bitirme noktasına getirecektir.” 


DÜYÜN-I UMUMİYE 


Osmanlı devlet adamları, Tanzimat devrine kadar, sık sık ortaya çıkan para darlığına ve bütçe açıklarına rağmen dışarıdan borç para almaktan şiddetle kaçınmışlardı. Buna karşılık İngiltere ve Fransa, Osmanlı Devleti'ni borç kıskacına sokmak ve ülkeyi mali açıdan kontrol altına alabilmek için devamlı baskı yapıyorlardı. Nihayet kendilerine gözü kapalı bağlı Mustafa Reşid Paşa sayesinde bu emellerine ulaşacaklardı. 


Mustafa Reşid Paşa, 1850-1851 mali yılında, hazinenin zorda olduğunu ileri sürerek ilk dış borç anlaşmasını imzaladı. Fakat Sultan Abdülmecid'in eniştesi Fethi Ahmed Paşa ile Damad Mehmed Ali Paşa, dış borçlanmanın doğuracağı tehlikeler konusunda Padişah'ı ikaz ettiler. Bunun üzerine Sultan Abdülmecid bu anlaşma- yı onaylamadı. Ancak Reşid Paşa'nın yeterince görüşülmeden alelacele yaptığı bu anlaşmanın bozulması sebebiyle devlet, 2.200.000 
Osmanlı lirası tazminat ödemek durumunda kaldı. 


İki sene sonra İngilizler ve Reşid Paşa, bu defa Osmanlı Devleti'ni harbe sürüklemek suretiyle borç kapısını aralama imkânını bulacaklardı. Zira İngiltere ve Fransa'nın kışkırtmalarıyla başlayan ve 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bilhassa uzaması sağlanan Kırım Harbi (1853-1856) Osmanlı maliyesini ciddi biçimde sarsmıştı. 


Neticede Mustafa Reşid Paşa başta olmak üzere Osmanlı devlet adamları, İngiltere ve Fransa'nın kredi açma konusundaki tekliflerini kabul ederek, 24 Ağustos 1854 tarihinde ilk borç anlaşmasını imzaladılar. Böylece Osmanlı mali tarihinde dış borçlanma dönemi 
başlamış oldu. Alınan borç, savaş giderlerini karşılamadığı için 27 
Haziran 1855'te ikinci bir anlaşma imzalandı. Mısır vergisiyle Suriye ve İzmir gümrük gelirleri de bu iki borca teminat olarak gösterildi. 


Dış borçlanma, Tanzimat devri idarecilerine kolay geldiği için kısa zamanda alışkanlık halini aldı. 1854'ten 1874'e kadar on beş dış borçanlaşması imzalandı. Bütün bu süreçte devlet dışarıya anapara olarak 238.773.272 Osmanlı lirası borçlandığı halde tahvillerin düşük fiyattan satılması ve komisyon masrafları yüzünden maliyenin eline 127.120.220 Osmanlı lirası geçti. 


Tanzimat ricali öylesine bir Batı tahakkümü altına girmişti ki sonunda alınan borç, istenilen yere harcanamaz hale geldi. Alınan borçların nerelere harcanacağını yine borç verenler belirliyordu. 
Nitekim Sadrazam Fuad Paşa, 1860 yılında Adapazarı'nda yetişen patatesi İstanbul'a getirebilmek üzere yapılacak yol için borç para istediğinde Avrupalı sermaye sahipleri, “Şimdi size sadece silah almanız için para lazım, onu veririz: Tabii silahları kimden alacagınızı da biz tayin edeceğiz.” demişlerdi. 


Osmanlı Devleti, 1854 yılında başlayan borç batağına 1875 yılına kadar dayanabildi. Öyle ki 1874-75 yılı bütçe geliri 25.104.928 lira iken, 5 yıla ait dış borç ödeme taksiti 13.200.000 liraya ulaşmıştı. 
Bu dış borç taksitinden başka iç borç taksitleri de bütçe üzerinde ayrı bir yük oluşturuyordu. Nihayet iç ve dış borç taksitleri ödenemez hale gelince hükümet, bütün ödemeleri durdurdu. Mahmud Nedim Paşa'nın bu kararı almasında bilhassa Rusya'nın İstanbul elçisi İgnatiyef'in etkisi olmuştu. 

Devlet bu kararla adeta bir konkordato ilan etmişti. Bu kararın alınmasıyla şok olan Avrupalı tahvil sahipleri, Osmanlı Hükümeti üzerinde siyasi baskı kurarak alacaklarını tahsil etme yollarını aramaya koyuldular. Baskılar üzerine hükümet, 30 Ekim 1875 günü, 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borçlarını ödemek için bir kararname yayınladı. Devlet, alacaklıları rahatlatan bir ödeme sistemi ve miktarı belirtmekteydi. 


İşte böylesine nazik bir dönemde Abdülaziz Han darbesi vuku 

buldu ve devlet bir kez daha sıkıntılı bir sürece girdi. V. Murad i döneminde darbecilerin israfı alıp başını yürüdü. Darbeciler V. 
Murad döneminde ülkeyi harap ettikleri gibi, 11. Abdülhamid Han'ı da saltanatının ilk yılında 93 Harbi'ne (1877-78) sokmak suretiyle ülkeyi büsbütün batağa sapladılar. Rusya'ya ödenecek tazminatla beraber ülke artık iflasın eşiğine varmıştı. 


Şayet 11. Abdülhamid Han, Ayastefanos Antlaşması'ndaki tazminatı Berlin Muahedesi ile indirmemiş olsaydı, devlet daha o sırada batabilirdi. Ordunun ahvali perişandı. Mali vaziyet feci idi. 
Emperyalist Avrupa devletleri yıllardır peşinde koştukları emellere ulaşmak üzereydiler. Dış baskılar çemberinde sıkışan imparatorluğu borç bataklığı içinde boğmak istiyorlardı. 


11. Abdülhamid Han bu tehlikeli gidişatın önünü alabilmek için Avrupalı alacaklı devletlerin temsilcilerini görüşmeye davet etti. Neticede Avrupalı temsilciler ile Osmanlı Devleti temsilcileri bir komisyon oluşturarak çalışmaya başladılar. Bu komisyon, devletin borçlarını ödeme şekilleri ve bu işlerin takibi için çalışmalar yapacaktı. Padişah bu girişime büyük önem veriyordu. Bu sebeple hükümet, komisyona maliye ve bürokrasinin en üst düzeydeki yetkilileri ile katılmıştı. 


İki tarafın temsilcileri Eylül 1880 tarihinde ilk toplantılarını yaptılar, görüşmeler bir buçuk yıla yakın devam etti. Toplantılar- da Osmanlı borçlarının miktarı, ödeme şekilleri, Rusüm-ı Sitte İdaresi'nin durumu gibi konular tartışıldı. 


Görüşmeler nihayetinde bir kararname üzerinde mutabık kalındı. Kararname, 20 Aralık 1881'de Padişah 11. Abdülhamid tarafından İrade-i Seniyye olarak yayınlandı ve resmi bir nitelik kazanmış oldu. İrade-i Seniyye'nin yayın tarihi Hicri 28 Muharrem 1299'a rastladığından bu belgeye Muharrem Kararnamesi denildi. Kararname uyarınca 219.938.559 Osmanlı lirası olan dış borçta indirime gidilerek toplam dış borç 141.505.309 lira olarak tespit edilmişti. 
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Tespit edilen borcun yönetimi için bir kurum oluşturuldu ve bu kuruma kısaca “Düyün-ı Umumiye İdaresi” denildi. 


Düyün-ı Umumiye ile bütün dış borçlar birleştiriliyordu. Devletin bazı mallar üzerinden aldığı gelirler, bundan böyle Maliye Nezareti tarafından değil, Duyün-i Umumiye tarafından tahsil edilecekti. Düyün-ı Umumiye'nin yetkisine bırakılan gelirler şunlardı: Tütün, tuz ve ipek vergi gelirleriyle damga pulu ve balık vergileri. 
Tevhid-i Duyün yapılması kararlaştırılmıştı. 


Toplanacak bu vergiler Osmanlı toplam gelirlerinin yaklaşık yüzde yirmi beşine tekabül ediyordu. Bu durumda yüzde yetmiş beşe tekabül eden vergi gelirleri doğrudan Osmanlı hükümetinin denetiminde kalacaktı. Yani, yaygın kanaatin aksine, Düyün-ı Umumiye İdaresi'ne bütün vergilerin toplanma hakkı verilmemişti. Yüzde yirmi beş oranında da olsa yabancı bir kuruluşun bazı vergileri topluyor olması hoş bir durum sayılamazdı. Yine de bu konuyu hakkıyla değerlendirebilmek için devletin durumunu ve bununla neleri elde ettiğini bilmek gerekmektedir.” 


Alacaklı ülkelere borçlarda indirim yapmalarını kabul ettirmek kolay olmamıştı. 11. Abdülhamid'in ifadesi ile sarayda günler ve geceler süren toplantılar yapılmış, alacaklı ülkelerle pazarlıklar sürdürülmüş, neticede borçlar büyük oranda indirilmişti. Pazarlıklar sırasında Sultan Abdülhamid, şöyle bir argüman kullanmıştı: 


Biz ülke olarak iflas etmenin bütün sıkıntılarını yaşadık, yaşıyoruz. 
Fakat bu şartlarda borcumuzu ödememiz mümkün değil. Dolayısıyla ya makul bir noktada anlaşacağız veya biz borcumuzu ödememeye devam edeceğiz. Şimdiye kadar biz zaten sıkıntılar yaşadık. Ödeme yapamamamız halindealacaklı ülke olarak sizin vatandaşlarınız da ciddi sıkıntılar yaşayacak. Avrupa piyasalarında genel bir felaket meydana gelebilecek. O yüzden makul bir çözüm bulunmalı.” 


Neticede Padişah, Osmanlı İmparatorluğu ile Büyük Güçler arasındakiilişkiler üzerine çöken en ağır ihtilaflardan birini, hemen herkesi memnun edecek biçimde çözümlemeyi başarmış ve bunu diplomatik müdahalelerle sefirlerin baskısı olmadan ve hükümranlık hakları zedelenmeden yapmıştır. Düyün-ı Umumiye, mali alanda 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Osmanlı hükümranlığını sınırlayacak ve ardından Mısır usulü bir vesayet yöntemi ile yabancı işgali getirecek, tam anlamıyla yabancı devletlerin denetimindeki bir uluslararası mali komisyon tehlikesini ortadan kaldırmıştır.” 


Borç ödemeleri daha rahat yapılırken gerektiğinde borç bulma imkânı da eskisine göre kolaylaşmıştı. 11. Abdülhamid Han zamanında, 1886-1908 yılları arasında alınan dış borçlar, birinci dönem dış borçlara nazaran daha elverişli şartlarda alınmıştır. Hem faiz oranları düşük hem de borç tahvillerinin satış fiyatı ya başa baş ya da üzeri fiyatına çok yakındı. Bu durum, tarihlerimizde çok kötülenen Düyün-ı Umumiye İdaresi sayesinde, borçların düzenli ödenmesi sebebiyle gerçekleşmişti. 

Diğer taraftan, Tanzimat devri devlet adamları aldıkları paraları Batılıların iradesi ile harcamak zorunda kalırlarken beğenmedikleri Sultan Abdülhamid Han memleketin imarına, eğitime ve istediği alanlara sarf edebiliyordu. 11. Abdülhamid Han'ın reformları ve Düyün-ı Umumiye İdaresi'nin varlığı ile güven kazanan yabancı sermaye sahipleri, Osmanlı Devleti'nde yeni yatırımlara girmek istediler. 

TI. Abdülhamid Han bütçeyi dengelemek için borç almaktan başka şeyler de planlamıştı. Maksadı, devletin vergi veren tabanını genişletmek için ekonomik gelişmeyi özendirmekti. Düyün-ı Umumiye İdaresi'nin varlığıyla Avrupalı sanayiciler, bankerler ve tüccarların ekonomik gelişmeyi başlatacak alanlara ilgi duyması sağlanmıştı. 


Düyün-ı Umumiye İdaresi, devletin sonuna kadar devam etti. 
Son derece muntazam bir idare olan Düyün-ı Umumiye, gerçi devlet içinde devlet olan ikinci bir maliye gibiydi. Ancak Türk dış borçlarının ödenmesi için başka imkân kalmamıştı. Aynızamanda Avrupa devletlerinin yıllardan beri süren tatsız müdahalelerine de bu sayede son verilmişti. Birçok gelirini Düyün-ı Umumiye'ye bırakan devletin sıkıntıya düşmesi kaçınılmazdı ki bu sıkıntılarla zaman zaman karşı karşıya kalındı. Memur ve asker maaşları iki ayda bir ödenmeye başlandı. Buna rağmen o devirde hiçbir zaman pahalılık ve sıkıntı görülmedi. 
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TI. Abdülhamid Han tahttan indirilirken devletin borcu yok denecek mesabeye (20 milyon) inmişti. Ancak bir kez daha darbeye maruz kalacak olan ülke, İttihatçılar eliyle hem siyasi hem de mali açıdan bitirilecekti.”* 


İKİNCİ BÖLÜM 
SULTAN-I AZAM 


Şevket-meâb Sultan Abdülhamid Han 
Enwâ'i sürür bi-hadd-i ihsân 

Bahş eyledi bize ol gâzi sultan 
Müşerref eyledi bütün dünyâyı 


Hakk ömürler versin Hünkârımıza 
Ol velinimet hâkanımıza 

Gâzi Abdülhamid Han sultanımıza 
Nusret ver şâd eyle dâim İlâhi. 


YENİ OYUN KURUCU! 


II. Abdülhamid Han'ın tahtta oturmasından bir yıl sonra devlet meşruti yönetime geçmiş bulunuyordu. Devlet adamlarının tecrübesiz bulunduğu bu yeni sistemde kısa bir süre içinde idari kargaşa görülmeye başlandı. Zira Osmanlı devlet adamları bu sistemi başarısından ziyade bilhassa Rus tehdidine karşı İngiltere ve diğer Avrupalı devletleri yanlarına çekebilmek kastıyla savunuyorlardı. Hatta Midhat Paşa ve avanesi sırf bu güvenceyle Tersane Konferansı'nda çözüme yanaşmamışlar ve Osmanlı Devleti'ni Rusya ile sonu belirsiz bir savaşa sürüklemişlerdi. Neticede Osmanlı devlet adamları İngilizlerin yardımını boş gözlerle beklerken, devlet Rusya karşısında acınası hallere düşmüştü. 


Osmanlı Devleti'nin savaştan ağır bir yenilgiyle çıkması, ll. 
Abdülhamid Han'ı idari dizginleri doğrudan eline almaya sevk edecekti. Ayrıca iş başındaki Osmanlı devlet adamlarının çapsızlığını ve Batı'ya, özellikle de İngiltere'ye güvenmekten başka bir hünerlerinin olmadığını da görmüştü. İngilizlerin ise kendi menfaatlerinden başka noktalara kör olduklarının farkına varmıştı. Bilhassa Berlin Konferansı'nda, yalnızca kendilerini ilgilendiren hususlarla Osmanlı ülkesinde yaşayan azınlıklar için ıslahat yapılması konusundaki maddelere müdahale etmeleri, diğer maddelerle hiç ilgilenmemeleri Sultan 11. Abdülhamid'i yeni stratejik hamlelere yönlendirecektir. 


II. Abdülhamid Han, yıllardır Avrupa devletlerinin tutum ve müdahalelerinin, her yönüyle Türk ve Müslümanların aleyhine, Hristiyanların lehine bir durum ortaya çıkardığını açıkça görmekteydi. Padişah, Müslümanların dünya karşısındaki bu acı durumunu şu sözlerle özetlemişti, “Dünyada yalnızız! Düşman vardır fakat dost yoktur. Salip her zaman müttefik bulabilmekte, fakat hilal her zaman yalnız kalmaktadır. Osmanlı Devleti'nden menfaat bekleyenler ona dost görünmekte, fakat umduğunu bulamadığı zaman 


»I 


hemen düşman kesilmektedir: 
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Öte yandan İngilizlerin halifelik merkezini İstanbul'dan Cidde veya Mısır'a naklederek himayelerine almaya, böylece dünya Müslümanlarını istediği gibi yönlendirmeye çalıştıklarını da bilmekteydi. 


Bu sebeple Padişah da artık mevcut konjonktüre karşı siyasi dehasını konuşturacak teşebbüslerde bulunmaya başlayacaktı. Dünya bundan sonra onun siyasetine karşı dikkat kesilecekti. Osmanlı Devleti, 11. Abdülhamid Han'ın şahsında bir kez daha oyun kuruculuk rolüne soyunmuştu. Bir anlamda dünyada yeni bir oyun kurucu, siyaset sahnesine çıkıyordu. 


Son yarım asırdır Ruslara karşı İngilizleri memnun etme politikası artık bitmişti. Dış dünyada mutlak dost diye bir şey yoktu. 
Hâlbuki Tanzimatçı devlet adamlarının başta İngiltere olmak üzere Fransa veya Rusya'ya yakınlaşma projeleri tam manasıyla teslimiyetçi bir hale dönüşmüştü. Bu vaziyet ise sonunda devleti yok olmanın eşiğine götürmüştü. 

Padişah siyasetini belirlerken, bilhassa sömürgeleşme yarışına giren büyük devletlerin zaaflarını takip edecektir. Birbirlerinin çatışma noktalarını tespit edecek ona göre stratejiler belirleyecektir. Bunun için kendi kozlarını da bilecek, değerlendirecek ve yeri geldiğinde en büyük silah olarak kullanacaktır. O, bir anlamda devletini, Tanzimat'la girdiği darboğazdan çıkarıp kurtuluş mürcadelesini başlatmış oluyordu. 


İngilizler, Fransızlar ve Ruslar Osmanlı Devleti'ni bir asırdır milliyetçi fikirlerle vuruyorlardı. Şimdi ise padişah, hilafet statüsüyle Avrupa ülkelerinin idaresi altındaki Müslümanlarla yakın temasa geçiyordu. Bir anlamda dünyada nerede Müslüman varsa ll. 
Abdülhamid Han'ın liderliğindeki Osmanlı Devleti orada varlığını hissettirecektir. 


Öte yandan İngilizler Osmanlıları Ruslarla kapıştırmak suretiyle meşgul etme politikalarını mükemmel bir şekilde yürütmüşlerdi. 
Güya Osmanlılarla dost ve müttefik idiler. Kırım Harbi'nde Osmanlıları Ruslarla uzun süreli çarpıştırırken kendileri ise Hindistan'da işgallerini tamamlıyor, Müslümanları sömürgeleştirmeyi başarıyorlardı. 
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Tanzimat aydınları bu sinsi politikayı bir türlü anlamamışlardı veyahut anlamak işlerine gelmemişti. Anlayamazlardı çünkü mankurtlaştırılmışlardı veya onlara sunulan hayat tarzı ve hedefleri işlerine geliyordu. 


İSLAM DÜNYASININ PERİŞAN DURUMU! 


11. Abdülhamid Han'ın tahta çıktığı sırada İslam dünyasının durumunu bilmeden, Padişah'ın yaptıklarını ve hedeflerini anlamak hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. 


İngilizlerin, Hindistan'la ticari faaliyetlerle başlayan ilişkileri çok geçmeden bu ülkeye hükümran olma çabalarına dönüşmüştü. 
1838 Baltalimanı Antlaşması'yla Osmanlı devlet adamlarını tarafına 
çeken İngiltere bu emeline adım adım ulaşacaktır. Bilhassa Osmanlı Devleti'ni Mustafa Reşid Paşa nezdinde Rusya ile Kırım Savaşı'na soktuğunda Hindistan'a hâkim olma emelleri tam manasıyla gerçekleşecektir. 


Hindistan ülkesi artık kralın tacındaki elmas olarak nitelenmektedir. Bu durum Hindistan yolunun güvenliğini İngiliz sömürge siyaseti için öncelikli konuma yükseltmişti. Bu sebeple Kızıldeniz ve Arabistan kıyılarında Osmanlı itirazlarına rağmen nüfuz alanları oluşturmaya başladı. Cebelitarık (1704) ve Malta gibi stratejik öneme sahip Kıbrıs Adası'nın idare hakkını (1878) 93 Harbi'nin verdiği sıkıntı sonucu elde etti. 


Bundan sonra 1882'de Mısır'ı işgal eden ve Afganistan'da hâkimiyet mücadelesine giren İngiltere diğer taraftan Fransızları da Tunus'u işgale tahrik edecektir. 


Fransa ise sömürgeci ülkeler arasında Afrika kıtasına yönelen ilk ülke idi. Senegal ile başlayan Afrika sömürgeciliği uzun ve kanlı mücadelelerden sonra Cezayir'e uzandı (1847). 


Öte yandan İngilizlerin Berlin Kongresi'nde sömürgeci teşebbüslerine karşı çıkmayacaklarını ima etmelerinden ve tahriklerinden cesaret alan Fransa, 1881'de Cezayir sınırında meydana gelen küçük bir hadise bahanesiyle İtalya'nın da göz diktiği Tunus'u neredeyse savaşmaksızın ele geçirdi. Fransızlar yüzyılın sonuna kadar bugünkü Mali, Nijer, Çad ve Orta Afrika Cumhuriyeti topraklarını 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ele geçirerek Sudan'a kadar ilerleyecekti. Bölgede Fransız sömürge toprakları dışında kalan tek ülke Fas'tı.? 


Görüldüğü üzere İngilizler kendilerine uşak hale gelmiş Tanzimat , devri idarecileri sayesinde Osmanlıları yerine göre kullanmışlar, yerine göre uyutmuşlar ve İslam ülkelerine adım adım hâkim olmuşlardı. Şimdi ise nerede İngiliz faaliyetleri varsa orada Abdülhamid Han'ın aktif siyasetini yürüten bir Osmanlı Devleti olacaktı. 


Buna karşılık Abdülhamid Han da hedefi büyütecek ve halifelik sıfatını kullanarak bütün dünya Müslümanlarına yanında olduğu mesajını verecekti. Böylece tüm dünya Müslümanlarını Halifelik çatısı altında birleştirmeye çalışacaktı. Bu muazzam güçle düşmanlarını endişelendirecek ve düşündürecekti. O artık devletini sadece savunmada kalmaktan kurtaracaktı. 


II. Abdülhamid Han'ın bu siyaseti, tarihçilerce “Pan -İslamizm” veya “İttihad-ı İslam” diye adlandırılacaktır. Aslında bunu bir siyaset olarak görmek de hatalı bir değerlendirmedir. Gerçekte 11. Abdülhamid Han 1683 yılından sonra ihmal olunmuş Tanzimat'tan sonra ise unutulmuş bir görevi en yüksek düzeyde temsile başlıyordu. 


Elbette ki bunun siyasi neticeleri olacaktı. İşte bu siyasi neticeler nedeniyle Padişah'ın bu hareketi, tarihçilerce sanki bir siyaset malzemesiymiş gibi değerlendirilecektir. Esasen Padişah'ın odönemde bulunduğu konum gereği ve Müslümanların menfaati için yapması ve uygulaması gerekli bir idare tarzından başka bir şey değildi. 


Diğer taraftan iyi incelenirse Abdülhamid Han'ın siyasetini “Pan-İslamizm” diye nitelendirenler bilhassa Batılı ajanlar, tarihçiler ve ülkelerden başkası değildi. Bunlar Abdülhamid Han'ın Müslümanlarla ilgilenmesinden rahatsızdılar. Bunu önlemek için “Pan-İslamizm”i padişahı suçlayıcı bir unsur olarak kullanmak istiyorlardı. Bunun farkında olan Sultan TI. Abdülhamid böyle görünmekten hassaten kaçınmaya da çalışmıştır. 


Öte yandan Padişah, Müslümanların haklarını korumayı, sıkıntılarını gidermeyi, her türlü ihtiyaçlarıyla ilgilenmeyi halifeliğin genel şiarından saymış, bundan bir an bile geri durmamış ve bunu 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en tabii hakkı olarak diğer devletlere her zaman dikte etmiştir. Hatta bu hususta yeri geldiğinde tehdidini yapmaktan da geri durmamıştır. 

Nitekim 1877'de İngiliz büyükelçisi Layard'a söylediği şu sözler aynı zamanda Padişaha korkak ve çekingen diyenlere de iyi bir cevap teşkil ediyordu: 


Avrupada vahşi ve fanatik olmakla suçlanıyoruz. Fakat haksız ve korkunç bir savaş çıkararak yüzbinlerce insanın ölümüne sebep olan vahşiler bizler değiliz. Yunanlıları, Ermenileri ve Bulgarları dinleri başka diye insanları yok etmeye kışkırtan fanatikler de biz değiliz. 


Çar'dan farklı olarak ben şimdiye kadar bir Haçlı seferi için çağrıda bulunmaktan ve dini taassuptan yararlanmaktan kaçındım. Fakat bir gün gelebilir ki, ben artık din kardeşlerimin Bulgar ve Ermeni kasapları tarafından boğazlandıklarını gören milletimin haklarını korumalarına ve öfkelerini kusmalarına engel olamam. Ve onların fanatizmi bir kere uyandırıldı mıydı, bütün Batı dünyası ve özellikle Britanya İmparatorluğu korkudan titreyecektir.” 


SİYASİ DEHA! 


II. Abdülhamid Han, İngiltere'nin bütün İslam âlemine karşı en büyük hasım olduğunu görüyordu. Büyük bir dünya gücü haline gelmiş bulunan İngiltere'yle mücadele kolay olmayacaktı. Zira bu güç öncekilere nazaran çok daha zinde ve kavi idi. Ayrıca İslam ülkelerinin büyük bölümü onların idaresi altındaydı. Mücadele sırasında Müslümanların zarar görmemesi de önemliydi. Bu itibarla Abdülhamid Han bugüne kadar Osmanlı Devleti'nin alışık olmadığı bambaşka bir siyaset biçimini devreye sokacaktı. 


11. Abdülhamid Han iktidar dizginlerini eline aldığı sırada Hicaz, artık İngilizlerle Osmanlılar arasında ciddi bir rekabet arenası haline gelmişti. Padişah 1895 yılına kadar buradaki faaliyetlerini önemli ölçüdeartırmaya başladı. 11. Abdülhamid Han, Hicaz bölgesi başta olmak üzere Arabistan'ın her tarafına yetişmiş ilim adamları gönderdi ve onlara pek çok imkânlar sağlamaya başladı. 

Hicaz bölgesinde yaşayan eşraf, şeyh ve bedevi reislerine çeşitli rütbe ve nişanlar, hatta bazılarına maaş vererek onları devlete 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bağlamaya, halifenin sevgi ve ilgisini göstermeye böylece onların bağlılık ve sadakatlerini kazanmaya çalıştı. 


1895 tarihinden sonra ise bölgede daha sistemli çalışmalar yapıldığı gözleniyordu. Yabancı hacı guruplarına dil bilen elemanlar “ tayin edilemeye başlandı. Bulaşıcı hastalıkların yayılmaması için doktor ve eczacılar görevlendirildi. Dönüş parası olmayan hacılara bizzat padişah tarafından yardımlarda bulunuldu. Derdi olan halifenin ilgi ve alâkasını anında hissedebiliyordu. 


Sultan 11. Abdülhamid'in İslam Birliği hususunda üzerinde durduğu bir ülke de, İngiltere'nin işgali altında bulunan Mısır oldu. 
Mısır'da asayişi sağlayıp Hıdiv'in otoritesini yerleştirmek isteyen İngiltere, halkı Osmanlılardan tamamıyla soğutmak için Mısır milliyetçiliğini körüklemeye başlamıştı. 

Abdülhamid Han ise Mısırdaki Müslüman halkın Osmanlı Devleti'ne olan sevgi ve bağlılığını canlı tutmak gayretindeydi. 
Bunun için öncelikle İngiltere'nin burada yaptığı aleyhteki propagandayı engellemeye, Mısır'da İngiliz destekli muhalif basını ülkeye sokmamaya çalışacaktır. Mısır'ın önde gelen din adamlarıyla görüşüp, İngiliz idaresinden memnun oldukları yolundaki iddiaları çürütmek hususunda desteklerini aldı. Bu yöndeki çalışmalarını 1892'den sonra daha yoğun bir biçimde sürdürmeye başladı. 


Abdülhamid Han'ın bu gayretleri kısmen de olsa semeresini vermiştir. Artık İngiliz fikirlerini destekleyenler yanında İslam halifesini savunan âlimler de faaliyetteydi. Bunun neticesinde Mısırlı Araplar, İngilizlerin tahrikiyle savundukları halifeliğin muhakkak Kureyş ailesinden birinde olması yerine, kuvvet ve kudret sahibi Müslümanların hakkını koruyup kollayacak bir liderde bulunmasını istemeye, dolayısıyla Abdülhamid'in halifeliğinin meşruluğunu savunmaya başlamışlardı. 


Diğer taraftan Osmanlıların son dönemlerinde Mısır'a ve Arabistan'a giden görevlilerinin dini yaşantı hususunda lakayt oldukları görülmeye başlamıştı. Bu durum Müslüman halkı onlardan soğutuyordu. Bunun farkında olan Sultan 11. Abdülhamid, İstanbul'dan Mısır'a giden görevlilere İslam'ın emirlerine tam olarak uymalarını emretmekteydi. 
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Mesela özel bir görevle Mısır'a giden Ahmed Eyyüb Paşa'ya verilen talimatlararasında, halife ve devletin şanına aykırı ve ona şüphe getirecek hal ve hareketlerden kaçınılması emredilmekteydi. Iyş ü işret etmemeleri, oruç tutup, beş vakit namazlarını mutlaka cemaatle camide kılmaları, tiyatro ve benzeri eğlence yerlerine gitmeyip, resmi daire, okul ve kültürel eserleri ziyaretle vakit geçirmeleri istenilmişti. 
Nitekim bu yolda vuku bulan davranış ve basın yoluyla yapılan çalışmalar etkisini göstermiş, Sultan 11. Abdülhamid'in halifeliği ulema arasında daha çok benimsenmiştir. 


Abdülhamid Han'ın bu siyaseti kısa bir süre içerisinde nerede bir Müslüman varsa onu da içine alacak şekilde genişleyecektir. 


YILDIZ'DAN DÜNYAYI GÖREN ADAM! 


Hindistan'a ilk olarak ticari gayelerle yerleşen İngilizler Babürlü Devleti'nin zayıflamasına ve zayıflatılmasına paralel olarak yavaş yavaş ülkeye hâkim olmuşlardı. İngilizlerin tutumundan rahatsız olan Hindistan Müslümanları, 1857'de, Hindistan'ın dârü'l-harb olduğu inancıyla, İngilizleri Hindistan'dan kovmak için ayaklandılar. 


Fakat iyi teçhizatlı ve disiplinli İngiliz askerleri karşısında başarılı olamadılar. İngilizler bundan sonra Hindistan İslam hâkimiyetinin sembolik varlıklarını da ortadan kaldırdılar. Yüzyıllardır İslam hâkimiyetinde kalmış bu büyük ülke, resmen Britanya İmparatorluğu'nun sömürgesi haline geldi. 

İngilizlerin Müslümanlara reva gördüğü ve bugün bizzat İngiliz tarihçileri tarafından da dile getirilen zulüm karşısında Müslümanların tek sığınağı olarak Osmanlı Devleti kalmıştı. Ancak bu sırada Osmanlı Devleti, kısmen Tanzimat uygulamalarından kaynaklanan gerekçeler, kısmen de Kırım Savaşı sırasında Ruslara karşı İngiltere ile müttefik olduğu için Hindistan'ı görmezden geliyordu. Bir anlamda İngiliz sinsi siyasetinin neticesinde eli kolu bağlı hale gelmiş bulunuyordu. Elbette kibunda İngiliz hayranı Tanzimatçılar başroldeydi. 

Neticede Müslümanlar, büyük bir Hindu çoğunluğun bulunduğu Hindistan'da varlıklarını devam ettirebilmek için İngiliz hâkimiyetini kabullenmek ve onlarla iyi geçinmek durumunda kaldılar. Ancak 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İngilizlerin tahriki ve Hinduların baskısı neticesinde hayat onlar için gitgide kötüleşecek, dini vecibelerini dahi yapamayacak hallere düşeceklerdi. 


II. Abdülhamid Han bu vaziyetten büyük bir ıztırap duymaktay- 
.dı. Onun, İngiliz hâkimiyeti altındaki Hindistan Müslümanlarının durumu hakkındaki görüşleri bu ıztırabın yansımalarıdır. Şöyle ki, “Hindistan'ın fethinden sonra buncasene geçtiği halde Hindistan'da Müslüman vali, mutasarrıf veya kaymakam var mıdır? Ahalinin ceplerinde altın para kalmış mıdır? Hatta nefislerini müdafaa için ellerinde Avrupa silahlarından silah bulunmakta mıdır? İngiltere parlamentosu gibi cesim bir parlamentoda şu iki sene gelinceye kadar Mecusi bir mebustan başka şu kadar milyon halkın hukukunu hiç olmazsa bir sözle müdafaa etmek için bir Hintli mebus var mıdır? İngiliz hükümeti bunların mal ve mülk ve vücutlarından hayvan gibi istifade etmekten başka ne yapıyor?” 


Keza bir başka vesileyle de şöyle demişti, “Bir gün öç alma zamanı gelecektir ve Hintliler İngiliz boyunduruğunu kırıp kurtulacaklardır. 
Milyonlarca nüfusa sahip olan Hindistan kendisini soyan, kendisine eza cefa eden bu nihayet birkaç bin kişiden ibaret olan İngilizleri, hakikaten kovmak istedikleri bu işi kolaylıkla yapabileceklerdir.” 


Padişah bu sözleriyle bir taraftan o günün şartlarında hislerini ve üzüntülerini yansıtırken bir taraftan da İngilizlerin orada kalıcı olamayacaklarını bildiriyordu. Ülkelerinden binlerce kilometre uzaklıkta birkaç bin askerin, çıkacak ilk büyük kargaşada o bölgede tutunamayacağını ifade ediyordu. Bunun için bölge Müslümanlarını birlik içinde tutmak, yıprattırmamak, ilmen ve fikren güçlü kılmak muhtemelen 11. Abdülhamid Han'ın en büyük ideali idi. 


Bunun için Padişah, Hindistan'daki faaliyetlerini, bölgedeki İslam uleması ve nüfuzlu kimselerle irtibat tesis etmek, gazeteler yoluyla propagandalar yapmak, Osmanlı konsoloslarının faaliyetlerini arttırmak, tarikatların nüfuzundan istifade etmek, elçiler ve ziyaretçiler göndermek suretiyle ilişkileri geliştirmek esasında toplamıştı. 


Nitekim derhal bu yollarda girişimlerde bulunmaya başladı. TI. 
Abdülhamid'in desteğiyle Mayıs 1880'de biri İstanbul'da (Urduca) diğeri Londrada (Farsça- Arapça) iki gazete çıkarılmaya başlandı. 
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İstanbul'da çıkarılan gazete, Peyk-i İslâm, genel olarak Hindistan Müslümanları ile Osmanlılar arasındaki bağları kuvvetlendirmek, Osmanlı Hilafeti aleyhindeki propagandalara karşı koymak ve bazı dini-siyasi meselelerde Hindistan Müslümanlarına hitap edebilmek gayelerine hizmet ediyordu. Londra'da Osmanlı Büyükelçiliği desteğiyle çıkarılan gazete ise, el-Gayret adını taşıyordu ve benzer gayelerle yayın yapıyordu. 

Yine el-Cevaib, Tercüman-ı Hakikat, Sabah ve Malumat olmak üzere çok sayıda Osmanlı gazetesi, Hindistan'da yerli gazete sahiplerine düzenli olarak gönderiliyor, onlar da bu gazetelerden iktibaslar yaparak geniş şekilde yayınlıyorlardı. Ancak zaman zaman İngilizler bu durumdan rahatsız oluyorlar ve bazı Osmanlı gazetelerinin Hindistana girişini yasaklıyorlardı. 


TI. Abdülhamid Han dönemine kadar Hindistan'da, Bombay ve Kalkütada olmak üzere sadece iki resmi temsilci vardı. 1878'den itibaren temsilcilik sayıları arttırıldı. Birçok şehirde fahri konsolosluklar açıldı. Padişah Hindistan'daki Osmanlı konsoloslarını halifenin temsilcileri olarak bölgede son derece faal olmaya teşvik etti. Bu sayede Osmanlı Devleti lehinde kamuoyu oluşturmak mümkün oluyordu. 


İngiliz arşivlerindeki belgeler Osmanlı konsoloslarının gerçekten çok aktif olduklarına işaret etmektedir. İngiliz hükümeti, Osmanlı konsoloslarının diplomatik sorumlulukları dışında, sanki siyasi bir misyon sahibiymiş gibi hareket etmelerinden zaman zaman büyük rahatsızlık duymakta idiler. Hatta sırf bu sebeple Karaçi konsolosu Hüseyin Kâmil Efendi'yi istenmeyen adam ilan etmişler ve Bâbıâli'ye protesto telgrafları göndermişlerdi. 


Osmanlı konsolosları sık sık Hindistan içerisinde seyahat ederek Müslümanlarla daha yakın irtibatlar kuruyorlardı. Bu sayede zor durumda bulunanları tespit ediyorlar dertlerine çare arıyorlardı. 
Çeşitli toplantı ve mitinglerde konuşmalar yapıyorlar, dini hususlarda kendilerini bilgilendiriyorlardı. Yine gerektiğinde Hindistan'da yardım toplama işini organize ederek İstanbul'a ulaştırıyorlardı. 
Bu en tabii hareketleri dahi İngilizleri huzursuz etmeye yetiyordu. 
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Bazı tarikat mensupları da zaman zaman bizzat Hindistan'a giderek veya gönderilerek faaliyetlerde bulunmuşlardır. İstanbul'daki Özbek Tekkesi Şeyhi Buharalı Süleyman Efendi ve Şeyh Ebü'l-Hüda'nın Hindistan Müslümanları tarafından maruf ve saygı du- 
” yulan isimler olduğuna kaynaklarda işaret olunmaktadır. Padişah da bu âlimlere büyük iltifat göstermiş ve desteklemiştir." 


Diğer taraftan Abdülhamid Han bilhassa hac mevsimini en verimli bir şekilde değerlendirmekteydi. Görevliler dünyanın her köşesinden Mekke ve Medine'ye gelen bütün nüfuzlu kişilerle özel olarak ilgileniyorlar ve onları ağırlamaya gayret ediyorlardı. Toplantılar ve sohbetler tertip edilerek görüş alışverişinde bulunuluyor ve orada bulunan misafirlere memleketlerindeki Müslümanlara iletilmek üzere Halife'nin dilekleri ve beklentileri aktarılıyordu. 
Keza aynı şeye matuf olmak üzere hacı adayları arasında bildiriler ve risaleler de dağıtılıyordu. 


Abdülhamid Han bütün bunların yanı sıra teşvik babında da bir kısım uygulamalarda bulunmuştur. Bunlar genelde nişanlar vermek, bir kısım ulema ve nüfuzlu kişileri İstanbul'a davet etmek ve nihayet Hindistan'daki eğitim müesseselerine kitaplar hediye etmek şeklindedir. Bu konuda Osmanlı arşivindeki irade tasnifinde Hindistan Müslümanlarından Osmanlı davasına hizmetlerinden dolayı kendilerine nişan verilen çok sayıda kişinin isimlerini bulmak mümkündür. İradeler, aynı şekilde, Hindistan'a gönderilen birçok mektubu da ihtiva etmektedir. 

Sultan 11. Abdülhamid'in uzun saltanatı sırasında aralarında Mevlâna Rahmetullah, Şibli Numani ve Şeyh Abdülkadir gibi, Hindistan Müslümanları arasında muteber birçok kişi İstanbul'a davet edilmiş ve ihtimamla ağırlanmışlardır. Gerek Halife'nin nişanına ve mektuplarına mazhar olarak şereflenen, gerekse İstanbul'da iltifat gören bu kişiler Hindistan'da Osmanlılar lehine faaliyetler göstermek için canla başla çalışmışlar ve bu konuda bir hayli etkin olmuşlardır. 


OSMANLI NÜFUZU ÇİN'DE 


11. Abdülhamid Han sadece Hindistan'la değil tüm dünya Müslümanlarıileirtibat kuruyordu. Bu maksatla zaman zaman Çine de 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heyetler ve temsilciler göndermiş ve bunlar vasıtasıyla Çin Müslümanlarını Osmanlı Hilafeti'ne bağlamayı başarmıştır. 


Bu heyetlerin en mühimi, Mirliva Enver Paşa” başkanlığında 
1901 yılında Çine gönderilen heyettir. Enver Paşa, maiyetinde hanımı, bir yüzbaşı, iki kâtip, iki molla, iki asker ve birkaç hizmetçi olduğu halde Çine gitmiş ve oradaki Müslüman Çinlilerle temas kurup, durumlarını inceledikten sonra, Sibirya üzerinden Avrupa'ya, oradan da Türkiye'ye dönmüştür." 


Osmanlı heyetinin tesir ve ehemmiyeti, yabancı gazeteler tarafından çok çeşitli şekillerde takdir edilmiştir. Der Ostasiaüsche Lloyd isimli bir Alman gazetesinde; “Enver Paşa, bütün Çin Müslümanlarının Abdülhamid Han'ı manevi liderleri olarak tanıdıklarını ve hatta iç siyasetle ilgili meselelerde dahi ona hâkim olma haklarını vermekte olduklarına kanaat getirmiştir?” şeklinde çarpıcı yazılar çıkmıştı. 


İngiliz gazetelerinde ise, “Sultan'ın adı Çinde o derecede iyi tanınmaktadır ki, ülkedeki bütün camilerde her gün okunan dualar, onun adına okunmaktadır.” deniliyordu. 


İngiltere, Abdülhamid Han'ın bu faaliyetlerine karşılık Çin'deki Müslümanları İngiliz Kralı'na bağlamak için, karşı taarruza geçmiş ve İngiliz Kralı'nı adeta ulu'l-emr olarak Çin Müslümanlarına empoze etmeye çalışmıştır. 


Buna karşılık Çindeki Müslüman liderler bilhassa İmam Maverdi'nin el-Ahkâmü5-Sultâniyye adlı kitabına dayanarak, Müslümanları şöyle uyarmaktadır: 


Irkı ve vatanı ne olursa olsun, her Müslüman düşüncesinde ve hareketinde, Müslüman reislerine, yani her şeyden evvel Halife'ye itaat etmek mecburiyetindedir. Kim bu itaatten sarf-ı nazar ederse, hareketleriyle kanuna karşı kusur ettiğinden, günahkâr; şayet bu itaati düşünce ve hareketiyle reddederse, küfre girmiş olur. Böylece o kimse artık Peygamber ümmetinden sayılmayacaktır. O kimse hâlâ Çin İmparatoru'na veya İngiliz Kralı'na saygılı bir tebaa olduğunu öğünerek ilan ediyorsa, artık Müslümanlığına da son vermiştir.* 
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TI. Abdülhamid Han, aynı gayeyle Muhammed Ali adındaki bir ajanını 1902 yılında Çine göndererek, oradaki Müslümanlarla temasa geçecektir. Muhammed Ali, o dönemde Çinli Müslümanların itibar ettiği ve dönemin önemli Müslüman âlimlerinden biri olarak gösterilen İmam Wang Haoren ile temasa geçmiştir. İmam Haorene Osmanlı'yı ve Sultan Abdülhamid'in İslam dünyasında hayata geçirmek istediği projeleri nakletmiştir. 

Wang Haoren (1848-1919), evvelce sadece Arapça eğitim veren Çin'deki Müslüman medreselere Çin kültürü ve Çince derslerini dâhil eden ileri görüşlü bir kişi olarak tanımlanmaktadır. O, gayri resmi Osmanlı elçisi Muhammed Ali ve modern eğitim seferberliğinegirişen 11. Abdülhamid Han'dan çok etkilenmişti. 1906'da talebesi Ma Debao ile hac ziyaretini yerine getirdikten sonra Mekke'den İstanbul'a geldi. TI. Abdülhamid Han tarafından çok samimi bir şekilde karşılandı. 


II. Abdülhamid Han, İstanbul'a kadar gelen bu Çinli kanaat önderini dönerken de eli boş göndermedi. O dönemde Çin'de İslami eser pek bulunmadığı gerekçesiyle Haorene Ehl-i Sünnet ulemanın yazmış olduğu binin üzerinde kitap hediye etti. Ayrıca Haorene Pekin'de bir üniversite açma düşüncesinden bahsetti. Bu sözler Wang Haoren'i heyecanlandırmaya yetmişti. 


İmam Haoren, Çine döndüğünde artık hutbe ve sohbetlerinde Osmanlı'dan, Sultan ve Türklerin Müslümanlığından bahsetmeye başlamıştı. İstanbul dönüşünün ardından henüz bir yıl geçmişti ki kapısı çalındı. 11. Abdülhamid'in okul açmak için Pekin'e gönderdiği Muallim Ali Rıza Efendi ile Muallim Bursalı Hafız Hasan Efendi huzurunda idiler. Bu ziyaret Çin Müslümanları tarafından sevinç ve heyecanla karşılandı. 


Bir yıl süren çalışmaların ardından Daru'l-Ulümi'l-Hamidiyye (Pekin Hamidiye Üniversitesi) 1908 yılında gözyaşları ve dualarla açıldı. Okul kısa zamanda Osmanlı-Çin ilişkilerinde etkisini gösterecek, iki toplum arasında sıcak ilişkiler meydana getirecektir. 


Okulun açılmasının ardından Fransa'nın Pekin Büyükelçisi Çin'de değişen atmosferi Parise şöyle bildiriyordu: 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Çin'de yaşayan Müslümanlar, yalnız Padişah'tan bahsetmekte ve ona karşı övgülerde bulunmaktadır. Camilerde, onun adının zikredildiği her seferde, müminlerin yüzünü nurlandıran ruhani bir saadet ve sevinç fark edilir. 


Sadece Pekin'de otuz sekiz cami vardır. Binlerce Müslüman, günde beş defa ibadetlerini yapmak ve Halife'ye dua etmek için bu camilere gelirler. Cuma günleri, Arapça okunan hutbeler, Pekin müftüsü ve diğer din adamları tarafından Çin diline tercüme edilir. 
Çocukların ilim ve irfandan nasiplerini alabilmeleri için, Çin İmparatorluğu'nun çeşitli yerlerinde Müslüman çocuklarına mahsus okullar açılmıştır. Her caminin büyük bir medresesi vardır. İslami eğitimle gerçekleştirilen gelişmeyi kanıtlamak için, bu müesseseler birer delil olarak gösterilebilir. Bir müddet önce de, bu tesislerin dışında, yeniden büyük bir müessese kuruldu ki, ona Padişah'ın ismini vererek, “Pekin Hamidiye Üniversitesi” diye adlandırdılar. 
Bu tesisin temelinin atıldığı gün binlerce Çinli mümin, Sultan Hazretleri için Cenab-ı Hakk'a dua ve niyazda bulundular." 


Abdülhamid döneminde kurulan kültürel ilişkiler çerçevesinde Doğu Türkistan'a da dini yayınlar gönderiliyordu. Ayrıca İstanbul'daki Darulmuallimin'de Çin'den gelen ve orada rehberlik edecek kişilere de eğitim verildiğini burada belirtmek gerekir. 


TI. Abdülhamid Han'ın bu muazzam tasavvurlarını ve uygulamalarını İngiliz ve Fransızlar gözlemlemekte fakat İttihatçılar görememekteydiler. Onlar maalesef düşmanların kuyusuna su taşıyorlar ve devletinin temellerini oyuyorlardı."' 


AFRİKA'DA OSMANLI VARLIĞI 


11. Abdülhamid Han tahta çıktığı zaman Afrika'nın büyük bir bölümü Avrupa ülkeleri tarafından kolonize edilmiş durumdaydı. 
Sadece Fas, Liberya ve Habeşistan bağımsızlıklarını devam ettirebiliyorlardı. Bunlardan Fas”ı Fransa, Habeşistan'ı ise İtalya devamlı tehdit altında bulunduruyordu. 


Aslında Abdülhamid Han tahta çıktığı sırada Mısır, Tunus, 


Trablusgarp eyaletleri ve Sudan vilayeti Osmanlı Devleti'ne bağlı bulunuyordu. Ancak Abdülaziz Han'ın darbesi ve 93 Harbi faciası 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sebebiyle devletin maruz kaldığı büyük yıkımdan istifade eden Fransızlar Tunus'u (1881) İngilizler ise Mısır'ı işgal (1882) edeceklerdir. İngilizler daha sonra Sudan'da karışıklıklar çıkarmaya başlayacaklardır. 


, Budurum karşısında II. Abdülhamid Han bir taraftan elinden çıkardığı eyaletlerde diğer taraftan neredeyse bütün Afrika'yı içine alan bölgelerde kalan Müslümanlarla devletinin irtibatını güçlendirecek faaliyetlere girişecektir. Nitekim 11. Abdülhamid Han'ın Afrika kıtasındaki faaliyetleri, günümüzde araştırmalar çoğaldıkça daha iyi anlaşılmaktadır. 


Bu dönemde Osmanlılar, Doğu Afrikada halkı Müslüman olan Comores (Kamer) Adaları ile iyi ilişkiler içerisine girmişti. Fransız ve İngilizler Comores Sultanı'na adaları kendilerine satması hususunda büyük baskı yapmaktaydılar. Buna karşılık Comores yöneticileri ve dini liderleri, Sultan'ın adaları Avrupalılara satmasının önlenmesi için II. Abdülhamid Han'a başvurmuşlardı. 


Osmanlı Devleti ile Oman (Umman) arasında da yakın ilişkiler kurulmuştur. Oman, hiçbir zaman Osmanlı Devleti'ne bağlı bir toprak olmamakla birlikte İran tehdidi karşısında kendisine Arap Yarımadası'ndan tehdit yöneltilmemesi konusunda Osmanlı Devleti'nin sağladığı güvenceye şükran duymuştur. Oman, İngilizlerin tahrikiyle ülkesinde faaliyete geçen Vehhabilerle savaşmış, bu da Osmanlı Devleti tarafından şükranla karşılanmıştır. 


Oman, daha sonra dikkatini Doğu Afrikadaki toprakları ve özellikle Zanzibar (Zengibar) üzerinde toplamış ve Zengibar'ı İslam dünyasının önemli bir merkezi haline dönüştürmüştür. 


Zengibar 18. asrın ilk yarısında müstakil bir sultanlık haline gelmişti. Kurucusu olan Said bin Sultan devletinin sınırlarını Somali sahillerini içine alarak Kliva, Kenya ve Tanzanya sahilleriyle Mozambik sınırına kadar genişletmeye muvaffak oldu. Böylece Doğu Afrika'nın ticaret ve kültür merkezi olmuştu. 

Zengibar Adası'nın Afrika kıtasında hızlı ve etkili bir şekilde ilerleyişinin bir diğer önemli sebebi ise Kadiriye tarikatıdır. Zira bölge halkı Sünni olup Kadiri tarikatına mensuptular. 
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Ancak adanın bu mesut günleri fazla uzun sürmedi. Adanın zenginliğinin farkına varan Avrupalılar çeşitli bahanelerle müdahaleye başladılar. Önce İngiltere ardından Almanya adaya girdi. İngiltere ve Almanya'nın adayı bölüşme tartışmaları devam ederken Sultanlar, Kadiriye tarikatını destekleyerek adada direnişi sağlamaya çalıştılar. 


Osmanlıların Zengibar Sultanlığı ile geçmişi çok eski tarihlere dayandığı halde resmi ilişkileri ancak XIX. yüzyılın sonuna doğru Sultan 11. Abdülhamid döneminde başlayacaktır. 


Zengibar Sultanı Berkaş, Avrupalı devletleri ziyaret için çıktığı seyahatin dönüşünde Osmanlı topraklarından olan Mısır'ı da ziyaret etti. Mısır'da büyük bir misafirperverlikle karşılandı. Hac görevini de yerine getirmek isteyen Sultan Berkaş Mekke'ye gitmek istedi. 
Sultan Abdülhamid Han, Hicaz valisinden Zengibar Sultanı'nın Osmanlı Devleti'ne yaraşır bir şekilde karşılanması emrini verdi. 
Hicaz valisi Halit Paşa, bu emir üzerine Sultan'la ilgilenmek üzere birçok kişiyi görevlendirdi. Tüm masraflarını karşıladı ve bunları ayrıntılarıyla kaydederek Maliye Nezareti'ne bildirdi. 


Sultan II. Abdülhamid, 1878 yılında Emin Efendi isimli bir zatı Zengibar'a göndererek ilişkileri pekiştirdi. Bu ziyaretlerle Osmanlı Devleti ve Zengibar Sultanlığı arasındaki ilişkiler için sağlam bir temel atıldı. Sultan Berkaş'ın ardından Halife bin Said tahta geçti. 
Bunu haber alan Sultan Abdülhamid, Şükrü Bey'i tebrik mesajını iletmek üzere Zengibar'a gönderdi. Şükrü Bey burada Halife bin Said tarafından büyük bir ihtimamla ağırlandı. Halife bin Said, Sultan TI. 
Abdülhamid Han'ın kendisine gönderdiği mektubu eline aldığında hürmetinden öpüp başına koymuş ve ondan sonra okumuştur. 


İkili ilişkilerin ilerlemesi neticesinde Zengibar Sultanları gönderdikleri elçileriyle Osmanlı Devleti'nin himayesi altında bulunmaya ve her daim müttefik olmaya ihtiyaç duyduklarını bildirdiler. Yine 
1907 yılında Sultan Seyyid Ali bin Hamid, Avrupa devletlerinden 
sonra Osmanlı Devleti'ni de ziyaret ederek Sultan Abdülhamid ile de görüşecektir. 


Zengibarlı Müslümanların Hicaz Demiryolu'nun yapımı için 


katkıda bulunmaları, sultanlarının Cuma hutbelerinde Halife'nin adını okutmaları, Zengibar halkına yardım için Hilal-i Ahmer 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Cemiyeti'nin burada da açılması iki devlet arasındaki samimi ilişkiler yanında Zengibarlıların Osmanlı Devleti'ne duyduğu sevgi ve bağlılığı da gösteriyordu.” 


Sultan 11. Abdülhamid zamanında Büyük Sahra dolaylarındaki ” Bornu Sultanlığı ile de ilişkiler devam etmiştir. Zamanında Kuzey Nijerya, Nijer, Çad ve Kuzey Kamerun'u içerisine alan Kanem-Bornu Devleti ile 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti'nin yakın ilişkileri olmuş, 1555 yılında da bir savunma ittifakı antlaşması imzalanmıştı. Sultan 111. Murad zamanında Kanem-Bornudan bir elçi heyeti İstanbul'u ziyaret etmiş, Sultan 11. Abdülhamid, Bornu Sultanlığı ve Kano Emirliği ile ilişkilerin canlandırılması talimatını vermiştir. 


Yine Sultan 11. Abdülhamid, 1894 yılında Nijerya'nın eski başkenti ve en büyük merkezi olan Lagos'ta Mohammed Shitta tarafından yaptırılan caminin açılış törenine temsilci göndermiş, Mohammed Shitta'ya bey unvanını vermiştir. Osmanlı temsilcisi, Mohammed Shitta Beye ayrıca görev sancağı, kılıç ve Mecidiye Nişanı tevcih etmiştir. Shitta Bey Camii Lagos'taki ilk cami olmak özelliğini taşımaktadır. 


Afrikada TI. Abdülhamid Han döneminde yakın ilişkiler kurulan yerlerden biri de bugünkü Etiyopya ve Somali ülkelerinin bir kısmında yer alan Harar Emirliği idi. 


Sultan II. Abdülhamid tarafından Habeşistan İmparatoru'na gönderilen Sâdık el-Müeyyed Paşa, Harar'a uğradığında burada yaşayan Aydınlı, Kayserili, Kürt ve Arnavut süvarilerle karşılaştığını ve camilerde Osmanlı Padişahı adına hutbe okunduğunu ve Halife hazretlerine dualar edildiğini Habeş seyahatnamesinde anlatmaktadır. 


Harar, daha sonra Habeşistan İmparatoru 11. Menelike'nin eline geçtiyse de Müslüman ahalisi hayatına karışılmadığı için Osmanlı Devleti'ne bağlılıklarını tekrar bildirmek üzere genel vekili el-Hac Abdullah Ali Sâdiki'yi İstanbul'a göndermişlerdir. Bunun yanında, o dönemde camilerinin tamiri için Osmanlı padişahından yardım talep etmişler ve padişah iradesiyle 4.000 Osmanlı lirası yardım gönderilmesi kararlaştırılmıştı. 
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GÜNEY AFRİKA'YA UZANAN EL! 


Öte yandan Abdülmecid Han zamanında Güney Afrika ile tekrar başlayan münasebetler de 11. Abdülhamid Han devrinde hız kesmeden devam edecektir. 


Sultan 11. Abdülhamid döneminde Güney Afrikada üç önemli eyalet vardır. Bunlardan biri Cape Town'da, diğeri Transvaal'in merkezi Johannesburg'da ve üçüncüsü ise Natal'in merkezi Durbanda idi ve buralarda Osmanlı konsolosları bulunmaktaydı. Johannesburgve Durban konsoloslukları Sultan 11. Abdülhamid döneminde faaliyete geçecektir. 


II. Abdülhamid Han'ın gayretiyle 1881'den itibaren bölge Müslümanlarıyla yakın ilişkiler kurulmaya başlandı. Bu maksatla 1881'de Botavya'ya bir şehbender gönderilirken 1883'te de Cava'ya Galip Bey başşehbender olarak tayin edildi. Galip Bey bölgeye vardığında Hollanda'nın bölgedeki Müslümanları iktisadi, dini ve kültürel olarak etki altına aldığını gördü. Sayıları yaklaşık yirmi milyonu bulan bölgedeki Müslümanlar için hediye olarak derhal İstanbul'dan Kur'ân-ı Kerim talebinde bulundu. Galip Bey'in olumlu ilişkileri neticesinde Cava'da bütün camilerde Sultan 11. Abdülhamid adına hutbe okutulmaya başlanmış ve birçok kişi Osmanlı vatandaşı olmak için şehbenderliğe başvuruda bulunmuştur.” 


Güney Afrika'da sömürgeciler arasında 1889-1902 yılları arasında Boer adıverilen ve üç yıl süren kanlı savaş sırasında, 11. Abdülhamid Han, Binbaşı Aziz Bey'i savaşı izlemek üzere Güney Afrika bölgesine göndermiştir. Aziz Bey burada Müslümanları çatışmalardan uzak tutmaya gayret sarf etmiştir. 


Bu heyette yer alan Ebubekir Efendi'nin Güney Afrikadaki faaliyetleri dikkat çekicidir. O, bölgede eğitime büyük önem vermiştir. Halebi'nin Mülteka'l-Ebhur adlı eserini o bölgenin yerli diline çevirtmiş, Sultan 11. Abdülhamid'in de desteğiyle Matbaa-i Amirede ikibin beş yüz adet bastırmıştır. 

Yine Ebubekir Efendi, eşi Tahora (Tahire) Hanım ve kız kardeşi Saniye Saban'ın maddi ve manevi öncülüğünde Cape Town'da ilk Müslüman kız mektebi olan Cape Town Osmanlı Kız Mektebi'ni 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açmıştır. İki kız kardeşin bu faaliyeti, bölge Müslümanları için eğitim alanında atılmış çok önemli bir adımdır. 


Ebubekir Efendi, Güney Afrika coğrafyasını iyi analiz etmiş , vebu coğrafyada yeralan Zenzibar, Madagaskar, Anjuan, Maritus Adası ve Müslümanları hakkında Osmanlı yönetimine değerli bilgiler sunmuştur. 


Ebubekir Efendi'nin en büyük oğlu olan ulemadan Ahmed Ataullah Efendi 1884'lü yıllarda Güney Afrika'nın daha iç kesimlerinde olan Kimberley şehrine gitmiştir. Kısa bir süre sonra Kimberley Mekteb-i Osmani'sine İslam Akaidi dersi muallimi olarak tayin olmuş ve kendisine yirmi beş lira maaş bağlanmıştır. 


Kimberley Müslümanlarının Padişah'ın 14. cülus yıldönümü münasebetiyle gönderdikleri şu ariza yapılan hizmetleri göstermesi açısından oldukça önemlidir: 


Emirü'l-mü'minin. Hâdimü'l-Harameyni'ş-Şerifeyn Gâzi Sultan Abdülhamid Hân-ı Sâni Hazretlerine ariza-i çâkerânemizdir. 


Bu arizada imzası bulunan imâm, hatip ve müezzinler, tahta çıkış yıldönümünüz münasebetiyle, Güney Afrika Müslümanları adına hürmet muhabbet ve hulus-i kalple, ömrünüzün artmasını ve saltanatınızın uzun süre devam etmesini temenni ederiz. 


Her ne kadar Osmanlı ülkesinden binlerce mil uzakta isek de daima lütuf ve inâyet-i şâhânelerinizden istifade ettiğimizi, maddi ve manevi saâdetimizin sizin tarafınızdan sürekli düşünüldüğünü biliyor ve unutmuyoruz. 


Tahta çıkışınızdan beri on dört senedir Allahü Teâlâ'nın izni ile Osmanlı milletinin büyük terakkisini iftiharla müşâhede etmekte ve bu sebeple de siz çok büyük ve mukaddes Halifemizin sadık teb'alarını uzun süre yönetmenizi Cenâb-ı Hak'tan tazarru ve niyaz etmekteyiz. Güney Afrika Müslümanlarının tamamı size râbıta-yı diniye ve kalbiye ile bağlıdırlar. 


Kimberley'de çok büyük hasenâtı olan Osmanlı mektebinin açılması, sizin lütuf ve inâyetiniz sonucudur. Bu mektebin faaliyetleriyle maârifin Müslüman çocuklar arasında da yayılmasının, sizin ebedi 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şân ve şerefinizi daha da arttırmakta olduğunu sevinç ve gururla bildiriyoruz.” 


Diğer oğlu Nimetullah Efendi ise Ümit Burnu'ndaki Paarl şehrindeki Nur-i Osmaniye Camii'nde imam ve müderris olarak aktif bir çalışma yürütüyordu. Bu çalışma ve gayretlerinden dolayı Abdülhamid Han, Ebubekir Efendi'nin büyük oğlu Ahmed Ataullah'a dördüncü rütbeden Osmani Nişanı, kardeşi Nimetullah Efendi'ye ise aynı rütbeden Mecidi Nişanı ihsan olunmuştur. 


Osmanlı Devleti'nin bölgedeki Müslümanlara ilgi ve alakası devam etmiş, dini meselelerdeki soruları meşihat tarafından cevaplandırılarak bölge halkının “ehl-i sünnet ve'l-cemaat” çizgisinde bilgilendirilmesi hedeflenmiş, bu sayede Müslümanların halifesi olan 11. Abdülhamide inanç ve bağlılıklarının daha da artırılması istenilmiştir. 

TI. Abdülhamid Han adına Güney Afrika'da faaliyetlerde bulunan bir teşkilat da Liverpool İslam Cemiyeti'dir. Cemiyet, Müslüman İngiliz vatandaşı William Henry Ouilliam ve arkadaşları tarafından 1887'de kurulmuş ve çok kısa bir süre içerisinde adını İngiltere'de duyurmuştur. 


ABDULLAH OUILLIAM 


1856 yılında Hristiyan bir ailenin çocuğu olarak doğan Ouilliam, 
Cezayir ve Fas'a yaptığı seyahatler sırasında incelediği İslam dinine hayran kalarak Müslüman olmuştu. 1890 yılında İstanbul'a gelerek II. Abdülhamid Han'la görüştü. Abdülhamid Han bu ziyaretten ve Ouilliam'ın duyarlılığından çok memnun kalmıştı. Kendisine Abdullah adını ve İngiltere şeyhulislam'ı unvanını verdi. Abdullah Ouilliam'ı İngiltere'de İslam'ı yaymakla görevlendirdi. 

1894"lerde “Hilal” ve “İslam Dünyası” adlı İngilizce iki dergi çıkaran ve Liverpool'da İslami bir mektep açan Abdullah Ouilliam, 11. Abdülhamid Han'ın teşviki ile Afrika Müslümanları ile de ilgilendi. 

Nitekim Nijerya'nın Lagos şehrinde bir cami işa ettiren Muhammed Shitta, Abdullah Ouilliam vasıtasıyla Sultan Abdülhamid 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Han'la irtibat kurmuştu. Ouilliam'ın bu konuda Abdülhamid Han'a yazdığı mektup bölgedeki faaliyetler kadar Padişah'ın etkisini de göstermek açısından mühimdir. Şöyle ki: 


Haşmetmeab Sultan, Türkiye'nin Padişahı, Müminlerin Halifesi, - o Mekân-ı Mukaddesenin Müdafii, Kâbe-i Muazzamanın Muhafızı, Majesteleri 11. Abdülhamid Han'a... 


Umarım takdim ettiklerim sizi memnun eder; 


Gönderdiğim Shitta Efendi'nin mektubu ile birlikte, siz Haşmetli Efendimiz'in benim gönderdiğim bu yazıyı okumanız şerefine de nail olacağımdan ve Shitta'nın kabul edileceğinden eminim. 
Siz Haşmetli Efendimize sunmak üzere bana, Afrika'nın batı sahilindeki Lagos kolonisinde yaşayan samimi müminler tarafından bir mesaj emanet edildi. Sizin de haberdar olduğunuzdan şüphe duymadığımız; bir şey ki bizim mukaddes dinimiz Afrika kıtasında çok büyük bir hızla yayılıyor. Özellikle kolonilerde ve İngilizlere ait bölgelerde daha büyük bir hızla yayılıyor. Hristiyan misyonerler tarafından yapılan bütün baskılara; çok sayıda misyonerin yerlilere ait bu toprakları işgal etmelerine rağmen; buranın halkı Hristiyanlık yerine İslam'ı kucaklıyor ve İslamiyete bağlılıklarında çok sadık ve kararlı olduklarını gösteriyorlar. Bu hayırlı işlerden sevab kazanmak ve mukaddes dinimizi ebedileştirmek için, buranın yerli siyah kardeşlerinden biri olan Muhammed Shitta kendi parasıyla çok güzel bir cami inşa etti. Bu cami 1000 sterline mâl olmakla birlikte; bu paraya yakın bir miktarla da müezzin mahfili ve diğer gerekli işler yapıldı. Ayrıca caminin çevresine kiraya verilen işyerleri yapıldı. Geliri de camiyle bağlantısı olan dindarlar için kullanılıyor. 


Lagos'taki kardeşlerimiz; bu konunun müminlerin lideri, halifesi ve her Cuma kendisi için Allah'tan uzun ömür ve saltanatının muhafazasını dilediği; siz Haşmetli Halifemiz'in bilgisine sunmamı istediler. Bu vesileyle İngiliz yönetimindeki Kolonilerin ve İngilizce konuşan Müslümanların başkanı olarak benden bu durumu; siz Haşmetli Efendimize sunmamı rica ettiler. Eğer onların bu arzularını benim mütevazı dilekçeme eklememe izin verilirse, ben de sizin dikkatinizi takvada ileri olan buradaki değerli kardeşlerimize çekerdim. Ve şunu çok emin bir şekilde hissediyorum ki; sizin 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tarafınızdan tanınması ve bazı hediyeler verilmesi bu camiyi inşa edenlere bir şevk verecek ve bütün Müslümanlar tarafından değerli bulunacak ve onları şevke getirecektir. 


Siz Haşmetli Efendimiz'in; hikmet ve bilgeliğinin bolluğu bu istirhamı yazanları bağışlamanızda yeterli olacaktır. En derin bağlılığımın devamlılığını tekrarlar ve size olan bağlılığımı bir kez daha ifade ederim. Sizin, mütevazı, inançlı ve itaatkâr bir hizmetçiniz olarak kalacağım. 


Abdullah Ouilliam İngilteredeki müminlerin başkanı. 


1. Abdülhamid Han, 22 Mart 1894'te; Ouilliam'ın mektubunun olumlu bulunduğunu, Lagos şehrinde bir câminin yapımına öncülük eden Muhammed Shitta'ya ihsan buyurulan dördüncü rütbeden Mecidi Nişanı'nın takdimiyle de Ouilliam'ın vazifelendirildiği Londra Büyükelçiliğine bildirdi. 

Abdullah Ouilliam, hem bu nişanı vermek, hem de caminin açılışına katılarak bölgede İslam'ı tebliğ faâliyetinde bulunmak amacıyla Haziran 1894'te Lagosa gitti. O dönemde İngiliz sömürgesi olan Guyana'nın önemli bir şehri olan Lagos ve çevresinde üç hafta konferanslar vererek, İslam'ı neşre çalıştı. Bu süre içerisinde Muhammed Shitta Efendi'nin evinde kalan Abdullah Ouilliam, onun öncülüğünde, Lagoslu Müslümanlarca yapılan caminin açılışına katıldı. Açılışta bir konuşma yapan Ouilliam, Muhammed Shitta Efendi'ye 11. Abdülhamid Han'ın tevcih buyurduğu nişanı da bizzat taktı. Ouilliam, bu nişanla birlikte Muhammed Shitta'ya sivil bir rütbe olarak “Bey” unvanının da verildiği bir berat vermişti. 


Bu yıllarda Lagos ve çevresinde yaklaşık 10 bin Müslüman yaşıyordu. Özellikle Mandinya kabilesinin İslam'la şereflenmesi, bölge Müslümanlarına şevk verirken, İslam'ın bölgede önemli bir güç haline gelmesine de sebep olmuştur." 

Abdullah Ouilliam'ın faaliyetleri Liverpool kadar Afrika'da da devam etmiştir.Sierro Leone'de yayınlanan Weekly William gazetesi, 
7 Haziran 1905 tarihinde, onun bu faaliyetleri sonucunda bölgede 
Müslüman sayısının giderek arttığına dikkat çekiyordu. 
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Abdullah Ouilliam yazılarında İslam'ı Hristiyanlık ile karşılaştırıyor ve İslam'ın bir medeniyet dini olduğunu vurguluyordu. 
İngiltere'nin Sudan'daki katliamlarını ülkede duyuruyor ve asıl barbarlığın bu olduğunu belirtiyordu. Hatta İngiliz Başbakanı ” Gladstone'un Ermeniler lehine Osmanlıları karalayan propagandalarının Müslümanlara karşı yeni bir haçlı seferi faaliyetleri oldugunu savundu. Bunların Ermeni katliamlarına karşı kör olduklarını ifade etti. 


İngilizler, el altından Abdullah Ouilliam'ın kişisel menfaatleri için Müslüman olduğunu ve hakikatte kendilerine bağlı bir ajan olduğunu yaymaya çalıştılar. Böylece Abdülhamid Han'ın ondan desteğini çekmesini bekliyorlardı. Abdülhamid Han kendisine bu yönde gelen hiçbir rapora itibara etmeyecek ve Abdullah Ouilliam'ı desteklemeye devam edecektir. Hatta Ouilliam'ın Ahmed ismindeki oğlunu Liverpool Fahri Konsolosu olarak tayin ederek kendisini taltif edecektir. © 


II. Abdülhamid Han Pekin'den İngiltere'ye kadar kendisine bağlı olan adamlarına bilhassa gençleri eğiten mektepler açtırmak suretiylebir anlamda, Tanzimat'la birlikte Hristiyan ülkelerin Osmanlı Devleti'nde başlattıkları okullaşma sürecine cevap veriyordu. Hristiyanların Müslümanları asimile etmelerinin önünü kesiyordu. 
Müslümanlara yanlarında oldukları mesajını veriyordu. 


JAPONYA İLE SAMİMİ İLİŞKİLER! 


Japonya ile resmi ilişkilerinin kurulması da Abdülhamid devrinde başlamıştı. Japonya İmparatorluk Donanması'na bağlı gemilerin İstanbul'a gelişiyle atılan temeller, 1889-1890 yıllarında Ertuğrul askeri gemisinin Güney Asya ve Japonya gezisine çıkışıyla parlak bir biçimde sürmüştür. 

1887'de Japon İmparatoru'nun amcası bir savaş gemisiyle İstanbul'a gelerek iyiilişkilerin başlangıç adımını attı. 11. Abdülhamid Han geleceğin lider ülkelerinden biri olarak gördüğü Japonya'ya kayıtsız durmadı. İki sene sonra Amiral Osman Paşa komutasındaki Ertuğrul Firkateyni'ni hediyelerle Japonya'ya yolcu etti. Ertuğrul Firkateyni'nin Japonya yolculuğu geniş yankı bulacaktır. 
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15 Temmuz 1889'da İstanbul'dan hareket eden gemide 681 kişi 
bulunuyordu. Ertuğrul Firkateyni, Süveyş, Aden, Bombay, Seylan, Singapur, Saygon, Hong Kong yoluyla 28 Haziran 1890'da Yokohama Limanı'na ulaştı. 


Gemi personeli, uğradığı limanlarda yerli halkla kaynaşmayı bilhassa önemsiyordu. Müslüman yerli halkın Osmanlı bahriyeli neferlerine ilgisi ise beklenenin fevkalade üzerindeydi. Subay ve erler tam bir disiplin içerisinde hareket ediyorlardı. Cuma namazlarına yüzer kişilik guruplar halinde farklı camilere gidiyorlardı. Onların halkla kaynaşıp namaz kılmaları müthiş bir sevgi ve muhabbet seli oluşturdu. Hutbede hatiplerin, Cenab-ı Hak'tan Osmanlı padişahı ve halifesini daima muzaffer kılması yönünde ettiği dualar, halktaki coşku ve galeyanı bir kat daha artırıyordu. Halk Türklere görülmemiş ziyafetler verirken, yerel gazeteler günlerce bu haberleri yayımladı. 


Avrupalı denizcilerin içki içip huzursuzluk çıkarmalarından sonra Türk denizcilerin ahlak ve terbiye timsali hareketleri bir anda gönülleri fethetti. Bombay'da halk öylesine duygulanmıştı ki rıhtım- da adım atacak yer kalmamıştı. “Allahu yensuru Sultanü'I-Müminin” avazeleriyle ortalık çınlamıştı. Öyle ki Ertuğrul Firkateyni'ni bağımsız Müslüman toprağı addeden halk, namaz kılmak maksadıyla sıraya girmişlerdi. Amiral Osman Paşa'nın merkeze rapor ettiği bu gelişmeler Padişah'ı büyük sevince gark etmiştir." 

Bir Osmanlı gemisi ve içindeki altı yüz kişinin verdiği coşku sömürge yöneticilerinin de gözünden kaçmıyor ve bu gelişmeler günü gününe merkezlerine rapor ediliyordu. Bu durum merkezlerindeki Pan-İslamizm kuruntu ve korkularını ise bir kat daha artıyordu." 
Ne yazık ki geminin dönüş yolunda Japon kıyılarında fırtınadan dolayı batışı, bu girişimin büyük başarısını unutturacaktır. 


Söz konusu facia sonrasında kurtulanlarla birlikte İstanbul'a gelen Japon heyetinde bulunan Torajino Yamada ve Shotara Noda adlı iki kişi, padişahın isteğiyle Türk subaylarına Japonca öğretmiş ve daha sonra Müslümanlığı seçmişlerdi. Yamada'nın yirmi yıl Türkiye'de kalması iki ülke ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunmuştu."* 
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TI. Abdülhamid Han devrinde hilafet gücünün bu etkinliğini, İstanbula sık gelen ve padişahla rahat görüşen Prof. Arminius Vambery'nin (1831-1913) raporları da özetliyordu. Nitekim onun 
14 Ekim 1897'de Sir Thomas'a yazdığı bir mektubu bu bakımdan 
ilginçtir. Şöyle ki: 


Hindistan'daki İngiliz idaresi Mekke'den Asya'ya dönen Hind, Afgan ve Orta Asyalı hacılar arasına sızmış Padişah'ın ajanlarına dikkat etmeli, onları gözaltında tutmalıdır. Bunlar Halife'nin bizzat kendisi tarafından görevlendirilmiş olup, tüm talimatları Padişah'ın Mâbeyncilerinden almışlardır. Abdülhamid Han'ın Pan-İslam siyasetinin nasıl tüm Müslüman dünyasının en ücra köşelerine kadar nüfuz ettiğini görmenin beni oldukça şaşırttığını size itiraf etmeliyim. Kuzey Afrika'da Şeyh Sünusi, Afganistan'da Kabil Başmollası, Orta Asya'da Buhara Kadısı ve Hindistan, Cava ve Çin dini liderleri Padişah'ın emrindedirler. “İslam Birliği” fikrinin, Abdülhamid'in saltanatındaki kadar hiçbir zaman güçlü olmadığını söylemekle şüphesiz ki mübalağa etmiş olmam. İslam Birliği'nin henüz daha oluşma safhasında olduğu tabiidir. Ne var ki Mekke'deki merkezi otoritesi ile Padişah'ın -şayet planlarını uygulama fırsatı bulabilirse- şaşırtıcı sonuçlar alması mümkündür.” 


Vambery'nin de belirttiği gibi Abdülhamid Han bir taraftan dünya Müslümanlarını günün şartları altında bir çatı altında bulundurmaya büyük gayret sarf ederken diğer taraftan da devletini modern müesseselerle güçlendirmeye çalışıyordu. Bunun semerelerini de almıyor değildi. 


DÜNYAYA MÜDAHALE 


İngiliz ve Avrupa ülkeleri Osmanlıları sadece siyasi manada yıkmak için uğraşmıyordu. İnançlarını, değerlerini, dinini ve peygamberini de hedef alıyorlardı. Adeta Osmanlı ile birlikte İslam'ı da toprağa gömme mücadelesi veriyorlardı. Orduları cephede çarpışırken yazarları, çizerleri, senaristleri de karikatürleri, romanları, hikâyeleri ve senaryoları ile İslam'ı ve Osmanlı'yı aşağılama ve karalama kampanyasına girişmişlerdi. 
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II. Abdülhamid Han ise İslam'a, Peygamber Efendimize ve diger mukaddesata yönelik Avrupa ve ABD'de baş gösteren, tahrip ve tecavüz içeren çeşitli saldırı ve iftira kampanyalarına karşı son derece duyarlı ve hassas bir tavır sergileyerek, büyük bir azim ve kararlılıkla mücadele edecek dinin izzetini muhafazaya çalışacaktır. 


Zira o, kendi gücünü bildiği gibi karşı tarafın da zaaflarını iyi tanımaktadır. Artık dünyanın her yerinde adamları vardır. Dünyadaki bütün Müslümanlarla irtibatı, sağlam bir makine dişlisi gibi işlemektedir. Düşmanları da onun bu siyasetine vâkıftır ve nelere muktedir olduğunun farkındadır. Aslında Abdülhamid Han'ın varmak istediği nokta da burasıydı. Nitekim bu gücünü, Peygamber Efendimize, İslam'a ve Osmanlı'ya sanat adı altında saldırılara karşı gösterecekti. 


Tarih 1889 yılı ortalarını gösterirken Fransız senaryo yazarı Vicomte Henri de Bornier, İslam dinini ve Resulullah Efendimiz'i küçük düşürmek maksadıyla “Mahomet” adıyla bir tiyatro oyunu hazırlamıştı. Asılsız iftiralar ve çirkin ithamlarla dolu bu oyununu, Commedie Française'de oynatmak için hazırlıklara başlamıştı. 


Resulullah Aleyhisselam'ı temsilen sahneye birinin çıkarılacağı, tamamen uydurma ve hayal mahsulü hezeyanların, yalan ve iftiraların ortaya konulacağı bu çirkin oyunun muhtevası, henüz prova halindeyken Sultan Abdülhamid Han tarafından haber alındı. 
Padişah, Fransa'nın İstanbul Büyükelçisi Kont Montbella aracılığıyla derhal Fransa hükümetine sert uyarılarda bulunarak, oyunun sahneye konulması halinde Osmanlı-Fransız ilişkilerinin biteceği ültimatomunu gönderdi. 


Bu uyarıyı alınca ne yapacağını şaşıran ve büyük endişeye kapılan Fransız hükümeti; ister istemez duruma müdahale etmek zorunda kalıp, büyükelçilik vasıtasıyla oyunun bütün Fransada yasaklandığını duyurdu. 


Fransa'da sinsi emeline ulaşamayan Bornier, ertesi yıl oyununu İngiltere'de oynatma hevesine kapıldı. Irving adlı meşhur bir aktörle anlaştı. Bir nevi devlet tiyatrosu olan Lyceum Kraliyet Tiyatrosu'nda oynanması kararlaştırıldı. Ancak 11. Abdülhamid Han yine devredeydi. Bu defa diplomatik kanallardan bizzat İngiltere'nin Dışişleri 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Bakanı Lord Salisbury devreye sokuldu. Piyesin yalnız o tiyatroda değil, bütün İngiltere'de oynanması yasaklandı. 


Peygamber Efendimiz'e hakaret etmekte ısrar eden Bornier, bu kez 1892'de Amerika'yı şovuna alet etmek istedi. Sultan Abdülhamid, ABD Elçisi Alexander W. Terrell ile özel bir görüşme yaparak 

“bu durumun sonuçlarının çok kötü olabileceğini açıkça ifade etti. 
Bu görüşmeden sonra federal hükümetin yetkisi dâhilinde olmamasına rağmen, bizzat Başkan Crover Cleveland'ın girişimleriyle oyun sahneden kaldırılmıştır. Müdahalenin Amerika ayağında ise Osmanlı'nın Washington sefiri Mavroyani bulunuyordu. 


Bomnier, İngiltere'de Lord Salisbury'nin görevinden ayrılıp, İslam düşmanı Lord Roserbery'nin Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturması üzerine bir kez daha ümide kapıldı. Derhal harekete geçerek Londra'da bir başka tiyatroyla anlaştı. Ancak bu defa da eserini sahneye koydurmayı başaramayacaktı. 


Bornier ise Abdülhamid Han'ın bu gücünü bir türlü kabullenemiyordu. 1893 yılında Fransız akademi üyesi olunca bundan faydalanmak istedi. Bütün dostlarını devreye sokarak oyunu Fransada sahneletebilmek için üçüncü kez harekete geçti. Bu defa Abdülhamid Han'ı devre dışı bırakabilmek için sinsi bir yola başvurdu. Bir taraftan gazetelerde reklamını yaparken diğer taraftan biletlerin tükendiğini duyurdu. Böylece sahneye mecburen konulacağını beyan etti. Fakat Ii. Abdülhamid Han'ın tehdide varan sözleri karşısında bütün planları bir kez daha altüst olacaktı. 


Oyun bu defa da kesin bir müdahale ile durduruldu. Batılı devletlerin Resulullah Efendimize saldırı ve düşmanlık girişimleri Bornier'le sınırlı değildi. Voltaire'nin “Muhammed'in Cenneti” adlırezil piyesi de budönemde sahnelenmeye çalışılmıştı. Paris'te sahnelenmek istenen piyeste; Hazret-i Zeyd ile Hazret-i Zeynep arasındaki bir mesele alaycı bir üslupla dile dolanarak, Resulullah Efendimize açıktan açığa iftiralar atılıyordu. 


İslamiyete ve Peygamber Efendimize yöneltilen bu saldırı ve hakarete karşı 11. Abdülhamid Han yine harekete geçmiş; Fransız Büyükelçiliği'ne gönderdiği ihtar mektubunda bu rezalete derhal son verilmesini, aksi takdirde Osmanlı hükümetinin bunu siyasi bir 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mesele olarak gördüğünü ve gerektiğinde bütün İslam âlemini ayağa kaldırmaktan çekinmeyeceğini bildirmişti. Nitekim Padişah'ın bu tehdidi beklenen neticeyi verdi ve oyun bu kez henüz prova yapılıyorken, Fransa'nın hiçbir şehrinde gösterilmemek üzere yasak edildi! 


Voltaire de tıpkı Bornier gibi, oyunu ikinci kez İngiltere'de oynatmaya teşebbüs etmekten çekinmedi. Hadiseyi bir gurur meselesi yapan İngilizler de bu defa kararlı görünüyorlar ve vazgeçmek istemiyorlardı. Fakat Abdülhamid Han İngiltere'ye gönderdiği son ültimatomda açıkça, “Eğer bu oyuna derhal son vermezseniz, Halife-i Müslimin olarak; İngilizler Peygamberimiz'i tezyif ediyorlar, diye âlem-i İslam'a beyanname neşreder, derhal cihâd-ı ekber ilan ederim” diyerek, düşmanlarını bir daha harekete geçemeyecekleri 


bir tehditle sindirdi. 


Öte yandan sadece İslam'akarşı değil Osmanlıları küçük düşürmek için yapılan çalışmalar da revaçtaydı. Avrupada, Osmanlı'yı kötülemek amacıyla oynanan oyunlara Harem alet ediliyordu. Bunlar tamamen yalan yanlış safsatalara ve uyduruk hayali senaryolara dayanıyordu. 


TI. Abdülhamid Han, bu tür piyeslere karşı da zamanında ve etkili bir şekilde müdahale etmiş, milli haysiyet ve itibarı Avrupalılara çiğnetmemişti. 

Temmuz 1894'te, Hollanda'nın Amsterdam şehrindeki bir sokak tiyatrosunda, Harem aleyhine bir oyun sahnelenmişti. Abdülhamid Han bunu haber alır almaz bir irade yayınlamış ve Hollanda hükümetini bu münasebetsiz hali hemen durdurması hususunda ikaz etmiştir. 


Bu uyarı karşısında Hollanda büyükelçisi gerekli girişimlerden sonra 20 Temmuz 1894'te verdiği raporunda Hollanda Dışişleri Bakanı'nın, kendisine, “Amsterdam'da Harem'le ilgili oyunların yasaklandığını” haber veren bir telgraf gönderdiğini ve hükümetinin konuyla alakalı teminat mektubunu da bizzat takdim edeceğini bildirmişti. 

Fatih Sultan Mehmed Han'a iftiralarla dolu bir piyes de, Roma'da oynatılmak isteniyordu. Abdülhamid Han bu hadisede yakın dostu 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Alman İmparatoru II. Wilhelm'i devreye koydu. Günlerce ilanı yapılan piyes artık ortada yoktu. 


Yasaklama olayını haber veren İtalyan gazetesi Capitan Fracassa, 
15 Nisan 1890 tarihli sayısında bu konuyla ilgili şu çarpıcı değerlendirmeyi yapacaktı, “Bu dramın sahneleneceği haberi üzerine Sultan (Abdülhamid), kendisine, bir Rus filosunun Boğaziçi'ne doğru hareket halinde bulunduğu bildirilmiş gibi heyecana kapıldı ve reaksiyon gösterdi” 


Gerçekten de 11. Abdülhamid Han, ecdadı gibi, milli ve manevi değerlere hürmet, muhabbet ve hizmeti, kendisinin ve devletinin varlık sebebi olarak tayin etmiştir. Bu yüce değerlere karşı ortaya çıkan saldırı ve tahrifatlara göğüs germeyi de büyük bir borç bilmişti. 


Onun, ecnebi ülkelerde İslam dinine ve onun yüce Peygamberine yöneltilen iftira, hakaret ve çirkin saldırılar karşısında sergilediği sert ve tavizsiz tutum, bütün Müslümanlar tarafından sevinç ve memnuniyetle karşılandı. Öyle ki dünyanın dört bir yanındaki İslam devletlerinden dönemin Osmanlı Hariciye Nezareti'ne yüzlerce tebrik mektubu yağdı. Hatta Peygamber Efendimiz'in düşmanlarının bertaraf edilişini kutlamak maksadıyla, Hindistanlı Müslümanlar tarafından tertip edilen “büyük Mevlid-i Şerif programını” bildirmek üzere Padişah'a da bir davetiye gönderilecek ve bu durum kendisini fevkalade mütehassis kılacaktı.?' 


Padişah bütün bu müdahaleleri yaparken hükümdarlık statüsünden çok halifelik hak ve yetkilerini kullanıyordu. Müslümanların dini haklarını korumada ve Batı'nın İslam'a saygılı davranmasında son derece titiz hareket ediyordu. Hatta öyle ki Romanya hükümetinden bir Müslüman'ın çantasından çıkan Kur'ân-ı Kerim'i denize atan bir gümrük memurunun cezalandırılmasını talep ederken İngiliz hükümetinden de, Liverpool'da Müslümanların ibadet ettikleri bir eve fanatik Hristiyanlar tarafından verilen zararın tazmin edilmesini istemişti? 


İSTANBUL DEPREMİ (10 TEMMUZ 1894) 


10 Temmuz 1894 tarihi İstanbul için tam bir yıkım olacaktı. Bu 
tarihte “Büyük hareket-i arz” olarak kaydedilen deprem çok geniş 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bir sahada hissedilmiş; bilhassa İstanbul ve çevresinde büyük çapta hasara yol açmıştır. 


Deprem, 10 Temmuz salı günü öğle vakti saat 12.24'te güneyden kuzeye doğru üç şiddetli sarsıntı ile başladı ve mevcut tahribatın hemen hemen hepsini bu sırada yaptı. Beyoğlu ve Boğaziçi'ne daha az zarar veren depremin merkezi Marmara Denizi'nin içinden geçen fay olduğundan dolayı İstanbul'un kıyıları daha çok zarar görmüştü. Deprem esnasında Marmara sahilinde deniz önce iki yüz metre kadar geriye çekilmiş, sonra şiddetle karaya ilerleyerek ne kadar sandal, kayık ve sair küçük gemiler varsa hepsini karaya atıp parçalamıştır.?” 


İlk şiddetli sarsıntıdan sonra bütün İstanbul halkı korku ve dehşet içerisinde sokaklara kaçmış, evlerde, dükkânlarda, hanlarda ve resmi dairelerde kimse kalmamıştır. Halk gece gündüz günlerce boş meydanlarda, bahçelerde baraka ve çadır altında ikamet etmiştir. 
Yetkili kurum ve kuruluşlar imkânlar dâhilinde halka her türlü yardımı yapmıştır. 


Osmanlı hükümeti yetkili bütün kurumlarını seferber ederek halkın acısını dindirmeye ve tedbirler almaya çalışırken, diğer taraf - tan Padişah'ın iradesi üzerine, Medine-i Münevvere'de Peygamber Efendimiz huzurunda toplanan şeyhülharem, paşa hazretleri, ulema, hatibler, sâdât, eşraf ve din adamlarından birçok kişi, İstanbul ve civarında hastalığın defi, depremin bir daha olmaması ve bu gibi afetlerden Müslüman halkın muhafazası için duada bulunmuşlardır.” 


Depremin ciddi tahribatına maruz kalan yerlerin başında Kapalıçarşı geliyordu. Çarşıda yer yer çöküntüler meydan gelirken birçok dükkân da kullanılamaz hale gelmiştir. 1894 depremi yalnızca İstanbul'u değil, civar illeri de etkilemişti. Adapazarı'nda çoğu kârgir olmak üzere altı yüz ev yerle bir olmuş, altmış kişi hayatını kaybetmişti. 

Depremmerkezi dâhilinde bulunan yapıların büyük kısmı zarar görmüş, maddi tahribat fazla olmuş, birçok kimse enkaz altında kalarak vefat etmiş veya yaralanmıştır. Çok sayıda bina tamamıyla 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yıkılmış, oturulamayacak duruma gelmiş, ekseri evlerin duvarları çatlamıştır. 


Edirnekapı, Sultan Selim, Davutpaşa ve Büyükdere camilerinin , minareleri yıkılmıştır. Fatih Camii'nin kuzeydeki minaresinin aleroi düşmüş, diğer minarenin alemi ise düşecek duruma gelmiştir. 
Kariye Camii'nin minaresinin şerefeye kadar olan üst kısmı yıkılmıştır. Valide Camii'nin minarelerinin külah kısımları yerlerinden kopup uçmuştur. 

Fener Patrikhanesi kilisesinin duvarları çatlamış, Büyükada'daki Aya Yorgi Manastırı tümüyle yıkılmış ve Aya İrini Kilisesi, kubbesi yıkılarak ağır hasar görmüştür. Haydarpaşa'daki askeri hastane ve Üsküdar'daki karakol binası kısmen yıkılmıştır. Maltepe tren istasyonunun tümü, Pendik tren istasyonunun ise yarısı yıkılmıştır. Kız Kulesi'nin duvarları yer yer çatlamıştır.” 


TI. Abdülhamid Han, çadırların kurulmasına, fırınlarda ekmek dağıtılmasına, şehremini başkanlığında bir komisyon kurularak para ve yiyecek yardımı yapılmasına kadar hadisenin her yönüyle bizzat ilgilenmiştir. 

Depremden sonra bütün vakıf ve devlete ait binaların, cami, kilise, mektep vesairenin vakit kaybetmeden tamiratına başlanılması için Padişah tarafından irade-i seniyye çıkarılmıştır. 


Padişah'ın İstanbul tarihinin en mühim tabii afetlerinden biri olan bu zelzelede zarar görenlere gösterdiği fiili ilgi ve bu büyük tahribatın izlerini kısa sürede gidermesi halk nazarındaki prestijini bir kat daha arttırmıştı. Hâlbuki böyle felaketlerin sonunda, iktidardaki rejimin çok defa yıpranması âdettir.” 


Ayrıca Sultan II. Abdülhamid, depremden sonra bir bilimsel araştırma yapılmasını istemiş. Atina ve İstanbul rasathaneleri ortak bir rapor hazırlamışlardır. Rapor o günün şartlarına göre bir ay gibi kısa bir sürede hazırlanıp bizzat padişaha sunulmuştur. 


Raporda, İstanbul depreminin genişlik ve süre açısından şimdiye kadar bilinen depremlerin en büyüğü olduğu belirtilmektedir. ? 
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GİRİT MESELESİ 


İngiltere, 1878 Berlin Kongresi'nde Balkan Slavlarına karşı Yunanistan'ı desteklemek suretiyle hudutlarının genişletilmesini sağlamıştı. Bu durum Yunanlıları bir taraftan Londra'ya bağlı bir hale gelirken bir taraftan da Osmanlılara karşı daha cüretkâr davranmaya yöneltmişti. 


Bunun neticesi olarak çok geçmeden “Megalo İdea” yani “Büyük Yunanistan” iddiası yeniden piyasaya sürülmüş ve bilhassa Girit'i ilhak için çalışmalar hızlandırılmıştır. Hâlbuki Girit, Akdeniz'in en stratejik adalarından birisiydi. Bunun Yunanistana ilhakı Balkanlardaki dengenin bozulması manasına gelirdi. Ayrıca Sırbistan ile Bulgaristan'ın dolayısıyla Rusya'nın menfaatlerine de zıttır. Zira Yunanlılar eliyle İngiliz tahakkümü altına konulmasını büyük devletler de istemezdi. 


Buna rağmen 1885'te Doğu Rumeli'nin Bulgaristan'la birleşmesini bahane eden ve Yunanistan'a bağlı komitacılar vasıtasıyla tahrik edilen Girit Rumları, ayaklanarak adanın Yunanistan'a ilhakı talebinde bulundular. Bu gelişmeler karşısında 1886 senesinde Avrupa müşterek donanması Suda Limanı'na gelerek Yunanistan'ı ikaz etti. 
Adada bir müddet durulan hadiseler 1888'de Yunanlı komitacıların tahrikiyle yeniden başladı. Asiler, bazı Müslüman köylerine hücum ederek akılalmaz cinayetler işlemeye başladılar. Evleri yakıp yıkarak çoluk çocuğu hunharca öldürdüler. 


Bu karışıklıklar üzerine 11. Abdülhamid Han adaya on altı tabur asker sevk etti. Bu birlikler kısa sürede asayişi sağlayarak asileri tenkile başladılar. Batılı devlet gemilerinin de adaya gelmesi üzerine olaylar bir müddet duruldu. 


Nihayet 1895 yılında Resmo köylerinde Hristiyanların saldırılarıyla iki unsur arasında bir kez daha çatışmalar başladı. Kendilerini emniyette görmeyen Müslüman ahali, köyleri terk edip Hanya ve Kandiye gibi büyük şehirlere akın etmeye başlamışlardı. 


Yunanistan bu defa işi bitirmek, adaya bir oldu-bitti ile sahip olmak niyetindeydi. Yunan Prensi George'un kumandası altında 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Girite gelen bu filo adaya on bin asker çıkardı (13 Şubat). Bunun üzerine Girit yeniden karıştı. 


Girite giren Yunan askeri Müslüman halka karşı gayet vahşice 

davranıp köyleri ve kasabaları tarumar etmek suretiyle Müslüman ” halkaadeta katliam yapıyordu. Osmanlı askerlerinin hadiseye karışmasını istemeyen Fransız, İngiliz, Rus ve İtalyan zırhlılarından yüzer, Avusturya ve Alman zırhlılarından da ellişer kişilik kuvvet Hanya limanından karaya çıkarıldı. 


Amiraller, kesin tedbirler alıp Müslüman katliamını durdurmaya muvaffak oldular. Bunun için muhtelif yerleri topa tutmaktan bile çekinmediler. Atina gazeteleri bunu mübalağalarla ilan etti. Ancak devletler adanın Yunanistan'a ilhakını kesin bir dille reddettiler. 


Osmanlı Devleti'nin, Yunanlıların bu hareketini büyük devletler nezdinde bir iki defa protesto etmesi üzerine 2 Mart 1897'de Yunan hükümetine ortak bir nota verildi. Girit'in kesinlikle Yunanistan'a ilhak ettirilmeyeceği, Osmanlı hâkimiyetinde kalacağı, muhtariyetle idare edileceği ve Yunan kuvvetleri altı gün içinde adadan çekilmediği takdirde şiddetli tedbirlere başvurulacağı bildirildi. 


Yunan hükümeti ise bu notaya 8 Mart'ta verdiği cevapta, büyük devletler tarafından Girit'teki huzur ve asayişin iadesi vazifesinin kendi askerlerine bırakılmasını, ada halkının seçeceği idare hakkında kendi görüşünün de alınmasını talep ettiklerini bildirdi. 
Devletler bu hususu Bâbıâli'ye bildirdi ise de, 11. Abdülhamid Han bunu reddetti. Adada Yunan askeri bulundukça Osmanlı askerinin geri alınması bahis konusu dahi olamazdı. 


Bu arada Müslümanların köyleriterk ederek Hanya ve Kandiye'ye akını devam ediyordu. Devletlerarası heyetler adanın güney, batı ve doğu taraflarında ateşe verilen mahsulü, mahvedilen zeytinlikleri, vurulan köyleri ve Müslümanlara reva görülen akıl dışı davranışları görmüşlerdi. Bu durum karşısında amiraller, Müslüman halkın Girit'ten tahliyesini istediler. Fakat Bâbıâli bunu hemen reddetti. 
Çünkü Müslüman halk giderse, ada da mutlak surette elden gitmiş olurdu. Bu durum karşısında arabulucu devletler son bir çare olarak Müslüman halkı, Osmanlı ve Avrupalı askerlerden kurulu bir hattın gerisine çektiler. 
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TESALYA HARBİ (1897) 


Yaşanan bu gelişmeler, Yunanistan'ın hiç hoşuna gitmiyordu. 
Zira adaya düzen geldiği takdirde ilhak etmek ihtimali ortadan kalkıyordu. Yunanlılar büyük devletlerden ümidini kesince meseleyi savaşla halletmeye karar verdiler. Girişilen bir harpte ordularının kısa sürede Selânik önlerine varacağına inançları tamdı. 


Bu karardan sonra Tesalya hudutlarında çeteci yahut eşkıya kılığına giren Yunan askerleri, Türk hudut karakollarına saldırmaya başladılar. Ele geçen çetecilerin eşkıya kılığına girmiş Yunan askerleri olduğu kısa sürede ortaya çıktı. İhtarlara rağmen Yunan çetecilerin saldırıları bitmek bilmiyordu. Milona geçidinin iki tarafındaki Kırçova ve Menekşe tepelerini büyük bir taarruzla ele geçirdiler. 


Alasonya ordu-yı hümâyun kumandanı Müşir Edhem Paşadan aldığı telgrafla Yunan askerinin yaptığı tecavüzü haber alan Abdülhamid Han, derhal Yıldız'da özel bir istişare meclisi akdetmiş ve harp meselesini müzakere ettirmiştir. Bu meclis, üç gün süren uzun müzakerelerden sonra harp kararı verdi. 


Birçok ihtimali düşünen Padişah ise mütereddit idi. Bilhassa Türk ordusunun kısmi mağlubiyetinin ve geri çekilişinin sebep olabileceği felaketin derecesi onu düşündürüyordu. Zira böyle bir durum bütün Balkanlar'ın karışması, Avrupa muvazenesinin bozulması manasına gelecekti. Bu sebeple Padişah, harp taraftarı olan Serasker Rıza Paşa'ya, “Ben sizin gibi tecrübesiz değilim; tecrübem sizinkinden ziyadedir; bu harbin kaybı felakettir.” diyerek harbin nasıl cereyan edeceği konusunda askeri izahat istedi. Ordunun harekât planını harita üzerinden uzun uzadıya dinledikten sonra ikna olarak harp kararını imzaladı. 


16 Nisan 1897'de, Hamdi Paşa kumandasındaki altıncı tümenin 
ileri karakollarıyla, Yunan ileri karakollarının çarpışmaları neticesinde muntazam savaş başlamış oldu. Aynı günün gecesi Yunan birlikleri beş noktadan sınırı aştılar. İstedikleri takviyeyi zamanında alamayan Osmanlı ileri karakolları geri çekildiler. Yunan kuvvetlerinin birinci kolu sabaha karşı Analipsis'i işgal ile Alasonya'ya doğru ilerlemeye başlamışlardı. 
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17 Nisan'da Hamdi Paşa, düşman taarruzlarına şiddetle karşı 
koydu. Savaş, bütün gece devam etti. Yenişehir'den iki dağ topu bataryası Yunanlılara yardıma gönderilmişti. Buna rağmen, taarruzları inkişaf edemedi. 


. İkinci Yunan kolu 16/17 Nisan gecesi Kodaman bölgesindeki Osmanlı mevzilerini zaptetti. Sonra, batıya doğru süratle ilerledi. 
Bu hareketten maksat Alasonyadaki Osmanlı kuvvetlerinin gerisini tehdit etmek ve bunların altıncı tümenle irtibatını kesmekti. Üçüncü kol da bu sırada Milonadaki müstahkem yerleri ele geçirmişti. Yunanlıların hududa yakın yolları mükemmel olduğu için topçularını da buraya getirmişlerdi. Bu bataryaların 17 Nisan'da başlayan ateşi bütün gece devam etti. Piyade kuvvetleri ise, Alasonya'ya doğru ilerledilerse de, Osmanlı kuvvetleri o gece taarruza geçip Yunanlıları ciddi bir mağlubiyete uğratarak müstahkem yerlerden geri attılar. 


Dördüncü Yunan kolu Mati'den kuzeye doğru ilerlerken beşinci Yunan kolu da Reveni-Beydeğirmeni hattının üzerindeki müstahkem yerleri zaptetmeye başlamıştı. Öte yandan ilk iki gün savunmada kalan Osmanlı birlikleri süratle eksiklerini ikmal etmiş bulunuyordu. 


ÜST ÜSTE DARBELER 


Nitekim 18 Nisanda, Osmanlı üçüncü ve dördüncü tümenleri Milona geçidine taarruz ettiler. Osmanlı topçuları da Yunan mevzilerini 2800 metreden ateş altına aldı. Savaş, akşama kadar şiddetle devam etti. Sonunda topçuların tahrip ettiği müstahkem yerler Osmanlı birlikleri tarafından zaptedildi. 


Ertesi gün bu defa beşinci ve altıncı tümenler müstahkem Analipsis Tepesi'ni aştılar. Bundan sonra savaşın inisiyatifi tamamen Osmanlı ordusuna geçti. Şafakla beraber taarruza geçen birlikler Milona Tepesi'ne kadar ilerledi. Yunan ordusunda ikmal ve iaşe güçlükleri baş göstermiş bulunuyordu. 

Yunan birliklerinde bir savaş ananesi ve disiplini mevcut değildi. 


Muntazam harpten ziyade çete savaşlarına, sivil vemüdafaasız halka taarruza, yağma ve soyguna alışıktılar. 
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Neticede 20 Nisan'da disiplinli Osmanlı birliklerinin Milona'ya doğru taarruza geçmesiyle birlikte, Prens Konstantin'in bütün gayretlerine rağmen Rumlar güneye doğru çekilmeye mecbur kaldılar. 
Artık, Osmanlı ordusuna karşı koymak akıllarına bile gelmiyordu. 
Buricat hareketi, Tırnova yolunu Osmanlı ordusuna açık bırakmıştı. 
Tırnova'ya inecek olan Osmanlı ordusu, Yunan ordusunu birkaç parçaya bölebilirdi. 

İki gün dinlenen ve noksanlarını tamamlayıp birliklerini takviye eden Osmanlı ordusu 23 Nisan'da Edhem Paşa komutasında bir kez daha taarruzda bulundular. Reveni Boğazı'ndan geçerek Derel'i aşıp Deliler hattında tutunmaya çalışan General Mavromihalis komutasındaki birliklerin üzerine yüklendiler. 


Mavromihalis karşı duramayacağını anlayınca Prens Konstantine Yenişehir'e doğru çekildiğini bildirdi. General Makri'nin birlikleri ise panik halinde kaçışıyordu. Yenişehir'e vardıklarında yorgunluk ve uykusuzluktan perişan bir halde sokaklara serilip kalmışlardı. 


Prens Konstantin, durumun vahametini anlamıştı. Kurmay heyetinin tavsiyesine uyarak hemen Yenişehir'i boşaltıp Çatalca (Pharsala) mevkiine kadar çekildi. Böylece Milanodan sonra Yenişehir ve Tırnova da Osmanlıların eline geçti. Birçok silah, cephane ve esir alınmıştı. 


Düşmanın Tırhalada toplanmakta olduğunu haber alan Edhem Paşa, 26 Nisan günü Hayri Paşa komutasındaki birinci tümeni hemen o tarafa doğru yola çıkardı. Lakin Hayri Paşa oraya vardığı zaman şehrin boşaltılmış olduğunu görerek zaptetti. 


Yunan ordusunun Yenişehir, Tırnova ve Tırhala'yı Osmanlılara terk edip perişan bir halde Çatalca'ya kadar çekilmesi Atina'yı karıştırdı. Halk, korku ve heyecan içinde hükümet ve kumandanlar aleyhinde atıp tutuyordu. Bu durum üzerine 26 Nisan'da donanma kumandanı ile Tesalya ordusu kurmay heyeti, vazifelerinden alındılar. Albay Smolenski olağanüstü yetkilerle Genelkurmay Başkanlığı'na getirildi. 

Buna rağmen hadiseler durulmuyordu. 28 Nisanda Atina ve Pirede büyük halk hareketleri başladı. Başbakan Deli Yani'nin is- 


134 Kayı X: II. Abdülhamid Ilan 


tifa etmesi üzerine yerine Ralli geçti. Yeni kabine kuruldu. Prens Konstantin'in arzusu ve verdiği teminat üzerine hükümet savaşa devam kararı aldı. Konstantin, Çatalcada kurulan müstahkem hattı tutmuş bulunuyordu. Osmanlı birliklerinin burayı aşabileceğine ” ihtimal vermiyordu. 


5 Mayıs'ta Osmanlı ordusunun Çatalca hatlarına taarruz hareketi 
başladı. Düşmanın yoğun topçu ateşine rağmen taarruz gelişti. Osmanlı tümenleri açılarak ilerlediler. Şiddetli muharebeler sonunda Prens Konstantin'in 25 bin kişilik ordusu ağır bir mağlubiyete uğradı. Düşman, bozgun halinde Dömeke'ye çekildi. Çatalca mevkii zaptedildi. Yunan ordusunun en önemli ikmal limanı Volos (Golos) teslim oldu. 


Şimdi Yunanlılar için son müdafaa noktası olarak Dömeke kalmıştı. Zira çekilen bütün kuvvetler burada toplanıyordu. Yunan hükümeti ise barış çareleri aramaya başlamıştı. Avrupa devletlerine Girit'in muhtariyetini tanıyacağını hatta adadaki kuvvetlerini geri çekeceğini bildirdi. Devletler, Bâbıâli'ye başvurdular. Savaşın durdurulmasını istediler. 


Böylece Osmanlı birliklerinin durmasını sağlayan Yunanistan, 
13 Mayıs'ta bu kez Epir cephesindeki birliklerini harekete geçirdi. 
Yunan tümeni Arta Suyu'nu geçerek Gribovadaki Osmanlı ordusuna baskında bulundu. Ancak bu bölgedeki Hıfzı Paşa gafil avlanmamış, düşmanı karşılamıştı. 


Sultan Abdülhamid Han, bu gelişme üzerine mütarekeden vazgeçip Edhem Paşa'ya Dömeke'ye taarruz emrini verdi. Harbin en çetin vuruşmaları burada yaşanacaktı. 


Edhem Paşa birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü tümenler, Edirne tugayı, süvari ve topçu kuvvetleriyle ilerledi. 16 Mayıs sabahı düşmanla ilk çatışma vuku buldu. Müstahkem mevkilere yerleşen Yunan birliklerinin şiddetli direncine Osmanlı askerinin cesaret ve azmi üstün geldi. Akşamüstü düşman süngü hücumuyla mevzilerinden sökülüp atılmış bulunuyordu. 


Yunan ordusu artık umumi ricate başlamıştı. Edhem Paşa ise artık durmuyor Konstantin'i şiddetle takip ediyordu. Yollar kaçan 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sivil halkla tıkanmış olduğundan düşman rahatça çekilemiyordu. 
Bu taarruz ve takip hareketi üç gün sürdü. Yunanlılar, pek çok malzeme terk ederek mütemadiyen kaçmaktaydı. 


Bütün Yunanistan'ı korku ve dehşet sarmıştı. Halk ve hükümet ne yapacağını şaşırmıştı. Karşısında ordu diye bir şey kalmayan Osmanlı birliklerinin Yunanistan'ı baştan başa çiğnemesi için hiçbir engel bulunmuyordu. 


Artık Yunan Başbakanı Ralli başta olmak üzere bütün Yunanistan'ın tek ve son ümidi Rusya idi. 


Hadiselerin akıbeti Petersburg'a bildirildi. Çar 11. Nikola, Sultan II. Abdülhamide bir telgrafla müracaat ederek, büyüklük göstermek suretiyle savaşı durdurmasını rica ederken böylece zaferini daha kıymetli bir hale getirmesini istedi. 


LI. Abdülhamid Han, Rus Çarı'nın tavsiyesini kabul ederek askeri harekâtın durdurulması emrini verdi. Aynı zamanda sulh için devletlerin tavassutunu istedi. Bu harp ile 20 sene önce Rus ordusunun sayıca üstünlüğüne dayanamayarak mağlup olan ve bu yüzden, tarihi şan ve şerefi hafızalardan silinmek üzere olan Türk ordusu, Avrupa devletlerinin yeniden dikkatlerini çekmiş ve gösterdiği gayret herkesi hayrete düşürmüştür. 


DAREYNDE AZİZ OLUNUZ! 


Sultan Abdülhamid Han zaferden sonra askerlerine şu mesajı gönderdi: 


“Sevgili asker evlatlarım, 


Hukukumuzu muhafaza etmek ve toprağımızı çiğnetmemek üzerimize farz-ı ayn oldu. Allah'a güvendik. Muharebeye giriştik. 
Yüz bin kere hamd ve şükür olsun Allahü Teâlâ hazretlerininavnü inayeti ve Peygamberimiz Efendimiz Hazretleri'nin imdad-ı ruhaniyeti ile muzaffer olduk. Saltanat tahtına cülusumdan beri hiçbir sene bugünkü kadar mesrur olmadım. Bu sevincime sebep, inayet-i İlahi'yi ve imdad-ı ruhaniyet-i Peygamberiye ile muharebede iktisab eylediğim muvaffakiyettir. Muvaffakiyetimin vasıta-i husulü siz oldunuz. Gösterdiğiniz cesaret ve metanet ve hüsn-iahlak ve hareket 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beni bahtiyar etti. Cenab-ı Hak, daima tevfikat-ı ilahiyesine mazhar buyursun. Dareynde aziz olunuz. Yevm-i cülusumdan dolayı beyan ettiğiniz tebrikatı da ayrıca mahzuziyetimi mucib oldu. Cümlenize ,selam ederim” ifadeleri ile ordusunu tebrik etmişti. 


- TI. Abdülhamid Han, Yunan savaşında vefat eden ve sakat kalan askerlerin ailelerine yardım elini uzatmış, bununla da kalmayarak bir sergi açtırmıştı. Bu sergiye dünyanın her tarafından yardımlar gelmişti. Serginin açılışı münasebetiyle şu nutku irad etmişti: 

“Yunan savaşında devlet ve memleketimizin şan ve şerefini korumak için canını feda eden muhterem şehitlerin yetim ve dullarıyla, aldıkları yaradan malul kalan gazilere yardım maksadıyla bu serginin açılmasını tasavvur ettim. İnsanlık eseri olan bu tasavvuru bugün meydana çıkmış görmekle memnuniyetimi beyan ederim. 
Osmanlı tahtına cülusumdan beri, her ne zaman bir afetle zedelenmiş muhtaçlara yardım etmek istedimse, halkımız buna uymakta gerçek bir gayret göstermekten geri durmadı. Bunun için bahtiyarım. 
Halkımızın temiz yürekle devlet ve memleket sevgisi ve bağlılığını ispatlayan ve perçinleyen üstün ahlakının, şimdi ve gelecekte sürüp gideceğinden şüphem olmadığı için kendilerine hayır dua ederim” 


Zafer dolaysıyla şair Selânikli Felek Mehmed'in şiiri aşağıdadır: 


Şevket-meâb Sultan Abdülhamid Han 
Envâ-i sürür bi-hadd-i ihsân 

Bahş eyledi bize ol gâzi sultan 
Müşerref eyledi bütün dünyâyı 


Dinleyin ehibbâ edeyim beyân 
Dillerde daim söylensin hemân 
Sene bin üç yüz on dörtte tamam 
Yunâniler ile olan kavgayı 


Dâim kahpelikle çıkar meydâna 
Eşkiyadır diye eder bahâne 

Kadın erkek demez kast eder cânâ 
Hiç düşünmezler gani Mevlâ'yı 
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Padişahımız pek çok sabretti 
Elbette bu sabrın vadesi yetti 
Umüm kumandana irâde gitti 
Görsünler düşmanlar şimdi kavgâyı 


Çün asker işitti emr-i fermânı 
İrade-i Halife-i zişânı 
Cümlemiz oluruz onun kurbanı 
Deyip ettiler ömrüne duayı 


Beş Nisan-ı Rümide harb ilan oldu 
Düşmanların yüzleri sararıp soldu 
Yunan askerleri acep ne oldu 

Firâr edip terk ettiler ovayı 


İnâyet-i Rahman yetişdi bize 
Üçlerle yediler, hem kırklar bile 
Birlikte girdiler Yenişehire 
Şükür fetheyledik diktik bayrağı 


Hakk ömürler versin hünkârımıza 
Ol velinimet hâkanımıza 

Gâzi Abdülhamid Han sultanımıza 
Nusret ver şâd eyle dâim İlâhi. 


MASADA KAYBEDİLDİ Mİ? 


Yunanistan namına hareket eden devletlerle Bâbıâli arasında 4 
Haziran günü başlayan müzakereler çetin pazarlıklar neticesinde 18 
Eylülde tamamlandı. 4 Aralık 1897 tarihinde imzalanan muahede on altı maddeden mürekkepti. 


Buna göre; Osmanlı Devleti zaptetmiş olduğu Tesalya'yı boşaltarak Yunanistan'a iade ediyor, buna karşılık Osmanlı Devleti lehine bir hudut tashihi yapılıyordu. Yine Yunanistan, Osmanlı Devleti'ne 4 milyon Osmanlı altını tutarında savaş tazminatı verecek ve ayrıca bu savaşta zarar gören Osmanlı tebaası için de yüz bin altın ödeyecekti.? 
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Osmanlı Yunan savaşı zaferle neticelendiği halde barış antlaşmasında toprak kazanılmamış olması çoğu zaman eleştiri konusu yapılmaktadır. “Savaş cephede kazanılmış ama masa başında kaybedilmiştir” teması işlenmektedir. 


Hâlbuki bu savaş Yunanistan'dan toprak almak için değil, son yıllarda Girit meselesi dolayısıyla haddini aşan işlere kalkışan ve Avrupa'nın da desteğiyle bir hayli şımaran bu ülkeye iyi bir ders vermek maksadıyla yapılmıştır. Yoksa zaten Mora Yarımadası'nın güneyinde küçük bir devlet olan Yunanistan'dan toprak alma beklentisi yoktu. Böyle bir şeye kalkışılsa bu defa büyük devletlerin Yunanlıların safına geçecekleri muhakkaktı. Bu ise yeni felaketlere kapı açabilirdi. 

Neticede Yunanlılara dehşetli bir yumruk indirilmiş ve aleyhte faaliyetlerinin önü uzun süreli olarak kesilmişti. Ayrıca Osmanlı-Yunan savaşının esas kazanımı İslam dünyasındaki akislerdir. Zira uzun bir süredir dünyanın her tarafında Müslümanlar Hristiyanların baskısı altında kalmakta, onlar karşısında yenilgiye uğramaktaydılar. 


Bu savaşta Müslüman bir ordu, Hristiyan ordusunu ezici bir şekilde mağlup etmişti. Bunun getirdiği manevi motivasyon sadece ülke sınırları içinde kalmamış, başta Hint Müslümanları olmak üzere dünyanın her köşesindeki Müslümanlar bu zaferin tadını çıkarmışlar, kendilerini manen güçlü hissetmişlerdir. Sadece bu netice bile önemli bir kazanç sayılmalıdır.” 


Antlaşmadan sonra bu defa büyük devletlerle Girit meselesi ele alındı. Müzakereler neticesinde 18 Aralık 1897 tarihinde Girit'in muhtariyeti ilan edildi. Yunan savaşı açılmadan önce de alınan kararlara uygun olarak Girit Adası Osmanlı hâkimiyetinde tarafsız ve muhtar bir vilayet oluyordu. Adaya devletlerin muvafakatiyle beş yıl için Padişah tarafından Hristiyan bir vali tayin edilecekti. 
Müslümanların da temsil edileceği seçilmiş bir meclis vazifeyi görecekti. Meclisin kararları valinin tasvibiyle yürürlüğe girecekti. 


BISMARK MI ABDÜLHAMİD HAN MI? 


Alman Prenslikleri yüzyıllardır parçalanmış bir şekilde varlığını sürdürmekteydiler. Otto von Bismark, “Kan ve Demir” adlı politikası, sinsi manevraları, Danimarka, Avusturya ve Fransa'ya karşı yaptığı kanlı savaşları sonunda Almanya'yı bir süper güç haline getirmiştir. Bundan sonra Osmanlı'nın siyasi hayatında önemli roller üslenecek Almanya'nın, 11. Abdülhamid Han dönemiyle ilişkileri dizilere ve filmlere konu olacak düzeydedir. Öncelikle, “Almanya'yı bir imparatorluk haline getiren Bismark kimdir, bunu nasıl başarmıştır ve Abdülhamid Han Osmanlısı'na karşı nasıl bir duruş sergilemiştir?” bu suallerin cevabını vermek gerekmektedir. 


Otto von Bismark, Prusya'da aristokrat bir toprak sahibinin oğlu olarak dünyaya geldi. Göttingen ve Berlin üniversitelerinde hukuk okudu. Bir süre sıradan hukukçuların yaptığı işlerle oyalandı. Bu monoton hayattan sıkılarak bir müddet memleketinde çiftçilikle uğraştı. 1842'de siyasete atıldı. 1847'de Federal Meclise seçildi. Üzerine aldığı her işi muvaffakiyetle yerine getiriyordu. 


8 Ekim 1862'de Prusya Kralı 1. Wilhelm tarafından başbakanlığa getirildi. Bismark o kadar yetenekliydi ki, askeri reformların gerçekleştirilmesini isteyen rakipleri bile bu makama Bismark'ın geçirilmesi gerektiğini savunmuşlardı. Başbakan olarak konuşma yaptığı ilk meclis toplantısında kürsüden, tarihe geçecek şu sözleri söyledi, “Bugünün sorunları konuşarak ve çoğunluğun aldığı kararlarla değil, kılıç ve kanla çözülür” O artık monarşiyi ve sertliği savunan “Demir Başbakan” dır. 


Bismark, büyük Alman Birliği hesaplarını yapmaktadır. Bu maksatla 1864'te Danimarka ve 1866'da Avusturya ile savaşıp büyük zaferlere imza attı. Böylece kuzeydeki Alman prenslikleri üzerinde her iki ülkenin hâkimiyetini silip atarak Kuzey Almanya Birliği'nin kurulmasını sağladı. Hemen ardından halkın seçtiği temsilcilerden oluşan bir meclis ve birliği oluşturan prensliklerin atadıkları temsilcilerden oluşan konsey kurdurdu. Böylece bugünkü iki meclisli sistemin temelini attı. 


Bismark ardından güneye yöneldi. Güneydeki prenslikler üzerinde tesiri olan Fransa'yı 1870'de Sedan Savaşı'nda ağır bir mağlubiyete uğratarak Parise girdi. 

Buzafer sonunda, 18 Ocak 1871 günü Versay Sarayı'nda Alman İmparatorluğu ilan olunurken 1. Wilhelm de imparatorluk tacını 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taktı. Otto von Bismark artık imparatorluğun ilk şansölyesiydi. Bismark diplomatik ve askeri başarılarıyla üç adımda Büyük Almanya'yı kurmuştu. Bismark, Fransa ile yapılan savaşa 28 Ocak'ta imzaladığı Frankfurt Barışı ile son verdi. 


Öte yandan Bismark'ın Osmanlılara bakışı dostça değildi. 
Osmanlı'dan en büyük payları kendisi almak istiyordu. Bunun için güçlü ittifaklar oluşturması lazım geldiğinin bilincindeydi. 
İngiltere'nin Hâziran 1878'de Kıbrıs'a yerleşmesinden rahatsızlık duyan Fransa'ya İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Salisbury, Tunus'u teklif ettiğinde bu öneriyi Bismark da desteklemişti. Çünkü Fransa, Tunus nedeniyle İtalya ile çatışacak ve Alsace-Lorraine bölgesinin acısını da unutmuş olacaktı. 


Neticede Fransız sömürgeciliğinin kurucusu kabul edilen Jules Ferry, Mayıs 1881'de Tunus'a asker göndermiş ve Tunus Beyi Mehmed Sadık Paşa'ya 10 maddelik bir antlaşma imzalatarak Tunus'u ilhak etmiştir. 


IL Abdülhamid Han, 10 Haziran'da Londra, Paris, Berlin, Viyana, Roma ve St. Petersburg elçiliklerine çektirdiği telgrafla Tunus'un ilhakını tanımadığını belirtti. 1878 Berlin Antlaşması'nın 63. maddesi gereğince Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünün garanti edilmiş olduğunu ve dolayısıyla Avrupa devletlerinin sözlerini tutmaları gerektiğini bildirdi ise de bir netice elde edemedi. İtalya, Fransa'nın Tunus'u işgal etmesi üzerine Almanya'ya ittifak teklif edince Bismark'ın istediği hâsıl olmuştu. 11. Abdülhamid Han ise Bismark'ın Tunus'taki politikasını bir yere not etmiş bulunuyordu. 


1883'te Avusturya ve Romanya ile ittifak eden Bismark, 1888'de bu ittifaka İtalya'yı da katmıştı. Yine evvelce Rusya ve Avusturya ile de üçlü ittifak oluşturmuştu. Bismark yapmış olduğu bu ittifaklarla Avrupada büyük bir güç odağı haline geliyordu. 

1888'de Almanya siyasi değişikliklere sahne olacaktı. Dış politikayı tamamen Bismark'a bırakan İmparator 1. Wilhelm 1888'de hayatını kaybetti. Yerine oğlu 111. Frederic geçti. Ancak birkaç ay sonra gırtlak kanseri nedeniyle o da öldü. Yerine 29 yaşındaki oğlu TI. Wilhelm imparator oldu. 
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28 yıldır iktidarda olan 73 yaşındaki Şansölye Bismark ülkesinde 
hemen her şeye hâkimdi. Yeni İmparator 11. Wilhelm'in esamesi dahi okunmuyordu. Ancak genç imparatorun ertesi sene çıkacağı İstanbul seyahatinin Almanya'daki bütün dengeleri değiştireceğini kim düşünebilirdi? 

Bismark başına gelecekleri sezmiş miydi acaba? Nitekim tamamen kendisine bağlı ünlü Alman istihbaratına Kayzer 11. Wilhelm'in İstanbul'da 11. Abdülhamid Han'la asla yalnız bırakılmaması hususunda kesin talimatlar vermişti. 


II. Wilhelm hanımı Augusta Victoria ve maiyetindekileri taşıyan gemiler 2 Kasım'da İstanbul'a ulaştı. İmparator, birçok kısmı kendisi için inşa edilen ve sonraki ziyaretlerinde de kalacağı Şale Köşkü'nde ağırlandı. İmparator ve eşi, bu ilk ziyaretlerinde Topkapı Sarayı, İstanbul Arkeoloji Müzesi, Sanayi-i Nefise ve Harbiye Mektepleri, Ayasofya ve Süleymaniye Camileri ile çeşitli kiliseleri gezdiler. 
Ayrıca İstanbul'da yaşayan Almanlarla da görüşen İmparator, LI. 
Abdülhamid Han tarafından onuruna verilen ziyafetlere katıldı.” 


Gerçekten de Alman ajanları imparatoru padişahla bir an dahi yalnız bırakmamaya özel gayret sarf ediyorlardı. Ta ki Padişah'ın bir gece Wilhelm'i Yıldız Sarayı'nda misafir edişine kadar. O gece ll. 
Wilhelm'i odasına kadar bizzat götüren Padişah hole Almanya'nın son bir aylık gazetelerini koydurmuştu. 


Gazetelerin baş sayfaları tamamiyle Bismark'ın faaliyetlerinin verildiği haberlerle doluydu. Osmanlı İmparatorluğu'nun başkentinde ziyaretlerde bulunan İmparator'a en altta kibrit kutusu büyüklüğünde bir yer verilmişti. Misafiriyle gazeteleri gözden geçiren padişah son noktaya geldiğinde şu sözü söyleyecekti, “Haşmet-meab! 
Almanya'nın imparatoru siz misiniz yoksa Bismark mı?” 

İmparator mesajı alacak kadar zeki idi. 11. Wilhelm geri döndüğünde 21 yıldır Almanya'ya hükmeden Bismark artık şansölye değildir. Alman gazeteleri 11. Wilhelm ile Bismark'ın arasını açan pek çok sebebe değinmektedirler. Bunlar işçileri monarşiye yaklaştırmaktan yaşlılık ve emeklilik sigortalarına hatta Bismark'ın yedinci göbekten dedesinin Yahudi oluşuna kadar varıyordu. 
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Şayet şehir efsanesi değilse gerçek şu sözlerde mi yatıyordu acaba? 

Bismark evvelce etkili siyasilerden bahsederken, “Dünyada iki büyük siyaset adamı vardır: Birincisi Bismark, ikincisi 11. Abdülhamid Han.” demişti. 

Bu defa ise şöyle diyecektir, “Dünyada iki büyük siyaset adamı vardır: Birincisi Abdülhamid Han, ikincisi Abdülhamid Han.” 


Ayrıca TI. Abdülhamid Han, Wilhelm'in bu ilk ziyareti sırasında yanında bulunan ve özel bir trenle Berline gidecek olan Alman Başbakanı Prens Bismark'ın oğlu Kont Herbert von Bismark'la da vedalaşmayı ihmal etmedi.”? Babasına sevgi ve muhabbetlerini iletmesini isterken, Prens Bismark'a bu sözleri söyletecek ince bir mesaj mı göndermiş oluyordu? Kim bilir... 


LI. WILHELM, ABDÜLHAMİD HAN'IN KISKACINDA! 


İlk İstanbul gezisinde gördükleri ilgiden Alman İmparatoru LI. 
Wilhelm ve eşi o kadar memnun kalmışlardı ki, bu ziyaret 1898 
yılında gerçekleştirilecek ikinci İstanbul ve Kudüs ziyaretlerine de zemin oluşturacaktı. 


TI. Abdülhamid Han ise İngiltere, Fransa ve Rusya'nın Osmanlı Devleti üzerindeki emellerini biliyor ve bunu Avrupa'da büyük bir güç haline gelen Almanya ile dengelemek istiyordu. 


Wilhelm'in İstanbul ziyareti sonrası Almanyadan askeri ve mülki memurlar getirildi. Bu memurlar Osmanlı ordusunda ve yönetiminde ıslahat teşebbüsleri çerçevesinde istihdam edilmeye başlandı. 


Bu arada Osmanlı-Alman ticari ilişkileri de ciddi manada artış göstermişti. Osmanlı Devleti'nin ithal ettiği mallar arasında, Anadolu demiryollarının inşa ve işletme imtiyazını alan Deutsche Bank'ın demiryolu inşaat malzemesi ile silah önemli yer tutuyordu.” 


Yakındoğu'nun hâkimi olmak isteyen Alman İmparatoru LI. 
Wilhelm'in 18 Ekim-26 Kasım 1898 tarihleri arasında gerçekleştirdiği ikinci Şark gezisi, tipik bir devlet adamı seyahatlerine en güzel örneklerden bir tanesidir. Zira bu ziyaret Osmanlı- Alman siyasi yakınlaşmasında önemli bir dönüm noktası teşkil etmiş ve Osmanlı 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Devleti üzerinde Alman nüfuzunun daha da ağırlaşmasına sebep olmuştur. Ayrıca bu ziyaretin zamanlamasına da değinmek gerekir. 


İstanbul ve Anadolu'nun birçok yerinde patlak veren Ermeni hadiseleri devleti bir hayli meşgul etmekteydi. Bu hadiseleri bahane eden Avrupalı devletler gazete ve dergilerinde, Hristiyan dostlarının katledildiği yönündeki asılsız haberlere yer veriyordu. Böylece Avrupa kamuoyu ve devlet adamları tek bir ağızdan saldırıya geçmiş, Osmanlı ve Türk karşıtlığı tavan yapmıştı. 11. Wilhelm'in ziyaretinin böyle nazik bir zamana denk gelmesi bu yüzden oldukça mühimdir. 


II. Wilhelm'in bu ikinci Şark seyahati, 13 Ekim 1898'de Almanyadan hareketiyle başladı. İmparator ve eşini taşıyan yatı ve beraberinde bulunan Alman savaş gemileri 18 Ekim'de top atışları ve halkın coşkusu arasında Dolmabahçe önlerine demir attı. 


İmparator, göğsünde Osmanlı madalyası bulunan amiral kıyafetiyle kaptan köşküne çıkarak kendisini karşılamaya gelen halkı selamladı. İmparator ve İmparatoriçe ardından saltanat kayığına binerek sahile çıktılar. Burada 11. Abdülhamid tarafından samimi bir şekilde karşılandılar. 


Misafirler, İstanbul'da bulundukları süre içinde birçok ziyarette bulundu. İmparator ve İmparatoriçe ilk gün Alman Büyükelçiliği, Alman Lisesi ve Teutonia kulübünü ziyaret etti. İkinci gün müzeleri gezdi. İmparatoriçe ise aynı gün merak ettiği Osmanlı haremini ziyaret etti. Padişah'ın eşleri ve kızlarıyla tanıştı. Üçüncü gün atla İstanbul'u gezen İmparator, elçiler ve TI. Abdülhamid Han'la görüşmeler yaptı. Akşam da tiyatro izledi. 


İmparator dördüncü gün trenle İzmite giderek dünyaca ünlü Hereke Fabrikası'nı ziyaret etti. Beşinci gün Padişah'ın resmi kabulü ve onuruna verilen yemeğe katıldı. Son gün ise İmparatoriçe Augusta Victoria'nın doğum gününü kutladı. 22 Ekim'de İmparator ve İmparatoriçe İstanbuldan Hayfa'ya gitmek üzere hareket etti. 

Heyet, 25 Ekim'de Hayfada, 29 Ekim'de de Kudüs'teydi. Burada 


Katolik ve Protestan ruhani reisleri ve misyon şefleriyle görüştü. 
Ağlama duvarını, Rum kilisesini ve Mecsid-i Aksa'yı ziyaret etti. 
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Zeytindağı'nda bir Alman kilisesini açtıktan sonra Beyrut ve Şam'a geçti. 

Kayzer'in Şam gezisi önemli tarihi gelişmelere yol açacaktı. Kayzer at sırtında Kraliçe ise arabayla şehre girmişlerdi. Türk atlı ve yaya askerleri, tıpkı öğrenciler gibi saf halinde caddeye dizilmişler, “Çok yaşa!” diye bağırıyorlardı. Kalabalık gruplar yolları ve evlerin çatılarını doldurmuşlar tarif edilemeyecek tezahüratla kendilerine eşlik etmekteydiler. Kalabalık bütün caddeleri doldurduğundan Kayzer'in geçtiği güzergâh zorlukla açılabiliyordu. Bu müthiş insan kalabalığına rağmen mükemmel bir düzen hâkimdi. Her taraf aydınlatılmıştı. Suni yıldızlar, kâğıt fenerler ve ağaçlar dâhil her tarafta parlıyordu. Şam'daki bu sıcak ve heyecanlı karşılanmadan oldukça memnun kalan Kayzer 11. Wilhelm, maiyetinde bulunan Şakir Paşa'ya dönerek ilginç bir mukayesede bulundu, “Burada bir hükümdarın nasıl karşılandığını Berlinli vatandaşlarımın da görmesini isterdim” 


Bu renkli karşılamadan sonra şehrin ileri gelenlerinin Kayzer ve geziye eşlik edenlere verdikleri değer bir akşam yemeğiyle devam etti. Frankfurter Zeitung'un muhabirinin yazdığına göre Şeyh Abdullah Efendi isimli birisi söz alarak, yemekten hemen sonra uzun bir konuşma yaptı. Konuşması sırasında Kayzer ve Alman İmparatorluğu'nu methederken, Abdülhamid Han'ın onun hakkındaki teveccühüne de özellikle değinmişti. 


Yapılan konuşma Kayzer'i o kadar heyecanlandırmıştı ki hemen ardından ayağa kalkarak benzer bir konuşma yaptı. Bugüne kadar yapılan her şeyden ve Şamdaki bu güzel ağırlamadan dolayı kendilerine teşekkür etti. Devamında bu güzel karşılama ve özellikle de bütün zamanların en şövalye hükümdarı Selahaddin Eyyübi'nin ikamet ettiği mekânda bulunmasının kendisini derinden etkilendiğini belirttikten sonra Osmanlı- Alman münasebetlerinin geldiği noktaya işaret eden can alıcı şu cümleleri sarf etti, “Alman Kayzeri, Majesteleri Sultan'ın ve dünyanın dört bir yanında dağınık olarak yaşayan halifelerine hürmet gösteren üç yüz milyon Müslümanın her zaman dostudur.” 
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Alman İmparatoru'nun bu cümleleri dünya gündemine bomba gibi düşecekti. Bu durum II. Abdülhamid Han'ın Kayzer'i nasıl tesiri altına aldığını göstermesi bakımından oldukça mühimdir. 

Wilhelm'in birinci ziyaretinde olduğu gibi bu ikinci ziyaretinde de Alman ajanlar imparatorlarını bir gölge gibi takip etmişlerdi. Atı - lacak her adımdan yapılacak her konuşmadan haberdar idiler. Tam da Osmanlı topraklarından çıkma noktasına gelinmiş iken böylesine hesapta olmayan bir gelişme nasıl ortaya çıkmıştı. Bu Şeyh Abdullah Efendi kimdi? Yemeğe nasıl girmişti? Hiç programda yokken bir anda ortaya çıkıp düzgün bir Almanca ile imparatoru böylesine heyecanlandıran konuşmayı nasıl yapmıştı? Kimse anlayamamıştı. 


Muhtemelen II. Abdülhamid Han çok kıvrak bir ajanı ile İmparator Wilhelm'i bir kez daha avuçlarının arasına almayı bilmişti. 
Zira Kayzer bu konuşmasıyla kendisinin 11. Abdülhamid Han ve 
300 milyon Müslümana dost olduğunu resmen ilan etmiş bulunuyordu. Bu dostluk ilanı, o sıralarda Avrupa kamuoyu ve diplomatik çevrelerinin yalnız bıraktıkları Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu zor şartlar dolayısıyla oldukça anlamlıydı. 


Öte yandan 11. Abdülhamid Han da Kayzer'in hiçbir jestini karşılıksız bırakmıyordu. Şam'dan Baalbeke geçtiklerinde Kayzer'i güzel bir sürpriz beklemekteydi. Sultan 11. Abdülhamid Han sanki TI. Wilhelm'in Şam'daki sözlerine mukabelede bulunmak istercesine, gezilen yerdeki harabelere bir kitabe monte ettirmişti. Mermerden yapılmış ve üzerinde Osmanlı- Alman bayraklarının işlendiği Osmanlı- Alman Dostluk Anıtı'nın kitabesinde şu ifadeler yer almaktaydı, “Osmanlı padişahı 11. Abdülhamid dostu Alman Kayzer'i ve Prusya Kralı TI. Wilhelm ve İmparatoriçe Auguste Victoria'nın degişmeyecek karşılıklıdostluğunun ve Kasım 1898'de Majesteleri'nin Baalbek'i ziyareti hatırasına.” 

Kayzer'in Şam'daki beyanı, İslam âleminde büyük bir heyecan ve alakayla karşılanmıştır. O bu ifadesiyle Almanya'nın Şark'ta, İngiliz ve Batı emperyalizmine karşı, Türkiye'nin yanında yer aldığını göstermiştir. 

Şam'da bulunduğu sırada Rus Çarı'na yazdığı bir mektupta Osmanlı Devleti hakkında düşünceleri de bu manada önemlidir. 
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Şöyle ki, “Sana bunca kere anlatmış olduğum bütün tahminlerim ve hesaplarım buradatamamen teyit edildi. Osmanlı İmparatorluğu ölmekte olan bir adam değildir. Tersine, tam bir yaşayışla canlıdır. 
Müslümanların veya Halifelerinin şerefine dokunmaktan sakın” diyordu. Hatta daha da ileriye giderek, Rus Çarı'na, “Eğer Osmanlı İmparatorluğu'na dinsiz olarak gelseydim, Müslümanlığı kabul ederdim!” ifadelerini kullanacaktır.” 


Bir anlamda Almanya, 11. Abdülhamid Han'ın diğer büyük güçlere karşı her zaman elinde bulunduracağı zinde ve güçlü bir denge unsuru olmuş bulunuyordu. 


11. Wilhelm'in açısından bu gezisinin en önemli sonucu, Alman iş adamları ile tüccarlarına sağladığı yeni iş imkânları ve bu çerçevede Anadolu demiryollarının Bağdat'a ve oradan da Basra'ya kadar uzatılması ve Köstence-İstanbul telgraf hattının inşaat imtiyazı ile ticari ilişkilerin daha da arttırılmasını elde etmesidir.” 


“BEN DİPLOMATIM” DEMEKLE 
DİPLOMAT OLUNMAZ! 


11. Abdülhamid Han'ın, Alman İmparatoru II. Wilhelm'in ziyareti sonrası Osmanlı- Alman münasebetleri ve bu vesileyle kendisinin takip etmiş olduğu siyasetine dair sarf etmiş olduğu şu sözler onun ne kadar ince bir siyaset takip ettiğini ve iyi bir diplomat olduğunu tasdik eder niteliktedir, “Saltanat zamanımda iki defa İstanbul'a geldi. Kendisini yakından tanıdım. Genç, faal, nazik, sevimli bir zattı. Bismark'ı yere çarptıktan sonra onun rolünü kendi üzerine aldı. Fakat Bismark kadar tecrübeli ve akıllı değildi. Güttüğü gaye Almanya'nın askeri kuvveti idi. 


Ben Alman politikasına çok ehemmiyet vermekle beraber öteki büyük devletleri de gözden kaçırmaktan ve gücendirmekten daima sakındım. Politikamı daima teraziyle tarttım. İmparator'la şahsi dostluğa devamla beraber Rusya imparatoruna da fırsat düştükçe dostluk gösterdim. Coğrafi mevkiimiz bunu icap ettiriyordu. 

İkinci gelişinde, Almanya İmparatoru ile bir akşam hususi görüşmemiz esnasında birdenbire kalktı. İki elimi birden tuttu, “Avrupada bir harb zuhur ettiği takdirde bizim tarafa geçersiniz, 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değil mi Majeste?” dedi. Cevaben, Aziz dostumsunuz; fakat size şimdiden söz vermek hakkını haiz değilim; bunu ancak o zaman düşünebilirim: dedim. 

Devletimin menfaatlerini düşünmeden hiçbir devletin arzusuna hedef olamazdım. Avrupa'da siyasi vaziyet her an gerilmekte idi. 
Ne zaman olsa umumi bir harb çıkacaktı. Fakat bizim bir tarafa temayül göstermemiz yavaş yanmakta olan bir ateşi alevlendirebilirdi. Buna sebep olarak biz gösterilirdik. Adımlarımızı saymaya, hesapsız hareket etmemeye mecburduk. Herkes “Ben diplomatım? 
demekle diplomat olamaz. Bismark hakiki diplomattı. Avrupa'nın ruhunu bilirdi. Kendisiyle hususi muhaberatım vardır. Aramızda karşılıklı birçok mektuplar gönderilmiştir. 


Almanlar askerlikte ve çalışkanlıkta birinci derecede bir milletti. 
Ama Rusların nüfus kuvvetine, İngilizlerin sinsi politikalarına karşı gelebilirler miydi, burası kestirilemezdi. Ben hiçbir devlete söz verip bağlanmadım. İngiltere'nin ve Fransa'nın gözleri daima Şark'ta idi. Bilhassa Müslümanlarla aramızda nifak çıkarmak emelleri idi. 
Kuvvetimizi bu suretle kırmak istiyorlardı. Halifelik politikasıyla bunu önlemek istiyordum. Bir çıbanbaşı çıkartmamak için çok çalıştım...8 


11. Abdülhamid Han'ın devlet idaresindeki bu siyaseti ve tedbirli hareketleri yanında İttihatçıların tavırları gözden geçirildiğinde ne kadar vizyonsuz ve teslimiyetçi oldukları daha net anlaşılmaktadır. 


BAĞDAT DEMİRYOLU 


1869'da Süveyş Kanalı'nın açılması, Hindistana giden en kısa yol üzerinde İngiltere ve Fransa arasındaki mücadeleye yeni bir yön verdi. Bu durum demiryolu projelerine duyulan rağbetin artmasında da önemli rol oynadı. Demiryollarının askeri ve ekonomik olarak kazandığı önem, geniş topraklara sahip Osmanlı Devleti'nin bu konuda tedbirler almasına yol açtı. 

1870'ten itibaren geniş kapsamlı demiryolu inşa projeleri yapılarak bunların uygulanma imkânları araştırıldı. Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu mali sıkıntılar sebebiyle demiryolu projelerinin öncelikle yabancı sermayeyle yapılmasına karar verildi. 
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Sunulan birçok demiryolu projesi, teklif getiren tarafların ve devletlerin politik ve ekonomik çıkarlarını ön plana aldığı ve Osmanlı Devleti'nin de demiryolları sebebiyle sağlamayı umduğu gelişme hedeflerine cevap vermediği için geri çevrildi. Ayrıca devlet, başlangıç noktası İstanbul olmayan hiçbir projeye imtiyaz vermeyeceğini açıkladı. İngiliz ve Fransız sermayedarlarının bu faaliyetleri 1888'den itibaren aralarındaki rekabet ve çekişmeleri arttırırken Almanya da demiryolları yapımında yeni bir güç olarak ortaya çıktı. 


Ayrıca 11. Wilhelm'in başa geçmesiyle birlikte Osmanlı-Alman ilişkileri süratle gelişti. Bunun neticesi olarak Almanya'nın Osmanlı toprakları üzerindeki demiryolu faaliyetleri, İzmit-Ankara imtiyazının elde edilmesi ile başlamıştır. 1896 yılında Eskişehir-Konya demiryolunun tamamlanmasından sonra büyük devletlerde Konyadan Bağdat'a kadar uzanan demiryolu yapım hakkını elde etme üzerine büyük bir rekabet ortaya çıkmıştır. 


18 Ekim 1898'de II. Wilhelm'in ikinci kez İstanbula gelişi demiryolları konusunda da etkili olmuş netice itibarıyla Bağdat'a gidecek olan demiryolu hattının yapım hakkı prensipte Almanya'ya verilmiştir. Resmi olarak Osmanlı Devleti ile Almanların arasında 
5 Mart 1903'te antlaşma sağlanmıştır. 


Berlin-İstanbul-Bağdat demiryolu ile Almanya'dan başlayan hat Anadolu üzerinden Basra'ya bağlanan ve Ortadoğu'da yani Dicle-Fırat Nehirleri ve Basra Körfezi'ne kadar geniş bir alanda etkili olacak bir olağanüstü projeydi. Bu proje ile Hint Okyanusu ticareti yeniden Anadolu topraklarından geçilmesi sağlanacaktı. 
Sultan Abdülhamid de bu proje ilgili görüşlerini hatıratında şöyle açıklamıştır: 


Bağdat demiryolu inşaatını ciddi olarak düşünmenin zamanı gelmişti. Plânlarımızın tatbikine mani olmak için ellerinden geleni yapan İngilizlererağmen en kısa zamanda işe girişilmelidir. Bağdat demiryolu sayesinde eskiden mevcut olan Avrupa-Hindistan ticaret yolu tekrardan işe yarar hale gelecektir. Eğer bu yol Suriye ile Beyrut, İskenderiye ve Hayfa ile de irtibat kurmak üzere birleştirilirse, yeni bir ticaret yolu ortaya çıkmış olacaktır. Bu yolimparatorluğumuz için sadece iktisadi bakımdan büyük fayda temin etmekle kalmayacak, 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aynı zamanda oralardaki kuvvetlerimizi sağlamlaştırmaya da yarayacağından askeri bakımdan da çok ehemmiyetli olacaktır.” 


Bu proje ile Osmanlı Devleti'nin Arap aşiretleri üzerinde otoritesini arttırılması hedeflenmişti. Bu demiryolunun imtiyazını alabilmek için her şeyi yapan Fransız büyükelçiliğinin ısrarlarına rağmen Abdülhamid Han, Almanlarla temasa geçmiştir. 


Bu tercihin sebebi denge siyasetiydi. Çünkü bu tarihlerde Osmanlı topraklarında gözü olmayan tek güçlü ve sanayisi gelişmiş devlet Almanya idi. Almanlar ise gelişen sanayilerine yeni yatırım alanları oluşturmak çabası içindeydi. Bu da iki ülkeyi yakınlaştırıyordu. Sultan Abdülhamid bu siyasetini şöyle dile getirmektedir: 


Demiryolları askerimizin çabuk hareketini temin edeceğinden büyük stratejik ehemmiyeti haizdir ve bu bakımdan çok lüzumludur. 
Ancak icabında memleketimizin düşmanlar tarafından istilâsını da aynı şekilde kolaylaştıracağı aşikârdır. Bundan dolayı hudut eyaletlerimizde demiryolu inşaatının aleyhindeyim. Büyük devletler arasında demiryolu inşaatı bakımından en fazla Almanya'ya itimat edebiliriz. Çünkü onun için ehemmiyetli olan, işin sadece iktisadi ve mali cephesidir.* 


Anadolu-Bağdat demiryolu Osmanlı Devleti'ne siyasi oldugu kadar ekonomik faydalar da sağlamıştır. Nitekim hattın askeri maksatla kullanılmasının yanı sıra Anadolu hububatının İstanbul'a taşınmasıyla devlet merkezi Rus ve Bulgar buğdayına muhtaç olmaktan kurtulmuştur. 


Almanlar, bu demiryolunun geçtiği yerleri önemli yerleşim ve nüfuz bölgesi olarak görüyorlardı. Fakat Sultan 11. Abdülhamid Almanya'nın bu projeyle Anadolu'da nüfuz bölgeleri kurmalarını engellemek için, Bağdat demiryolu imtiyazı sözleşmesine gizli bir madde eklettirmiştir. Bu maddeye göre; Bağdat demiryolu hatları çevresine Balkanlar'dan göçmen olarak gelen Müslümanları yerleştirme politikasını uygulamıştır. Gerçekten de hat boyunca yerleştirilen yüz binlerce muhacir Anadolu'nun demografik yapısında olduğu kadar ekonomisinde de önemli rol oynamıştır. 
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Demiryollarının sağladığı taşıma kolaylıkları ihracatın daartmasına neden olmuştur. Böylece devlet, ödemeler dengesindeki açığı kapatmaya başlamıştır. Ayrıca bu demiryollarının inşasıyla birlikte, gişe memurluğu, makasçılık, istasyon şefliği ve koruculuk gibi yeni * işalanları ortaya çıkmış ve istihdam sağlanmıştır.“ 


HİCAZ DEMİRYOLU 


Bağdat demiryolundan sonra 11. Abdülhamid Han'ın en büyük rüyası Hicaz Demiryolu'nu inşa ettirmekti.* Böylece Hicaz bölgesiyle münasebetleri kuvvetlendirmek, mukaddes topraklarla aradaki mesafeyi kaldırmak ve her yıl hac farizası için Mekke'ye gelen milyonlarca Müslüman arasında İslam Birliği'ni güçlendirmek arzusundaydı. 


Demiryolunun yapımı, Abdülhamid'in tahta çıkışının 25. yıldönümünde 1 Eylül 1900'da başlamış, sekiz yıl aradan sonra 1908'de, yine tahta çıkışının 33. yıldönümünde, Medine istasyonunun açılmasıyla tamamlanmıştır. 


Hicaz Demiryolu'nun tahmini maliyeti 4 milyon lira olarak hesaplanmıştı. 1901 yılı devlet bütçesindeki harcamaların 9018'ini aşan bu miktar o dönem Osmanlı maliyesi için çok büyük bir meblağdı. Devlet gelirlerinin tamamı belirli giderlere tahsis edildiğinden hazineden ek ödenek ayrılması da imkânsızdı. 


Dış borç ve 93 Harbi tazminat ödemelerinin sürdüğü ve memur maaşlarının maliyeyi her yıl sıkıntıya soktuğu bir dönemde maliyeti böylesine yüksek bir projenin gerçekleştirilmesi için finansman meselesinin Müslümanlardan toplanacak bağışlarla çözümlenmesine, inşaatın başlangıcında ortaya çıkacak acil para ihtiyacını karşılamak üzere de Ziraat Bankası'ndan kredi alınmasına karar verildi. Bağış işlerinin organizasyonu için İstanbul'da maliye nazırının başkanlığında bir İâne Komisyonu kuruldu. 


Bağış miktarının istenilen seviyeye ulaşması için başarılı çalışmalar yapıldı. Hicaz Demiryolu projesinin yalnız Osmanlıların değil bütün Müslümanların ortak eseri olduğu ve İslamiyet'e bağlılığın bu dini maksatlı projeye destek vermeyi gerektirdiği tezi işlendi. Projenin halka benimsetilmesinde özellikle ülke içindeki ve dışındaki 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din adamlarıyla, tüccarlardan faydalanıldı. Osmanlı topraklarını bir ağ gibi saran İânc Komisyonlarının fahri üyeleri birer “bağış çağrıcısı” olarak çalıştı. 

Yurt dışındaki Osmanlı temsilcilikleriyle İslam ülkelerindeki resmi-sivil birçok kişi bağış kampanyasına destek verdi ve ilk bağış 
50 bin lira ile 11. Abdülhamid'den geldi. Onu diğer devlet adamları 
ve bürokratlar takip etti. Çok sayıda memur kendi arzusuyla birer maaşını bağışladı. 


Resmi nitelikteki yardımların ardından halkın bağışları geldi. Binlerce Osmanlı vatandaşından başka diğer Müslümanlardan da yardımlar geliyordu. Başta Hindistan, Mısır, Rusya ve Fas Müslümanları olmak üzere Endonezya'dan, Singapur'dan, Güney Afrikadan, Avrupa'daki bazı İslam cemiyetlerinden, Tunus, Cezayir hatta Amerikadan bağışta bulunuldu. Fas Emiri, İran Şahı ve Buhara Emiri gibi Müslüman devlet idarecilerinden de yardımlar geldi. Bu geniş katılım, Hicaz Demiryolu projesinin bütün dünya Müslümanlarınca benimsendiğinin bir işaretiydi. Bağışta bulunanları ödüllendirmek için İzzet Paşa'nın tavsiyesiyle nikel, gümüş ve altından Hicaz Demiryolu madalyaları ihdas edildi ve bu madalyalar halkı bağış yapmaya teşvikte ve projenin tamamlanmasında önemli bir rol oynadı. 


Padişah, rayların üzerine şu ibareyi yazdırmıştı: “Bu, insanlara hizmetimdir.” Abdülhamid Han, Mekke Şerifi'ne gönderdiği telgrafta, Medine'ye varmış olan demiryolu, Mekke'ye varır varmaz hac için Mekke'ye geleceğini bile bildirmişti. Ancak bu sırada ortaya çıkan zorlu iç ve dış meselelerden ötürü buna bir türlü fırsat bulamayacaktı. 


1. Abdülhamid Han, demiryolu projesinden beklentilerini ve bir an önce bitmesi için duyduğu yüksek arzu ve heyecanı hatıratında şu şekildesatırlara dökmüştür, “Bizim için ehemmiyetli olan Şam ile Mekke arasındaki demiryolunu en kısa zamanda inşa edebilmektir. 
Bu suretle karışıklık arttığında süratle asker göndermemiz mümkün olacaktır. Ehemmiyetli ikinci nokta da Müslümanlar arasındaki bağı öylesine kuvvetlendirmektir ki, İngiliz hainliği ve hilekârlığı bu sağlam kayaya çarparak parçalansın. Hicaz Demiryolu için lüzumlu paraların, bütün dünyadaki Müslümanlardan ve bilhassa Hintlilerden, bu kadar çabuk toplanabilmesine hayran oldum”* 


Hat güzergâhında irili ufaklı çok sayıda istasyon bulunması ve hareket saatlerinde namaz vakitlerinin dikkate alınması yolcular “ açısından kolaylık sağlamaktaydı. Hicaz hattında işleyen vagonlârdan biri “mescid vagonu” olarak tahsis edilmişti. 


Coğrafi güzergâhı itibarıyla dünyanın en önemli bölgelerinden geçen demiryolu, Orta Asya, İran, Hindistan ile Mısır'ın kavşak noktası mevkiindeydi. Demiryolunun, Basra Körfezi ve Hindistan bölgesine karayoluyla kolay ulaşım imkânı sunmasıyla Osmanlı Devleti, İngiltere'nin Akdeniz'deki sömürge idaresinin merkezi durumun- daki Mısır'a ulaşarak, yalnızca Süveyş Kanalı'ndaki hâkimiyetini ve Hindistan ve Uzak Doğu ile olan bağlantısını kesmekle kalmayacak; Ortadoğu ve Afrikadaki sömürgelerini kaybetmekle de karşı karşıya bırakacaktı. 


Yine bu demiryolu hattı vasıtasıyla, İslam Birliği politikasını da tatbik sahasına koyma fırsatını yakalayan Sultan Abdülhamid, bununla Hindistan'daki altmış milyon Müslümanı etkileyecek; Af ganistan ve İran'ı da Hilafet müessesesinin tesiri altında tutabilecekti. 
Dolayısıyla, bu bölgelerin hâkimi olan İngiltere'nin güvenliğini doğrudan tehdit etmiş olacaktı. 

Gerçekten de demiryolu tamamlandıktan sonra Osmanlı Devleti'nin kısa ömrüne rağmen önemli askeri, siyasi, iktisadi ve içtimai neticeler doğurdu. Hicaz bölgesine ve Yemene asker, silah, malzeme ve erzak nakliyatı bu yol üzerinden yapıldı. 1910'da ortaya çıkan Havran, Kerek ve Cebelidürüz olayları yine bu hat sayesinde kısa zamanda bastırıldı. Demiryolu, I. Dünya Savaşı ve Hicaz isyanı sırasındaki nakliyat ve askeri operasyonlarda hayati bir ulaşım aracı oldu. Sina, Filistin, Suriye cephelerine yardım gönderilmesinde ve özellikle Medine'nin Şam'la bağlantısının devam etmesinde Hicaz Demiryolu yegâne ulaşım vasıtası idi. 

Medinede bulunan Mukaddes Emanetlerle binlerce sivilin Suriye'ye gönderilmesi yine demiryolu sayesinde gerçekleşti. Bütün cephelerde alınan yenilgilere rağmen Medine'nin 1919 başına kadar teslim olmamasında da hattın önemli payı vardır. 
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PADİŞAH'A SUİKAST: BOMBA HADİSESİ 


Ermeniler, II. Abdülhamid suikast yaparak ve başka büyük eylemler gerçekleştirerek büyük devletlerin dikkatini çekmeyi, böylece Osmanlı Devleti'ni de zayıf düşürmek suretiyle hedeflerine ulaşmayı istiyorlardı. Bu çerçevede 1904 yılı Ocak ayında Sofya'da yapılan Taşnak kongresinde, İstanbul ve İzmir'de yoğun eylemlere geçilmesi konusunda karara varıldı. Buna göre, Padişah'a suikast düzenlenecek, sonra da hükümet merkezi, Galata Köprüsü, Tünel, Osmanlı Bankası, yabancı büyükelçilikler ile diğer bazı özel ve resmi müesseseler havaya uçurulacaktı. Böylece müthiş bir kargaşa ve ihtilâl çıkarılarak İstanbul kan ve ateş içinde bırakılacak, ardından Avrupa devletlerinin müdahalesi sağlanacaktı. 


Ermeni komitacılar aldıkları karar doğrultusunda suikast hazırlıklarına başladılar. Tertipçiler arasında en önemli rolü, Samuel Fain (Kristofer Mikaelyan), kızı Robina Fain ve Lipa Rips (Konstantin Kabulyan) adlı Rus Ermenileri oynuyorlardı. 


Bu üç komitacı İstanbul Beyoğlu'nda Moraviç Apartmanı'nı tuttu. Arkasından Singer şirketinde çalışan Belçikalı anarşistlerden dört senedir İstanbul'da bulunan bomba uzmanı Edward Jorris'i yüklü para karşılığında kiraladılar. Jorris ile birlikte bir ay gizli incelemelerde bulundular. 1905 yılının Ekim ve Kasım aylarında İstanbuldaki suikast komitasına kırk kadar teröristi katmışlardır. 
Bunlar arasında ön plana çıkanlar, Viram Şabuh Kendiryan, Edward Jorris'in karısı Anna Nellins, Silviyo Riçi, Torkum ve Maria Zayts gibi isimlerdir. 

Kendilerine yardım edecek kişileri ayarlayıp sonra da memleketlerine gittiler. 


Komitanın asıl kurucusu Kristofer Mikaelyan, Marksist teşkilatta yetişmiş birisiydi. Sultan 11. Abdülhamide suikastı planlayan ve uygulamaya koyan kişiydi. Onun suikast planı Cuma selamlığı esnasında Abdülhamid Han'ı uzaktan atılacak bir el bombası ile öldürmekti. Terör eylemi düzenleyecek gruba bu fikri kabul de ettirmişti. Ancak bomba atma denemeleri sırasında Sofya yakınlarında bir köyde arkadaşı Viram Şabuh Kendiryan ile birlikte ölmüştür. 
Bu talimler sırasında Belçikalı bir mühendisin de Avrupadaki silah 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fabrikalarını temsilen yer aldığını, yeni tasarladıkları bombaların 

burada Ermeni komitacılar tarafından denendiğini biliyoruz. Bu 

vaziyet Ermeni komitacılarının Avrupadaki silah üreticileri ve tüccarları tarafından da kışkırtıldığını göstermektedir. 


. Kristofer Mikaelyan ölünce onun tertiplediği planın tehlikeli olacağı anlaşılmış oldu ve B planını devreye sokmaya karar verdiler. Bu seferki planları ise daha az tehlikeli idi. Padişah bombalı bir araçla ortadan kaldırılacaktı. Her iki halde de Cuma selamlığı seçilmişti. Zira Abdülhamid Han'ın en rahat ve düzenli görüldüğü vakit Cuma selamlıklarıydı. 


Bombalı arabayla cinayeti işleme fikrini ortaya koyan Lipa Rips, doğrudan doğruya suikastı yönetmeye başladı. 1905 yılı Mart ayında İstanbul'dan Sofya'ya ve oradan da Viyana'ya gidip karısı Sofi Rips'in gerçek ismi olan Mari Zapts adına Nesseldorfer isimli araba fabrikasından özel milor cinsi bir araba sipariş etti. Arabaya özel bir bölme yaptırılıp bombanın buraya yerleştirilmesi kararlaştırıldı. 


Suikastçılar, bu arada 11. Abdülhamid'in hareketlerini de izlemeye başlamışlardı. Robina Fain, Rus konsolosluğundan temin ettikleri sahte izinle Yıldız Camii'ndeki Cuma selamlıklarına defalarca gidip, yabancılara ayrılan yerden Padişah'a ne şekilde suikast yapılabileceğini, Hünkâr'ın Cuma selamlığına gideceği zamanı, yolda geçireceği süreyi saniye saniye hesapladılar. Haftalarca takip ettiler. Değişmeyen tek husus şuydu: Cuma namazından sonra Ertuğrul Alayı arasından geçen Abdülhamid Han, cami önünde- ki binek taşından arabasına bindikten bir dakika kırk iki saniye sonra caminin dış kapısının önüne varıyordu. Yapılan planlamada hazırlanan bomba bu süre dikkate alınarak işleyecekti. Bombanın makinesi Sultan 11. Abdülhamid'in binek taşında arabaya bindiği dakikada harekete geçirilecek ve iki dakika sonra da patlayacaktı. 
Böylece 11. Abdülhamid caminin dış kapısı önüne geldiği zaman patlama gerçekleşecek ve Padişah'ı maiyeti ile birlikte havaya uçuracaktı. Ermeni komitacılar suikastın başarılı olacağından yüzde yüz emindi ve yapacakları kutlamaları da hazırlamışlardı. 
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TEDBİRİ BOZAR TAKDİR! 


Yıldız İstihbarat Teşkilatı, Padişah'a karşı girişilecek bu teşebbüsten anında haberdar olmuştu. Sarayın şifre dairesine, Sultan LI. 
Abdülhamide Ermenilerce suikast düzenleneceğine dair jurnalleri ulaştırdı. Fakat ne zaman ne şekilde saldıracakları tespit olunamamıştı. 


Komitacılar İstanbul'da ve Avrupa'da bu hazırlıklar içerisinde bulunurken, rutin hale gelmiş olan bazı ihbarlar da saraya gelmişti. 
İstanbul'dan kaçarak Mısır'a giden eski Başhafiye Ahmed Celadeddin Paşa, Saray'a gönderdiği 30 Mayıs 1905 tarihli yazısında Sultan'a suikast planlandığı ile ilgili bilgi vererek Ermeni gazeteci Dikran Kelekyan Efendi'nin bu haberi teyit ettiğini bildirmişti. 


Zaptiye Nazırı Şefik Paşa'ya 17 Haziran 1905'te Paris'ten T.X.K. 
imzasıyla gönderilen yazıda da, Padişah'a bir suikastta bulunulacağı haber veriliyordu. Bütün bu ihbarlara rağmen suikast timi Yıldız istihbaratını aşmayı başaracaktır. 


Bu noktada suikastı düzenleyenlerin oldukça profesyonel hareket ettiğini söylemek lazımdır. Zira bombalı suikast için gerekli olan malzemeler, Paris'te satın alındı. Bomba birçok ayrı paket halinde parça parça, Atina ve Varna yoluyla İstanbul'a getirtildi. Böylece Osmanlı gümrük görevlileri, farklı zamanlarda yüz kırk farklı paket içinde getirilen bu kimyasal maddelerden şüphe etmemişlerdi. 


Bombalı suikast fikrinin sahibi olan Lipa Rips, Viyana'ya gidip karısı adına milor cinsinden çizdikleri plan dairesinde lüks bir fayton sipariş etti. Arabaya özel bir bölme yaptırılıp bombanın buraya yerleştirilmesi kararlaştırıldı. 


Arabanın İstanbul'a getirilmesi vazifesini kendilerini ihracatçı olarak tanıtan arkadaşları üstlendi. Sahte isimlerle altı Ermeni degişik kıyafetler içinde bunu başarmıştı. 


Araba gümrükten alınarak Mıgırdıçyan'ın kardeşi Ohannes ve yeğeni Seyis Yervant marifetiyle Şişli'de bir ahıra getirildi. Bomba, Belçikalı Jorris'in kaldığı evde hazırlanmıştı. Bombayla araba hazırlandıktan sonra Yıldız semtinde özel olarak planlanan yere getirilip makinesi kurulmuştu. 
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Arabanın sandığına konulan madde en kuvvetli patlayıcılar- dan yapılmıştı. Çelik ve demir parçaları ile de güçlendirilmişti. 
Bu maddeden İstanbul'a toplam yüz kırk sekiz kilo ithal edilmişti. Getirilen maddenin bir kısmı Azapkapısı'nda ve Avusturya Hastanesi'nde kapıcı Arakilin odasına, diğer kısmı da Beyoğlu'nda Serkil Dorya'nın otelinin bodrum katına saklanmıştı. Ermeni komitacılar Abdülhamid'i katlettikten sonra bombanın bir kısmıyla Osmanlı Bankası, Karaköy Tüneli ve Galata Köprüsü'nü de havaya uçurmak niyetindeydi. Böylelikle İstanbul'da büyük bir anarşi ve kargaşa meydana getireceklerdi. 


Yıllarca hesaplama, inceleme planlama yapıyorsunuz. Düğmeye bastığınız anda başka bir plan daha devreye giriyor. Bu da Cenab-ı Hakk'ın takdiri. Büyük âlim Kemal Paşazade'nin buyurduğu gibi: 


Kavlü haktır 
İnanmayan ahmaktır 
Vallahi muhakkaktır 
Tedbiri bozar takdir 


KALBİMDE YALNIZ ALLAH KORKUSU VARDIR! 


11. Abdülhamid Han, Cuma namazı sonrasında camiden çıkmak üzere kapıya yönelmişken gözü Şeyhülislam Cemaleddin Efendi'ye takılmıştı. Hünkâr yanına vararak çok sevdiği Cemaleddin Efendi'yle ayaküstü kısa bir sohbette bulundu. İki üç dakika geçmişti ki bir anda büyük bir patlamanın gürültüsüyle yer gök sarsıldı. 


Ermeni komitacıların arabaya yerleştirdikleri seksen kilogramlık patlayıcıyla Abdülhamid Han'a düzenledikleri suikast girişimi idi 
bu. Zaman ayarlı bomba düzeneği için Hünkârın camiden çıkışı 1 
dakika 42 saniye olarak inceden inceye hesaplanmış ancak evdeki hesap çarşıya uymamıştı! 

Padişah'ın yaveri Ali Said Paşa'nın yazdıklarına göre, kulak zarlarını patlatırcasına bir patlamanın olduğu, havayı siyah bir dumanın bürüdüğü, civar binaların camlarının kırıldığı, kol ve bacak parçalarının havaya fırladığı olaydan sonra, herkesin can kaygısıyla sağa sola kaçıştığı bir zaman dilimi yaşanmıştı. 
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Padişah bu büyük suikasttan kurtulurken patlamada 26 kişi ölmüş 58 kişi ise yaralanmıştı. 


Suikast olayı sırasında Sultan Abdülhamid'in, en soğukkanlı davranan kişi olduğu görülmüştü. O gün en küçük bir jest ve mimik değişikliği yapmayan, bulunduğu yerden kaçmayan tek şahıs padişahtı. İlk tepkisi Mabeyn başkâtibi Tahsin Paşa'ya, “Ne oluyor?” 
sorusu olmuştu. 

Yaveri Ali Said Beye göre Sultan Abdülhamid olup bitenleri bulunduğu mevkiden soğukkanlılıkla takip etmiş, elini kaldırarak kalın ve gür sesiyle, “Korkmayın, korkmayın! Herkes yerinde dursun!” dedikten sonra ağır adımlarla merdivenden inmeye başlamıştı. 


Onu bu halde gören ve dağılmış olan maiyet bölüğü, askerler ve zabitler eski yerlerini almaya başlamışlardı. Arabasının önüne gelen Padişah, “Telaş edilmesin, izdihamdan kimse incinmesin.” diyerek arabasına binmişti. Set üzerinde ve elçilere ayrılmış merasim köşkünde bulunanlar geçmiş olsun dileklerini ifade etmek için, “Yaşa Sultan, yaşa!” anlamında “Vive le Sultan, vive!” diyerek Abdülhamid Han'ı alkışladılar. Padişah ise, sakin ve vakurlu duruşuyla arabayı sürerek bir süre sonra Çit Köşkü'ne ulaşmıştı. 


Başmabeynci Tahsin Paşa hadiseyi şöyle nakletmişti: 


Hünkâr, patlamanın şiddetli sarsıntısından ve havada uçuşan parçalardan önemli ve tehlikeli bir hadisenin meydana geldiğini anlamıştı. Hiç korku ve telaş eseri göstermedi. Arabasına atladı, dizginleri eline aldı, doğruca Çit Köşkü'ne vardı. Âdeti üzere elçileri kabul edip, 20 dakika kadar görüştü. Elçiler, Hünkâr'ı tabii halde bulduklarını tercüman paşaya söylediler.* 


Abdülhamid Han daha sonra Sadrazam Ferid Paşa ve vekillerin tebriklerini kabul etmiştir. Zaptiye nazırından ve diğer ilgili memurlardan, bu olayı yapanların mutlaka bulunmasını istedi. Liman ile tren istasyonlarına talimatlar verilerek suçluların kaçmalarına meydan verilmemesini bildirildi. 


Sultan TI. Abdülhamid, vekillerle görüşmesinin ardından harem dairesine geçmiş, haremde bulunanlar, sırayla Hünkâr'ın elini öperek geçmiş olsun dileklerini sunmuşlardır. Sultan 11. Abdülhamid, 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“Hamdolsun, bunu da atlattık. Allah'ın lütfuyla kurtulduk.” demiş ve selamlık törenine katılan ve olaya şahit olan kızı Ayşe Sultan'a gördüklerini anlattırmıştır. Sultan 11. Abdülhamid ise, “Ben mütevekkilim. Kalbimde yalnız Allah korkusu vardır. Başka bir şeyden i korku duymam. Bir hadise olmadan evvel, onu önlemek için telaş ederim. Ama tehlikenin içinde bulunduğumu hissedersem icabında ateşin içine atılmaktan bile çekinmem. Allah bizi korudu. Asker evlatlarımdan, ahaliden ölen olup olmadığını tahkik ettiriyorum” demiştir. 


Ermenice yayın yapan Arevel yan Mamul gazetesinde, Padişah'ın bu tavrı ile ilgili, “Hakanımız bu iğrenç olay sırasında öylesine büyük bir metanet ve cesaret gösterdi ki, yalnız kendi tebaasını değil bütün dünyayı kendisine hayran bıraktı. O soğukkanlılığını asla yitirmedi ve kutsal şahsını hiç düşünmeden, sadık tebaasına ve fedakâr ve cesur askerlerine bir fenalık gelmemesi için çareler düşündü.” deniliyordu. 


SORUŞTURMA 


Suikast hakkında ilk araştırma Beşiktaş Zabıtası Kumandan - lığı tarafından süratle yapılarak hazırlanan rapor saraya sunuldu. 
Elde edilen ilk bilgilere göre; olayda üçü asker olmak üzere 26 kişi hayatını kaybetmiş, 58 kişi de yaralanmıştı. Yaralılar Yıldız, Etfal ve Gümüşsuyu Hastaneleri'nde tedavi altına alınmışlardı. Ayrıca olayda 20 kadar araba parçalanmış ve o kadar da hayvan telef olmuştu. Suikastı incelemek üzere bizzat Sultan Abdülhamid'in seçtiği kişilerden özel bir komisyon kuruldu. 


Patlama alanından toplanan parçalanmış araba enkazlarından birisinin daha çok harap olduğu görülerek bu araba incelenmeye alındı. İşte suikastı bu araba enkazında kayıtlı “Nesseldorfer” kaydı çözdü. Bu isim Avusturya'da bir araba fabrikasının adı idi. 


Arabanın izini süren komisyon, ilk olarak bu arabanın ne zaman ve kimler tarafından Avusturya'dan getirtildiğini ortaya çıkarmış, buradan Silviyo Riçi ismine ulaşmıştır. Kaldığı oteller, gittiği meyhaneler incelenmiş, şahitler dinlenmiştir. İstanbul arabacıları bu 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sorgulamalarda çok önemli bilgiler vererek komisyonun kilit ismi Edward Jorrise ulaşılmasını sağlamışlardır. 


İstanbul'da Singer şirketinde çalışan Belçikalı Edward Jorris, suikastla ilgili bütün teferruatı anlatmış, olayın aydınlanmasını sağlamıştır. Suikasttan sonra kaçmayan ve ihtilâl fikirlerine sahip olan Jorris'in verdiği bilgilerden yola çıkan soruşturma komisyonu, onlarca şahit dinleyerek ve uluslararası bilgilere de ulaşarak bir rapor hazırlamıştır. Raporda, Ermeni teröristlerinin bombalı suikast için yaptıkları tüm faaliyetleri ve olaylara karışanların suikasttaki rolleri geniş bir şekilde tek tek açıklanıyordu. Bu rapor aynı zamanda savcılığın hazırladığı iddianameye de esas teşkil etmiştir. 


Raporda suikasta karıştığı belirlenen 40 kişiden en mühimleri Kristofer Mikaelyan, Konstantin Kabulyan (Lipa Rips), Rubina Fayn, Maria Zayts, Vram Şabuh Kendiryan, Silviyo Riçi, Edward Jorris, Anna Nellins ve Takfor Agopyan idiler. 


Bu arada hiç vakit geçirilmeden tutukluların yargılanmasına başlandı. Mahkeme süreci dünyanın birçok yerinden gelen yabancı gazeteciler tarafından takip ediliyordu. Bilhassa Belçikalı Edward Jorris büyük ilgi çekiyordu. Edward Jorris'in mahkemeden önceki sorgularında Belçika elçisi ile baş tercümanı da katılma talebinde bulunmuşlardı. Bu arzuları kapitülasyonların verdiği izin çerçevesinde kabul edilmişti. 


Tutuklu sanıklar aleyhine açılan davada karar safhasının yaklaştığı sırada Belçika Hükümeti, Edward Jorris'in iadesini istedi. 
Reddedilmesi üzerine Osmanlı Devleti ile Belçika arasında soğuk rüzgârlar esmeye başladı. 


Mahkeme 19 Aralık'ta bütün suçunu hem yazılı hem de sözlü olarak itiraf eden Jorris'e idam cezası verdi. Bu karar üzerine Belçika Hükümeti'nin baskıları giderek artmaya başladı. Jorris'i kendisi yargılamak isteyen Belçika isteklerini İngiltere, Fransa ve Rusya vatandaşlarına verilen haklardan faydalanma noktasına getirebilmek gayretine girişti. Ancak devlet bu girişimini reddetti. Ayrıca Osmanlı mahkemelerinde cezalandırılıp, aldığı cezaları Osmanlı hapishanelerinde tamamlayan Fransız, Rus, İngiliz, İtalyan ve Avusturya uyruklu yabancıların bir listesi Belçika'ya sunuldu. 
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Jorris dışındaki tutuklu sanıklar da mahkeme sonunda çeşitli gerekli cezalara çarptırılmışlardı. Edward )Jorris'in yanı sıra Kapıcı Manuk, Kapıcı Arakel ile Kahveci Nişan Ohannesya'nın idamına, Ohannes Garipyan, Oseb Topalyan ile Bitlisli Fro'nun kalebend ” edilmelerine, Manuk Ümidyan, Manuk Keçyan ile Bogos Keçyan'ın IS5er sene kürek cezasına çarptırılmalarına, Haçik Peloyan, Yervant Honenyan ile Kitapçı Ağya Kahveciyan'ın beraatlarına ve Simsar Mateo, Simsar Mihal, Demirci Manol ve Demirci Milto'nun mesuliyetlerinin olmadığına karar verilmiştir. 


Diğer taraftan Abdülhamid Han, kimsenin beklemediği başka bir siyasetin kapısını açtı. İdama çarptırılan Jorris'in cezasını önce müebbet hapse çevirdi. Çok geçmeden de kendisiyle görüşerek affedilmesini sağladı. Pasaportu eline verilerek bırakılan Edward Jorris artık Abdülhamid Han adına faaliyet gösterecek bir ajandı. 


Jorris, profesyonel bir anarşistti ve suikast işi için Ermeni lobilerinden ciddi paralar almıştı. Abdülhamid Han kendisini affederek üç menfaatin kapısını açmıştı. Birincisi yabancı ülkelerin baskısın- dan kurtuluyordu. İkincisi kendisini “Kızıl Sultan” ve “Müstebid” diye yaftalayan Ermenileri, ne kadar bağışlayıcı birisi olduğunu göstererek köşeye sıkıştırıyordu. Üçüncüsü ise bir daha hapisten çıkamayacağını bilen Jorris'i kendi adına casusluk yapacak bir noktaya getirmiş oluyordu. 


EY ŞANLI AVCI (0) 

Sultan 11. Abdülhamide suikast düzenleyen terörist Ermenilere en büyük destek şair Tevfik Fikret'ten gelmiştir. Bir “Lahza-i Teahhür” (Bir Anlık Gecikme) adlı şiirinde, Sultan II. Abdülhamid'in suikasttan kurtulmasından duyduğu üzüntüyü şöyle dile getirmiştir: 


Ey şanlı avcı, damını beyhude kurmadın; 
Attın... Fakat yazık ki, yazıklar ki vurmadın! 


Dursaydı bir dakikacağız devri bi-sükün, 
Yahut o durmasaydı; o iklil-i ser-nigün, 


Kanlarla bir cinayete pek benzeyen bu iş, 
Bir hayr olurdu, misli asırlarca geçmemiş. 
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Lâkin tesadüf, âh, o kaviler münâdimi, 
Acizlerin, zavallıların hasm-ı dâimi. 


Birden yetişti mahva bü tedbir-i hârikı. 
Söndürdü bir nefeste bu ümmid-i bârikı; 


Nakş etti bir tehekküm için baht-i bi-şuür 
Târih-i zulme bir yeni dibâce-i gurür. 


Kurtuldu; haklıdır, alacak şimdi intikam; 
Lâkin unutmasın şunu târih-i sifle-kâm; 


Bir kavmi çiğnemekle bugün eğlenen deni 
Bir lâhza-i teahhura medyun bu keyfini! 


Aslında Tevfik Fikret gibi hayıflananlar az değildi. Fakat bu adamlar Padişah öldüğünde İstanbul'un alacağı vaziyeti devletin düşeceği durumu neredeyse hiç düşünmüyorlardı. Gerçekten akıl almaz bir halet-i ruhiye ile hareket ettikleri anlaşılıyordu. Tek o gitsin ama ülke de batarsa batsındı!* 


YAHUDİLERİN FİLİSTİN İLGİSİ 


Yahudilerin Filistin'de devlet kurmak istemeleri ve buna karşı Il. 
Abdülhamid Han'ın verdiği büyük mücadele dönemin en mühim meselelerinden biridir. Öyle ki bu mücadelenin sonunda Abdülhamid Han'ın tahtını dahi kaybetmesine yol açtığı genel bir kanaat olarak yerleşecektir. 


Filistin meselesi, Yahudilerin buraya yerleşme arzuları ve bunu hayata geçirme çabaları neticesinde ortaya çıkacaktır. Yahudiler, İslam dininin ortaya çıkışından bin yıl evvelinde sürüldükleri ve bir daha hâkim olamadıkları İsrail topraklarına bir gün dönme arzusunu daima canlı tutmuşlardı. Hatta bu “vadedilmiş topraklara” tekrar kavuşma tutkusuna ve orada bir Yahudi devleti kurmayı hedefleyen siyasi harekete daha sonraları, Kudüs'ün tepelerinden biri olan Siona izafeten Siyonizm adı verilmiştir. Siyonizm kelimesini 19. yüzyılın son çeyreğinde bir siyasi akımı simgeleyen deyim olarak modern manada kullanan kişi ise Rus Yahudisi Nathan Birnbaumdur.* 
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Yüzyıllarca fikri planda kalan bu hareket İngilizlerin himayesinde ancak 19. yüzyılın sonlarında işleme konulabilmiştir.* 


Zira İngiltere, 19. yüzyılın ortalarına doğru Filistin bölgesindeki Yahudilerin himayesi prensibini dış politikasının unsurlarından biri * haline getirmişti. Bundan istifade ile bazı güçlü Yahudi aileleri de İngiltere hükümeti nezdinde destek bulup hedeflerini gerçekleştirmenin yollarını açmak üzere girişimlerde bulunmaya başladılar. 


Osmanlı Devleti'nin bozuk mali vaziyeti de onların iştahlarını kabartmaya yetmişti. Devletin 1875 yılında iflasını ilan etmesi, Yahudiler açısından büyük bir şans olarak görünmüştü. Osmanlı Devleti, Filistin topraklarını Yahudilere satarak içinde bulunduğu dar boğazdan kurtulabilirdi. Böylece devlet borçlarından kurtulacağı gibi, Filistine yerleşecek Yahudiler de buranın imarında ve zenginleşmesinde önemli bir rol oynayabilirlerdi. 


Bu fikri ilk kez geliştirip proje haline getiren İngiliz Laurence Oliphant olacaktı. Oliphant, 1879 yılında Osmanlı Devleti'ne projesini sundu. Projeye göre Filistin yakınlarında bulunan Belka sancağında büyük bir arazi, para karşılığı Yahudi yerleşimine açılacak, buraya bir çeşit özerklik verilecek, asayişi sağlayacak güvenlik güçleri de Yahudilerden oluşacaktı. Bütün bu organizasyonu kurulacak bir şirket gerçekleştirecekti.”* 


İngilizler muhtemelen Abdülaziz Han'ı tahtından indirip şehit eden darbeci paşalardan bu imtiyazı rahatça koparabileceklerini düşünmüşlerdi. Nitekim Midhat Paşave avanesinin bilerek ve gözü kara bir şekilde daldıkları 93 Harbi de büyük bir bozgunla neticelenmiş ve devlet ağır bir tazminata mahküm edilmişti. 


Öte yandan Osmanlı Devleti'nde Yahudilerin hiç de beklemediği bir gelişme yaşanacaktı. 11. Abdülhamid Han, 93 Harbi'nin sonunda devlet dizginlerini süratle eline almayı başarmıştı. Böylece daha o günlerde Osmanlı Devleti'nin çöküşünü hızlandıracak ve başına bir büyük gaile açacak bu tehlikeli projeyi zamanında önlemeyi başaracaktı. 


Nitekim Osmanlı hükümeti öncelikle meseleyi idari ve siyasi yönlerden değerlendirdi. Bölgeye Yahudi göçmen yerleştirip bunların kendilerini idare etmelerine izin vermek, hükümet içinde hükümet anlamına geldiğinden ret kararı alındı. Hükümetinin bu kararını 11. Abdülhamid Han 17 Mayıs 1880 tarihli iradesiyle onayladı. Böylece Yahudilerin Filistine göçmen olarak yerleşmelerinin kapısı kapanmış oluyordu..! 


YAHUDİ DÜŞMANLIĞI MI YOKSA BİR PROJE Mİ? 


Nedense aynı dönemde Avrupa'da büyük bir Yahudi aleyhtarlığı baş gösterecekti. Gerçekte eskiden beri Avrupa ülkelerinde Yahudiler sevilmez ve istenmezdi. Ancak uzun yıllardır Avrupa'da böyle bir düşmanlık söz konusu değildi. Şimdi 1880 sonrası Yahudi aleyhtarlığının birden tekrar alevlenmesi normal miydi? Yoksa bizzat bu hareketin gerisinde işsiz güçsüz Yahudileri Filistine sürmek isteyen Yahudi lobileri mi bulunuyordu? 


Nitekim 1881 yılında Çar 11. Aleksandr'ın öldürülmesi üzerine Rusya'da Yahudilere saldırılar başladı. Onu Romanya ve Yunanistan takip etti. Bunun üzerine gerek Rusya gerekse Avrupa'nın diğer ülkelerinden Yahudiler, kendilerine güvenli ülkeler aramak niyetiyle göç etmeye başladılar. 


Bir taraftan da kendilerini korumak gayesiyle “Sion Âşıkları” adlı bir dernek kurdular. Böylece Siyonizm'in ilk adımları atılmış oluyordu. Çünkü derneğin asıl maksadı Yahudilerin Filistin ve Kudüse yerleşmelerini sağlamaktı. Bu itibarla göçlerin asıl yönü Osmanlı vilayetlerine yönelik oluyordu. 


Başlangıçta Osmanlı Devleti Rusya, Romanya ve Yunanistan gibi ülkelerde zulüm gören ve bu yüzden meskün oldukları yerlerden kaçmak mecburiyetinde kalan Yahudileri sahiplenmiş ve onların ülkenin çeşitli vilayetlerinde yerleşmelerine izin vermişti. > 

Ancak bunlar ısrarlı bir şekilde Filistine gitmek arzu ve gayretinde bulunuyorlardı. 11. Abdülhamid Han ise bu ailelerin Filistine yerleşmelerini istemiyordu. Bu itibarla tedbirler düşünülmeye başlandı. Nitekim 24 Haziran 1882 tarihli hükümet toplantısında, bu konuda şu kararlar alındı: 


Rusyadan ve diğer ülkelerden Osmanlı ülkesine göç etmek arzusunda bulunan Yahudiler, kayıtsız şartsız Osmanlı vatandaşlığını 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kabul edeceklerdir. Ayrıca Filistin haricinde gösterilecek yerlerde 100-150 haneyi geçmeyecek şekilde yerleşebileceklerdir. 


Komisyonun raporu doğrultusunda Yahudi ailelerin on beşeryirmişer hanelik gruplar halinde Bursa başta olmak üzere bir kısım "Anadolu şehirlerine yerleşmelerine izin verildi. Bununla ilgili hükümet kararında, mültecilerin kabul edilmesi devletin şanına layık bir davranış olarak nitelenmişti. 


Devletin bu iyi niyetine rağmen Yahudiler bir şekilde Kudüse yerleşme imkânlarını da arıyorlardı. Bilhassa Kudüs ve havalisini ziyaret maksadıyla giderek bir daha dönmemek en fazla uyguladıkları bir yöntemdi. Devlet bu durumubildiği için ziyaret maksadıyla gelen Yahudilere bir ay izin veriyor, sonrasında ise Filistinden çıkmaları isteniyordu. 


Hatta buna yönelik bir de nizamname hazırlanmıştı. 1887 yılında Yahudiler bir aylık sürenin kısalığından şikâyete başladılar. Bunun için de yabancı devletlerin konsoloslarını aracı yapıyor ve Osmanlı hükümeti üzerinde baskı uygulamak istiyorlardı. Bu uğurda en fazla çaba gösteren de İngiliz uyruklu Yahudiler olup bunlar için İngiliz konsolosu devreye giriyordu. 


THEODOR HERZL DEVREDE! 


Abdülhamid Han'ın tavizsiz tutumu Yahudileri yeni arayışlara sevk edecekti. Bir zaman sonra Yahudi problemine kesin çözüm olarak düşünülen siyasi Siyonizm'in kurucusu olarak görülen ve İsrail'in manevi kurucusu kabul edilen Theodor Herzl devreye girdi. 11. Abdülhamid Han ile neredeyse filmlere konu olacak bir mücadelenin içerisine atıldı. Kimdi bu adam? 


Theodor Herzl, 1860 yılında Macaristan'da doğdu. Hukuk okudu ve meslek olarak gazeteciliği seçti. Bazı Fransız ve İngiliz gazetelerinde muhabirlik yaptıktan sonra kendisi gazeteler çıkardı. 


Gençlik yıllarından itibaren asıl meşgalesi, dünyanın dört bir tarafına dağılan Yahudileri toplayarak yaşayabilecekleri bir toprak bulunması ve bu topraklar üzerinde bir Yahudi devleti kurulması yolundaki çalışmalar oldu. 
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Nitekim 1896'da Der Judenstaat (Yahudi Devleti) isimli kitabını yayınladı. Herzl'in bu yoldaki çalışmalara öncülük etmesi maksadıyla kurduğu “Dünya Siyonist Organizasyonu” ilk kongresini 1897 
Ağustos ayında İsviçre'nin Basel şehrinde yaptı. 


Herzl'in hatıratında Basel Kongresi'yle alakalı söyledikleri oldukça çarpıcıdır: 


Eğer Basel Kongresi'ni topluluk önünde telaffuzundan kendimi men ettiğim bir kelimeyle ifadeetmem icap ederse şunu söylemem gerekir: 


Ben Basel'de “Yahudi Devletini” tesis ettim. Ben bunu bugün yüksek sesle söylesem bütün dünyada bir kahkaha tufanı yükselir. Fakat bundan beş sene sonra, belki elli sene sonra ise muhakkak herkes bunun böyle olduğunu anlayacaktır. Çünkü devlet dediğimiz nesne, bir milletin, hatta “Devletin benim” diyebiliyorsa tek bir insanın iradesi üzerinde kurulur. Eğer o fert kâfi kudrete malikse... Toprak ise O'nun maddi dayanağıdır ancak... 


Devlet her ne kadar daima böyle bir maddi dayanağa malik ise de her zaman mücerred bir vasıf da taşır. Vatikan Devleti toprağının bulunmamasına rağmen mevcuttur, eğer mücerred devlet fikri 
olmasaydı, Papa, nereye nasıl hükmedecekti? 5 


Theodor Herzl, bundan sonra ömrünü Musevi dini terminolojisine “Vadedilmiş Topraklar” olarak geçen Filistin'i, Yahudiler için vatan toprağı yapabilmek için geçirecekti. 

Ancak 11. Abdülhamid Han ikna edilmeden girişilecek bir projenin, ölü bir teşebbüs olacağı kesindi. Avusturyalı dostlarından birisi Herzle, İstanbul'da yaşayan Polonyalı asilzade Kont Philipp de Newlinski ile bağlantı kurmasını ve onun aracılığıyla Yahudilere Filistin'de toprak sağlamak için Padişah'a müracaat etmesi tavsiyesinde bulundu. 


Newlinski çok üst seviyeden bir hafiye idi. Sultan 11. Abdülhamid ile doğrudan temas kurabilecek kadar iyi ilişkiler içindeydi. Hatta onun, Padişah'ın Avrupadaki hafiyelerinden biri olduğu söylenmekteydi.* Alman Başbakanı Prens Bismark'la da arası iyiydi. Bu 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nedenle Herzl, Newlinski'nin aracılığına ehemmiyet veriyordu. 
Sonunda Newlinski'yi Filistin'de bir Yahudi devleti kurulması mevzuunda ikna ederek arabuluculuk yapmasını talep etti. 


Newlinski'nin isteksizliğine rağmen Haziran 1896 ortasında birlikte İstanbul'a geldiler. Herzl on günü aşkın bir süre İstanbul'da kalrnasına ve yoğun çabalarına rağmen, Abdülhamid Han'la görüşmeyi başaramadı. 


BU MESELEDE İKİNCİ ADIMI ATMASINI! 


Herzl, Padişah tarafından kabul edilmeyince bu meseleyi Il. 
Abdülhamid Han'a iletebilmesi için Newlinski'ye baskı yapmaya başladı. Onun bu ısrarları karşısında Newlinski, 11. Abdülhamid ile görüşmeye razı oldu. Newlinski'nin Padişah ile olan şahsi dostluğu randevu alabilmesini kolaylaştırıyordu. Nitekim Newlinski'nin Sultan Abdülhamid ile görüşmesi 19 Haziran 1896 tarihinde gerçekleşti. 
Padişahın Newlinski'ye bu mesele hakkında söylediği çarpıcı ifadeler bizzat Herzl'in hatıralarında geçmektedir. Şöyle ki: 


Eğer Bay Herzl senin benim arkadaşım olduğun gibi arkadaşın ise, ona söyle bu meselede ikinci bir adım atmasın. Ben bir karış bile olsa toprak satmam, zira bu vatan bana değil milletime aittir. 
Milletim bu imparatorluğu kanlarını dökerek kazanmış ve yine kanları ile mahsuldar kılmıştır. O bizden ayrılıp uzaklaşmadan tekrar kanlarımızla örteriz. Benim Suriye ve Filistin alaylarımın askerleri birer birer Plevnede şehit düşmüşlerdir. Bir tanesi dahi geri dönmemek üzere hepsi muharebe meydanında kalmışlardır. Türk imparatorluğu bana ait değildir, Türk milletinindir. Ben onun hiçbir parçasını vermem. Bırakalım Yahudiler milyarlarını saklasınlar, benim imparatorluğum parçalandığı zaman onlar Filistin'i hiç karşılıksız ele geçirebilirler. Fakat yalnız bizim cesetlerimiz taksim edilebilir. Ben canlı bir beden üzerinde ameliyat yapılmasına müsaade edemem.” 


Theodore Herzl, 1896 Haziran ayındaki başarısız İstanbul seyahatinden döndükten sonra faaliyetlerine daha büyük bir hız verdi. 
Öncelikle zengin Yahudileri kendi tarafına çekip kaynak temin etmeye çalıştı. Bu maksatla Paris'te Edmond Rotschild'i ziyaret ederek öteden beri sürdürmekte olduğu Yahudilerin toplu halde Filistine yerleştirilme davasına destek vermesini istedi.“ Herzl, Rotschilde, “Yerime gelecekler benim gayemi kendilerine gaye olarak edineceklerine dair şeref sözü versinler, hiçbir işe karışmayacağımı ben de şerefimle temin edeyim. O zaman en iyi bildikleri şekilde idare etsinler. Bugüne kadar ben ve arkadaşlarım Siyon dostları öyle hareket ettik” diyerek davayı sahiplenmesini istedi. 


Rotschild ise Herzl gibi düşünmüyordu. Bütün her şey olumlu gitse ve toplu halde Filistine yerleşilse bile birtakım aksaklıkların olacağını ifade etti. Ona göre, Filistin'i dolduracak fakir Yahudi göçmenleri doyurmak, onlara iş bulmak ve orada tutmak bu aşamada imkânsız görünüyordu. Bunun yerine küçükkitleler halinde peyderpey bir yerleşim çok daha mantıklı idi. 

Herzl ise projeler geliştirmeye devam ediyordu. 1896 yılında Ermeni olayları yoğunlaşmış, Osmanlı Devleti'nin mali sıkışıklığı da had safhaya varmıştı. Bu durumun kendileri için avantaj teşkil edeceğini düşünen Herzl, Newlinski ile yaptığı görüşmede yeni projesini ona anlattı. Buna göre, tedrici olarak Osmanlı Devleti'ne yirmi milyon İngiliz altını ödeyebilirlerdi. Buna karşılık Sultan Abdülhamid Filistin'e göçü engellemeyecek aksine teşvik edecekti. 


Herzl, bir taraftan da 11. Abdülhamid Hanın ilgisini çekecek ve hoşuna gidecek faaliyetlerde bulunmaya, böylece Padişah'ın sempatisini kazanmaya çalışıyordu. Bilhassa Avrupada Ermenilerin Osmanlı Devleti'ne karşı başlattıkları karalama kampanyasını durdurma veya hiç değilse Ermeni tedhiş örgütlerini Osmanlı'ya karşı yumuşatma girişimlerinde bulunmaya başlamıştı. 


Öte yandan Newlinski'nin tekrar devreye girmesiyle Theodor Herzl, 1898 yılında İstanbul'u ziyaret eden 11. Wilhelm'in maiyetinde tekrar İstanbul'a geldi. Bu seyahatte Alman İmparatoru Wilhelme fikirlerini anlatmak fırsatını buldu ise de ondan ciddi bir yardım göremedi. Ancak Wilhelm'le birlikte Filistin'e seyahatederek Kudüs'ü görmek fırsatını elde etti.9” 
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ARMINIUS VAMBERY 


Herzl, Filistin meselesiyle alakalı İmparator 11. Wilhelm'den de beklediği desteği alamamıştı. Fakat onun tabiatında pes etmek yoktu. 
Zira “Maksat sahibi deli gibi olmalıdır.” sözüne uygun olarak her * kapıyı çalıyor her fırsatı değerlendirmeye çalışıyordu. Nihayet son Basel Kongresi'nde ümitsizliğe düştüğü bir sırada tanışmış olduğu meşhur Yahudi casus Arminius Vambery kendisine yeni bir ümit kaynağı olacaktı." 


Arminius Vambery kimilerine göre Osmanlı sarayında bir İngiliz casusu kimilerine göre ise Padişah'ın özel ajanıdır.” 


Arminius Vambery son derece enteresan bir adamdı. Güçlü hafızası ve dil öğrenmedeki üstün yeteneği sayesinde daha yirmi yaşına gelmeden on altı dil konuşup on ikisinde yazabildiği hatıralarından öğrenilmektedir.” 


Vambery, aslen Yahudi idi. Şarkiyat ve bilhassa Türkoloji sahasındaki çalışmalarıyla şöhret yapmıştır. 1857'de İstanbul'a gelerek güya din değiştirip Müslüman(!) olmuştu. Sonradan beş kez din değiştirdiği söylenecektir. 

Tanzimat ricâlinin gözünü öylesine büyülemişti ki bir ara Sadrazam Fuad Paşa'nın kâtipliğine kadar yükselmişti. “Reşid Efendi” müstear ismiyle Orta Asya içlerine kadar seyahat ederek Türklerin içtimai hayatlarını incelemiş ve bu hususta eserler neşretmiştir. 


Musevi asıllı bu Türkolog'un hayatı gerçekten bir muammadır. 
O, seyyah, kâşif, derviş, öğretim üyesi, yazar, devletlerarası arabulucu, casus gibi pek çok kimliğin sahibidir. Bu kimliklerine göre de farklı misyonların adamı bilinmiştir. Orta Asya'da bir taraftan Türkoloji araştırmaları yaparken bir taraftan Ruslara köstebeklik, Osmanlı Padişahı nezdinde İngiltere hesabına ajanlık, İngilterede 
1. Abdülhamid Han'ın sözcülüğü, Taymis ile Boğaziçi arasında arabuluculuk, Siyonizm namına Filistin'de propagandistlik ona atfedilen görevlerdir 


I1. Abdülhamid Han, Türk dostu olan Vambery'i kısa zamanda 


etkilemeyi başarmış ve onun kanalıyla bazı mesajlarını Londra'ya iletmeyi sağlamıştı. 
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Öte yandan 1900 yılında Osmanlı Devleti'nin borçlanma arayışı içine girmesi Theodore Herzl'i 11. Abdülhamid Han ile görüşebilme konusunda yeniden umutlandırmıştı. Bu defa aracı olarak Padişah'la şahsi dostluğu olan Vambery'den yardım alacaktı. Vambery, Herzle Sultan Abdülhamid'le olan dostluğunu anlatmış, hem Türkler hem İngilizler için casusluk yaptığını da söylemiş ve kendisine yardımcı olacağı sözünü de vermişti. 


Nitekim Vambery Eylül 1900'de, Padişah'ın kendisini Mayıs ayında kabul edeceğini Herzle bildirdi. Buna inanmakta zorlanan Herzl birçok girişimlerle görüşmenin gerçekleşmesi için çaba harcadı. Nihayet 8 Mayıs 1901'de Vambery, Herzle Sultan Abdülhamid tarafından kabul edileceğini kesin olarak duyurdu. Yalnız, Padişah Herzl'i bir Siyonist olarak değil dünyadaki Yahudilerin lideri ve meşhur bir gazeteci olarak kabul edecekti." 


Theodore Herzl'in yıllardır peşinde koştuğu olayın heyecanı içerisinde 13 Mayıs 1901 tarihinde İstanbul'a geldi. Birkaç gün bekledikten sonra ise 17 Mayıs 1901 tarihinde Cuma selamlığından sonra Padişah tarafından kabul edildi. 


Görüşmede Padişah'ın onayını almadan Filistine Yahudi yerleşmesinin olamayacağına inanan Theodore Herzl güven verici konuşmalar yaparak Padişah'ın itimadını kazanmaya çalıştı. Yahudilerin Osmanlı Devleti'nde yatırımlar yaparak ülkenin refah seviyesinin artmasına yardımcı olabileceklerini dile getirdi. Ayrıca Padişah'ın Yahudilere iyi davranmasını ve onlara karşı muhabbet hisleriyle dolu olmasını öne çıkarmak suretiyle şükranlarını belirtti. Herzl, bu jestlerinde karşılık Padişah'ın Yahudilerin Filistine yerleşmelerini sağlayacak bir karar çıkarabileceğini ümit ediyordu. 


II. Abdülhamid Han ise o mevzuya girmeyip Theodore Herzl nezdinde Avrupalı alacaklılara karşı bir denge unsuru oluşturma- nın yolunu araştırmakla yetindi. Bu konuda Herzl'den çalışmalar yapmasını istedi. 


Herzl şimdilik Padişah'la görüşme yapması dışında Siyonistler lehine hiçbir başarı sağlayamamıştı. Birkaç gün daha İstanbul'da kaldıktan sonra 21 Mayıs 1901 tarihinde Avrupa'ya döndü. 29 Kasım 
1901 tarihinde Viyana'dan bir telgraf göndererek 11. Abdülhamid 
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Han'ın doğum gününü kutladı. Bu telgrafa verilen cevapta, kutlamadan dolayı Padişah'ın duyduğu memnuniyet beyan edilmişti. 


31 Aralık 1901 tarihinde Berlin Sefareti'nden İstanbul'a gelen 
bir yazı gidişatı bambaşka bir safhaya soktu. Berlin Sefiri Tevfik Paşa, Breslau Local gazetesinde yayınlanan bir habere değiniyordu. Haberde, Theodore Herzl'in Basel şehrinde toplanan Siyonist kongresinde yaptığı konuşmada, “Birkaç ay önce İstanbul'da Sultan 
11. Abdülhamid'in huzuruna çıktığını, Padişah'ın kendisine büyük ümitler verdiğini, hatta Yahudilerin Filistine yerleşebilmeleri için elden gelen her şeyi yapmayı taahhüt ettiğini” söylediği belirtiliyordu. 

TI. Abdülhamid Han derhal sert bir şekilde gazete haberini yalanladı. 3 Ocak 1902 tarihinde yapılan yalanlamada, Breslau Local gazetesinde yeralan ve Herzl'in, Yahudilerin Filistine yerleşebilmesi için Padişah'ın izin verdiği şeklindeki sözlerinin gerçeği yansıtmadığı kesin bir dille vurgulandı. 

Herzl bu sıkıntılı süreçten kurtulabilmek için saraya Sultan'ın hoşuna gidecek raporlar gönderdi. Buna rağmen 1902 yılında İstanbul'a geldiğinde Padişah'la görüşme imkânı bulamadı. 


Hicaz Demiryolu'nun inşası başladığında bir kez daha harekete geçti. Padişah'ın hoşuna gideceğini düşündüğü bir jest yaptı ve Hicaz Demiryolu için 200 lira bağışta bulundu. Viyana Sefiri Mahmud Nedim Paşa 6 Mart 1902 tarihli yazısında, Herzl'in Hicaz Demiryolu inşaatı için Osmanlı Bankası aracılığıyla 200 lira bağış yaptığını bildiriyor ve bunun hassaten Padişaha duyurulması istegini vurguluyordu. 

Oysa Herzl'in ilişkileri sıcak tutma adına giriştiği bu faaliyeti de akim kaldı. Abdülhamid Han'a göre proje tamamen Müslümanlara aitti ve yapımında sadece Müslümanların parası kullanılmalıydı. 
Bu sebeple Herzl'in gönderdiği paranın iade edilmesi emrini verdi. 
Hatta parayı gerialdığına dair kendisinden bir belge alınmasını da istedi.” 


OSMANLILARIN ALDIĞI TEDBİRLER 


Herzl'in bütün bu çabaları Osmanlı padişahının direncini kırmaya yetmiyordu. Zira o, müthiş istihbaratı sayesinde Herzl'in ve 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Siyonistlerin gerçek maksatlarına vâkıftı. Asıl hedeflerinin Avrupadaki zulümden kaçan Musevileri Filistin'de yerleştirip, onların tarımla uğraşmalarını sağlamak değil de, bağımsız bir devlet, hatta “Devlet-i Aliyye'nin Asya vilayetlerinden bir kısmını da içine alan bir imparatorluk kurmak olduğundan” kuşkusu yoktu. Nitekim şu sözleri bu hususu yansıtmaktadır: 


Siyonistlerin şefi olan Herzl, fikirleriyle beni ikna edemez. 
Siyonistler Filistin'de yalnız ziraat yapmak değil, orada hükümet kurmak, siyasi temsilcilerini seçmek gibi şeyler de arzu ediyorlardı. 
Bu haris tasavvurlarının manasını gayet iyi anlıyorum. Lakin Siyonistler bu teşebbüslerini kabul edeceğimi zannetmekle saflık ediyorlar. İmparatorluğumuz dâhilinde, halkımızın fertleri olarak ve Bâbıâli'nin dirayetli hizmetkârları olarak Yahudilere ne kadar kıymet veriyorsam Filistinlilere dair kurdukları tasavvurlara da o kadar düşmanım.* 


Bu itibarla Yahudi meselesinin ciddiyet boyutunu çok iyi bir biçimde kavrayan Sultan 11. Abdülhamid, bir taraftan kendilerini oyalama yolunu tutarken diğer taraftan Filistinde toprak satın almalarının önünü kesmeye çalışıyordu. 


Padişah bu engellemeleri yaparken “Yıldız” gizli servisinden çok faydalandı. Bu servis, hiç zaman kaybetmeden Yahudiler tarafından atılan her adımı anında saraya rapor ediyordu. Bunun yanında Viyana, Paris, Londra ve Berlin'deki büyükelçilikler Siyonistlerin Filistin'e ilgili planlarını detaylı ve düzenli bir şekilde Yıldız Sarayı'na aktarıyorlardı. Yine hafiyeleri dergi ve gazetelerde konuyla ilgili olan yerlerin kopyalarını anında saraya iletiyorlardı. 


12 Ekim 1898 tarihli bir hususi iradede, yabancı ülkelerden 
Filistin ve Suriye'ye gelecek kişilerden kim olduğu bilinmeyenlerin pasaportlarına Osmanlı konsolosları tarafından vize verilmemesi, vize verilenlerin haklarında ise pasaportlara yeteri kadar bilgi yazılması emredilmişti. Bu yöntem de, Yahudilerin Filistine kolayca girebilmelerinin önüne geçecek bir uygulama olarak hayata geçiriliyordu. 
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Öte yandan 14 Mart 1900 tarihli bir belgeye göre Baron Rothschild'in uhdesinde Hayfa Kazası dâhilinde 22 bin dönümden fazla arazi bulunamayacağı ve tasarruf ettiği yerde 30'dan fazla hane yaptırması yasak olduğu halde Rothschild buna uymamaktaydı. 
Nitekim muayyen miktardan fazla ev yaptırdığı gibi bir o kadar da Yahudi'yi evlere yerleştirmişti. Bir taraftan da inşaata devam ediyordu. 


Bunun üzerine |l. Abdülhamid hükümetten, askeriyeden ve Defter-i Hakâni Nezareti'nden birer görevlinin bölgeye giderek durumu araştırmalarını ve fazla olarak yapılan binaların önüne geçilmesini emretti. 

18 Ekim 1900 tarihli ve Hariciye Nezareti'ne gönderilen bir sadaret tezkeresinde sadrazam Halil Rıfat Paşa yine Filistine Yahudi yerleşimi konusunu ele alıyordu. Rıfat Paşa Yahudi göçmenlerin Filistine yerleşmelerinin engellenmesine yönelik alınan bunca karara rağmen birçok suiistimal meydana geldiğine değiniyordu. 
Ziyaret bahanesiyle gelen Yahudilerin kontrolüne yönelik tedbirler de zamanla gevşemişti. Hâlbuki her ne surette olursa olsun bu yerleşimin kabul edilmesi mümkün değildi. Bunun için yeni bir talimatname hazırlandı. 


Talimatnameye göre ziyaretçiler Beyrut vilayetinin veya Kudüs'ün hangi iskelesine gelecekler ise oranıntezkire memuruna sahip oldukları mürur tezkeresi veya pasaportunu vereceklerdi. Buna karşılık kendilerine Filistin'de üç ay müddetle ziyarette bulunabileceğini gösteren geçici bir ziyaret tezkeresi verilecek ve bu tezkere diğerlerinden kolaylıkla ayrılabilmesi için başka renk ve şekilde olacaktı. 
Bu tezkereler hükümet memurları veya yerel zabıtaca istenildiği zaman gösterilecekti. Üç ayı geçirmiş olan ziyaretçiler Filistinden zorla çıkarılacaklardı. 

Bütün bu tedbirlere rağmen Filistine Yahudi yerleşimi az sayıda da olsa bir şekilde devam ediyordu. Bu konuda bilhassa yerel yetkililerin çeşitli sebeplere bağlı olarak görevlerini ihmal etmeleri önemli bir rol oynuyordu. 

Bütün bu gelişmeler sebebiyle 11. Abdülhamid Han da, Filistin'in tamamını arazi-i şahane ilan etti. Bizzat şahsına bağlı bir orduyu 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Filistin'de vazifelendirdi. Filistinde yeni demiryolları ve ziraat kuruluşları tesis etti. Bölgeden Yahudilere toprak satılmasını yasakladı. 
Kafkas ve Balkanlar'daki bir kısım Müslümanları Filistin'e yerleştirdi. 


Bütün bunlar Herzl'in ve Siyonislerin faaliyet şeklini değiştirmesine sebep olacaktı. Artık faaliyetleri daha çok yer altına inecekti. 
11. Abdülhamid Han'a düşman bütün unsurları destekleyeceklerdi. 
Jön-Türkleri, Ermenileri ve Rumları padişaha karşı kışkırtacaklardı. 

Theodore Herzl buna rağmen devletinin kuruluşunu göremeden ve emellerine eremeden 1904'te, henüz 44 yaşındayken Avusturya'da öldü.“ 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
HEM İÇERİDEN 
HEM DIŞARIDAN 


“Paşalar, Ben askerimin arasında kan dökülmesini istemem. Ben Halife-i Islamım. Müslümanı 
Müslümana kırdırımam!” 


EN TEHLİKELİ HASIM: İNGİLİZLER 


11. Abdülhamid Han batmakta olan devleti düzlüğe çıkarmıştı. 
Müthiş siyasetiyle dünya devletleri arenasında ülkesini muteber bir seviyeye taşımıştı. İlimde, teknikte, fende görülmemiş ilerlemeler kaydediliyordu. Dünyanın neresinde bir Müslüman varsa devletin eli oraya ulaşıyordu. Bir zamanlar Kanuni'nin kılıç gücüyle yaptıgını o şimdi siyasetle gerçekleştiriyordu. Dünya ülkeleri bir karar almadan önce o ne diyecek diye bakıyorlar, onun adımlarını dikkate almadan bir işe başlamıyorlardı. 


İşte Osmanlı'nın bu gelişmesini kendi geleceği ve sömürgeleri için tehlikeli bulan İngiltere de artık maddi manevi bütün imkânlarını Abdülhamid Han'ı devirmek üzere kullanacaktı. Dünyadaki 30 bin ajanı sanki tek bir hedefe kilitlenmişti: Osmanlı hakanı ve Müslümanların halifesi 11. Abdülhamid Han'ı tahtından alaşağı etmek! 


Bunun için izleyecekleri üç yol vardı: 


Bir şekilde tesir ettikleri uzak Osmanlı ülkelerinde isyanlar çıkarttırmak ve bunları desteklemek, 


Vehhabi örneğinde olduğu gibi bozuk inanç ve fikirlerle İslam Birliği'ni parçalamak, 

Osmanlı Devleti içindeki padişaha düşman cemiyetleri mümkün olduğunca destekleyerek güçlendirmek. 


Nitekim İngilizlerin ilk karıştırdıkları yerlerden biri Yemen oldu. 
1839'da Aden'i işgaleden İngilizlerin tahrikiyle Yemen'de Osmanlı'ya olan muhabbet azalmış, idarecilerin gösterdikleri yönetim zafiyeti de hadiselerin giderek artmasına neden olmuştur. 


Neticede 1889 yılında Yemende karışıklıklar başladı. Bunun üzerine Hicaz vali ve kumandanı Müşir Ahmed Feyzi Paşa Yemene gönderildi. Ahmed Feyzi Paşa, iki tabur kuvvetle Hudeyde'ye çıktı. 
Menahe yoluyla San'a'ya doğru ilerledi. Maksadı evvelâ burada Zeydiler elinde esir bulunan Osmanlı memurlarını kurtarmaktı. 
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Yolda asilerle çarpışıp hepsini darmadağın ederek Sana'ya girdi. 
Sonra harekâtına devam edip Taaz bölgesini ele geçirdi. Düzenli birliklerden yoksun bulunan asileri yendi ve Yemene hâkim oldu. 


1895 yılında Yemende İngiliz tahrikiyle bir ihtilâl daha koptu. İki 
yıl süren çetin mücadeleden sonra Hüseyin Hilmi Paşa tarafından bastırıldı. Fakat bölgenin merkezden çok uzak olması idare edilmesi hususunda güçlükler meydana getiriyordu. 


Ayrıca Yemen'deki Zeydileri devamlı ayaklandıran İngilizler bölgeye huzur vermiyorlardı. 1902 yılında bu kez yeni Zeydi imamı Yahya el-Mütevekkil, bütün gücüyle devlete karşı ayaklandı. 
Medine, Kudüs, Trablusşam birlikleri bu hatta kaydırıldı ise de muvaffak olunmadı. Mücadele yıllarca sürdü. 1906 yılında bir yıllık mütareke imzalandı. 


Ertesi sene evvelce çıkan isyanı başarılı bir şekilde bastıran Ahmed Feyzi Paşa yeni birliklerle tekrar Yemen üzerine gönderildi. Kendisine Zeydileri tamamen mağlup edip İmam Yahya'yı ele geçirmesi hususunda kesin emirler verildi. Ahmed Fevzi Paşa uzun mücadeleler sonunda Asir bölgesi hariç Yemende süküneti sağlamaya muvaffak oldu.' 


AKABE'DE OSMANLI-İNGİLİZ ÇATIŞMASI 


İngilizlerin Osmanlıları uğraştıracakları ikinci mesele Akabe olacaktı. Akabe, Hicaz Demiryolu hattının Kızıldenize açılan kapısı durumundaydı. Burası Mehmed Ali Paşa zamanında Mısır hacıları- nın güvenliği için Mısırlı muhafızların kontrolüne verilmişti. Süveyş Kanalı'nın açılması, eski hac karayolunun önemini kaybedip deniz yoluna kaymasına sebep olmuştu. Şimdi ise Hicaz Demiryolu'nun emniyeti için Arişten Akabe'ye kadar Sina Yarımadası'nın ve özellikle Akabe Kalesi'nin Osmanlılar açısından ehemmiyeti iyice artmış bulunuyordu. 


Zira Hicaz Demiryolu'nun Akabe hattı tamamlandığında her sene Hicaz ve Yemene asker, erzak ve teçhizat sevki için Süveyş Kanalı şirketine ödenen binlerce liranın hazinede kalması sağlanacaktı. Belki daha damühimi askeri ve sivil nakliyatın yakın gelecekte bütünüyle Hicaz Demiryolu kanalıyla gerçekleştirilecek olmasıydı? 
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Diğer yandan İngilizler de Arap Yarımadası'nı Akabe, Kuveyt ve San'a üçgeni içinde kontrol altına almak, Hicaz Demiryolu'nun güneye doğru inmesiyle Süveyş Kanalı'nın emniyetini sağlamak ve böylece Hindistan'a giden ulaşım yollarını ellerinde tutmak istiyorlardı. Bunun için, Akabe'ye sahip olmaları gerekiyordu. Mısır muhafız kıtasını kendi kuvvetleriyle destekleyerek Akabe'yi elde etmeyi düşündüler. 


İngilizlerin bu maksatla Cebel-i Lübnan sınırındaki sahillere yelkenli gemilerle silah çıkardıkları ve bu silahları bedevi Araplara dağıttırdıkları Abdülhamid Han'ın ajanları tarafından rapor edildi. 
Padişah, bu haber üzerine o sahillerin uygun noktalarını gözetim altında bulundurmaya başladı. Gerçekten de İngilizlerin yelkenli gemilerle gönderdikleri modern silahların yolda yakalanmasıyla projeleri açığa çıkmış oldu. 

11. Abdülhamid Han büyük bir problem çıkmasına meydan vermemek için güvendiği yaverlerinden gözü pek, ciddi, cesur, aynı zamanda askeri sevk ve idarede mahir Miralay Rüştü Paşa'yı Akabe'ye gönderdi. 


Rüştü Paşa yanına aldığı iki tabur asker ve bir topla Akabe Kalesi'ne girerek idareyi ele geçirdi. Ardından Sina Yarımadası'nda stratejik bir nokta olan Tâbe'yi de zaptetti. Ayrıca İngiliz destekli Bedevi Arapların saldırılarını da püskürttü. 


Bunun üzerine daha geniş bir askeri harekâta hazırlanan ve Avrupa tarafından da desteklenen İngiltere, 3 Mayıs 1906'da verdiği ültimatomla, on gün içinde Sina Yarımadası'nın boşaltılmasını istedi. 
İngiltere hükümeti bu meseleden dolayı Osmanlı Devleti'nin üzerine gitmek için Diana adlı zırhlı savaş gemisini de bölgeye gönderdi. 
Ancak Abdülhamid Han hiçbir şekilde geri adım atmadı. 

Hatta Mısır'ı kendi mülkiyetinde sayan ve İngiliz işgalini reddeden kararlı bir politikayla, yeni sınırın belirlenmesi için oluşturulacak komisyonun Türk ve Mısırlılardan teşekkül etmesini sağladı. 

1 Ekim 1906'da imzalanan ve sekiz maddeden meydana gelen 
itilâfnameyle yeni bir hudut tespit edildi. 
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Buna göre Tâbe Mısır'a, Akabe Osmanlı Devleti'ne bırakıldı ve direklerle tespit edilecek düz hattın Refah'ta son bulması kararlaştırıldı. Bu itilâfnameyle Akabe meselesi Osmanlı Devleti lehine halledilmiş oldu.” 


: HİLAFET VE PAN-ARABİZM 


Hristiyan dünyası, İslam devletlerine Haçlı seferleriyle asırlarca saldırılarda bulunmuşlardı. Bu saldırılar başlangıçta tamamen askeri güçlerle yapılıyordu. 18. asırdan itibaren İngilizler bambaşka yöntemler uygulamak suretiyle Türk-İslam dünyasında kargaşalara, bölünmelere ve iç savaşlara yol açmaya başladılar. İngilizlerin bu saldırı şekli 19 ve 20. asırda da aralıksız devam edecektir. 


İngilizlerin Abdülhamid Han'ı devirmek, Osmanlı Devleti'ni ortadan kaldırmak ve İslam dünyasını parçalamak için kullanacakları bu yeni ve etkili metotları; misyoner-casus faaliyetleri idi. 


Misyoner casuslarına direktifleri veren Londra Misyoner Teşkilatı, bu konudaki hedef ve gayelerini şöyle açıklamıştı, “Biz İngilizlerin müreffeh ve saadet içinde yaşamamız için, Müslümanlar arasına nifak tohumlarını ekmemiz lazımdır. Onların içinde ihtilâf kıvılcımlarını tutuşturmalıyız. Biz, Osmanlı Devleti'nin her tarafına fitne sokarak, onu yıkacağız. Böyle yapmazsak, İngilizler gibi küçük bir millet, nasıl müreffeh olur?” 

İngilizler bunu sağlamak için Müslüman olduklarını iddia eden ve bu suretle Arap aşiret ve kabileleri arasına karışarak, onları çeşitli vaatlerle isyana teşvik eden misyoner-casuslar hazırlıyorlar ve Osmanlı Devleti'nin hemen her bölgesine gönderiyorlardı. Osmanlı Devleti'ne yönelik gizli örgütlerin en tehlikelileri ve en yıkıcıları bunlar olacaktır. 


İlk olarak Muhammed adını kullanan Hempher'la Vehhabiliği kurmuşlardı. Şimdi böyle yüzlerce casusları vardı. İngilizler bu gizli görevleri üstlenecek olan ajanlarını nerede kullanacaklarsa oranın dilini ve bilhassa Arapçayı mükemmelen öğretiyor, onları İslam dini sahasında da eğitiyorlardı. Onlar, bulundukları yerlerin kıyafetine bürünerek ve dillerini konuşarak aradıkları kişileri kolayca avlamayı başarıyordu. İngilizlerin sınırsız desteği de bütün kapıları açmaya yetiyordu. 


Bunlardan biri de Abdullah Mansur takma adıyla Müslüman olduğunu iddia eden; fakat aslında, İngiliz hariciyesinde görev yapan Wayman Bury idi. 

Yine İngiltere'nin Osmanlı Devleti'ne karşı özellikle Arabistan ve Yemende çıkartılan isyanlarda teşvikçi ve kışkırtıcı olarak kullandığı ajanlardan biri de, Hacı Ali takma adıyla faaliyet gösterip esas kimliğini gizleyen Wavelldır. 


San'a'ya giden Wavell orada yerli halk gibi yüzünü boyamış, belinde bir peştemal olduğu halde İngilizler lehine bazı faaliyetlerde bulunmuştur. Yakalanan Wavell'in üzerinden iki pasaport çıkmıştı. 
Bunlardan biri İngiliz hariciyesi tarafından verilen Arthur Bengual'a ait, diğeri de Marsilya'daki Osmanlı konsolosluğundan, Zengibarlı Ali bin Muhammed adınaydı. Wavell'in kendi ifadesinden, İngiliz ordusunda çalışan bir subay olduğu anlaşılmış ve Hudeyde'deki İngiliz konsolosluğuna teslim edilmiştir. 


İngiltere, Osmanlı Devleti'ne karşı yapılacak olan isyanları teşvik için, sadece misyoner-casus değil; kâşif, turist, topoğraf gibi ilim adamı kisvesinde de ajanlar gönderiyor, özellikle Arap Müslümanları isyana davet ediyordu. Bu casusların bir görevi de yerli halka, İngiltere'yi kurtarıcı olarak göstermekti. 


Bunun için halifelik mevzuu üzerinde kitaplar yazdırtıyor ve halifeliğin Arapların hakkı olduğunu şiddetle müdafaa ettiriyordu. 
Nitekim İngiltere, halife olmak üzere, Sultan Abdülhamid'in yerine Mekke şerifini aday gösteriyordu. 

İngilizlerin bu politikaları için geçerli sebepleri vardı. Halifelik 
350 senedir Türklerdeydi. Dünya onları tanıyordu. Kendilerinin 
emri altında ise halifeye bağlı Müslümanların sayısından üç kat daha fazla Müslüman bulunuyordu. Bunların gözü kulağı İstanbul'daydı. 
Şayet Osmanlı'dan bir şekilde halifeliği almazsa Abdülhamid Han'ın oyuncağı olacağı kesindi. Oysa hilafeti Arabistan'a taşıyabilirse kendi oyuncağı olan bir halife bulunacaktı. 
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İngilizler, bu politikalarını gerçekleştirebilmek için Pan-Arabizm'i köpürtmeye başladı. Bu itibarla hilafet meselesi yanında, Araplara bağımsızlık vadederek onları Türklere karşı isyana davet edip kışkırtıyordu. 


Hâlbuki Pan-Arabizm'i savunan aydınların yüzde doksanı Hristiyandı. Görünüşte Arap milliyetçiliğini ön plana çıkartarak Hristiyan Araplarla Müslüman Araplar arasındaki din farkı engelini kaldırıp, onları “Arapçılıkta” birleştirmek istiyorlardı. Misal olarak kitapları sonradan Türkçeye de tercüme edilen ve göklere çıkarılan meşhur Corci Zeydan, Arap milliyetçiliğine hizmet eden Hristiyanlardandır. 1892'de neşretmeye başladığı Hilâl isimli mecmuasında uzun süre bu fikirlerini işleyecekti. 


Hemen hepsi Avrupa'da yetişen bu Arap milliyetçileri, tıpkı Batılılar ve Jön-Türkler gibi Sultan Abdülhamid Han'a “Kızıl Sultan” diye hitap ediyorlardı. Tek arzuları Abdülhamid Han'ı devirmekti. 


Genelde Hristiyan olan bu Arap milliyetçilerinin asıl gayesi, İslam topraklarında Hristiyanlığı hâkim kılmaktı. Fakat Abdülhamid Han düşmanlığı bir kısım Müslüman fikir adamlarının gözünü perdeliğinden bu gerçeklerin farkına varamıyorlardı. 


Diğer taraftan Arapları Osmanlı Devleti'ne karşı isyana davet eden İngiltere, kendi safına geçen şeyh ve kabile reislerini gerek para, gerekse silah vererek destekliyordu. Nitekim Yemen'de Osmanlı Devleti'ne karşı isyan eden Mehdi İdris, İngilizlerden çok miktarda para almış, bu parayı da çıkarttığı isyanlarda kullanmıştır. 


İngiliz ajanların tesiri altına alıp İslam dünyasını bölmekte kullandıkları en etkili kişilerden biri de Cemaleddin Afgani'dir. 
Hindistandan Amerika'ya kadar birçok yeri gezen kimliği ve kişiliği karanlık bu adamın fikirleri ve etkilediği fikir adamları sayesinde İslam dünyasındaki etkileri hâlâ devam etmektedir. Onu tam anlamadan İngilizlerindün vebugün İslam ülkelerinde oynadığı büyük oyunu çözmek ve ortaya koymak mümkün değildir. 


CEMALEDDİN AFGANİ 


İngilizler evvelce İslam dünyasına Vehhabi fitnesini sokarak bölünme ateşini alevlemişlerdi. Bu defa doğrudan Ehl-i Sünnet 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akidesini parçalamak üzere İslam âleminin kalbini hedef aldılar. 
Bu sayede Sünni Müslümanları padişah ve halifelerine duydukları muhabbet ve bağlılıktan uzaklaştıracaklardı. 


Vehhabi fitnesindeki baş aktör Muhammed bin Abdülvehhab'ın yerini bu defa Cemaleddin Afgani alacaktı. 


Kimdi bu Cemaleddin Afgani? 


O, kendisini İstanbul ve diğer İslam ülkelerinde Afganlı olarak tanıtmıştı. Afganistanda ise İstanbullu bir Seyyid olarak biliniyordu.* Oysa İranlıydı. 


Sünni bir Müslüman olarak görülüyordu. Oysa Şii idi. 

Panislamist bir âlim olarak ifade olunuyordu. Oysa Masondu.” 
Hatta masonluğun Allah'ı inkâr eden şubesindendi. 

Afgani, İngilizlerin İslam Birliği'ni paramparça ettiği 19. asrın ikinci yarısında kullandıkları en etkili isimdi. 


»« 


Günümüze kadar özellikle “modern İslam” “yeni İslami anlayış” “İslam'a yeni yorum” ve “İslam'da reform” diyenlerin baş tacı bu adam İslam'ın neresinde duruyordu? 


Cemaleddin Afgani, bugün artık kesinleşmiş bilgilere göre 1839 
yılında İran'ın Esedâbâd şehrinde doğmuştur. Lakin kendisini Afganistanlı bir Sünni olarak tanıtmıştır. Bu hal Şiilerin takıyye anlayışından kaynaklanıyordu. 


Ailesinden aldığı ilk derslerden sonra babası Safder tarafından İran'a götürülerek Şii âlimi Murtaza el-Ensari'den okumuş ve Irak'ta dört yıl kaldıktan sonra Hindistana geçmiştir. O, bundan sonra hep Sünni beldelerde dolaşmış, okullarında dersler almış ve Afgani lakabıyla rahatça kendini gizlemeyi başarmıştır. Hindistan'da uzun süre din ve fen ilimleri tahsilinde bulunmuştur. Sünni itikadını da iyice öğrenmiş, bir müddet Mısır'da kalmıştır. Vehhabi görünmese de Vehhabilerin fikirlerini kullanmıştır. 


1870 yılında İstanbul'a gelmiştir. Burada kaldığı süre zarfında 
etkili hitabeti, istibdadw, hürriyet ve meşrutiyet gibi ilgi çekici söylemleri sebebiyle bazı fikir ve din adamlarıyla Jön-Türkleri tesiri altına almıştır. Altı ay kaldığı İstanbul'da o kadar çevre edinmiştir 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ki Encümen-i Daniş üyeliğine seçilmiştir. Bu arada Darülfününda kendisine bir konuşma da yaptırılmıştır. 

Bu konuşmasında, “Her azanın bir sanatı vardır. Ruhun sanatı da peygamberliktir” diyerek peygamberliğin çalışarak elde edilecek bir sanat olduğunu belirtmesi Ehl-i Sünnet ulema arasında büyük tepkiye yol almıştır. İstanbul'un dışına çıkarılarak zamanın şeyhülislamı tarafından tekfir edilmiştir." 


Afgani İstanbul'dan Mısır'a geçti. Kahire'de Ezher Üniversitesi'nde dersler verdi. Felsefe, fıkıh, astronomi ve tasavvufla ilgili vaazlar- daki sloganik siyasi konuşmaları şöhretini artırdı. Yaptığı konuşmaların ana konuları dinde reform, terakki ve özgürlüktü. Tek kurtuluş ilacının doğrudan Kur'ân-ı Kerime bağlanmak olduğunu dile getiriyordu. Talebeleri arasında Abduh ve Urâbi Paşa dikkat çeken isimler bulunuyordu. Evine gelenlerin büyük kısmı Yahudi ve Hristiyanlardan oluşuyordu. 


Muhiplerinde kendisine karşı peygamberden öte bir muhabbet oluşuyordu. Nitekim Muhammed Abduh kendisini şu sözlerle methedecektir, “Benim, senin yüceliğin yanında hiçbir irade ve varlığım yoktur. Ben sadece senin üçlü ruhunun uygulanmasına yardımcı olan bir aletim.” 


“Melekler mabudları hakkında kuşku duysa, nebiler vahiy hakkında şüpheye düşse bile, ben efendim, seninle ve senin yolundayım?” 


Afgani, 1870'de Mısır'daki Mason localarıyla irtibat kurmaya 
başladı. İtalyan localarının oturumlarına katıldı. Kahire'de 1871 
yılında İngiliz Büyük Locası'nın himayesinde kurulan Şarkın Yıldızı Locası'nın güçlü yapısı ilgisini çekti ve üye olmak istedi. Onun, bu arzusunu, Mısır'da İngiliz ikinci konsolosu Ralph yerine getirecektir. 


Afgani'nin mason locasına kabulü için yazdığı mektup şöyledir: 


Mahruse-i Mısır'da felsefi bilgiler müderrisi, ömrünün 37. yılına ermiş bulunan Cemaleddin-i Kabili der ki: “Ben İhvan-ı Safadan reca eder, Hıllan-ı vedadan, yani ayıp ve kusurlardan masum olan mukaddes mason cemiyeti erbabından bu nezih topluluğa kabulüm ve şayanı iftihar meclisinin sırasına dizilenlerin arasına katılmam 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suretiyle bana minnet ve ihsan buyurmalarını istifa eylerim. 
Hürmetlerimle, Cemaleddin” 


Bu mektuba verilen cevap ise şu şekilde idi: 


Şarkın Yıldızı Locası. No:1355. Kahire, Mısır: 7 1878/5878 Muhterem Cemaleddin kardeşe, 


Zât-ı âlinizce malum olsun ki, geçen ayın 38. celsesinde, bu yıl locaya bir ihtiram reisi seçilmeniz oy çokluğu ile vaki olmuştur. 
Bundan dolayı sizi tebrik ederim. Şimdiki muhterem reisin emri ile siz kardeşimizi bu ayın gelecek Cuma günü güneş kavuştuktan sonra Arabi saatle 2'de icap eden mutat tarkiz tamamlandıktan sonra kadumu teslim almanız için bu loca yerinde bulunmaya davet eylerim. Sonra bu ayın 10. Perşembe günü akşamı alafranga saat ile 6'da muhterem loca konkardiye reisinin takrizi olacaktır. 
Yapılacak işlere iştirak etmeniz için mezkür günde teşrifiniz rica olunur. Her iki halde de elbiseniz siyah, boyun bağı ve eldivenleriniz beyaz olacaktır. 


İNGİLİZLERİN EMRİNDE! 


Afgani artık İngilizlerin avucundaydı. O, Mısırlı talebelerini bu locaya bağladı. Kendisine bağlanan şahısları bilhassa gazete çıkarmaya teşvik ediyor ve destek veriyordu. Bunların başında Suriyeli Hristiyanlardan Edip İshak ve Selim el- Anhuri ile Yahudi talebesi Yakup Sanu geliyordu. En güzide talebelerinden Muhammed Abduh da yazılarıyla onlara destek oluyordu. Afgani de bu sırada Masonların tesiriyle “Mısır Mısırlılarındır!” sloganını kullanarak ülkede çıkacak karışıklıkların önünü açtı. 


Nitekim Mısır'da siyasi hareketin içerisine atılınca önce Hıdiv İsmail Paşa'nın çekilmesi yönünde neşriyatta ve faaliyette bulundu. 
Hatta İsmail Paşa hıdivlikten feragat etmeyince Abduh ile beraber kendisine başarısız bir suikast teşebbüsünde bulundular. İngilizlerin devreye girmesiyle sonunda İsmail Paşa hıdivlikten ayrılırken yerine Afgani'nin mensup olduğu mason locasına bağlı olan Tevfik Paşa geçti. 
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Afgani bundan sonra birdenbire yabancı düşmanlığına başlayacak ve hıdivi İngilizlere karşı sert politikalara yöneltmeye çalışacaktır. Bu durumun İngiliz müdahalesine yol açacağını tahmin eden Hıdiv Tevfik Paşa, kendisini Mısır'dan sürgün etmek zorunda “kalacaktır. 


“Oysa Afgani fitne tohumlarını çoktan ekmiştir. Kendisine bağlı Urâbi Paşa'nın lideri bulunduğu ekip, çıkaracağı karışıklıklarla Mısır'da siyasi İrayatın dönüm noktalarından birinde önemli rol oynayacak ve 1882'de Mısır ve Sudan'ın İngiliz işgaline uğramasının yolunu açacaktır. 11. Abdülhamid Han, Derviş Paşa'yı görevlendirerek Urâbi'yi Mısır'dan uzaklaştırıp İngiliz işgaline mani olmaya çalışmış ise de bunda başarı sağlayamamıştır. 


Abdülhamid Han, Urâbi Paşa'yı asi ilan ettirip Filistin ve Suriye'de onun lehine yapılacak gösterilerin engellenmesi için emirler verdi. 
Zira Afgani'nin tesiriyle hareket eden Urâbi Paşa'nın liderliğindeki güçler, Osmanlı Arap vilâyetlerinde Arap kavmiyetçiliğine yol açmaktan başka bir netice vermiyordu. Bu faaliyetler ise Osmanlı idari yapısını tehdit etmesinin yanı sıra ardından Mısır'da olduğu gibi, fiili bir yabancı müdahalesine yol açabiliyordu. 


Afgani ise Mısırdan sürüldükten sonra bir müddet Hindistan'da kaldı. Ardından Salisbury'nin daveti üzerine 1882'de Londra'ya gitti. Oradan Amerika'ya geçen Afgani tekrar Londra üzerinden bu defa Parise geldi. Burada iken uzun süre İngiliz istihbaratçı, Yahudi yazar ve misyoner Wilfrid Blunt'un evinde kaldı.* O, artık projelerini Blunt ile birlikte geliştiriyordu. 


Bu sırada İngilizler Sudan'da hâkimiyet elde etmek için gayret sarf etmekte idiler. Sudan'da Mutemehdi ve adamlarının Afgani'ye bağlı olmaları işlerini kolaylaştıracaktı. Bilhassa Blunt bu konuda Afgani'nin yardımını temin edecektir.” 


Afgani'nin bundan sonra söylemleri de değişecektir. İngilizler Ehl-i Sünnet düşmanı bu sinsi adamı sanki Müslümanları birleştirmek için çırpınan bir hüviyete büründüreceklerdir. Mason locasın- dan da çıkan buadamartık bir Pan-İslamizm savunucusudur. Güya birlik adamıdır. Fakat ne hikmetse bütün çalışmaları İngilizlerin işine yarayacaktır! 
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Afgani, Paris'te iken bir araya geldiği talebesi Abduh ile birlikte Ürvetü'l-Vüska gazetesini çıkarmaya başladı. Ücretsiz dağıtılan bu gazetenin çıkarılabilmesi için İngilizler el altından sürekli maddi destek sağlıyordu. Buna karşılık gazetede göstermelik bir şekilde zaman zaman İngilizlerin aleyhinde yazılar da çıkıyor ve İngilizler de kendisini sözde kınıyorlardı. Böylece Afgani'nin İslam ülkelerinde sistemli bir şekilde propagandası yapılmış oluyordu. Müslümanları Avrupa sömürgeciliğine karşı uyandırma politikası güden gazete ise sürekli meşrutiyetçi fikirleri işlemekteydi. 

Önceleri, kültürel bir akımın üyeleri olarak ortaya çıkan bu Arap milliyetçileri, daha sonraları gizli siyasi cemiyetler kurup Avrupa'dan her türlü desteği sağlayarak Sultan Abdülhamid'le mücadelede, Yahudi, Ermeni ve Jön-Türklerin yanında yer aldılar. Bunlar, her fırsatta, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin yanında yer aldıklarını da ilan edeceklerdi. 


ABDÜLHAMİD HAN DEVREDE! 


I1. Abdülhamid Han amcası Abdülaziz Han döneminde İstanbul'a ilk kez gelen Şeyh Cemaleddin Afgani'yi iyi tanıyordu. Saltanata geçtikten sonra da Afgani ve faaliyetleri hakkında kendisine sürekli raporlar geliyordu. İslam Birliği için çalışmalar yaptığını söyleyen bu adamın arkasında İngilizlerin durduğunu anlamıştı. İngilizler “Pan-İslamizm fedaisi” gibi parlak bir sloganın arkasına gizledikleri Afgani eliyle İslam dünyasını karıştırıyorlardı. Padişah, Mısır ve Sudan'da bu adamın ve takipçilerinin etkisini çözmüştü. Gittiği yerlerdeki irtibat ağı hep karanlıktı. 


TL. Abdülhamid Han, Afgani'nin İngilizler tarafından kullanılan ve özellikle kendisine karşı proje olarak üretilen bir adam olduğunu fark etmişti. Onun İslam Birliği fikrinde samimi olmadığını, Müslümanlar arasında tefrikaya sebep olduğunu, İngiliz-Siyonist projesinin onunla halifelik makamını hedef aldığını görüyordu. 
Bir anlamda İngilizlere maksatlarına ulaşmaları için sürekli saha ve zemin hazırlıyordu. 


II. Abdülhamid Han, en son Londra'ya yerleşerek Ermeni asıllı İranlı Melkum Han ile birlikte faaliyet yürüten Afgani'yi ele geçirmeye karar verdi. Bu sebeple 1892'de Afgani'yi Rüstem Paşa ve ulemadan Ebü'l-Hüda aracılığıyla İstanbul'a davet etti. 


Afgani, Sultan'dan şüpheleniyordu. Gelen Osmanlı elçisinden Sultan'ın neden kendisini davet ettiğini öğrenmek istedi. Elçi, Padişah'ın da İslam Birliği fikrinde olduğunu belirterek, “Sultan, sizin faaliyetlerinizi bilmekte, takip etmekte ve bu hususta sizden istifade etmek istemektedir.” dedi. Kurnaz Afgani tuzağa düşmüştü. 


Afgani İstanbul'a geldikten sonra bir müddet rahat hareket etti. 
Ancak onun etkisinde dini, siyasi ve askeri bir kesim bulunuyordu. 
Bunların çoğalması üzerine Padişah onu daha sıkı kontrol altına aldırdı. Bu arada İran Şahı karıştığı olaylar nedeniyle kendisini devamlı surette Padişah'tan talep etti ise de Abdülhamid Han bu cerbezeli adamı bir daha bırakmayacaktı. 


Nihayet 1897 Mart ayında, Nişantaşı'nda, 11. Abdülhamid Han'ın kendisine tahsis ettiği köşkte çene kanserinden öldü. Maçkada Şeyhler Mezarlığı'na gömülen Afgani'nin kabri 1927 senesinde yakın dostu Amerikalı Mr. Chales Crane tarafından mermerlerle döşendi. 
Naaşı, 1944 senesinde Afganistan'ın Kâbil şehrine götürülerek orada bir kez daha toprağa verilecektir." 


Cemaleddin Afgani hakkında geniş bir biyografi çalışması yapan Nikki Keddie, onun İslam'a bakışını bir mektubundan alıntı ile şöyle açıklamaktadır: 


Afgani, sonradan çeşitli dillere de çevrilmiş Fransızca bir mektubunda der ki: “İlmin tekâmülünde İslâmiyet bir mâni teşkil eder... Hristiyan cemiyeti Hristiyanlık mânisini aştıktan sonra hür ve serbest terakki ve ilim yolunda ilerlemektedir. Hâlbuki İslâm cemiyeti henüz dini vesâyetten kurtulmamıştır... İslâm dini yerleştiği her yerde ilmi bertaraf etmek istemiş ve bu gayesini gerçekleştirmede, despotizmin yardımından çokça fâidelenmiştir. 
Dinler isimleri ne olursa olsun birbirlerine benzerler. Dinlerin felsefe ile uyuşmaları mümkün değildir. Din, insana iman ve itikadı zorla kabul ettirir. İnsanlık var oldukça din ile felsefe arasındaki mücâdele bitmeyecektir. Bu mücadelede, hür düşüncenin gâlib gelemeyeceğinden korkuyorum." 
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Buna karşılık Afgani ile güya fikir çatışması içindeymiş gibi gösterilen Fransız filozof ve yazar Ernest Renan'ın Afgani hakkındaki görüşleri de yukarıdaki ifadeleri çarpıcı bir biçimde desteklemektedir. Bu ifadeler aynı zamanda “merd-i kıpti şecaat arz ederken sirkatin söyler” sözünün tescilli bir ifadesi olmuştur. 


Renan, Afgani hakkında şöyle diyordu, “Şimdiye kadar pek az kimse üzerimde bu kadar kuvvetli bir tesir meydana getirmiştir. 
İslamlığın peşin hükümlerinden tamamen kurtulmuş biridir.” 


İşte İslam'ın hükümlerinden kurtulan Afgani, İslam dünyasında istediği gibi at oynattı. Müslümanların arasına fitne tohumları ekti. 
Asırlarca halifelerine “ulu'l-emre itaat” anlayışıyla itaatkâr olan Müslümanları padişahına itaatsiz fakat İngiliz'e itaatkâr kitleler haline getirmeyi başardı." 


AFGANİ'NİN YOLUNDA! 


Cemaleddin Afgani görünüşte İslam Birliği tezini savunuyordu. 
Fakat muhipleri ve kendisinin politikaları Pan- Arabizm davasına hizmet veriyordu. 


Onun bu siyaseti İngilizlerin Osmanlı ülkesinde yürüttükleri Pan-Türkizm ideolojisinin tam zıttı idi. Oysa her ikisi de İslam Birliği'nin yıkılmasına ve İngilizlerin arzularına yarıyordu. 


Nitekim Afgani'yi sevenler ister Pan-İslamist, ister Pan-Türkist, ister bölücü, isterse dinsiz olsunlar bir araya gelmekte asla zorluk çekmiyorlardı. 


Öyle ki Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde Lawranceler, Yahudi Karasular, Ermeni Aramlar, Bulgar Sandanskiler ile birleşen bu türedi örgütler, Sultan 11. Abdülhamid'i devirecek ve İngiltere'ye bayram yaptıracaklardır. 


Afgani ve talebeleri sadece Pan-İslamizm kisvesi ardına gizlenip ırkçılığı körüklemiyordu. Bunlar Osmanlı'nın altı asırdır yaymakta ve yaşamakta oldukları İslam inancının da hasmı idiler. Nitekim bunu vurgulayan en açık ifadeleri, “Osmanlıların İslam'ı gerilettiği” iddiasıydı. Şöyle diyorlardı, “Önceleri İslam, güzel ve mükemmel bir medeniyet olup, ilim, şiir, sanat ve keşifler barınağı iken, 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Osmanlı'yla beraber ona gerileme, cehâlet ve kısırlık girmiştir. 
Osmanlılar elinde İslam donmuştur. Ona yeniden hayatiyet kazandırmak gerekmektedir. Bu da ancak Peygamber devrine dönmekle mümkün olabilecektir.” 


. Böylece bin üç yüz yıldır devam eden Ehl-i Sünnet akidesini, yüzlerce İslam devletinin oluşturduğu kültürü, medeniyeti, yazılan eserleri bir kalemde yok ediyorlardı. 


Peygamber devri dedikleri ise İngilizlerin Beyrutlu papazlara hazırlattıkları sinsi fikir ve düşüncelerden veya kendi indi mütalaalarından başka bir şey değildi. 


İslam imiş devlete pâ-bend-i terakki 
Evvel yoğ idi işbu rivayet yeni çıktı 


Batılı ajanların bu telkinleri birtakım Arap müellifler üzerinde de tesirini göstermiş, onlar da bu fikirleri eserlerinde işlemişlerdir. 
Mısırlı tarihçi Ahmed Emin şöyle demişti, “Devlet işleri Türklerin eline geçince, memleketi hüzün ve ıztırap kapladı. Onlar İranlıdan ve Arap'tan nefret ederler. Birbirleriyle de anlaşamazlar. Mala karşı açgözlü olup, doymasını bilmezler. 


Afgani, sevenlerini, talebelerini ve tesiri altına aldıklarını elbette ki doğrudan İngilizlere itaate çağırmıyordu. Ancak onu sevenler doğrudan doğruya ve şiddetli bir biçimde Abdülhamid Han düşmanı kesiliyorlardı. İşte bu yönüyle dolaylı ve adı konulmamış bir biçimde İngiliz'in ekmeğine yağ sürülmüş bulunuyordu. 

Normal hallerde bir araya gelmesi mümkün olmayan kitleler iki şeyde kolayca birleşebiliyordu. Birincisi Afgani hayranlığı ikincisi ise II. Abdülhamid Han düşmanlığı idi. 

Mesela Afgani önderliğinde önceleri, kültürel bir akımın üyeleri olarak ortaya çıkan Arap milliyetçileri, daha sonraları gizli siyasi cemiyetler oluşturdular. Avrupa'dan her türlü destekalan bu örgütler Sultan Abdülhamid'le mücadelede, Yahudi, Ermeni ve Jön-Türklerle beraber hareket ediyorlardı. Ayrıca her fırsatta, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin yanında yer aldıklarını da ilan ediyorlardı. 


Yine İstanbul'da İttihat ve Terakki dâhil Afgani'nin mürid ve hayranlarının hepsi o dönemde aşırı derecede TI. Abdülhamid Han 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muhalifiydi. Farklı fikir ve ırktan olan muhalif güruh, padişaha karşı muhalefette birleşmişti. 


Afgani'yi, üzerinde basit bir hırka ile İslam coğrafyasını dolaşan bir fedai, dini ihya edecek bir reformcu, İslam dünyasının kurtarıcısı ve üstad-ı azam olarak görenler arasında Yusuf Akçura, Ahmed Ağaoğlu, Ziya Gökalp, Said Nursi, Mehmed Âkif, Aksekili Ahmed Hamdi, Seyyid Bey ve Şemseddin Günaltay gibi reformcu şahıslar yer alıyordu." 


Mehmed Âkif, Abdülhamid Han'ı “Yıldız'daki baykuş, hayvan, merkep, zalim ve domuz” gibi en ağır ifadelerle itham ederken Cemaleddin Afgani'yi ise “asrın en büyük âlimi” diyerek yüceltiyordu." 


Said Nursi, İttihad-ı İslam mevzusunda Cemaleddin Afgani'yi selefi olarak kabul ederken yürüdüğü yolun onu İslam'ı parçalamaya götürdüğünün farkında değildi. Abdülhamid Han'ı “müstebid” ve dönemini de “istibdad devri” olarak değerlendirmektedir. Hatta meşrutiyeti getirmek için Ermenilerle işbirliği yaptığını da eserle- 


rinde açıkça ifade etmektedir.” 


Mısır'da Mısırlılığın, Arabistan'da Pan- Arabizm'in yolunu açan Afgani, Türkiyede ise Mehmed Emin Yurdakul'a Türkçülük şuurunu işleyen şiirler yazmasını teşvik edecektir. Ancak bu, Yurdakul'u ve Gökalp'i ezanı ve namaz kılarken Kur'ân'ı dahi Türkçe okumaya itecek kadar farklı bir şuurdu. 


Afgani ve meşhur talebeleri Abduh ve Reşid Rıza'nın dindeki reformist fikirleri İslam dünyasını kendilerinden sonra da kasıp kavurmaya devam edecektir. Türkiye dışında Yusuf Akçura, Musa Bigiyef, İsmail Gaspıralı, Seyyid Kutup, Mevdudi, Muhammed Hamidullah ve Muhammed İkbal'i onun en ileri savunucuları olarak görmek mümkündür. 


Diğer taraftan reformist Afgani'nin tesiri 11. Abdülhamid Handan sonra Türkiyede Cumhuriyet'in fikir babaları üzerinde de devam edecektir. Bunların başında Ziya Gökalp, Ahmed Ağaoğlu, Ahmed Hamdi Aksekili, Abdullah Cevdet ve Şemseddin Günaltay gelmektedir. 
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Dalâl ehli cihân içinde çokdur 
Hidâyet olmayana çâre yokdur 


1949'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin başbakanı olan Günaltay, . İnönü'nün emriyle ilk iş olarak Ankara İlahiyat Fakültesi'ni kurduracak ve orada Afgani'nin reformist fikirlerinin bir kez daha neşv ü nema bulmasını sağlayacaktır. Hatta bizzat tayin ettiği bu fakültenin ilk hocaları neredeyse tamamen masondu. Böylece seçileceği kesin olan Demokrat Parti'nin bu noktada atacağı sağlam adımların önünü kesen Günaltay'ın Afgani hakkındaki değerlendirmesi de dikkat çekicidir, “Efgâni, peygamber kadar şâyân-ı hürmet; ona itiraz edenler, Ebu Cehil kadar lânete müstehaktır. Çünkü Peygamber'in zamanındaki İslamlığı yeniden diriltmeye kalkışmıştır”* 


Böylece evvelce dinde reform fikirleri yaydığı Ezher Üniversitesi'nde Afgani'nin dinsizliği, masonluğu ve İngiliz ajanlığı ortaya çıkarılırken!'7 Türkiye'de ise Şemseddin Günaltay ve Ankara İlahiyat Fakültesi eliyle bir kez daha pazarlanmaya başlanacaktır. * 


1908 İHTİLÂLİ'NE GİDEN KANLI YOL 


Osmanlı ülkesinde Abdülhamid Han devrinin sonuna yaklaşıldığının ayak sesleri duyulmaya başlanmıştı. 32 senedir büyük bir gayretle dünya güçlerine karşı müthiş bir mücadele veren Sultan şimdi açtığı okullarda yetişen evlatlarının kalemlerini, tüfeklerini ve toplarını kendisine yönelttiğini görüyordu. Belki de padişahı en fazla kahreden hadise buydu. 


Ermeniler, Siyonistler, Ruslar, İngilizler, Fransızlar, Masonlar ve Balkanlar'da çetecilerle kıyasıya mücadele etmek de onu yormamıştı. Bilakis gayretini artırmış gece uykusu uyumamış, daha çok çalışmıştı. Fakat şimdi devletine sahip çıkması gereken hasımlarına karşı kendisine kol kanat germesi beklenen evlatları kolunu kanadını koparmaya koşuyorlardı. 


Nasıl olmuştu bu? 


Avrupalıların Tanzimat'tan itibaren Osmanlı ülkesinde ektiği tohumlar meyvesini vermişti. Mason siyasiler kadar mason eğitimciler de artık devredeydi. Bunlar, 11. Abdülhamid Han'ın açtırmış 


Hem İçeriden Hem Dışarıdan 193 


olduğu yüksekokullarda eğitim gören gençleri yeraltı örgütleri ile geleceğe hazırlayacaklardı. Sonunda onları, zorla düşürülemeyen ve baş eğdirilemeyen Hakan'a ölüm vuruşunu yapacak güçler haline getireceklerdi. 


İlk olarak 1889 yılında Ohrili İbrahim Temo, Arapkirli Abdullah Cevdet, Diyarbekirli İshak Süküti, Bakülü Hüseyinzade Ali ve Kafkasyalı Mehmed Reşid gibi askeri tıbbiye öğrencileri “İttihad-ı Osmani” adıyla bir örgüt kurdular. Maksatları ülkeye meşrutiyeti getirmekti. Örgüt ertesi sene Paris'te yaşayan meşrutiyet taraftarı Ahmed Rıza Bey'le irtibat ve birliktelik kurdu. Örgütün adı Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti oldu." 


Artık TI. Abdülhamid Han'a her muhalif, cemiyette yerini alıyordu. Padişah'a düşman her grup, cemiyetle ittifak edebiliyordu. 
Devletin, örgütü takibe alması ve ileri gelenlerini Trablusgarb ve Fizana sürgün etmesi üzerine cemiyetin faaliyetleri yurt dışına kaymaya başladı. Bilhassa Paris merkez haline geldi. Ahmed Rıza Bey'i sırasıyla Mizancı Murad, Damad Mahmud Paşa, Prens Sabahaddin ve Lütfullah Beyler takip ettiler. Muhalif fırka gittikçe kuvvetlendi. 


Jön-Türk Hareketi, 4-9 Şubat 1902 tarihinde, Paris'te ilk büyük kongresini tertip etmiştir. Kongreye katılanların kimlik ve kişilikleri incelendiğinde akla tek bir mısra geliyordu: “Böyle gecenin hayr umulur mu sabahından.” 


Türk, Arap, Arnavut, Kürt, Çerkez, Yunan, Bulgar, Yahudi ve Ermeni gibi farklı milletlere mensup 47 delege, Paris'te Fransa Enstitüsü üyesi M. Lefevre-Politalis'in evinde toplanmıştı. Görüldüğü üzere kongre, karmakarışık unsurlardan mürekkepti. 11. Abdülhamid Han bu toplantıdan haberdar olmuş ve Fransız polisi vasıtasıyla engellemek istemişti. Fakat Jön-Türklerin derin bağlantıları nedeniyle buna imkân bulamamıştı. 


Kongrenin açılış konuşmasını Prens Sabahaddin yaptı. Abdülhamid Han'ın idaresini eleştirdiği konuşmasında maksatlarının tam eşitliğin sağlanması, şerefli ve insani bir rejimin kurulması olduğunu belirtti. 
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Devamında görüşmelerin Türkçe ve Fransızca yapıldığı bu kongrede, anayasayı garanti altına alacak, hürriyet ve adalet rejimini getirecek bir yönetim için mevcut yönetime karşı ihtilâl yapılması 

kararına varıldı. Böylesine milli olmayan bir topluluktan milli menfaatlere uygun kararların çıkmasına imkân yoktu. 


Gelişmeleri dikkatlice takip ettiren Abdülhamid Han'ın zaman zaman bunları birbirine düşürmesi, bir kısmını ülkeye dönmeye ikna etmesi genel gidişatı değiştirmeye yetmiyordu. 

1906 yılında muhalif faaliyetler en tehlikeli safhaya girecekti. 
Yurtdışındaki gelişmeler artık yurt içindeki örgütlenmelerle geniş kitlelere ulaşmaya ve bilhassa subaylar arasında yaygınlaşmaya başlıyordu. Özellikle de Rumeli vilayetleri bu konuda öncü rolü oynuyordu. Nitekim Jön-Türk hareketinin askeri kanadını teşkil eden “Osmanlı Hürriyet Cemiyeti” Selânik'te kuruldu. 


Kurucular arasında, Midhat Şükrü Bey başta olmak üzere Askeri Rüşdiye Müdürü Bursalı Mehmed Tahir Bey, Askeri Rüşdiye Fransızca Öğretmeni Nâki Bey, Posta Müdürlüğü Başkâtibi Talat Bey, Rahmi Bey, Kâzım Nami Bey, Hakkı Baha Bey, Ömer Naci Bey, İsmail Canbolat Bey ve Edip Servet Bey bulunmaktaydı. 


Cemiyetin ana gayesi Jön-Türk hareketinden farklı olmamakla birlikte Abdülhamid Han idaresini devirmek, meşruti idareyi tesis ve Meclis-i Mebusan'ı yeniden açmak olarak belirlenmişti. 


Cemiyete Kur'ân ve silah üzerine yemin edilerek giriliyor ve çıkmak mümkün olmuyordu. İttihatçılar örgütlenme sırasında keskin nişancı ve gözüpek gençlerden fedai namı altında bir suikast timi de oluşturdular. 


Bu cemiyetin en faal görev ifa edecek Manastır Şubesi ise, 30 
Kasım 1906 tarihinde Kâzım Karabekir ile Enver Paşa tarafından kuruldu. 


Osmanlı Hürriyet Cemiyeti, umumiyetle askeri sınıf mensuplarından müteşekkil olması hasebiyle bölgedeki idarecileri tehdit ve baskı yoluyla kolaylıkla yanlarına çekmeyi bilmişlerdi. Orduya siyaset girmiş artık vaziyet başka bir hal almaya başlamıştı.” 
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Jön-'Türkler, TI. Abdülhamid Han karşısındaki mücadelelerin- de, Meşrutiyet'in ilan edilmesi yolunda bitirici hamleleri atmaya başlamışlardı. 


İlk olarak Makedonya'da gayrimüslim çetelere karşı mücadele ederek pişen ve yönetime karşı bilenen Jön-Türk subaylarının pek çoğunun dâhil olduğu Selânik merkezli Osmanlı Hürriyet Cemiyeti ile Avrupada fikir bazında mücadeleyi yürüten, Paris merkezli İttihat ve Terakki Cemiyeti 27 Eylül 1907 tarihinde birleşerek “Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti” adını aldı. Bu ittifakı Abdülhamid Han idaresine karşı yapılacak olan ihtilâlin ilk adımı olarak nitelendirmek mümkündür. 


İkinci hamle ise aynı yılın sonlarına doğru Paris'te gerçekleştirilen ve Jön-Türklerin de katıldığı yeni bir kongre ile atılacaktı. 
Padişah'a karşı mücadele eden en azılı muhalif örgütleri bir araya getiren bu kongre, Osmanlı ülkesinde eylemler gerçekleştirerek binlerce masum Müslümanın ölümüne sebep olan Ermeni Taşnaksutyun Örgütü'nün davetiyle Paris'te 27-29 Aralık 1907 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. 


Kongre sonrasında ilan edilen beyannamede, “bütün Osmanlı milletlerinin ve muhalefetin birleştiği” söylenerek, “Abdülhamid Han'ın tahttan inmesi, bugünkü idarenin değişmesi, meşrutiyet ve meşveret usullerinin kurulması” belirtilmiştir. Bunun için hükümete karşı silahlı mücadele de dâhil olmak üzere etkili bir eylem planı hazırlanmıştı. 


Osmanlı Devleti'nin hayatiyeti açısından fevkalade ehemmiyeti haiz kararların altına imza atan cemiyetlerin isimlerini şunlardı: 


.» « 


“Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti”, “Ermeni İhtilal Heyeti 


» « 


Müttefikası-Taşnaksutyun” “Teşebbüs-i Şahsi ve Adem-i Merkeziyet 


.» 


Cemiyeti”, 


>» « 


Mısır Cemiyet-i İsrailiyesi” “Hilafet” heyet-i tahririyesi, “Armenya” gazetesi heyet-i idaresi, “Razmig” heyet-i idaresi, “Hayrerik” heyet-i idaresi, “Ahd-ı Osmani Cemiyeti”?! 

Bu kongre TI. Abdülhamid Han muhalifi bütün muhaliflerin katıldıkları bir ihtilâl toplantısıdır. Bir gün dahi bir araya gelip meşverette bulunamayacak cemiyetler Abdülhamid Han'ı indirmekte söz birliği yapmaktaydılar. Toplantıda alınan kararlar, Abdülhamid Han'ı devirmek için komita/terör geleneğinin metot olarak kabul , edildiğini gösteriyordu. 

- Osmanlı'nın yıkımını, yıllardır zehirlemiş ve aldatmış olduğu yine Osmanlı evlatlarına sipariş eden İngiltere, şimdi geleceği kurgulamak üzere.planlar yapıyordu. 


SUİKASTLAR 


Almanya 1878'de birliğini sağladıktan sonra sanayileşme yolunda yaptığı hamlelerle büyük bir güce erişmiş, sömürge imparatorluklarını tehdit edecek hale gelmişti. İngiltere ve Rusya, Almanya'nın bu süratli gelişmesinden rahatsızdılar. 


Hem Almanya'nın durumunu görüşmek hem de güç gösterisi 
yapmak üzere İngiltere Kralı VII. Edward ve Rus Çarı Nikola 9 
Haziran 1908'de Reval'de bir araya geldiler. Almanya'ya karşı takip edecekleri politikanın yanında Afgan hududu, İran, Girit ve Makedonya'nın durumu ve Balkan demiryolları gibi meseleler de masadaydı. 


İttihat ve Terakki Cemiyeti ileri gelenleri ise Reval mülakatını tamamen Rumeli'nin paylaşıldığı şeklinde yorumladılar. Belki de tarihte akla gelebilecek en ahmakça bir yorumla bunun sorumluluğunu da Abdülhamid Han'a yüklediler. İngiltere ve Rusya gibi Osmanlı ülkesinde gözü olan en azılı iki düşman bir araya gelip kararlar alırken, devletin ordu mensupları bunu padişahlarından bilerek kendi devletlerine karşı darbe harekâtına girişiyorlardı. 


Görüşmenin ana aktörü Almanya sakin dururken Osmanlı ülkesinde kazan kaynatılıyordu. Şayet düşündükleri gibi, düşmanın kendilerini paylaşma projeleri varsa, buna karşı birlik olmak gerekirken iç savaşa davetiye çıkarılıyordu. 


Düşmanın ekmeğine bundan daha âlâ yağ sürülebilir miydi? 


İttihatçılara göre meşrutiyet ilan olunur, Hristiyanlara eşitlik verilirse Makedonya elden çıkmaz, ülkenin bütünlüğü sağlanırdı. 
Tıpkı 31 sene önce meşrutiyet gelirse, başta İngilizler olmak üzere 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bütün Avrupa'yı yanımıza çekeriz diye düşünen Midhat Paşa senaryosu yeni haliyle ikinci kez vizyondaydı. Aslında İttihatçıların gerçek niyeti Reval görüşmesini kullanarak Padişah'a zorla meşrutiyeti ilan ettirmekti. 


Nitekim İttihat ve Terakki, Selânik ve Manastır gibi cemiyetin güçlü olduğu yerlerde örgüt mensuplarını harekete geçirdi. 


Rumeli Müfettişi Hüseyin Hilmi Paşa'nın, Abdülhamid Han'a, “Burada kulunuzdan başka herkes İttihatçı” şeklinde telgraf çekmesi vaziyetin vahametini gösteriyordu. 


Örgüt mensupları ilk olarak Selânik Merkez Kumandanı Nâzım Bey'i hedef aldılar. Fakat muvaffak olamadılar. Nâzım Bey yaralı olarak İstanbul'a kaçtı. 


Sultan 11. Abdülhamid'in vaziyeti tahkik için kurduğu hususi bir heyet, hemen Selânike geldi. Soruşturma ve kovuşturma başladı. 
Birçok genç subay tevkif edilerek İstanbul'a gönderildi. Merkez Kumandanı Nâzım Bey'i tabanca ile yaralayanın Kurmay Binbaşı Enver Bey olduğu anlaşıldı fakat ele geçirilemedi. 


Bu arada suikastlar devam ediyordu. Manastır Polis Müfettişi Sami Bey öldürülürken, meşhur hafiyelerden Topçu Alayı İmamı Mustafa Efendi Selânik'te vuruldu. 


Enver Bey, Merkez Kumandanı'nı vurduktan sonra askerden ve ahaliden kendisine katılanlarla birlikte dağa çıkarak mevcut idareye alenen isyan etti. Onu 3 Temmuz 1908 günü Resne Mevki Kumandanı Kolağası Niyazi Bey'in 160 askerle dağa çıkması takip etti. Kolağası Eyüb Sabri Bey de kurduğu bir çete ile aynı hareketi yaptı. Askerden ve halktan birçok kimse, kendilerine katıldığı için kuvvetleri süratle artmaktaydı. 


Büyük ses getirecek suikastlar da birbiri ardınca işleniyordu. Bu kez Sultan 11. Abdülhamid'in olağanüstü yetkilerle bölgeye gönderdiği Birinci Ferik Şemsi Paşa hedefteydi. Nitekim o, telgrafhaneden çıkıp arabasına binmek üzere iken İttihatçıların fedaisi Teğmen Âtıf Bey tarafından üç kurşunla öldürüldü.” 
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Bu vahim hadise üzerine 11. Abdülhamid Han Şemsi Paşa'nın yerine Manastır olağanüstü kumandanlığına sadık adamlarından Müşir Tatar Osman Paşa'yı tayin etti. 


Lakin cüretleri gittikçe artan cemiyet mensupları 22/23 Tem- i muz 1908 gecesi Manastır'ın başka yerlerle muhaberesini sağlayan telgraf tellerini kestiler. Daha sonra Eyüb Sabri ve Niyazi Beyler, mevcudu iki bini bulan çeteleriyle şehri basıp hükümet konağını sararak Tatar Osman Paşa'yı dağa kaldırdılar. 


Ardından İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne kabul edilen Arnavut komita üyeleri Üsküb'ün Firzovik mevkiinde bir gösteri toplantısı düzenlediler. Bunlar Abdülhamid Han'a meşrutiyet derhal ilan edilmediği takdirde 50 bin Arnavut'un İstanbul üzerine yürüyeceğini telgrafla bildirmişlerdi.? 


11. MEŞRUTİYET'İN İLANI 


TI. Abdülhamid Han meşrutiyet rejiminin Osmanlı Devleti'ni parçalayacağını iyi biliyordu. Zira bunu 1877 yılında bizzat görmüş ve yaşamıştı. Ancak genç subaylar bu tecrübeden habersiz, sonlarını hazırlayacak bu reçeteye neredeyse can simidi gibi sarılıyorlardı. 


Abdülhamid Han bir taraftan da artık yapılacak fazla bir şey kalmadığını görüyordu. Selin önüne geçmek zor olacaktı. Yıllardır milletin kaderinde rol oynamış tecrübeli Hakan'ın Tahsin Paşa'ya söylemiş olduğu şu sözleri, geleceğin kara bulutlarını haber verir gibiydi: 

Bir hükümdar için lazım olan şey memleketin menfaatidir. Eğer 

bu menfaat Kanun-ı Esasi'nin ilanında ise o da yapılıyor; fakat iyi 


tatbik olunur mu, Türk'ün menfaati mahfuz kalır mı? Burasını kestiremiyorum! 


Rumeli'deki hadiselerle vaziyet iyice kontrolden çıkmıştı. 
Selânik, Manastır ve Ohri gibi İttihatçıların mühim merkezlerinden İstanbul'a yüzlerce telgraf çekiliyordu. Telgraflarda meşrutiyet ilan edilmediği takdirde meydana gelecek hadiselerden padişahın sorumlu olacağından söz ediliyor, hatta padişah değişikliğine gidileceği belirtiliyordu. 
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Bunun üzerine Abdülhamid Han 23 Temmuz 1908 akşamı nazırları saraya çağırıp ne yapılması gerektiği hakkında bir meşveret toplantısı yaptı. Maarif Nazırı Haşim Paşa ve Tophane Müşiri Zeki Paşa bu tehditlere boyun eğilmemesi gerektiğini belirtmişlerdi. 
Diğer nazırlar ise başta Sadrazam Said Paşa olmak üzere tereddüt içindeydiler. Risk almak istemediklerinden kararı Padişah'a bırakmayı tercih ediyorlardı. 


Nazırlardaki endişeyi gören Il. Abdülhamid Han kararını vermişti. İkinci Kâtip İzzet Paşa'yı çağırarak meşrutiyetin ilanına yönelik şu emri verdi, “Kanun-ı Esasi'nin ilanı benim zamanımda olmuştur. 
Bunun müessisi benim; bir müddet hasbe'l-lüzum mer'iyeti tatil edilmişti. Heyet-i Vükela'ya gidiniz, bunları söyleyiniz ve ilan için mazbatanın yazılmasını irade ettiğimi tebliğ ediniz.” 

Enver Bey, 23 Temmuz 1908 tarihinde 11. Abdülhamid'in Meclis-i Mebusan'ı yeniden toplantıya çağıran iradesi sonrasında dağdan inerek Selânike geldi ve kutlamalara katıldı. Dağa çıkan subaylardan Kolağası Niyazi Bey ile birlikte, “hürriyet kahramanı” olarak anılmaya başlandılar. Enver Bey bu tarihten itibaren Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti içindeki askeri kanadın en önde gelen isimlerinden biri oldu. 


Meşrutiyet, kimilerine göre istibdadın uzun gecesinin bitip hürriyet şafağının doğuşuydu. Böyle diyordu “Rücü” şiirinde Tevfik Fikret: 


O melanet gecesinden uzaktayız şimdi 
Karıştı leyl-i musibet leyâl-i nisyana 

Açıldı gözlerimiz bir sabah-ı rahşana 

Sen, ey muhit-i teceddüd, o leyl-i menhusun 
Seninle nisbeti yok; sen şereflisin ulusun 

Ne sis yüzünde, ne zül; bilakis, sefâ ve vekaar Doğan güneş gibi sâfi bir infilâkın var” 


Yine Mehmed Âkif Ersoy, Meşrutiyet'in ilanından duyduğu sevinci, bir İslam seyyahı olan Abdurreşid İbrahim Efendi'nin ağzından şöyle naklediyordu: 
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Haydarabada yetiştim ki, bütün Hindistan, 
“Verdi Kanun-i Esasi'yi nihayet Sultan!” 
Diye birden bire çalkalandı. İnan kabil mi 
O ne müthiş helecanlardı aman ya Rabbi! 
“Verdi Kanun-ı esasi...” Bu çıkar rü'ya mı? 


Sevinçle İstanbul yolunu tutan İbrahim Efendi, Meşrutiyet'le birlikte İstanbul'u şöyle hayal ediyordu: 


Gemi enginde iken bende de engindi hayâl; 
Kevser içmiş sofunun hâline benzer bir hâl! 


Ömrü haybetle cehennemde geçen hâne-harâb, 
Verseler cenneti şaşkın gibi çekmez ya azâb; 


Ben de rühumdaki zulmetleri artık koğdum; 
En büyük hasmım olan yesi nihâyet boğdum. 


Bahr-i Ummanda henüz çalkanıyormuş tekne... 
Attı hülyâ beni tâ Marmara sâhillerine! 


Görüyordum, iki üç bin mil açıktan bakarak, 
Şu sizin kapkara İstanbul'u, kardan daha ak. 


Parlıyor alnı uzaktan ayın on dördü gibi; 
Gülüyor: İşvesinin câzibeler müncezibi. 


Negezer şimdi o zillet, o sefâlet? Heyhât! 
Bu ne müdhiş azamet, oh, ne müdhiş dârât! 


Sayısız mektep açılmış: Kadın, erkek okuyor; 
İşliyor fabrikalar, yerli kumaşlar dokuyor. 


Gece gündüz basıyor millete nâfi' âsâr; 
Âdetâ matbaalar bir uyumaz hizmetkâr. 


Mülkü baştan başa i'mâr edecek şirketler; 
Halkın irşâdına hâdim yeni cemiyyetler, 
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Durmayıp iş buluyor, gösteriyor, uğraşıyor; 
Gemiler sâhile boydan boya servet taşıyor... 


GÜN DOĞUYOR MU YOKSA BATIYOR MUYDU? 


Her şey şiirde belirtildiği kadar kolay mıydı? Şafak mı söküyordu, yoksa gün mü batmaktaydı? Bunu görmek için fazla beklemek gerekmeyecekti. 


Seçimler yapıldıktan sonra 17 Aralık 1908 günü, Meclis-i Mebusan'ın açılışında 281 milletvekilinden 230'u hazırdı. Arabistan ve Afrika gibi uzak yerlerden seçilenler yetişememişti.?” Türk ve Türk olmayanlar neredeyse birbirine eşitti. İşte TI. Abdülhamid Han'ın da başından beri korktuğu husus bu idi. 


Nitekim daha meclisin açılışının ilk günlerinde Hristiyan unsurlar milli gruplar halinde mücadeleye başladılar. Meclis-i Mebusan muhtelif Osmanlı unsurlarının Türklüğe karşı mücadele sahnesi haline geldi. İttihatçıların yıllardır cansiperane savundukları “ittihâd-ı anâsır” hayalleri suya düşmüştü. Ancak meşruti idarenin parıltılı ışıkları gözlerini öyle kamaştırmıştı ki, henüz anlayacak durumda değildiler. 


Meşrutiyet ile birlikte sansür de kaldırıldı. Aslında özgürlük sadece Türk'ün hakanı ve Müslümanların halifesine ateş hakkı verilmesiydi. Derhal Sultan 11. Abdülhamid aleyhinde yaygın bir neşriyat başladı. Neredeyse bütün gazeteler kendisini karalama seferberliğine girişmişti. “33 yıl ülkeyi karanlığa boğdu”, “Ülkeyi yabancılara peşkeş çekti”, “Memleketi soyup soğana çevirdi” gibi ifadelerle bir linç kampanyasına girişmişlerdi. Halk, gazete ve dergilerdeki bu yazılarla ruhen taht değişikliğine hazırlanıyordu. Öyle ki, İttihat ve Terakki kurucularından Abdullah Cevdet, “Sultan Hamid hakkında yüz yalan uydurdum. Birine ben de inandım. O da Harbiye talebesinin ayağına taş bağlanıp Sarayburnu'ndan denize atılması idi” diyerek atılan iftiraların boyutunu göstermişti.? 


Bu arada İttihat ve Terakki ileri gelenleri İstanbul'a geldiler. 


Ahmed Rıza Bey, Enver Bey, Niyazi Bey, Prens Sabahaddin hürriyet kahramanları olarak omuzlarda karşılandılar. 
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İttihatçı liderler ilk iş olarak sadrazam Said Paşa'ya baskı yaparak hafiyelik teşkilatını kaldırttılar. İstihbarat teşkilatının lağvı İttihatçıların yeni tertiplerinin olacağını haber verir gibiydi. Nitekim çok geçmeden Padişah alaşağı edecekleri 31 Mart Vakası bu anlamda son derece önem kazanacaktır.” 


Öte yandan Mehmed Âkif, yine Abdurreşid İbrahim Efendi'nin ağzından Meşrytiyet'in ilanı ile birlikte İstanbul'da gördüklerini ve yaşananları şöyle nakledecek ve büyük üzüntü yaşayacaktır: 


Bir de İstanbula geldim ki: bütün çarşı, Pazar Nârâdan çalkanıyor! Öyle ya... Hürriyet var! 


Galeyan geldi mi mantık savuşurmuş doğru 
Vardı aklından o gün her kimi gördümse zoru 


Sanki zincirdekiler hep boşanıp zincirden 
Yıkıvermiş de tımarhaneyi çıkmış birden! 


Ne devâirde hükümet, ne ahalide bir iş! 
Ne sanayi, ne maarif, ne alış var, ne veriş. 


Çamlıbel sanki şehir; zabıta yok, râbıta yok; 
Aksa kan sel gibi, bir dindirecek vasıta yok. 


“Zevk-i hürriyeti onlar daha çok anlamalı” 
Diye mekteblilerin mektebi tekmil kapalı! 


İlmi tazyik ile tâlim, o da bir istibdad... 
Haydi, öyleyse çocuklar, ebediyyen âzâd 


Hâlbuki yıllardır bugüne gelinebilmesi için gece gündüz çalışmış, ter akıtmışlardı, kan dökmüşlerdi. Hürriyet, adalet, eşitlik denilen kelimelerin ne manaya geldiği şimdi anlaşılıyordu. Artık bayramı düşmanlar yapıyordu ve daha çok yapmaya devam edeceklerdi. 
Eskiler şöyle demişlerdi: 
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Son peşimanlık fayda etmez imiş 
Gussası ta ölünceye gitmez imiş 


31 MART VAKASI'NA YOL AÇAN HADİSELER 


Meşrutiyet'in ilanından on bir gün sonra 4 Ağustos 1908'de bir nazır tayini meselesinde çıkan anlaşmazlık üzerine Said Paşa kabinesi istifa etti. Yerine Kâmil Paşa sadrazam oldu (5 Ağustos 1908). 
Bu durum aynı zamanda İttihat ve Terakki'ye muhalefeti de belirginleştirdi. İttihatçıların eski hesapları gündeme getiren intikamcı tutumu ve sorumsuz davranışları da geniş bir hoşnutsuzluğun ortaya çıkmasına yol açıyordu. Muhalefet hareketini, 14 Eylül'de kurulan Ahrar Fırkası'nda toplanan Prens Sebahaddin grubu ile İttihatçıların uygulamalarını dinden sapma olarak niteleyen muhafazakâr bir kesim oluşturuyordu. 


Abdülhamid Han düşmanları devlet içinde post kapma yarışı 
yaparlarken devlet yabancılar tarafından yutulmaya başlamıştı. 5 
Ekimde Avusturya, Bosna-Hersek'i ilhak ettiğini bildirdi. Ardından Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti. 6 Ekim'de de Girit Yunanistan'a katıldığını duyurdu. 


Merkezdeki siyasi istikrarsızlık, muhalefetin özellikle basın yoluyla şiddetini arttırması İttihatçıların itibarını iyice zedelemişti. 
Meşrutiyet sonrası coşku daha iki ay dolmadan yerini derin bir hayal kırıklığına bırakmıştı. Baskıların artması ve İttihatçılara muhalif olduğu bilinen bazı kişilerin fâili meçhul cinayetlerle öldürülmeye başlanması ortalığı daha da gerginleştirdi. 


Bu gelişmeler karşısında kendilerini güvende hissetmeyen İttihatçılar, Üçüncü Ordu'ya bağlı avcı taburlarını Meşrutiyet'in muhafazası ve İstanbul'un güvenliği gerekçesiyle 19 Ekim'de Selânik'ten İstanbul'a getirttiler. 


17 Aralık'ta toplanan mecliste İttihatçılar üstünlüğü elde etti. 
Daha çok Ahrar Fırkası yanlıları ile birlikte hareket eden Kâmil Paşa hükümeti İttihatçıların baskıları neticesinde bir gensoru ile düşürüldü. 
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Yerine 14 Şubat 1909'da İttihat ve Terakki'ye yakın Hüseyin Hilmi Paşa sadrazam oldu. 7 Nisan'da İttihatçılara sert eleştiriler yönelten Serbesti gazetesinin başyazarı Hasan Fehmi, Galata Köprüsü'nde fâili meçhul bir cinayete kurban gitti. 

. Bu vaziyet başkentte tansiyonu bir anda yükseltti. Hasan Fehmi'nin ertesi gün yapılan cenaze merasimi İttihatçılara karşı, büyük kitlelerin katıldığı tam bir tepki gösterisine dönüştü.” 


Bu gelişmeler halk arasında huzursuzluğun artmasına sebebiyet verdi. Ardından alaylı zabitlerin ordudan çıkarılmasına karar verilmesi, ayrı bir hoşnutsuzluk meydana getirdi. İttihatçı hükümetin hep kendi adamlarını devlet dairelerine yerleştirmesi, medrese talebelerinin askere alınması için meclise kanun tasarısı verilmesi gibi sorumsuz icraatları iç huzursuzluğu arttırıyordu. Meşrutiyete karşı muhalefet cephesi kuvvetlenmeye başlamıştı. 


Halk arasında İttihatçıların, masonların maşası oldukları söyleniyordu. Zaten ileri gelen İttihatçılardan Talât Paşa, Cemal Paşa, Midhat Şükrü Bleda, Naki Bey, Kâzım Naki, İsmail Canbolat ve Emanuel Karasu gibi birçok isim masondu.” Bu itibarla uygulamaları daha fazla tartışmalara yol açıyordu. Bu arada birdenbire İttihâd-ı Muhammedi denilen yeni ve karanlık bir cemiyet kuruldu ve muhalifler derhal burada toplanmaya başladı. 


Kıbrıslı Hâfız Derviş Vahdeti'nin kurduğu cemiyet, Volkan adlı gazetesiyle devamlı halkı tahrik eden şiddetli bir neşriyata başladı. 
Mizancı Murad” da Mizan gazetesiyle İttihatçılara karşı şiddetli hücumlarda bulunuyordu. Bu iki muhalif gazetenin neşriyatı neticesinde İstanbul'da büyük bir ayaklanma patlak verdi. 


Bu defa da Dördüncü Avcı Taburu'na bağlı askerler 12-13 Nisan gecesi (31 Mart 1325) şeriat talebiyle ayaklanarak subaylarını hapettiler. İstanbul'da bulunan 5, 6 ve 7. Nizâmiye askerleriyle Beyoğlu Topçu Alayı'ndaki askerleri de yanlarına alarak Ayasofya Meydanı'na geldiler ve Meclis-i Mebusan önünde toplandılar. Ellerinde beyaz, yeşil ve kırmızı bayraklar bulunan üç dört bin civarındaki isyancılara başta Volkan gazetesi sahibi Derviş Vahdeti olmak üzere on gün kadar önce kurulduğu ilan edilen İttihâd-ı Muhammedi Cemiyeti üyeleriyle Beyazıt ve Fâtih medreselerinin bazı talebeleri de katıldı. 
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İsyancılara direnen ya da yaptıklarının yanlış olduğunu söyleyen asker ve ilmiye mensubu bazı kişiler öldürüldü. 


13 Nisan'da başlayan, İstanbul'daki şiddetin yanı sıra eyaletlerde 
ve özellikle Balkanlar'da büyük bir kargaşaya sebep olan hadiseler on bir gün sürdü. İsyancıların başlıca talepleri hükümetin istifası, Kâmil Paşa'nın sadarete, İsmail Kemal'in Meclis-i Mebusan reisliğine getirilmesi, İttihatçı subayların değiştirilmesi, ordudan tasfiye edilen alaylı subayların geri dönmesi, İttihat ve Terakki'nin ilgası, hadiselere katılanlar için af ilan edilmesi gibi hususlardı. 


Sadrazam aynı gün öğleden sonra istifa etti. Bu arada bilgi vermek için saraya gitmekte olan Adliye Nazırı Nâzım Bey, meclis başkanı Ahmed Rıza zannedilerek yanlışlıkla öldürüldü. İsyancılar tarafından sayıları yüze varan öldürülenler arasında bulunan Lazkiye mebusu Şekip Arslan Bey de yine ne hikmetse yanlışlıkla Hüseyin Cahid zannedilerek öldürüldü! Âsâr-ı Tevfik zırhlısı kumandanı Binbaşı Ali Kabüli Bey, Yıldız Sarayı'nı bombalamak planıyla itham edilerek Yıldız Sarayı'nda II. Abdülhamid Han'ın gözleri önünde katledildi. Aslında bütün bu itham ve yanlışlıkla öldürmeler büyük bir planın parçalarıydı. İsyanın ikinci gününde Hariciye Nazırı Ahmed Tevfik Paşa sadrazam oldu. 


Ahrar Fırkası mensupları isyanın bilhassa Meşrutiyet muhalifi ve Abdülhamid Han yanlısı bir görünüm kazanmaması için çalıştılar. “Cemiyyet-i İlmiyye-i İslâmiyye” adı altında birleşen ulema ise isyanı desteklemediğini ilan etti. 


Meclis'in karar alacak çoğunluğu bulunmamaktaydı. Buna rağmen isyancıların silah tehdidi altında bu taleplerin kabul edildiğine dair Mebusan Beyannamesi ilan edildi. Bir telgrafla saraya bildirilen karar padişah tarafından onaylandı. 


HAREKET ORDUSU 


Selânik, 1908 İhtilâli öncesinde Jön-Türk Hareketi'nin sığınağı ve faaliyetlerinin en güçlü olduğu yerdi. Bu itibarla İstanbul'daki isyan Selânik'te abartılı bir şekilde dillendirildi. Mektepli subaylarla mebusların katledildikleri ve meşruti yönetimin sona erdiği şeklinde yalan haberler de yayılarak tepki özellikle büyütüldü. 
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Gerçekte isyan sırasında katledilenlerden isimleri tespit edilen bir mebus, bir nazır ve on subay bulunuyordu. Gerisi iddiadan öteye gitmiyordu. Yine Meclis-i Mebusan'ın da açık olması, meşruti yönetimin devam ettiğini gösteriyordu. Dolayısıyla İstanbul'daki 

ilgili gelişmeler Jön-Türkler tarafından abartılmış ve bir sonraki halinle için propaganda malzemesi olarak kullanılmıştır. 


Diğer taraftan Padişah bilerek hadiselerin müsebbibi gibi gösterilemeye çalışılıyordu. Selânik'teki Osmanlı İttihâd ve Terakki Cemiyeti Merkez-i Umümisi'nin 15-16 Nisan gecesi Mâbeyne çektiği ve II. Abdülhamid'i açıkça tehdit eden telgrafı şöyle idi: 


Padişah, iftihar ediniz! Bir irticai melanetle meşrütiyet hedm ve hükümet-i müstebide ikame edildi. Umum bir milletin hukukunu muhafaza etmek vazife iken bu irtica kemâl-i maharetle tatbik olundu. |...) İştebütün bir millet ve ordu İstanbul'a yürüyor. Bakınız bir kudret-i kahhara malik olan millet nasıl istihsali matlub edermiş? 
Milletin kudreti, ordunun satveti tevfikat-ı samedaniyeye bizleri mazhar kılacak ve irticaa tarik olanlar kabul ve tatbiki ebedi ile birlikte dâçâr-ı kahr-ı ilahi olacaktır.” 


Neticede yapılan propagandalar etkisini göstermiş ve isyanı bastırmak üzere Selânik'te “Hareket Ordusu” diye adlandırılan askeri birlikler hazırlanmıştı. 


Hareket Ordusu bünyesinde çeşitli kademelerde görev yapmış subayların önemli bir kısmı daha sonraki süreçte etkili olmuşlardır. 
Bunların bazıları şunlardır: Enver Bey (Paşa), Cemal Bey (Paşa), Resneli Niyazi Bey, Eyüb Sabri Bey, Mustafa Kemal Bey (Atatürk), Fethi Bey (Okyar), İsmet Bey (İnönü), Kazım Karabekir Paşa, Ali İhsan Bey (Sabis) ve İsmail Canbolat Bey.” 


Aslında Hareket Ordusu'nu teşkil eden gruplara bakıldığında bu durum hemen anlaşılıyordu. Zira orduda sadece Selânik ve çevresinde bulunan Osmanlı askeri birlikleri değil Osmanlı hâkimiyetine karşı savaşan Bulgar, Yunan ve Sırp çetecileri ile sivil Yahudi ve Arnavut gibi gönüllü unsurlar da yer almaktaydı. 


Diğer taraftan böyle bir ordunun İstanbul üzerine yürümesi için ne Padişah'ın ne hükümetin ne de meclisin bir emri vardı. Meşruti 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yönetimi kurtarma adına hareket ettiklerini iddia etseler de bunların İstanbul üzerine sefer yapması, geçerli Osmanlı hukukuna göre de yasal değildi.” 


İTTİHAD-I ANASIR MI? 


Öte yandan Hareket Ordusu'nu meydana getiren unsurların da karanlık yüzleri vardı. Zira Hareket Ordusu, İkinci ve Üçüncü Ordular ile Balkanlar'daki gönüllülerden teşkil edilmişti. Nizami 
kuvvetler 25 bin, gönüllüler ise 15 bin civarındaydı. Yani en az 40 
bin kişilik bir ordu bulunuyordu.” Gönüllüler daha çok Osmanlı Devleti'ne Balkanlar'da sürekli olarak problem çıkaran gayrimüslim çete reislerinin milislerinden meydana geliyordu. 


Gönüllüleri idare edenler arasında Sandanski, Paniça, Çirçis, Kapitan Keta, Krayko gibi çete reisleri yanında Resneli Niyâzi, Eyüp Sabri gibi önde gelen meşrutiyetçiler de bulunuyordu. “İttihâd-ı anâsır” düşüncesinden hareket eden İttihat ve Terakki Cemiyeti, mümkün olduğu kadar çeşitli milletlerden gönüllüleri orduya almayı uygun görmüştü. Ancak bunların İstanbul'da çıkacağı rezillikler hesap edilmemişti. İstanbul'a yaklaştıkça yeni katılımlar oldu ve ordu mevcudu 80 bine ulaştı. 


Hareket Ordusu, Ayastefanos'ta (Yeşilköy) bulunduğu sırada 
âyandan bazıları ile mebusların çoğu birdenbire oraya gidip 22 
Nisan 1909 Perşembe günü âyan reisi eski sadrazam Said Paşa'nın başkanlığında “Meclis-i Umümi-i Milli” adıyla gizli bir toplantı yapıldı. Hareket Ordusu lehinde bir beyanname neşredildi. Ayrıca Sultan Abdülhamid'in hal'ine de karar aldılar ise de bir müddet gizli tutmayı muvafık buldular. 


Bu sırada Padişah, Sadrazam Tevfik Paşa'ya saltanatı kardeşine bırakabileceğini, ancak bir komisyon kurularak 31 Mart Vakası'nda dahlinin olup olmadığının ortaya çıkarılmasını istedi. Tevfik Paşa bunu Said Paşa'ya bildirdiğinde Said Paşa, “Eğer temize çıkarsa bizim halimiz nice olur” diyerek karşı çıktı. 

Aslında bu cevap bile bu hadisenin arkasında kimlerin olduğunu açıkça gösteriyordu. 

Padişah bu orduyu durdurabilir miydi? 


208 Kayı X: 11. Abdülhamid Han 
Bu hususta İsmail Hami Danişmend şunları söylemektedir: 


Ossırada Sultan Hamid'in ağzından çıkacak tekbir kelime, Hareket Ordusu denilen derme-çatma kütleyi bir anda mahvetmeye ve Türkiye'nin en mükemmel kuvveti olan Birinci Ordu'nun başına « iyi bir kumandan koyup “Vur!” emrini vermesi devletin bütün mukadderatını değiştirmeye kâfidir: İkinci Abdülhamid işte bunu yapmamış ve hâdisâtı bitaraf bir seyirci gözüyle tâkib etmiştir.” 


Danişmend'in ifade ettiği gibi Padişah'ın Hareket Ordusu'nu askeri bir güçle durdurması belki mümkündü. Fakat çok kan dökülürdü ve sonunun nereye varacağı kestirilemezdi. Zira İstanbul'da aydınlar ve bir kısım din adamları da şiddetli bir İttihatçı olup halkı galeyana getirmekte idiler. Hadiseler kan döküldükçe gitgide padişahın aleyhine cereyan edebilirdi. Bu sebeple hiç kan dökmediği halde “Kızıl Sultan” denilen Padişah'ı, bu defa anlamak hiç mümkün olamazdı. 


Bu itibarla II. Abdülhamid Han, kendisine sadık olan Birinci Ordu ve hassa birlikleri vasıtasıyla Hareket Ordusu'na karşı konulması hususunda yapılan teklifleri kabul etmedi. 


Bu kadarla da kalmayıp Topçu feriği Hurşid Paşa ile Ders vekili Halis Efendi'yi Hareket Ordusu'na göndererek Meşrutiyet'in korunduğunu bildirdi. Birinci Ordu kumandanına da Hareket Ordusu'na karşı koymamaları hususunda askere yemin ettirmesi talimatını verdi. İşte bunun üzerine İstanbul'a giren Hareket Ordusu kısa sürede şehre hâkim olacaktır. 


Ordunun kumandanı olan Mahmud Şevket Paşa örfi idare ilan ederek, divan-ı harp ve darağaçları kurdurdu. Yapmış olduğu infazlarla suçlunun yanında birçok suçsuzu da idam ettirdi. 


HAREKET ORDUSU İSTANBUL'DA 


Hareket Ordusu'nun ilk öncü birliği Binbaşı Muhtar Bey kumandasında 15 Nisan 1909 akşamı Selânik'ten hareket edip 16 Nisan'da Çatalca'ya gelişi hükümeti telaşa düşürdü. Durum mecliste görüşülerek ordunun Çatalca'da kalması için çareler aranmaya başlandı. 
Tophane-i Âmire nazırı Ferik Hurşid Paşa, Erkân-ı Harp mirlivâsı 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Memduh Paşa, Halep mebusu Nâfi Paşa, Üsküp mebusu Said Efendi, Rize mebusu Ahmed Bey ve Ders vekili Hâlis Efendi'den oluşan bir heyet askere nasihat için Çatalca'ya gönderildi. Bu şekilde askerin İstanbul'a girişi biraz geciktirilmiş oldu. 

Bu sırada İttihatçılar, ülkenin her tarafından gönderdikleri telgraflarla Tevfik Paşa'nın sadaretten uzaklaştırılıp yerine Hilmi Paşa'nın getirilmesini istiyorlardı. Ayrıca İstanbul'daki askere ve Rumeli'den gelen orduya karşı yapılan propagandalar, her iki tarafı psikolojik olarak birbirine düşman haline getirmişti. 


İstanbul'a yaklaştıkça büyüyen Hareket Ordusu 19 Nisan 1909 
günü Yeşilköye hâkim oldu. Yeşilköy'e yerleşen Hareket Ordusu, hükümete baskı yaparak 31 Mart Vakası'na karışan askerlere Rumeli kuvvetlerine karşı koymamaları için yemin ettirilmesini istedi. Hükümet, Dâhiliye ve Harbiye Nezâretleriyle Meşihat'tan bir heyet oluşturup askerleri itaate davet etti. Aynı gün (19 Nisan) Hareket Ordusu adına Ferik Hüseyin Hüsnü Paşa tarafından Erkân-ı Harbiyye-i Umumiyye reisi İzzet Paşa'ya ve İstanbul halkına hitaben bir beyanname neşredildi. Hareket Ordusu 20 Nisanda Bakırköye girdi. 

Beyannamede Meşrutiyete darbe vuranların şiddetle cezalandırılacağı, kaldırılan anayasanın yeniden yürürlüğe konulacağı, halka dokunulmayacağı, ordunun, vatanın selametinden başka bir şey düşünmediği belirtiliyordu. 

Hassa Ordusu kumandanı Birinci Ferik Nâzım Paşa ve bazı kumandanlar, beyannamenin neşri üzerine Sultan Abdülhamid'in ayaklarına kapanarak Hareket Ordusu'na silahla mukavemet edilmesini istirham ettikleri halde Abdülhamid Han asabi bir sesle, “Paşalar, Ben askerimin arasında kan dökülmesini istemem. Ben 


Halife-i İslam'ım. Müslümanı Müslümana kırdıramam!” diyerek kabul reddetti.” 


Öte yandan İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin önde gelenlerinden 


Cemal ve Enver Beyler, 31 Mart Vakası üzerine Yeşilköye gelerek Hareket Ordusu'na katıldılar. 
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Hareket Ordusu'nun İttihat ve Terakki Cemiyeti ile alakası olduğu yolunda basında çıkan haberler üzerine kumandanlık, bir beyanname daha neşrederek Hareket Ordusu'nun görevinin siyasi olmayıp askeri olduğunu ilan etmek zorunda kaldı. 


22 Nisan'da ordunun asıl kumandanı olan Mahmud Şevket Paşa 
Yeşilköy'e gelip kumandayı ele aldı. Daha sonra Meclis-i Mebusan ve Âyan Meclisi üyeleri Yeşilköy Yat Kulübü'nde Meclis-i Umümi-i Milli adı altında toplandı. Meclis-i Milli, Hareket Ordusu kumandanlığının isteklerini kabul ederek adeta orduya teslim oldu. 


Bundan sonra Abdülhamid Han aleyhtarı propagandalar arttı. 
Mahmud Şevket Paşa da Hüseyin Hüsnü Paşa gibi İstanbul halkına birkaç beyanname neşretti. Mahmud Şevket Paşa bilhassa sıkıyönetim, İstanbul'un asayişi, meclisin çıkaracağı kanunlar, Padişah'ın, meclisin ve hükümetin durumu üzerinde duruyordu. Hüseyin Hüsnü Paşa üstü kapalı bir şekilde Padişah'ı tehdit ettiği halde Mahmud Şevket Paşa şimdilik bağlılığını bildiriyor, fakat meclisin çıkaracağı kanunları sıralayıp ordu adına adeta emir vererek bunların yerine getirilmesini istiyordu. 

21-22 Nisan günlerinde İstanbul surlarına yaklaşan Hareket Ordusu birlikleri 22 Nisan gecesi Davud Paşa Kışlası'nı işgal etti. 
Mahmud Şevket Paşa'nın emriyle 22-23 Nisan gecesi ordu dört koldan İstanbul'a girdi. Beyazıt'ta Harbiye Nezareti binası ele geçirildi, Taksim ve Taşkışla'da çıkan çatışmalardan sonra Beyoğlu bölgesi de kontrol altına alındı. 


Yıldız Sarayı Kazım Karabekir Bey, Şevket Turgut Paşa ve İsmet İnönü fırkaları tarafında kuşatılmıştı. Mevcudu dört bini bulan özel hassa birliği mukavemete hazır olupısrarlı bir şekilde cephane istiyordu. Verilmemesi üzerine bir kısmı kapıları kırıp cephaneyi yağmaladılar. Vaziyetin nazik bir hal alması karşısında 11. Abdülhamid Han, Daire-i Hümâyun'un binek taşına çıkarak, “Asker zinhar kurşun atmasın. Şayet kurşun atacaklarsa, ilk önce beni vursunlar, sonra kurşun atmağa başlasınlar.” diye emir verdi.”* 


Bu durum karşısında Yıldız Sarayı süvarileri ile Harbiye Nezareti'ndeki askerler karşı koymaksızın 24 Nisanda teslim oldu. 
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Genel olarak çatışmalarda Hareket Ordusu'ndan kırk dokuz kişi öldü, seksen iki kişi yaralandı; İstanbul'daki birliklerin ölü sayısı 230, yaralı sayısı ise 475'ti. 


25 Nisan 1909'da Hareket Ordusu kumandanlığı hükümete 
danışmadan İstanbul'da sıkıyönetim ilan etti. İstanbul'daki Avcı 'Taburları ile Hassa Ordusu mensupları 31 Mart isyanından dolayı suçlu görüldüğünden angarya olarak yol inşaatında çalıştırılmak üzere Rumeli'ye sürüldü. 


SARAYDA YAŞANANLAR 


31 Mart Vakası sırasında sarayda neler yaşandı? Hadisenin canlı 
tanıklarından 11. Abdülhamid Han'ın kızı Ayşe Sultan en çarpıcı detaylarıyla hatıralarında anlatmaktadır. Şöyle ki: 


31 Mart Vakası gününden beri huzur ve sükündan mahrum 
kalmıştık. Hele bir haftadan beri nasıl yaşıyor, neler çekiyorduk? 
Sarayın bütün genci, yaşlısı sofalarda, odalarda dağınık bir hâlde bulunuyorlardı. Her saat, her dakika felaket haberini bekliyorduk. 
Ne oldu, ne olacak korkusu ile ağlaşıyorduk. Uykusuz, yataksız, yemeksiz bekliyorduk. Bitkin bir hâldeydik. Küçük Mâbeyn Dairesi'ndeki babamın odasının kapısı önünde kendisini yalnız bırakmayalım, her ne olacaksa başımıza birlikte gelsin düşüncesiyle başlarımızı duvarlara vurup gözlerimizden yaşlar akıtarak bekleşiyorduk. 


Saray büyük bir korku ve hakiki bir karanlık içindeydi. Elektriklerle havagazları sönmüş, sular bile kesilmişti. Gece bekçileri, sadık zannettiğimiz Arnavut kapıcılar, hademe ağalar, bahçıvanlar, tablakârlar, hatta haremağaları bile, çoktan çıkıp gitmişlerdi. Koca sarayda kadınlardan başka kimseler kalmamıştı. Sinir buhranları geçiren, korku ve dehşettenbayılan kadınlar görülüyordu. Etrafımız abluka içindeydi. Arada silahlar atılıyor, sarayın bahçesine kurşunlar düşüyordu. Bu sesler bizi iliklerimize kadar titretiyordu. 


Bütün bu hâllere rağmen aramızda en metin olan yine babamızdı. 
Sükün ve vakarını asla terk etmeyerek büyük bir tevekkülle Küçük Salondaki masasında oturuyor, bu patırtıları, ağlayışları hiç işitmiyormuş gibi bermutad elindeki kitap ve kâğıtları ile meşgul 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oluyordu. Elindeki tesbihini çekerek güler yüzle odanın içinde dolaşıyor, bu haliyle bizlere gayret ve teselli veriyordu. Biz, kendisini rahatsız etmemek için odasına girmiyorduk. Yalnız annem girip çıkıyordu. 


Bu sırada babam bir sandığa yerleştirdiği birçok vesaiki iki haremağası ile Başkâtipe gönderdi. Bunlar kendi hizmetlerini gösteren tarihi vesikalardı. Haremağaları ilede Başkâtipe şu sözleri söyletti, “Zamanımda kaht-ı vükela olduğu hâlde münâvebe ile Said ve Kâmil paşaları kullanarak devleti idare ettim. Fakat bakalım, benden sonra kim ve nasıl idare edecek?” 


Bir aralık babam, anneme, “Kadınım! Çoluk çocuk kaç gündür ne yiyorlar?” diye sordu. Annem, “Efendiciğim! Hiç merak etmeyiniz. Aç kalmıyorlar. Ne buluyorlarsa yiyorlar. Bisküvi falan da vardır. Sizin sağlığınızdan başkaistedikleri yoktur.” dedi. Babam, “Kadınım! Bu kadar saray halkı bu azıcık şeyle yaşayabilir mi? Bu zavallı kadınların günahları ne ki açlığa mahküm olsunlar? Bu nasıl devam eder? Bir çaresine bakmalı” dedi. Kapıda bekleyen İkinci Musahip Gevher Ağa'ya seslendi. Başkâtip'i çağırttı. Beş dakika geçmeden Cevad Bey geldi. Babam, “Başkâtip! Bir haftadan beri çoluk çocuk, genci, ihtiyarı, bütün kadınlar adeta aç yaşıyorlar. Bu masum kadınların günahı nedir? Biraz ekmek lâzım değil mi? Bir çaresine niçin bakmıyorsunuz?” diye sordu. Cevad Bey laubali bir tavırla, “Neyapalım? Onlarıdüşünecek hâlde değiliz. Ne bulurlarsa yesinler. Yemeği nereden bulayım? Aşçılar gitmiş. Sarayda kimse kalmamış. Biraz ekmek getirtirim. Suya banıp yesinler” cevabını verdi. 


Hiç beklemediği bu cevap üzerine babam pek mahzun olmuş, hayretler içinde kalmıştı. Babamda, kara günde herkes tarafından terk olunan insanların kırgınlığı vardı, “Çoluk çocuk açlığa mı mahküm edildiler? İnsaniyet ortadan kalktı mı? Bir kişi için bin kişi feda edilir mi? Bu nasıl söz? Herhâlde bir çaresini bulunuz.” diyerek Küçük Salon'a doğru yürüdü. Biraz sonra Hareme bir çuval ekmek gönderilmişti. Kalfalara dağıtıldı. Bizler ise birer parça bisküvi ve kahve ile idare ediyorduk. 
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Babam yine Cevher Ağa'dan sarayda şehzadelerden kimlerin kaldığını sordu. Cevher Ağa yalnız Abdurrahim ve Nureddin Efendilerin kaldığını, diğer dört büyük şehzadenin büyük hemşirelerin evlerine gittiklerini bildirdi. Babam, “Pek âlâ! Hakları var.” cevabını verdikten sonra derhal Abdurrahim Efendi'yi istedi. 


Biz, efendilerin saraydan çıktıklarını biliyorduk. Hatta Burhaneddin Efendi'nin kendisine yapılan iftiralardan dolayı korkup sarayı terk etmeye mecbur olduğunu da bildiğimiz hâlde babama söylememiştik. Abdurrahim Efendi, zavallı çocuk ağlayarak geldi. 
Baba oğul öpüşüp ağlaştılar. Babam, “Oğlum! Sen daha çocuk denecek yaştasın. Bu felaketlere tahammül edemezsin. Sana yazık olur. Haydi, sen de benimle veda et. Büyük biraderlerin gibi hemşirelerinin evine git. Tehlike içinde bulunmanı istemem. Hatta buradaki üç genç hemşireni de beraber götür. Onlar da burada kalmasınlar” dedi. Fakat biraderimiz cesaretle, “Hayır babacığım! 
Sizi bırakıp gidemem. Tehlikeden korkmuyorum. Sizden ayrılacak değilim. Size ne olursa bana da o olacaktır. Gitmem!” dedi.“ 


Ayşe Sultan'ın ifadeleri okunduğu zaman açıkçası insan İstanbul'a düşman ordusu mu girdi diye düşünmeden edemiyor! 


KARANLIK DERVİŞ: VAHDETİ 


31 Mart Vakası'nın faillerinden olarak idam olunan Derviş 
Vahdeti'yi iyi tanımak gerekmektedir. Yarı medrese eğitimi almış bu delikanlı tam da İngilizlerin arayıp bulamadığı cinstendi. Nakşibendi tarikatına intisap etmişti. Yani dini ilimlerin her birinden az çok nasibini almıştı. Fakat on altı yaşında iken annesinin intiharı ve yirmi bir yaşında da babasını kaybetmesi ruhunda derin izler bırakacaktı. Eğitimini tamamlayamadı. İngilizce öğrenmek için Larnaka'da bir misyoner okuluna devam etti. Kıbrıs'taki İngiliz idaresinde memur olarak çalıştı. Burada İngiliz kültüründen etkilendi. İngiltere'ye gidip geldi. O artık bir Abdülhamid Han düşmanı olmuştu. 11. Abdülhamid Han rejiminden kaçıp Parise giden Jön-Türklerin adadaki en büyük hamisi ve yardımcısıydı. 


Diyarbakır'daki sürgün günlerinde iken Ziya Gökalp'ten oldukça etkilendi. TI. Meşrutiyet'in ilanıyla birlikte İstanbula döndü. Ancak İttihat ve Terakki'nin üst kademesinin Alman taraftarı olması dolayısıyla onlardan da yüz bulamadı. 


Bu sırada Meşrutiyet'in ilanıyla birlikte Osmanlı başkentinde son derece yoğun bir yayın faaliyeti başlamıştı. 300'den fazla gazete ve dergi yayınlanıyordu. Derviş Vahdeti de Volkan gazetesini çıkarmaya başladı. Çok geçmeden de İttihâd-ı Muhammedi Cemiyeti'ni kurarak gazetesini bu kuruluşun yayın organı yaptı. İngilizler ve Prens Sabahaddin'in başında bulunduğu Ahrar Fırkası ile yakın ilişki içerisinde olan cemiyet, İslamcı bir düşünceyle hareket ettigini savunuyordu. Said Kürdi'nin (Nursi) de aralarında bulunduğu kurucu üyeleri arasında din adamları ve alaylı askerlerin varlığı dikkati çekiyordu. 


İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti ile alakalı şu bilgiler dikkatle değerlendirildiğinde 31 Mart Vakası'nın dış tertipçileri ve provokasyonun kimlerin başının altından çıktığını görmek zor olmayacaktır. 


Cemiyet, 31 Mart Vakası'ndan sadece on gün önce Ayasofya Camii'nde yapılan büyük bir törenle resmen açıldı. İttihatçılara karşı yazılan yazılarla ortam süratle gerginleştirildi. 


Bu açılıştan tam on gün sonra 31 Mart hadiselerini başlatan askerlerin ellerinde cemiyetin kurulduğu gün dağıtılan bayraklar dalgalanmaktaydı. 


Vahdeti'nin hemen ertesi gün (14 Nisan 1909) II. Abdülhamid Han'a yazdığı açık mektup halkı ve askerleri tahrik edici nitelikteydi. 


Nihayet 31 Mart hadiselerinde İngilizlerin tesiriyle hareket eden Ahrar Fırkası'nın rolü de bilindiğinden onların tesirinde olan Derviş Vahdeti en mühim bir siyasi figür olarak yorumlanmış ve yargılanarak idam edilmiştir. Volkan gazetesi yazarı Said Kürdi, Serbesti yazarı Mevlana Rıfat, Ahrar Fırkası'ndan Prens Sabahaddin ve Mizancı Murad ise sürgün edildiler. 


Görüldüğü üzere İttihatçıların İstanbul'a asayişi sağlamak bahanesiyle getirdikleri Avcı Taburları ayaklanırken Vahdeti taraftarları da İttihatçıların diktatörlüğüne karşı ellerinde bayraklarla bu isyana katılmışlardır. Dolayısıyla bir saatte önlenecek isyan hükümetin de acizliği nedeniyle on bir gün devam etmiştir. Fitne kazanı tam 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kaynatılmış yabancı ajanlar provokasyonu tam manasıyla uygulamışlardı. Artık oyunun son perdesi sahneye konulacaktı. 


Pusuda bekleyen İttihatçı subaylar, Selânik'ten büyük bir orduyla hareket ederek hâkimiyeti tam manasıyla ele geçirip Abdülhamid Han kâbusundan kurtulacaklardı.” 


İRTİCA HAREKETİ (1) 


31 Mart Vakası tarih kitaplarımıza bir irtica hareketi olarak 
geçti ve on yıllar boyunca hep bu algı devam ettirildi.” Hâlbuki meşruti idare din dışı olmadığı gibi, 31 Mart hareketinin de dini bir yönü yoktu. Hadise sonradan bambaşka bir kisveye büründürüldü. 
Belki de vakanın dış tertipçileri senaryoyu iyi kurgulamışlardı. Bu itibarla senaryonun sahipleri yani hadisenin tertipçileri tam olarak bilindiğinde neden böyle olduğu sorusunun da cevabı ortaya çıkmış olacaktır. 


Bunun için öncelikle, “31 Mart Vakası kimin işine yaradı?” diye sormak gerekmektedir. Bu kavramı ortaya atanlar İttihat ve Terakki Cemiyeti mensupları ve bunlara sempati duyanlardır. Ayrıca bu tertibin sonunda 11. Abdülhamid Han'ı tahtından alaşağı edip iktidarı ele geçirenler de onlar olacaktır. Dolayısıyla bu olayın ortaya çıkarıcıları bizzat İttihat ve Terakki olduğu gün gibi aşikârdır. 


El altından tertiplemiş oldukları isyana katılan askerlerin, medrese talebelerinin ve hocaların “şeriat” hükümlerinin uygulanmasına dair dile getirdikleri taleplerinden dolayı böylesi bir adlandırmada bulunmuşlardır. Nitekim aynı suçlama ileride Cumhuriyet döneminde yapılacak darbelere de emsal teşkil edecektir. Dolayısıyla bu isyan hareketi ile mütedeyyin Müslümanların hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır. 


İrticai bir hadise olarak değerlendirenlerin bir kısmı ise kelime- nin ihtiva ettiği “geriye dönme” anlamından hareketle, dine dönüşten daha ziyade Meşrutiyet'i ortadan kaldırarak mutlaki yönetime yeniden dönmeye matuf bir isyan olarak görmektedirler. 

Hadiseyi bu şekilde değerlendirenlerin kanaatine göre, bu isyanı çıkaranlar İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin muhalifleridir. Başta Sultan TI. Abdülhamid ve Ahrar Fırkası olmak üzere, İttihâd-ı 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Muhammedi Cemiyeti, bunların kandırdıkları askerler, medrese talebeleri, hocalar ve dış güç olarak ise İngiltere isyanın gerçek failleri olarak görülmektedir. 


, Hâlbuki iktidarı ele aldıkları halde 11. Abdülhamid Han'ın isyan ile hiçbir bağlantısı ortaya çıkmamıştır. Zira döneme tanıklık eden birçokzevat bu hadisede Abdülhamid Han'ın bir dahlinin olmadığını ifade etmiştir. . 

Bu kişilerden bazıları Avlonyalı Ferid Paşa, Süleyman Nazif, Ali Haydar Midhat, Rıza Nur, Yusuf Kemal Tengirşek, Fethi Okyar, Şadiye ve Ayşe Osmanoğlu, Sadrazam Kamil Paşa, Süleyman Şefik Paşa, Mevlana Rıfat, Süleyman Tevfik Bey, Osman Nuri Lermioğlu, Rıfat Atilhan ve Vamberydir. 


31 MART VAKASI KİMLERİN TERTİBİYDİ? 


Şurası muhakkak ki 31 Mart Vakası'nın ardında kimin oldugunu bugün bile belgelerle tam olarak ortaya çıkarmak mümkün görünmemektedir. Çünkü İttihatçılar iktidarları zamanında yaşanan birçok hadisenin vesikalarını imha etmişlerdir. 31 Mart Vakası sonrasında kurulan mahkemelerde alelacele kararlar verilip birçok kişi infaz edilmiştir. 

Buna karşılık hadiseler değerlendirildiğinde isyanı İttihatçıların tertiplemiş oldukları bugün artık kesinleşmiş gibidir. Zira İttihatçıların içinde Alman ve İngiliz taraftarı olmak üzere birbirine muhalif iki grup vardı. İttihat ve Terakki'nin üst tabakasındaki kişilerin Alman taraftarı olması İngiliz yanlısı Prens Sabahaddin, Derviş Vahdeti, Mizancı Murad gibi isimleri rahatsız etmişti. 


Dolayısıyla Osmanlı idaresini ele geçirme savaşında birinci teşebbüsün galibi Almanlara yakın olanlardı. İngilizler ise bundan rahatsızdı. Bunun içinde Derviş Vahdeti liderliğindeki yandaşlarını devamlı olarak tahrikin içinde tutuyorlardı. 

Nihayetinde İngiliz destekli bu isimler bir isyan tertiplediler. 
Şayet isyan muvaffak olursa, İngiltere kendi çıkarlarına uygun politikalar geliştirebilecek bir meşruti idare kurmuş olacaktı. 


Hem İçeriden Hem Dışarıdan 217 


Diğer taraftan Enver, Talât ve Cemal Paşaların başını çektiği İttihat ve Terakki'nin askeri kanadı Meşrutiyet'in ilanından itibaren aslında adım adım devleti bu noktaya getirmiştir. Zira içinde bulundukları Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'nin kuruluşundan itibaren tek bir gayesi vardı: Abdülhamid Han'ı tahtından indirmek! Sadece geçerli bir sebep arıyorlardı. 


Ülke idaresindeki kötü gidişat ve Balkanlar'daki toprak kayıpları prestijlerini sarsıyordu. Mevcut hali ve uygulamalarına bakılırsa ve böyle giderse meşruti idarenin, fazla uzun sürmeyeceği anlaşılıyordu. Memnuniyetsiz kesim gittikçe artıyordu. Birkaç ay içinde devlet tamamen işlemez hale gelecek ve belki 11. Abdülhamid Han öncekinden daha güçlü bir biçimde idareye hâkim olacaktı. Yıllardır yer altı çalışmaları sonucu iktidarı ele geçiren İttihat ve Terakki'nin bir anda bunu elinden çıkarması mümkün değildi. Zira yabancılar oyuncaklarını kolayca kaybetmek istemezlerdi! 


Bunun için muhalif kanadın içerisine adamlarını sokmak suretiyle süreci hızlandırdılar. Derviş Vahdeti'nin on gün önce kurduğu muhalif cemiyetin içindekiler aslında hep İttihatçı subaylardı. 
Bunlar bilhassa isyanı kışkırtırken Sultan 11. Abdülhamid Han ile de ilişkilendirmeye gayret sarf ettiler. 


Böylece hem padişah alaşağı etmiş hem de bu vesile ile kendilerine muhalif kanadın liderlerini ortadan kaldırmış olacaklardı. 


Gerçekten de İttihatçıların planı mükemmelen işlemişti. Muhaliflerine çıkarttırmış oldukları 31 Mart Vakası ile hedeflerine vardılar. 11. Abdülhamid Handan kurtuldular. Muhaliflerini de tehdit, sürgün, hatta ölüm ile kolayca sindirdiler. 

Nitekim İstanbul'daki İngiliz büyükelçisi Sir Gerard Lowther'in 
31 Mart Vakası'ndan yaklaşık bir yıl sonra 29 Mayıs 1910 tarihinde 
İngiltere Hariciye Nezareti'ne gönderdiği raporun şu bölümü de hadisenin elebaşlarını net bir biçimde ortaya çıkarmaktadır: 


Olaylar henüz yeterince açıklığa kavuşmamıştır. Ancak gözden kaçmayan bir durum var. Özel olarak Selânik'ten Payitaht'a gönderilen Kamil Paşa'nın geri gönderilmesini istediği ve karışıklığa sebep olduğunu söylediği dört tabur isyanı veya irtica hareketi 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denilen olayı başlatmışlardır. Bunların başında Binbaşı Remzi Bey (Selânikli bir dönme ve mason) bulunuyordu. Remzi Bey'in hadiselerde parmağı olduğu cihetle divan-ı harbe verileceği düşünülüyordu. Fakat rütbesi yükseltilerek yeni padişah Mehmed Reşad'ın başyaverliğine getirildi. 


Aslında İngiliz elçisinin raporu büyük oyunu gösteriyordu. Diğer taraftan Abdülhamid Han'ın tekrar iş başına etkili bir şekilde görmek istemeyecek iki devlet İngiltere ve Almanya idi. Bu itibarla İttihat ve Terakki içinde tam bağlı adamları vasıtasıyla isyanın çıkışını ve sonucunu onlar etkilediler. 


İkisi de ortaya çıkan neticeden fevkalade memnundur. Zira en çok çekindikleri 11. Abdülhamid Han, artık devre dışıdır. Yeni gelenler ise kendilerinin piyonlarından öte bir şey değildir." 


31 Mart Vakası'nın hemen ardından Kanun-ı Esasi'de mühim 
değişiklikler yapılarak Osmanlı Devleti'nin rejimi tam manasıyla demokratik monarşi haline getirildi. Padişah'ın bütün salahiyetleri elinden alındı. Kısa bir zaman sonra İttihatçılar demokrasiyi askıya alıp kendi diktatörlüklerini kurdular. Böylece sarayın sözde istibdadına dayanamayanlar, çok daha ağırına maruz kaldılar. 


DARBEDE SİYONİST PARMAĞI VAR MIYDI? 


II. Abdülhamid Han saltanatta iken en büyük mücadelesini bilhassa Filistinden dolayı Siyonizme karşı vermişti. İngiliz ve Alman siyasi tesirinin dışında darbede Siyonistlerin rolü var mıydı? 
Siyonistler bu işin neresindeydi? 


Aslında Hareket Ordusu kumandanı Mahmud Şevket Paşa'nın Selânik'teki hareketinden önceki nutku ve işareti bu konunun izahı gibiydi. Zira daha başlangıçta, isyanın sebepleri araştırılmadan ve olaylar tahlil edilmeden hedefin padişah olduğunu net bir biçimde ortaya koyuyordu. Bu arada başta Mahmud Şevket Paşa olmak üzere Jön-Türk ve İttihatçı liderlerin kimliği, yetişmesi ve şahsiyetleri değerlendirildiğinde, hadisenin içerisinde Siyonist parmağını da görmek mümkündü. 
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“Eşitlik, ilericilik ve kardeşlik” gibi yaldızlı sloganların arkasına sığınarak, Avrupa'daki Siyonistlerin ajanı gibi çalışan ve Osmanlı'nın içten yıkılışını kolaylaştıran böylece İsrail'in kuruluşuna zemin hazırlayan Jön-Türklerin, bir kısmı Yahudi asıllı olup bir kısmı ise Yahudi mekteplerinde yetişen kişilerdir. Nitekim bunların büyük bölümü, Yahudi cemaatine bağlı, İbranice eğitim veren “Alliance Israelite Universelle” okullarında ders almışlardır. Hareket Ordusu başkumandanı Mahmud Şevket Paşa da Alliance Israelite Universelle (Evrensel Yahudi Birliği) okulunda öğrenim görenlerden biridir. 


Diğer taraftan isyanın duyulduğu sırada Selânik'te kamuoyunu harekete geçirmek üzere faaliyette bulunanlar da aslında meselenin iç yüzünü ortaya koyuyordu. Önce Selânik'te bir miting yapılması kararlaştırıldı. 11 Temmuz alanında yapılacak toplantı için sokaklara tellallar çıkartıldı. 


Böylece toplanan 30 bin kişilik bir kalabalık önünde Yeni Asır gazetesi başyazarı Fazlı Necip Bey, müderris Recep, Avdül (Arnavutça), Tomak (Bulgarca), Emanuel Karasu (Türkçe ve İbranice), Nikola (Sırpça) ve Kurki Apono (Ulahça) Efendiler tarafından konuşmalar 


>.» 


yapıldı. Nutuklar hep “silah başına arş İstanbul'a” diye bitti. 


Yine Mahmud Şevket Paşa'nın Yeşilköy'de toplanan birliklere yapmış olduğu konuşmada 11. Abdülhamid Han'a söylediği şu sözler ise kinini ve bakış açısını ortaya koymakla birlikte aslında 31 Mart Vakası'nın faturasını bir anda kendisine kestiklerini ve hazırlanılmış bir proje olduğunu da gösteriyordu: 


Kardaşlar! Yüzbinlerce şühedanın kanı pahasına kazanılan meşrutiyetimizi mahvedip yerine yine istibdadı ikame etmek üzere İstanbul'da, o köhne Bizans'ın Yıldız burcunda ikamet eden baykuş, insan kanı emmekten, öksüz yetimlere gözyaşı döktürmekten mütelezziz olan haris, 600 senelik muhteşem, muzaffer bir milletin tarihini, ecdadının namusunu lekeleyen o insan kıyafetindeki canavar, İstanbul'da avcı taburlarını iğfal ettirmişti. Para mukabilinde namuslarını satan o alçaklar da sair muti askerleri cebren ve kahren isyanlara iştirak ettirmişler. Orada ne kadar hamiyetli kardaşlar, ne kadar genç mektepli zabitler varsa cümlesi birer suret-i feciyede şehit ediliyorlar. İşte, bu şühedanın 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içinde Asar-ı Tevfik zırhlısı kapudanı Ali Kabuli Bey de var. 
İstanbul'un erbab-ı namusu pencerelerden bile bakmaya cesaret edemiyorlar. Makarr-ı hilafet kan ağlıyor. Payitaht bizden, ordudan, imdat bekliyor. Vatan gidiyor, millet mahvoluyor. Ne duruyoruz? 
Bizde cesaret, bizde hamiyyet yok mu? İşte ben, tekmil servetimi “ordunun masarrıf -i iftihariyyesine hayatımı, hayatımı da vatanıma feda ediyorum. Hürriyetin istihsali için benimle beraber İstanbul'a gidecek içimizde çok kahraman var. Paşa, kumandan hepimiz gideceğiz. Cümlemiz sana diren olacağız. Kanımızın son damlasını vatanın, Meşrutiyet'in istihsali için dökmekten, bu uğurda güle güle can vermekten ictinap eden içimizde bir kişi yoktur. Hepimiz hazır, emrinize muntazırız. Öyleyse ordu marşı çalarak eyyyy...” 


Selânik'ten, 31 Mart İsyanı'nı bastırmak bahanesiyle İstanbul'a gelen ve Sultan 11. Abdülhamid Han'ı tahttan indiren Hareket Ordusu'nda yedi yüz Selânikli Yahudi'nin oluşturduğu Gönüllü Musevi Taburu da bulunmaktaydı. Hareket Ordusu'nun başına Hüseyin Hüsnü Paşa geçti. Hareket Ordusu, Ayastefanos'a (Yeşilköy) geldiğinde birliğin komutasını Üçüncü Ordu Komutanı Müşir Mahmud Şevket Paşa ve kurmay başkanlığını Berlinden gelen Binbaşı Enver Bey aldı. 


Ayrıca Hareket Ordusu, 18 Nisan 1909'da Ayastefanos'u (Yeşilköy) ve Makriköy'ü (Bakırköy) işgal ettiği sırada azınlık siyasal kulüpleri de kendilerini destekliyorlardı. Bunlar arasında İstanbul Rum Siyasi Kulübü, Selânik Bulgar Federasyonu ve Ermeni kulüpleri vardı. Taşnaksutyun Fırkası, yedi-sekiz kadından kurulu bir heyet yollayarak Hareket Ordusu'na beyaz bir bayrakla bir çiçek demeti sundu. Bu sırada da Ermeni mebuslardan Vartakes Efendi bir konuşma yaptı. 

İkdam gazetesine göre başta Enver Bey olmak üzere zabitler Ermeni heyete bu hareketinden dolayı teşekkür etti. Askerler de “Yaşasın Taşnaksutyun Cemiyeti!” diye mukabele edip alkış tuttular.“ Hınçakyan Fırkası ise bir heyet göndererek, gönüllü teklif etti. 

İsyan bastırıldıktan sonra Mahmud Şevket Paşa ile Harbiye Nazırı Salih Paşa, Hahambaşı Haim Nahum'u ziyaret etti. Her iki paşa da, Selânik Yahudilerinin verdiği destek için teşekkür ettiler. 
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Konu hakkında ciddi araştırmaları bulunan Cevat Rıfat Atilhan konu hakkında şu değerlendirmeyi yapmaktadır: 


31 Mart Vakası, Türk milletini her şeyiile dize getirmek, vatanını 
parçalamak ve bir kısmı üzerinde hâkimiyet sağlamak için 


“Siyonizm ve Farmason” işbirliğinin tertip ettiği “sistemli ve planlı” bir “suikast”tır. 


Hedefleri müstakil son Türk devletini yıkmak, onu ayakta tutan bütün manevi faktörleri ortadan kaldırmak, |...) mukaddes Filistin topraklarında Yahudi devleti oluşturmak ve İslâm âleminin rehberi olan büyük Türk milletini küçültüp bu âlemin başından koparıp atmaktı. 


Bu hedefe ulaşabilmeleri için Sultan 11. Abdülhamid'i tahttan indirmeleri gerekiyordu. Bu maksatla Siyonistler, Dönmeler, Masonlar ve komitacılar birleşerek hedeflerine ulaştılar. 


Emanuel Karasu'nun defalarca ve iftiharla, “Sultan Hamide beş milyon altına yaptıramadığımız işi İttihatçılara dört yüz bin altına yaptırdık.” diye övünmüş olması da bu tezi güçlendirmektedir. 


Nitekim kaynaklarda belirtildiğine göre ilk teşebbüs Emanuel Karasu'nun İttihatçılara verdiği para ile başlamıştı. Karasu, İtalyan bankasından aldığı dört yüz bin liralık altını dört teneke içerisinde Metroviçeli (Necip Draga) isminde zengin bir adama vermiş ve o da bu parayı İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Çorum mebusu Eyüp Sabri Beye teslim etmişti. Bu paranın 31 Mart'ın tertibinde kullanıldığı konusunda ciddi rivayetler darbedeki Yahudi parmağının da işaretidir. 


PADİŞAHIN HAL'İ 


İttihat ve Terakki, devlete hâkim olur olmaz İstanbul'da büyük bir terör havası estirmeye başladı. Birinci Ordu efradı angarya işlerde çalıştırılmak üzere Rumeli yollarına sürüldü. İttihatçı istihbaratçılar devleti korumak ve kollamaktan çıkmış muhaliflerini tespit etmeye başlamıştı. Yakalananlar Bekir Ağa Bölüğü'ne kapatılıyordu. 
Basının ağzına kilit vuruldu. Sonunda meşrutiyet, “hürriyet” adı altında meclisli fakat tam diktatör tuhaf bir mutlakiyet haline geldi. 
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11. Abdülhamid Han yönetimine istibdad diye saldıranlar şimdi istibdadın ne olduğunu millete, basına, devlete öğretiyorlardı. 


Yeşilköy'de toplanan ve Sultan 11. Abdülhamid'in hal'ine karar 

, veren Meclis-i Umümi-i Milli azaları, asayiş sağlandıktan sonra 26 

Nisan 1909 günü İstanbul'a dönerek, ertesi gün Ayasofya civarındaki 

binasında tekrar Meclis-i Umümi-i Milli adı altında toplandı. Meclis 

240 mebus, 34.âyan olmak üzere toplam 274 kişiden oluşuyordu. 

Hal! fetvasının ilk müsveddesini mebuslardan Elmalılı Hamdi Efendi (Yazır) burada yazdı. 


Tamamıyla siyasi gerekçelerle ve intikam duyguları içinde hazırlanmış olan bu fetva hukukunsiyasete nasıl alet edildiğinin vesikası gibiydi. 11. Abdülhamid Han'a yıllarca atfedilen iftiraların özetini yansıtıyordu. Şöyle ki: 


İmamü'l-Müslimin olan Zeyd, bazı mesail-i mühimme-i şer'iyyeyi kütüb-i şer'iyeden tay ve ihraç ve kütüb-i mezküreyi men' ve hark u ihrak ve beytülmalde tebzir ve israfla müsevveg-i şer'i hilâfında tasarruf ve bila-sebeb-i şer'i kati ve haps ve tağrib-i reâyâ ve sair güne mezâlimi itiyat eyledikten sonra salâha rücu etmek üzere ahd ve kasem etmiş iken yemininde hânis olarak ahvâl ve umür-ı Müslimini bi'l-külliyye muhtell kılacak fitne-i azime ihdasında ısrar ve mukatele ikâ etmekle mene'a-i Müslimin Zeyd'i mezburun tegallübünü izale ettiklerinde bilad-ı İslâmiye'nin cevânib-i kesiresinden mezburu mahlü' tanıdıklarına dair ihbâr-ı mütevâliye vürüd edip mezburun bekâsında zarar-ı muhakkak ve zevalinde salâh melhüz olmağın Zeyd-i mezbura imamet ve saltanattan feragat teklif etmek veya hal' etmek suretlerinden hangisi erbab-ı hall u akd ve evliyâ-i umür tarafından ercah görülür ise icrâsı vacip olur mu? 


El-Cevab: Olur.” 


Fetvanın sadeleştirilmiş metni: 


“Müslümanların imamı olan kimse, bazı önemli şer'i konuları şeriat kitaplarından çıkarsa ve bu kitapları yasak etse, yaksa ve yırtsa devlet hâzinesini israf edip şeriata aykırı şekilde harcasa, idare ettiği kimseleri şer'i sebep olmadan öldürse, hapsetse, sürse, başka türlü zulümleri de âdet edindikten sonra doğru yola yemin 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etmişken sözünden dönerek Müslümanların yaşayışını tamamen bozacak şekilde fitne çıkarmakta direnip onları birbirlerine öldürtse, buna engel olacak durumdaki Müslümanlar, onun bu zora dayanan tutumunu ortadan kaldırınca, İslam memleketlerinin pek çok yerlerinden hal' edilmiş tanıdıklarını ispatlayan haberler gelip yerinde kalmasına kesinlikle zarar ve ayrılışında iyilik düşünülürse, kendisine imamet ve saltanattan vazgeçme teklif etmek veya hal! 
etmek şekillerinden hangisi ehlü'l-hal ve'l-akd*9 tarafından daha iyi görülürse yapılması yerinde ve gerekli olur mu? 


El-Cevab: Olur?” 


Meclise davet edilen Fetva Emini Hacı Nuri Efendi yazılan fetvayı okuduktan sonra imzalamaktan çekindi. Sebebi kendisine sorulduğunda, fetvada padişaha isnat edilen üç önemli suçu Abdülhamid Han'ın işlediği kanaatinde olmadığını söyledi. Bunlar, 
31 Mart Vakası'na sebep olmak, dini kitapları tahrif ettirmek ve 
yakmak, devlet hazinesini israf etmekti. 


Son derece dürüst ve metin bir kimse olan Nuri Efendi, Abdülhamid Han'a saltanattan feragat etmesi teklifinde bulunulmasının daha doğru olacağını ileri sürdü. Bunun üzerine fetvanın son kısmı değiştirilerek hal' veya feragat şıklarından birinin tercihi meclise bırakıldı. Hacı Nuri Efendi buna rağmen fetvayı imzalamamakta diretti ve hatta istifa ettiğini dahi söyledi. Din adamı olan mebuslardan Mustafa Asım Efendi, Hacı Nuri Efendi'nin yanına gelerek, “Şimdi sen bu fetvayı imzalamazsan, zaten kuşatılmış bulunan Yıldız Sarayı bilinmeyen kimselerce basılacak, Sultan Hamid öldürülecek! 
Buna Hareket Ordusu da hükümet de engel olamaz. Çünkü emin ol, fedailerin kimler olduğu tam bilinemiyor. Böyle muazzam bir cezayı Allah ve tarih önünde üzerine alabilir misin? Sen itirazlarını yaptın, doğru bildiğin yolu gösterdin. Görev tamamdır. Önlenmesi imkânsız faciaya sebep olma, hatta engel ol. Bunun için fetvayı imzala!” sözleriyle kendisini sıkıştırdı ise de faydası olmadı." 


Sonunda bu sözlerden etkilenen Şeyhülislam Ziyaeddin Efendi tarafından imzalanarak hukukileşen fetva mecliste okununca, mebusların bir kısmı derhal hal'ine karar verilmesi yönünde bağırmaya başladılar. 
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KARARA TEK İTİRAZ! 


Said Paşa'nın normalde tarafsız bir başkan olarak bu oylamayı, 
11. Abdülhamid Han'ın saltanat ve hilafetten “feragat” etmesi ile Meclis-i Milli'nin kararıyla hal' edilmesi şeklinde iki ayrı karar olarak “yaptırması gerekiyordu. Fakat o, elinde salladığı çan ile mebusları ikaz ettikten sonra teklifi şu şekilde yaptı, “Efendiler... Okunan fetva ve millet tarafından gösterilen genel istek gereğince Sultan Hamid-i Sani'nin hilafet ve saltanattan indirilmesine karar veriyor musunuz?” Çoğunluğu İttihatçı olan mebuslar ayağa fırlayıp ellerini kaldırarak, “Evet” diye bağırıp ortalığı velveleye verdiler. 


Ancak bu teklife son derece çekingen bir tonda cılız bir ses tepki koyacaktı, “Beyler, Yazıktır, günahtır. Lütfen yapmayın. Bu padişahı çok ararsınız!” 


Var ise sende eğer akl ü mezâk 
Söyleyen kimseye bakma söze bak 


Bu zat meclisteki Rum mebuslardan Yorgiyadis Efendi idi. Oysa hürriyet nutukları ile idareyi ele geçiren 273 mebusun bir farklı ve cılız sese dahi tahammülü yoktu. Derhal Yorgiyadis Efendi'nin etrafını sararak, “Alçak! Hain! Gerici!” diye bağırarak hakaretler yağdırdılar.? 


Yorgiyadis Efendi kafasını elleri arasına alıp ağlamaya başlayınca, onun etrafını saran mebuslar diğer arkadaşları tarafından dışarı çıkarıldılar. Ortalık yatışınca Said Paşa'nın oylamayı tekrarlamasıyla, herkes bir kez daha ayağa kalkarak teklifi kabul etmiş oldu. Ardından Sultan Abdülhamid'in halefinin kim olacağına dair oylamaya geçildi. Said Paşa bu kez şöyle sordu, “Sultan Abdülhamid oybirliği ile tahttan indirildi. Hilafet ve Saltanat tahtına meşru vâris Veliahd Mehmed Reşad Efendi'nin oturmasına karar veriyor musunuz?” 


Mecliste bulunanlar bu kararı da kabul ettiklerini beyan ettiler. 


Aslında İttihatçıların tek dertlerinin Padişah olduğu bu oturumda da çarpıcı bir detayla gün yüzüne çıkmıştı. Oturumu idare eden Meclis başkanı Said Paşa, Padişah'ın Mâbeyn kâtipliğinden başlayarak çeşitli hizmetlerinde ve yedi defa sadrazamlığında bulunmuştu. Padişahın otuz üç yıllık icraatlarından en az onun kadar 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sorumlu bulunuyordu. Bu bağlamda Said Paşa tarihin en büyük nankörlerinden biri olarak rolünü oynarken, İttihatçlar da bu çok önemli ayrıntıyı göz ardı etmişlerdi. 


BİR YÜZ KARASI VESİKASI! 


33 yıl saltanatta bulunan Türklerin bu büyük hakanına ve Müslümanların halifesine reva görülen utanç verici davranışlar bitecek gibi değildi. Ona tahttan indirildiğine dair kararın bildirilmesi tarihimize bir yüz karası vesikası olarak geçecekti. Sanki tahttan indirilmesinde başrolü oynayan ve görünmeyen gizli el bu yüce hakandan intikam alıyordu. 

27 Nisan'da Meclis kararı Padişah'a tebliğ edilecekti. Heyette, 
âyandan Arif Hikmet Paşa (Laz), Aram Efendi (Ermeni), Draç Mebusu Esad Paşa (Arnavut) ve Selanik Mebusu Emanuel Karasu (Yahudi) bulunuyordu. 


Heyette bulananlardan Emanuel Karasu, İttihatçı liderlerden Talât Bey'in bankeri ve sırdaşı idi. Filistin'de bir Yahudi devletine karşı çıktığı için Padişah'a azılı düşman olmuştu. 


Ermeni Aram Efendi'nin Ermeni ihtilâl komitaları ile yakın ilgisi vardı. Sultan Abdülhamid'den Ermenilerin intikamını almak için padişahı tahttan indiren ekibe dahil edilmişti. 


Esad Toptâni, birkaç yıl sonra devlete isyan ederek Arnavut istiklâli için silah çekmiş ve sayısız Türk'ün kanına girmiş cani bir adamdır. 

Arif Hikmet Paşa ise sonraki yıllarda karanlık siyasi hayatı olan bir denizcidir. 


Nihayet bunların tamamının ve Padişah'a İttihatçılarca tayin olunan son başmâbeyncisi Cevad Paşa'nın mason oluşu devletin kimlerin eline geçtiğini ortaya koyuyordu. 

Grubun başı konumundaki Arnavut Esad Toptâni, Padişah'a, “Millet seni azletti.” dedi. Acaba bu sözleriyle hangi milleti kastediyorlardı. Muhtemelen Türk milleti değildi. Nitekim zeki Padişah cevaben, “Hangi millet?” diyerek milletini bu işten istisna edecektir. 
Ardından, “Müslümanların halifesine tahttan indirildiğini tebliğ 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edecek başka kimse bulamamışlar mı?” diyerek İttihatçılara ince bir mesaj göndermekten de kendisini alamayacaktır. 


İttihatçıların sadece şu hadisede düştükleri elim vaziyet, ken- 
” dilerinin elinde hiçbir kudret olmadığının göstergesi değil midir? 
Onları Türk ve İslam düşmanı azılı bir Yahudi'yi padişaha gönderten sebep acaba ne olmuştur? Kimin emrinde çalışan zavallı kişilerdir buradan anlaşılmalıdır! 


11. Abdülhamid Han hal' kararı okunurken, “Kütüb-i şer'iyyeden tayy ve ihrâç ve kütüb-ı mezküreyi men ve hark ve ihrâk” yani “şer'i kitapları yırtıp yakma” sözleri geçince yüksek sesle, “Ben hangi kütüb-i şer'iyyeyi yakmışım? Hasbinallah derim.” diyerek karşı çıktı. 
Daha sonra da hal' kararını sonuna kadar dinlemeye devam etti. 
Fetva metni okunduktan ise oradakilere, “Otuz üç sene millet ve devletim için, memleketimin selameti için çalıştım. Elimden geldiği kadar hizmet ettim. Hâkimim Allah ve beni muhakeme edecek de Resülullah'tır. Bu memleketi nasıl buldumsa öylece teslim ediyorum. Hizmetimi Cenab-ı Hakk'ın takdirine bırakıyorum. Ne çare ki düşmanlarım bütün hizmetime kara bir çarşaf çekmek istediler ve muvaffak da oldular. Allah düşmanlarımı kahretsin! Sizden bir ricada bulunacağım. Lazım gelenlere ve biraderime bildiriniz. Bana Çırağan Sarayı'nı tahsis buyursunlar. Buradan oraya kolaylıkla geçmek mümkündür. Âhir ömrümüzü biz de orada ibadetle geçiririz. 
Başka bir arzum yoktur. demiştir.” 


Ancak bu çok doğal ve tabii arzusu İttihatçı liderlerce reddedilecek ve Selânik'e sürgüne gönderilecektir. 


HÂN-I YAĞMA 


Bu sofracık, efendiler - ki iltikaama muntazır Huzurunuzda titriyor - bu milletin hayatıdır; 

Bu milletin ki mustarip, bu milletin ki muhtazır! 
Fakat sakın çekinmeyin, yiyin, yutun hapır hapır... 


Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin, Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin” 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Hürriyet, isteyenler şimdi devleti yağma etmek derdine düşmüşlerdi. Adalet ve eşitlik diye bağıranlar Yıldız Sarayıdaki eşyaları çalma gayretine girişmişlerdi. Padişah'ı çıkarıp Yıldız'a girenlerin Yıldız Sarayı'nı ve sair köşkleri yağma etmeleri Padişah'ın can düşmanı Tevfik Fikret'i dahi çileden çıkartacak ve yukarıdaki sözleri söylettirecekti. 


Yapılan bu yağma şüphesiz Türk tarihinde kara bir lekedir. Darbelerin ne manaya geldiğini çarpıcı bir biçimde ortaya koymaktadır. 
Yıldız'ı “baykuş”tan” kurtarmaya gelenlerin asli emellerini ortaya çıkarmaktadır. 


II. Abdülhamid Han'ın Selânike doğru yola çıkmasının ardından Yıldız Sarayı, medeniyetten nasibini alamamış bir grup çapulcu tarafından korkunç denecek bir tarzda yağmaya maruz kaldı. 


25 Nisan 1909'da sarayı kuşatan ve hâkimiyeti sağlayan ordunun 
içerisinde Osmanlı askerlerinden ziyade gönüllü İttihatçılara bağlı neferlerin bulunması olayları kimlerin organize ettiğini göstermekteydi. Enver Bey'in de içinde olduğu bu yağma ordusunda Bulgar isyanlarının baş sorumlusu Yane Sandanski de bulunuyordu. 


Teşkilat-ı Mahsusa Başkanı ve Enver Bey'in yakın arkadaşların- dan Hüsamettin Ertürk hatıralarında Yıldız yağması emrinin Şevket Turgut Paşa tarafından verildiğini, yağmalayanların aldıklarını ganimet olarak gördüklerini ifade etmiştir. Sanki düşman malını gasp ediyorlardı. 


Binbaşı Enver Bey ve diğer yağmacılar Yıldız'a girdiklerinde -sarayın muhasiplerinden Cevher Ağa'dan padişahın özel odasını ve mücevherleri sakladığı yeri sordular. Cevap vermeyince zavallı adam idam olundu. Cevher Ağa'nın da menkul ve gayr-ı menkul mallarına zorla el konulup ailesi sürgün edildi. 


Diğer muhasip Nadir Ağa başına gelecekleri anlayıp sorduklarının yerlerini göstermek zorunda kaldı. Kendisini bağışlayıp, hürriyet-perver ilan ederek maaşa bağladılar. *” 


Yağmacılar mücevherlerin yanı sıra perdeleri, halıları, şamdan ve mangalları da yağmalamışlar değerli gördükleri ne varsa almışlardı.” 
Jurnaller, Abdülhamid Han'ın kişisel mektupları, marangozhanesi, 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telgraf metinleri, kitapları da yakılıp yıkılmıştı. Devletin gizli yazışmaları, sarayın paha biçilmez eserleri, birçok kritik yerin tapu senetleri çapulcuların ayakları altındaydı. 


Yıldız Sarayı'ndaki yağmadan arta kalan kıymetli eşyalar, mücevherat, yazışmalar ve jurnallerin tasnif edilerek kayda alınması ve bunlara ne yapılacağına karar verilmesi için bir heyet oluşturuldu. 
Bu heyetin icraatlarını gözlemlemesi maksadıyla Dâhiliye Nazırı Talât Bey tarafından şifahi emirle Mülkiye Müfettişi Ali Seydi Bey vazifelendirildi. 


I Aralık 1909'dan itibaren on beş gün boyunca yapılan tasnif 
çalışmalarını gözlemleyen Ali Seydi Bey, hazırladığı raporu 16 
Aralık'ta Talât Beye sundu. Tespitleri Yıldız Sarayı'nın yağma sonrasındaki ahvalini göstermesi açısından önemlidir. 


Ali Seydi Bey'in raporuna göre yağma sonrasında Yıldız Sarayı'nın “Ceyb-i Hümâyun” denilen Sultan'ın şahsi paralarının ve servetinin bulunduğu ve bunlarla ilgili işlemlerin yapıldığı dairesinin odaları perişan haldeydi. Sultan'ın şahsi serveti ve eşyaları Hareket Ordusu'nun eşkıyalarınca çalınmıştı. Osmanlı Devleti'ne ait askeri sevkiyat belgeleri, ayrıntılı sınır haritaları, Sultan Abdülhamid ait tapu senetleri ve yazma eserler ayaklar altındaydı. 


Yıldız'da ele geçirilen malların tasnifi için teşkil olunan komisyon da başka bir garabetti. İyi niyetli denilen İttihatçıların kimlerin emrinde oldukları devleti kimlere peşkeş çektikleri gün gibi aşikârdı. 
Emanuel Karasu, Zohrap Efendi, Serez Mebusu Hiristo Dalçef Efendi'nin aralarında bulunduğu İstanbul Şehremaneti başkanlığın- daki bu komisyonun verdiği kararlardan biri de Abdülhamid Han'ın giysilerinin ve koltuk takımının yağma sırasında harap olduğu için Kasımpaşa Bit Pazarı'nda satılmasını istemesidir. 


Tevfik Fikret, “Hân-ı Yağma” şiirinin sonunda acı bir biçimde sanki bu anı ölümsüzleştirmiştir. 


Bu harmanın gelir sonu, kapıştırın gider ayak! 
Yarın bakarsınız söner bugün çıtırdayan ocak! 
Bugünkü mideler kavi, bugünkü çorbalar sıcak, Atıştırın, tıkıştırın, kapış kapış, çanak çanak... 
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Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin, Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin! 


Yıldız Sarayı'nın talihsizliği sadece yağma hadisesi ile sınırlı kalmayacaktı. 30 yıl boyunca muazzam Türk İmparatorluğu'na ve İslam âleminin manevi açıdan en yüksek kurumu olan halifeliğe merkezlik eden sarayın en nadide kısmı olan Şale Köşkü, 26 Eylül 1926'da kumarhane yapılacaktır. Cumhuriyet döneminde İstanbul'un ilk şehremini (belediye başkanı) Mehmet Emin Erkulseyitoğlu, önce gerekli yerlerden izin alarak köşkün belediyeye devredilmesini sağladı. Ardından Yıldız Belediye Gazinosu adını verdiği binayı işletmek isteyen şirketler arasında yarışma açtı. Yarışmaya Fransız, Alman ve İtalyan şirketleri katılmıştı. Sonunda kumarhanenin işletmesi dönemin parasıyla 30 bin liraya Mario Serra adlı bir İtalyan'a verildi. 
Dönemin gazetelerinde çıkan haberlerden anlaşıldığına göre Şale Köşkü, bir yıl boyunca kumarcıların dans, balo ve içki alemlerine tanıklık edecek ve ardından kapatılacaktır. 


YILDIZ EVRAKI 


Hareket Ordusu kumandanlığının, İstanbul'da sıkıyönetim ilanından sonra yaptığı işlerden biri Yıldız Evrakı Tedkik Komisyonu'nu kurdurmak oldu. Bu komisyonda Meclis-i Âyan'dan Galib Bey, Meclis-i Mebusan'dan Halil Bey (Menteşe), Trablusgarp mebusu Ferhad Bey, Kaymakam Sâdık, Erkânıharp binbaşısı İhsan gibi kimseler görevlendirildi. Alınan karara göre, jurnallerin kimler tarafından, ne için verildikleri heyet tarafından ayrıayrıtespit edilerek bir deftere kaydedilecek, başka bir araştırma yapılmayacaktı. Bundan dolayı bu işler için Meclis-i Mebusan'dan fazla üye görevlendirilmesine gerek görülmüyordu. Yapılan aramalarda ele geçirilen bütün malzeme komisyon tarafından incelendi. 


Bu arada Mahmud Şevket Paşa, komisyona gönderdiği telgrafında Yıldızda ele geçirilen jurnal evrakın tamamının Harbiye Nezareti'ne gönderilmesini emretti. Saray arşivinden çıkarılan 
330 sandık dolusu jurnal belgesi Mahmud Şevket Paşa'nın emriyle Harbiye Nezareti avlusunda yakıldı. Bunların çok az bir kısmı kurtarılabildi."* 
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“Neden yakıldı?” sorusunun cevabı ise bu evrakların tasnifi sırasında elde edilen bilgilerden anlaşıyordu. Zira tasnif edilenlerde o sırada önemli mevkilerde bulunan pek çok şahsın isimlerinin de 

geçtiği ve bunların da jurnaller verdiği görülüyordu. 


, TI. Abdülhamid devrinin en önemli devlet adamlarından biri olarak bilinen Küçük Said Paşa ise, bu jurnallerin yayınlanarak ilanedilmesinin ortalığı karıştırabileceği ihtimalini dile getirmekte idi. Bir taraftan da İttihatçıların padişah aleyhine giriştikleri bütün entrikalar deşifre olacaktı. Yine İttihatçıların Balkanlar'da Türkleri kesen çete liderleri ile irtibatları, Ermeni komitacılarla iş birlikleri ortaya çıkacaktı. Bu itibarla binlerce belge yok edilirken sadece lüzumsuz görülen belgeler bırakıldı. Böylece Abdülhamid Han'ın boş işlerle uğraştığı iddia edilecekti. 

Neticede 11. Abdülhamid Han devrinin önemli siyasi olaylarına ışık tutabilecek olan belgeler, kişiliklerine bir zarar verir endişesiyle dönemin önde gelen askerleri ve siyasilerinin verdikleri kararlar doğrultusunda ortadan kaldırılmış oldu. 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
SÜRGÜN VE ÖLÜM 


“Sandanski ve ona benzeyen adamlar hiç bir vakit Türk'ün dostu olamazlar. Gaflet içindesiniz. 
Aklınızı başınıza toplayınız. Yazıktır. Binlerce Türk'ün kanını bu komitacılar emmişlerdir. Pişman olmamanızı temenni ederim. 

Bakınız ben saltanattan çekilmiş bir adamım. 
Benim felâketim şerefine bir Türk düşmanına verilen ziyafet ve gösterilen hürmet benden ziyade sizin için acıklıdır. Pek teessüf ederim.” 


SELÂNİK'E SÜRGÜN 


Padişah'a, Selânik gönderileceğini bildiren heyette Hüsnü Paşa, Hâdi Paşa, Gâlip Bey ve Fethi (Okyar) Bey bulunuyordu. Bunlar aralarında görüştükten ve bazı yerlere telefon ettikten sonra bunun kabul edildiğini Başmâbeynci Cevad Bey'e bildirdiler. O da gelip Padişah'a durumu arz etti. Ancak saraydan derhal çıkmaları isteniyordu. 


Yıldız Sarayı'ndan çıktıkları sırada gece yağmur yağıyordu. 
Padişah'ın yüzü ıslandığında askerlerden biri çıkarıp mendilini vermişti. Yüzünü silen padişah mendili iade ederken şair Osman Nevres'in şu beytini okumaktan kendini alamadı: 


Sille-i darüşşifadır, sanmayın gök gürlü yor 
Bu yağan yağmur değil, asuman ağlar bana 


Abdülhamid Han'ın kızı Ayşe Osmanoğlu bu sırada yaşananlarla ilgili olarak pek çok detay anlatmaktadır. Şöyle ki: 


Annem, “Efendiciğim! Biraz çamaşır falan alalım, olmaz mı?” 
deyince Cevad Bey, “Hayır, olamaz! Vakit dardır. Gideceğiniz yerde her şey vardır. Başınıza toplar atılacak. Bir an evvel çıkınız, daha iyi olur.” diye bağırarak mâni oldu. 


Annem şaşırmıştı. Bizimle beraber gitmeye hazır bulunan Hazinedar Gülşene babam, “Rica ederim kızım, bana çabuk bir bardak su getir. ” dedi. 


Gülşen hemen koşarak suyu getirdi. Babam, durduğu yerde bu suyu sonuna kadar içti. Gülşene, “Allah razı olsun. ” dedi. 


İşte saraydan son nafakasını almıştı. Bu sırada saat takriben zevali yedi (on dokuz) idi zannındayım. 


Babam suyu içtikten sonra bizlere döndü, “Haydi evlâtlarım, hazır mısınız? Besmele-i şerife ile çıkalım. Allah muinimiz olsun. 
Tevekkeltü alellâh.” diyerek yürüdü. 
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Annem Küçük Salondaki masanın üstünde duran çantayı eline aldı. Bu çantanın içinde Kur'ân-ı Kerim vardı. Babam nereye gitse, bu çantayı beraber götürürdü. Cümlemiz, mümkün olduğu kadar toplu bulunmaya dikkat ederek babamın etrafını sardık. Böylece Büyük Salon'u geçerek kapının önüne geldik. Annem derhal atıldı, “Dur Efendiciğim! Evvelâ ben inip arabaya bineceğim” dedi. Önden inip arabaya girdi. Sonra babam, Abdürrahim Efendi, en küçük kardeşimiz Âbid Efendi'nin annesi Sâliha Naciye Hanım arabaya girdiler. Sâliha Naciye Hanım'ın kucağında oğlu Âbid Efendi bulunuyor ve zavallı küçük çocuk her şeyden habersiz uyuyordu. 
Babamın arabası derhal hareket etti. 


Şimdi sıra bize gelmişti. Saray'ın her tarafı müthiş bir karanlık içindeydi. Birtakım beyaz külâhlı, acayip insanlar merdivenin başında, arabaların önünde bulunuyorlardı. Bu korkunç insanlar nereden çıkmıştı? Bizi dağlara mı kaçıracaklardı? Titreyerek bunların arasından geçiyorduk. Cevad Bey de orada duruyordu. 
İkinci arabaya ben, Şâdiye ve Refia Sultan'lar, Abdürrahim Efendi'nin annesi Peyveste Hanım, Refia Sultan'ın annesi Sâzkâr Kadın binmiştik. Biz üç hemşire, en genç yaşlarda idik. Nerelere gidiyorduk? Ölüme mi? Hapse mi? Mahkümiyetimiz ne idi? Ne talihsiz çocuklardık! 


Arabamız kapıdan çıkarken Seccâdecibaşı İzzet Ffendi'nin elindeki mendille gözlerini silerek bizi selamladığını gördük. Arabalarımız adeta uçuyordu. Arabanın pencerelerinden babamızın arabasını gözlerimizle takip ediyorduk. 


Sinirli, bitap bir hâlde idik. Zavallı Peyveste Hanım bayılmıştı. 
Onu ayıltmak için bir kolonyamız bile yoktu. Sâzkâr Hanım, onu ayıltmak için uğraşıyor: 


“Kalk kardeşim, kendine gel” diye sarsıyor, bağırıyordu. 


Böylece Yıldız yokuşundan iniyor, insandan eser görmediğimiz İstanbul'un sokaklarından geçiyor, yolda mütemadiyen acıklı veda göz yaşlarımızı bırakıyorduk. Nihayet Sirkeci'ye vardık. Babamın arabası bizden önce gelip durmuştu, kendisi inmek üzere idi. 
Bizim araba da durunca, hemen kendimizi atarak babamıza doğru koşmaya başladık. Yine etrafını sardık. Şunu da ilave etmeden 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geçemeyeceğim ki; elinde bir baston dahi yoktu. Birtakım askerler, zâbitler, jandarmalar bizlerle beraber yürüyorlardı. Trene gelmiştik. 
Babam vakar ve temkinle trenin basamaklarını çıktı. Arkasında annem vardı. Sıra ile hepimiz içeri girdik. Salonlu bir vagon hazırlanmıştı. Arkamızdan gelen üçüncü arabadaki kadınlar da yetiştiler. Musâhip ağalar da gelmişlerdi. Kimlerin geldiğini ancak orada görüyorduk. Babamın gelemeyen haremleri, sarayda karşı daire ile Küçük Mâbeyn Dairesi'ni asker istilâ ettiğinden ve Harem kapıları da kilitli olduğundan bizim tarafa geçememişlerdi. 
Biçâre Nureddin Efendi fesini kaybetmiş, çocuk aklınca babamın huzuruna fessiz çıkamayacağını düşünmüş, fesini ararken bizim tarafa geçememiş olduğunu kendisi sonra anlatmıştır. 


Hepimiz trene binince üzerimize kapılar çekilip kilitlendi. Babam, salonun ortasında ayakta duruyordu. Cevher Ağa'ya bendegândan kimlerin geldiğini sordu. O da musahiplerden Selim ve Şöhreddin Ağalarla Çerkez Mehmed Paşa'nın, Kahvecibaşı Ali Efendi'nin, kâtiplerden Ali Muhsin Bey'in geldiğini bildirdi. Harem'den de bizlerden başka üçüncü arabada merhum Hatice Sultan'ın annesi Fatma Pesend Hanım, İkinci Hazinedar Zülfet, Hazinedar Gülsen, Mülkicihan ve Nevrestan gelmişlerdi. 


Ekspres hareket etti. Son hızla gidiyorduk. Küçük bir kompartıman vardı. Babam oraya girdi. Biz de salona gelişigüzel dağıldık. Bazıları yerde oturmaya bile mecbur kaldılar. Geçirdiğimiz korku ve heyecandan cümlemiz harap bir hâlde idik. Tren, istasyonlarda durdukça ürkerek, “Ne olduk, yine ne var?” diye birbirimize soruyorduk. 


Bazı istasyonlarda nümâyişler yapıldığını ve bir defasında taş atıldığını hatırlıyorum. Bu sebepten perdeleri indirmiştik. Selânik'e vardığımız saati tahminden bugün acizim. Ertesi gece saat on (yirmi iki) zannındayım. 


Aslında yolculuk eziyeti bu anlatılanlarla bitmemişti. Selânike ulaşan treni istasyonda değil de şehirden epeyce uzaklaştıktan sonra boş bir yerde durdurdular. Sultan TI. Abdülhamid ve beraberindeki yirmi dört kişiyi trenden indirildiler. İki buçuk yaşındaki küçük kızı 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açlıktan ağlıyordu. Annesi yanına aldığı sudan bir miktar ağzına damlatarak sesini kesmeye çalışıyordu. 


Gecenin karanlığında Padişah dâhil, çoluk çocuk herkesi gayr-i ,muntazam yollardan bir hayli yürüttükten sonra, arabaların beklediği yere gelindi. Bir kez daha arabalara bindirilen heyetin varacağı yer bu kez Alâtini Köşkü olacaktı. 


Nihayet köşkün büyük kapısı önünde durdular. Ali Fethi (Okyar) Bey geldikleri yerin Alâtini Köşkü olduğunu ve ikametlerine tahsis edildiğini söyledi. Ardından da, “Emniyetiniz benim muhafaza ve nezaretime tevdi edilmiştir, daima buradayım, bir emriniz olursa gelirim” diyerek içeri girmelerine müsaade etti. 


PADİŞAHIN MALLARINI GASP 


Burada aileyi sıkıntılı ve çileli bir hayat bekliyordu. Aslında Padişah'ın kendilerini ferah ve rahat yaşatacak şahsi mülkü vardı. 
Bunları kendisine vermedikleri gibi İttihat ve Terakki Cemiyeti, Selânik'teki bu sürgün hayatı sırasında onun şahsi servetine de el 


koydular. 


Sultan'ın hazine-i hassa denilen hususi malı, işletme imtiyazları, mücevherât, tahviller, hisse senetleri ve nakit paradan ibaretti. 
Bunlardan imtiyazları Meşrutiyet'in ilanını müteakip hazineye iade edilmişti. Sultan'ın hal'inden sonra el konulan birçok mücevheratı hazine namına Osmanlı Bankası'na emanet olarak verilmişti. 
Bilâhare bunlardan tarihi ve milli kıymeti haiz olanlar dışındaki kısmı hükümetin gözetimi altında satılmak üzere, Donanma-yı Osmâni İâne-i Milliye Cemiyeti'ne bırakıldı. Sonradan buna dair bir de kanun çıkarılacaktır. 


II. Abdülhamid'in nakit, tahvil ve hisse senetlerine ise Selânik'te sürgünde iken el konuldu. Sultan, çocuklarının tahsili ve evliliği için ayırdığı bu parayı vermemekte direndi. İttihatçıların ısrarı üzerine hükümete ve meclise müracaat etti. Her ikisinden de cevap alamayan 11. Abdülhamid şiddetli baskı karşısında 22 Haziran 1909'da İstanbul'a gönderdiği “Devlet, millet, mebusan ve askere hitaben arz-ı halimdir” serlevhalı dilekçesinde paranın askeriyeye harcanması şartıyla buna razı olduğunu ve isteklerini bildirdi. Buna göre: 


Sürgün ve Ölüm 237 


Abdurrahim Efendi'nin tahsili ve üç Sultan'ın evlendirilmesi için Selânik'ten İstanbul'a götürülecek. Yanında bulunan bendegâna biraz hürriyet verilecek. Kendisi için Alâtini Köşkü'nün satın alınması ve kâfi miktarda tahsisat bağlanacak. Ölünceye kadar rahat bırakılması ve hayatının ordu tarafından tekeffül edilecek. 


Abdülhamid Han'ın bu istekleri kabul edilince, Almanya ve İstanbul'daki bankalardan getirilen nakit, tahvil ve senetleri Alâtini Köşkü'nde imza karşılığı kendisine teslim edildi. O da bunları İttihatçılara teslim etti. Osmanlı Bankası'ndaki nakit para 13.700 Osmanlı altını idi. Almanya'da Deutsche Bank'taki tasarrufu ise 16.493 adet 
Anadolu Şimendifer Tahvili, 98 adet Bonne de jovisance ve 3000 
adet Selânik Limanı hissesi idi. Kredi Lion da ise 52.431 Osmanlı altını bulunuyordu. 


Aslında şu hadise dahi devleti ele geçirenlerin nasıl bir zihniyette olduklarının tam bir göstergesidir. Tarihe yüz karası olarak geçecek bir hırsızlık vesikasıdır. Padişah'ın bu mücevherâtının değer fiyatıyla elden çıkarılması maksadıyla Parise götürülüp orada satılması hakkında Maliye Nezareti, Heyet-i Vükela'ya müracaat ederken, “Karar ve iradesi alınmıştır.” diyerek eklemek ihtiyacını duyuyordu. 
Padişah, “İsteyerek veya istemeyerek” vermiş imiş! 

Birazinsafetmek gerek. Vermeyip de ne yapacaktı acaba? Hayatı 


bile garanti altında olmayan hal' edilmiş ve mahpus tutulan bir hükümdarın serbestçe irade izhârından bahsetmek mümkün müdür? 


1. Abdülhamid Han saltanatının son aylarında kızlarından Ayşe Sultan'ı Ahmed Nâmi Bey'le, Refia Sultan'ı Ahmed Eyüp Paşazade Ali Fuad Bey'le, Şadiye Sultan'ı ise Said Paşazâde Fuad Bey'le nişanlamıştı. Ancak hal' durumu evliliğe fırsat vermedi. 


Böyle bir imkân çıkınca padişah bu işe yeniden tevessül etti. Zira kızlarının hayatının düzene girmesini istiyordu. Bunların evlendirilmesi hususunda, Ali Fethi Bey'in muhafızlığı zamanında, kendi el yazısıyla Hükümete bir mektup yazdı. Padişah mektubunda şunları belirtmişti: Nişanlı damatlar birer hafta ara ile Selânike gelsinler. 
Burada kumandanlık dairesinde bir imam tarafından Fethi Bey, zabitler ve hizmetlilerin huzuruyla düğünsüz ve derneksiz olarak nikâh akitleri yerine getirilsin. Sonra zevcelerini alıp götürsünler. 
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Kızlarımın küçük yaşlarından itibaren validelerinin onlar için hazırladıkları eşya ve çeyizleri kendilerine teslim olunsun. Ve emsallerine uygun olarak kendilerine bir maaş bağlansın. 


Öte yandan Padişah damatlardan ikbal-perestlik sevdasıyla nişandan vazgeçmeyi düşünenler varsa bunun da bildirilmesini istiyordu. Gerçekten Padişah'ın düşündüğü gibi ikbal-perestlik sevdası sözlerin.önüne geçebiliyordu. Şadiye Sultan'la nişanlı olan Said Paşazâde Fuad Bey vazgeçtiğini bildirmiştir. 

Yunus Emre şu dizeleri sanki böylesi durumlar için söylemişti: 


Dünyanın mansıplarıyla izzetin 
Yunus kodu alan alsın nolusar 


Dünya mansıpları dünyada kalıyor. Alanlar da sonunda bırakıp gidiyorlar. Buna rağmen hırs gözleri kör ediyor. Sözler kolaylıkla unutulabiliyordu. 


Diğerlerinin düğünleri ise İstanbul'da yapılarak evlendirildiler. 


HATIRALARINI YAZDIRAMADI! 


Ali Fethi Bey uzun müddet muhafız olarak Selânik'te kaldı. 
Sonra yerine Rasim Bey isminde başka bir zat tayin edildi. Fethi Bey, sabık Hakan'a veda için geldiği vakit, “Bu vazife bana çok ağır geliyor. Aldığım emirlere göre hareket etmek benim harcım da değil, vicdanım müsaade etmiyor. Hepinizden hoşnut olarak ayrılıyorum” demiş ve ayrılmıştır.? 


Rasim Bey, “Gelen, gideni aratır.” sözünü neredeyse tam anlamıyla yerine getiriyordu. Köşkte şartlar daha da ağırlaşmıştı. Bu sırada Ramazan ayı idi. Abdülhamid Han'ın notlarını tutturduğu kâtiplerden Muhsin Bey aniden ortalıktan kayboldu. Görünmez olmuştu. 


On bir gün sonra Muhsin Bey'in mübarek Ramazan'da Alâtini Köşkü'nün bodrumuna aç-susuz hapsedilmiş olduğu anlaşıldı. İşte bunun sebebi Sultan 11. Abdülhamid'in ona hâtıralarını takrir edip yazdırmaya başlamış olmasıydı. 


11. Abdülhamid Han bunu haber aldığında fevkalade müteessir olarak derhal Rasim Bey ile görüşme talebinde bulundu ve kendisine, 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“Ali Muhsin Bey'i niçin hapsettiniz? Kabahati nedir?” diye sordu. 
Rasim Bey, “Efendim, bazı hâtıralarınızı kendisine kaydettiriyormuşsunuz. Yasaktır. Ali Muhsin Bey bundan dolayı hapsedilmiştir.” 
cevabını vermiş. 


Bunun üzerine Abdülhamid Han, “Aman rica ederim, adamcağızı mübarek Ramazanda bu hâlde bırakmayınız. Bir daha kendisine bir şey yazdırmam. Bunun bir suç olacağını tasavvur etmemiştim” dedi. 


Böylece on bir gün boyunca bodrumda Kur'ân-ı Kerim okuyup orucunu tutan Ali Muhsin Bey hapisten kurtuldu. Fakat bir daha Abdülhamid Han'ın huzuruna çıkarılmadı. 


Ayşe Osmanoğlu'nun naklettiğine göre bir gün Abdülhamid Han Rasim Bey hakkında, “Cidden bu adam pekiyi bir hapishane müdürüdür. Hakikaten pek vazifeşinas.” dedikten sonra gülerek şöyle ilave etmiş, “Vaktiyle bu adamı tanımış olsaydım mutlaka aynı hizmette kullanırdım. Bu işin bundan daha ehli bulunamaz.” 


ORDUYU SİYASETİN DIŞINDA TUTUNUZ! 


11. Abdülhamid Han, genç ve tecrübesiz İttihatçıların büyük bir devletin idare sorumluluğunu almış olmalarına şaşırıyordu. 
Bilhassa Mebusan Meclisi'nin çalışmalarını merak ediyordu. Fethi Bey de, muntazaman meclis zabıtlarını getirip kendisine gösteriyordu. Çeşitli konularda Padişah'a sorular sorarak bilmediği veya yanlış bildiği konuları öğrenmeye çalışıyordu. Eski Padişah'ın, ülke sorunlarına bakışını, bilgi ve tecrübelerini öğrendikçe de hakkındaki önyargıları değişiyor ve hayranlığı artıyordu. 


İttihat ve Terakki lideri Talât Paşa da, ihtiyaç duyduğu bazı dâhili ve harici meselelerde Abdülhamid Han'ın fikirlerine başvurmak zaruretini duydu. Fethi Bey'e hususi bir mektup yazarak, bunları kendi sorusuymuş gibi sormasını ve cevaplarını da acele kendisine bildirmesini istedi. TI. Abdülhamid, bütün sorulara hiç çekinmeden cevap verdi. Mevzuya şöyle nihayet verdi, “Bana, istenilen zamanda vatan ve milletim için her şey sorulabilir. Bildiklerimi kemal-i cesaretle söylerim. Bundan ayrıca, tarihe de hesap verebilmiş olmanın huzur ve saadetine mazhar olurum.” 
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Fethi Bey, Paris askeri ataşeliğine atandığı sırada veda etmek üzere yanına gittiği sırada 11. Abdülhamid Han, kendisine şu tavsiyelerde bulundu, “Orduyu siyasetin dışında tutunuz. Sizin bugünün zimâmdârân-ı umür (ön plândaki kişiler) arasında olduğunuz hakikatini derpiş ederek (göz önüne alarak) diyeceğim ki, bu hususu temin için icap ederse her türlü fedakârlığı icap ediyorsa menfi âkıbetleri de göze alınız! Beni buraya getirmeye vesile olan son askeri hadisede (31 Mart Vakası) eğer ben, size tavsiye ettiğim, askerin siyaset harici tutulmasının aksini düşünseydim, oluk gibi kan akardı. Ordu siyasete itilmiş olursa, bu hata münhasıran dâhili gaileler tevlid etmekle kalmaz, vatanın müdafaasını zaruri kılan sebepler önünde, maazallah, memleketin müdafaasını gayr-ı mümkün, kifayetsiz kılmak gibi telâfisi imkânsız felâketlere yol açar.” 


Padişah bu sözleriyle belki en kırgın olacağı bir günde dahi büyük devlet adamlığı vasfını gösteriyordu. 


Fethi Bey'in bir emirleri olup olmadığını sorması üzerine, “Hata beşer içindir. Ben de hata yapmış olabilirim. Fakat ömrümü, devlet ve milletimin saadetine vakfettim. Daima en iyiyi ve hayırlıyı istedim. Allahü azimüş-şân şahittir.” dedi. 

Fethi Bey, Talât Paşa'nın evinde yapılan ve birçok İttihatçı liderlerin bulunduğu bir toplantıda, eski Padişah'ın Selânik'teki yaşantısını, düşüncelerini ve tavsiyelerini anlattı. Talât Bey'in, sabık Padişah'ın fikrini öğrenmek istediği mevzular, o günün şartları içinde memleketi temelinden alâkadar eden hayati meselelerdi. Her biri üzerinde Sultan Abdülhamid'in cevaplarını dinlerlerken ses çıkmıyordu. 
Fethi Bey sözlerini tamamladıktan sonra, Dr. Nazım içini boşalttı, “Vallahi şu adamı boğacağım geliyor!.. Şu hale bakın: Hepimiz bir araya gelsek beceremeyeceğimiz mükemmeliyette olan-biteni anlatıyor, dertlerin şifası için reçete veriyor da, otuz şu kadar sene neden halletmedin diye soramıyoruz..” 

Cavit Bey düşünceli ve sakin cevap verdi, “O, bunları harfiyen tatbik edin demiyor... Şartlar temin edilirse tedbirler bunlardır diyor. 
Her birinde hakikat hissesi, hatadan çok fazla..!” 

Hakikatler karşısında aciz kalındığında kindar adamların tek bir cevabı vardır. Konuşturmayın, susturun ve boğun! Bilhassa hürriyet 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vaadiyle gelenlerin esaret altında tutulan bir Padişah'ın sözlerine dahi katlanamayışı aslında devleti getirdikleri elim vaziyetin bir sonucu idi. Öyleyse hakikatler bilinmesindi! 


SELÂNİK'TE KAHREDİCİ OLAY 


Selânik'teki ikameti sırasında sabık Hakan'ı kahreden bir olay yaşanacaktı. 


Bir gün köşkün bahçesinde yoğun bir hareketlilik göze çarpıyordu. 
Zabitler koşuyorlar, gülüyorlar, patırtı kıyamet kopuyordu. 
Köşktekiler ne olduğunu merak ederek hayretle pencerelerden olanları izliyorlardı. Bu gürültüler, bu keyifli kahkahalar Abdülhamid Han'ın da dikkatini çekmişti. 


“Bahçede bir eğlence mi var?” diye sormuş ise de üzüleceğini bilerek kimse kendisine doğru bir cevap veremedi. Abdülhamid Han iyice şüphelenmişti. Rasim Bey'i isteyerek bu defa ona sordu, “Bahçede bir eğlence veya ziyafet mi var?” Rasim Bey pek de söylemek istemediği hâlde, “Evet” deyince sabık Padişah, “Herhalde mühim bir misafir olacaktır. Kimdir?” Rasim Bey yine istemeyerek, “Sandanski geliyor. 
Birlikte yemek yiyeceğiz.” 


Bulgaristan'da binlerce Türk ve Müslümanın kanına giren bu cani “Hareket Ordusu” ile İstanbul'a gelmiş ve Yıldız Sarayı yağmasında da başrolü oynamıştı. Şimdi kendisi Alâtini Köşkü'nde ağırlanacak ve ziyafet çekilecekti. 


Abdülhamid Han fevkalade canı sıkılarak, “Dünkü düşmanımız, bugün dostumuz mu oldu Rasim Bey?” dedi. Rasim Bey, “Evet şimdi dostuz."diyerek cevapladı. Abdülhamid Han acı acı gülümseyerek, “Idanıyorsunuz Rasim Bey! Sandanski ve ona benzeyen adamlar hiçbir vakit Türk'ün dostu olamazlar. Gaflet içindesiniz. Aklınızı başınıza toplayınız. Yazıktır. Binlerce Türk'ün kanını bu komitacılar emmişlerdir. Pişman olmamanızı temenni ederim” dedikten sonra bir müddet durup arkasından şunları da ilave etti, “Bakınız ben saltanattan çekilmiş bir adamım. Benim felâketim şerefine bir Türk düşmanına verilen ziyafet ve gösterilen hürmet benden ziyade sizin için acıklıdır. Pek teessüf ederim”* 
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TI. Abdülhamid Han'ın tarihe not düştüğü sözler, kendisinin nasıl bir Türklük şuuruna sahip olduğunun en büyük delilidir. Bu arada Türklük davasıyla hareketettiklerini iddia eden İttihatçıların zavallı hali de gözden kaçırılmamalıdır. 


Râsim Bey bu haklı ve yerinde sözler üzerine önüne bakarak dışarıya çıktı. Bahçede o eski neşe kalmamıştı. Muhtemeldir ki Rasim Bey dikkatlerini çekmiş bulunuyordu. 


SELÂNİK, İSTANBUL'UN ANAHTARIDIR! 


8 Ekim 1912'de Balkan Harbi başlamış ve Selânik Yunan ordusunun tehdidi altına girmiş bulunuyordu. Alman İmparatoru Ii. Wilhelm, Selânik'in Yunanlıların eline geçmesi halinde Atina üzerinde etkili olan İngiltere'nin, sabık Padişah'ı esir alarak bir tehdit vasıtası olarak Almanya'ya karşı kullanmasından çekiniyordu. 


Alman elçisinin bu konudaki uyarısı üzerine Sultan Reşad, durumu Sadrazam Gazi Ahmed Muhtar Paşa'ya bildirerek tedbir alınmasını istedi. Muhtar Paşa Hükümeti de, sabık Padişah'ı Bursa'ya nakletmeye karar verdi.* 


Batı Cephesi komutanı Ali Rıza Paşa, Selânik mevki komutanı Muhiddin Paşa ile Vali Tahsin Bey'i de yanına alarak sabaha karşı Alâtini Köşkü'ne gelip eski Padişah'ı yatağından kaldırarak hükümetin kararını tebliğ etti. Kendisine gazete verilmediği için savaşın başladığından haberi olmayan 11. Abdülhamid, heyeti sessizce dinledikten ve bir süre sustuktan sonra, “Selânik, İstanbul'un anahtarıdır. Düşmana verilir mi? Şuradan şuraya gitmem. Bana da bir tüfek veriniz. Birlikte son nefesimize kadar müdafaa edelim. Hem bizim ikinci ve üçüncü ordularımız nereye gitti? Bu harbi idare eden kumandanlar kimlerdir? Ne olursa olsun. Bir yere gidecek değilim. 
Bunu bilmiş olunuz.” diyerek, salonu terk etti.“ 

Sabık Padişah'ın gözleri yaşarmıştı. Asırlardır vatanları olan bir beldeden bu şekilde çıkış ona çok ağır geliyordu. Sanki o çıkarsa Selânik düşman eline geçecek gibi bakıyor ve sanki Selânik'i düşmana teslim edip kaçmak gibi görüyordu. 

Bu durum karşısında Damad Mehmed Şerif ve Arif Hikmet Paşaların, Alman Sefareti'nin Loreley adlı gemisiyle Selânik'e giderek 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sabık Padişah'ı ikna etmeleri konusunda padişah iradesi çıktı. Kâmil Paşa, o sırada İstanbul'da bulunan ve 11. Abdülhamid'in itimadını kazanan Fethi Bey'i de heyete dâhil etti. Abdülhamid'in mutlaka ikna edilerek İstanbul'a getirilmesini bildirdi. 


Alman Loreley gemisiyle Selânike gelen heyeti kabul eden II. 
Abdülhamid, Rumeli'deki harp dolayısıyla İstanbul'a dönmesinin şart olduğunu bildiren padişah iradesini dinledi. Fethi Bey'den vükela mazbatalarını okumasını istedi. Savaşın kaybedildiğini itiraf eden paragrafı tekrar tekrar okuttu. Ardından da, dokunaklı bir ses tonuyla, “Ya! Demek o mübarek Rumeli elden gidiyor! Gitmiş bile!” 
dedikten sonra, birden ayağa kalktı ve gözlerini heyetin üzerinde dolaştırdıktan sonra konuşmaya başladı, “Kiliseler ittifak ettiler mi?” 
diye sordu. Halledildiği cevabını alınca çok sinirlendi, “Bizim elçiler, ataşemiliterler uyudular mı? Dört devlet ittifak eder de hükümet nasıl haberdar olmaz? Ben makamda bulunduğum müddetçe daima bunların birleşmesini önledim. Bu ne gaflet! Allah devleti bu hale getirenleri kahretsin.” dedikten sonra buradan kesinlikle ayrılmayacağını söyledi. Kendisine düşman tehlikesinden bahsedilince de, “Demek Selânik şimdi müdafaa edilmeden teslim ediliyor. Hayır, ben buradan gidecek değilim. Ben de bugün herhangi bir şahıstan farklı olmadığım için müdafaaya iştirak etmek istiyorum. Bana da silah veriniz. Ölünceye kadar birlikte müdafaa edelim” dedi." 


Eliyle mülâkatın bittiğini işaret ederken Fethi Beye kalmasını söyledi. Fethi Bey, son üç yılın özetini yaptı. Abdülhamid Han, Balkan devletlerinin hep birden aynı günde savaşa başladıklarını dinlerken dayanamadı, “Bulgarlar, Sırplar, Karadağlılar, Yunanlılar beraber olabildiler, aralarındaki derin ihtilâfları halledebildiler ve müştereken üzerimize saldırdılar demek. Rum, yani Yunan Kilisesi ile Bulgar Kilisesi arasındaki ihtilâf bâki kalsa idi, bu iki millet arasındaki uçurumu hiçbir şahıs ve tedbir dolduramazdı. Zaten elden gitmiş olan Girit için Yunan'ı ötekilerin kucağına atmanın manası var mıydı? Sizler tecrübesiz ve genç idiniz. Fakat sadaret makamına layık gördüğünüz Said ve Kâmil Paşalar senelerdir takip edilen idâre-i maslahat siyasetinin zaruret olduğunu bilmiyorlar 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mıydı? Onların vebali sizinkilerden büyüktür. Bu kadar gaflet bu kadar kısa zamana nasıl sığdı!” diyerek tepki gösterdi." 


Bir süre sustuktan sonra, Fethi Bey'in gitme konusundaki şahsi düşüncesini öğrenmek istedi. O da, İstanbul'a dönmesinin aynı zamanda devletin haysiyet ve şerefinin de icabı olduğunu ve orada da huzur içinde yaşayabileceğini ve Beylerbeyi Sarayı'nda bütün tedbirlerin alındığını hatırlattı. 

Bu sözler üzerine Abdülhamid Han ikna oldu. 


Alâtini Köşkü önüne getirilen arabalara binilerek limana doğru yol alındığında, caddelerin kenarlarında toplanan halk gözyaşları ile bağırıyordu, “Bizi terk edip nereye gidiyorsun” 


Sabık Padişah'ın yüreği yanıyordu. Peki Abdülhamid Han'ı tahtından indirdik diye Bulgar çetecisi Sandanski ile âlem yapanlar neredeydiler ve ne düşünüyorlardı acaba? 


Loreley vapurunda gemi komutanı tarafından askeri törenle karşılanan 11. Abdülhamide Kayzer'in selamı ile onun misafiri olduğu ve nereye isterse oraya götürüleceği söylendi. Büyük Osmanlı Hakanı, Alman Kayzeri'nin düşüncesini anında sezmişti. 


Hiç duraksamadan parmağı ile İstanbul yönünü gösterdi. 


Ah şu devlet ve millet tasavvuru biraz da İttihatçılarda olsaydı. 
Yahut bu yüce Hakan'ı anlayabilselerdi... 


Abdülhamid Han'ı taşıyan gemi, 2 Kasım 1912 günü öğle saatlerinde İstanbul limanına geldi. Sabık Sultan'ı sadece bir kaymakamın (yarbayın) komutasında bir bölük asker ve kalabalık maiyetiyle Alman elçisi karşıladı. 


11. Abdülhamid, Alman elçisine, gemi personeline teşekkür ettikten ve eski dostu İmparator'a teşekkürlerinin ulaştırılmasını söyledikten sonra gemiden ayrıldı. 11. Abdülhamid, Fethi Bey'in elini tutarak Beylerbeyi Sarayı'nın rıhtımına çıktı. Böylece Fethi Bey'le başlayan ve 3 yıl 6 ay 3 gün süren İstanbul'dan ayrılık yine Fethi Bey'le neticelenmişti."? 


TI. Abdülhamid Han'ın Selânik'ten ayrılışı birkaç gün daha ge- 


cikmiş olsaydı sabık Osmanlı Sultanı, muhtemelen Selânik'e giren Yunan askerlerine esir düşecekti. "* 
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BEYLERBEYİ SARAYI GÜNLERİ 


TI. Abdülhamid Han'ın Beylerbeyi Sarayı'ndaki hayat şartları, Selânik'tekine nazaran biraz daha rahattı. Zira burada kendisine günlük gazeteler veriliyor ve hususi bir müsaade alınmak şartıyla evlatları kendisini ziyaret edebiliyordu. Böylece hariçte olup bitenlerden haberdar olabiliyordu. 


Bulgarların Çatalca istihkâmları önünde durdurulabildiğini, geride muhasarada bulunan Edirne'nin kahraman Şükrü Paşa tarafından aç, susuz korunduğunu, bilâhare kurtarılabildiğini takip edebilmişti. 

Öte yandan henüz Balkan Harbi'nin yaraları sarılmadan İttihatçı güruh, devleti bu defa da gözü kara bir biçimde, 1. Cihan Harbi yangınının içine attı. Çanakkale Cephesi'nin açılacağını anlayan İttihatçılar İstanbul'un düşmesi ihtimalini düşünerek büyük bir endişeye kapıldılar. Payitahtı Anadolu'ya taşımanın hesaplarını yapmaya başladılar. 


Sultan Reşad, ağabeyine haber göndererek Bursa'ya nakledileceğini ve hazırlanması gerektiğini, kendisinin de Konya'ya gideceğini bildirdi. 11. Abdülhamid bu haberi duyunca adeta çıldırdı, “Biraderim ne yapıyor? Hiçbirimiz payitahtı terk etmemeliyiz. Bahusus kendileri ölünceye kadar burada kalmalıdırlar. Biz bütün hanedan, en küçük ferdimize kadar burada ülkemizi müdafaa ederek ölmeliyiz. Bizler son Bizans İmparatoru kadar da mı olamayacağız? Ben İstanbul'dan kat'iyen çıkmam. Burada ölmeye razıyım” diyerek padişaha haber gönderdi.” 


Onun bu kararlılığı karşısında hükümet, İstanbul'da kaldı. Böylece, devletin daha o gün yıkılmasını önlemiş oldu. 


Yine bir gün hususi Doktoru Âtıf Hüseyin Bey ile muhabbet ederken mevzu İngilizlerin Çanakkale'ye taarruzda bulunmasına geldiğinde ona şu sözleri söylemişti, “Siz itikad etmezsiniz ama.. 
Bana iki kerevâki oldu. Şif4-i Şerif okuyorum.. Orada Peygamber'in evsâfından bahis var.. Vücud-ı mübâreklerinde latifbir koku varmış. 
Ben de etrafta tarif edemeyeceğim latif kokular hissettim.. Bunlar 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düşmanın Çanakkale'de geçemeyeceğine işarettir. Artık gayretullâha dokundu.. İnşallah geçemeyecek.” 


I. Cihan Harbi'nde, Anadolu'nun bile kaybedilmesi tehlikesinin belirmesi üzerine İttihatçılar başta Sadrazam Talât Paşa ve Başkomutan vekili Enver Paşa olmak üzere Beylerbeyi Sarayı'na uğramaya başladılar. 


Enver Paşa'nın, harbin gidişatı ve hal çareleri hakkında II. 
Abdülhamid'in fikrini sorması üzerine sâbık padişah, “Bir gemiyi kaptanı yürütür. Fırtına ve tehlikenin nereden geleceğini yine kaptan keşfeder. Gemisini de ona göre idare eder. Dışarıdakiler bunu nasıl anlayabilir? Bu vaziyette benim ne yürütecek bir fikrim, ne de teklif edilecek bir tedbirim olabilir. Ben tecrit edilmiş bir adam olduğum için, şimdiki durum karşısında bir şey söyleyemesem de, denizlere hâkim olan devletlere karşı Almanya ve Avusturya-Macaristan'ın ne yapabileceğini düşünmek kâfidir.” cevabını verdi. 


Enver Paşa gittikten sonra da, selamet tarafsız kalmakta iken, harbe atılmanın büyük bir cehalet ve tedbirsizlik olduğunu, bu hale geldikten sonra çaresiz sonuna kadar gidileceğini söyledi. Meyus bir çehreyle, “Allah devleti bu hale getirenleri kahhar ismiyle kahretsin!” dedi.'? 


Enver Paşa'nın ehliyet ve kiyasetini yeterli bulmayan Abdülhamid Han, onun yaptığı değerlendirmelere de güvenmiyordu. 


İŞ İŞTEN GEÇTİ! 
Enver Paşa'dan sonra Sadrazam Talât Paşa da 11. Abdülhamid Han 


ile görüşmüştü. Talât Paşa, meydana gelen son hadiseler hakkında kısa bir izahat verdikten sonra sözü neler tavsiye ettiğine getirdi. 


II. Abdülhamid, İttihat ve Terakki liderinin yüzüne bir süre gözlerini kırpmadan dikkatlice baktıktan sonra, sakin ve heyecansız bir ses tonuyla şunları söyledi, “Bahsettiğiniz meseleler, konunun büyüklüğü önünde münferit ve takip edilen yolun tabii olaylarıdır. 
Benden sonra bambaşka bir siyaset takip edilmiştir. Bosna-Hersek, Avusturya-Rusya meselesi olmaktan çıkarılmış, Osmanlı- Avusturya meselesi haline getirilmiştir. Girit, İngiltere-Rusya meselesi olmaktan çıkarılmış, Osmanlı-Yunan meselesi haline getirilmiştir. 
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Asla affedilmez gaflet olarak, Yunan-Bulgar kiliseleri arasındaki ihtilâfı elinizle hallettiniz ve Balkan ittifakına yol açtınız. Ancak özel imtiyazlarla devlete olan bağlılığını koruyan Arnavutları, Sırp-Karadağ-İtalyan tahriklerine açık kapı yaptınız. 


Mebusan Meclisi'nin karar hakkını, Türk ve Müslüman olmayan grupların birleşmesine imkân verecek tehlikeli neticeye sahne kıldınız. Bütün bu hatalarla devletin dayandığı siyasi denge mihveri mecrasından çıkmış oldu. Böylelikle üzerimizdeki emel ve ihtiras sahipleri, kendi aralarındaki rekabetin hududunu aştılar ve biri diğerlerinden evvel harekete geçmek için fırsat aradılar. Teşebbüse geçenlerin rakipleri de hadiselerin neticesini beklediler. Eğer Balkan Harbi olmasaydı Cihan Harbi çıkar mıydı?”18 


Bu sual karşısında Talât Paşa cevap veremedi. 11. Abdülhamid sözlerine şöyle devam etti, “Bu harbi denizlerde hâkim olan kazanır. 
Almanların tabii kaynakları sınırlıdır. Biz geniş sınırları savunmada güçlük çekeriz. Çünkü bütün silah ve malzemelerimizi dışarıdan alırız. Eğer bu harbe girmek zaruret oldu ise, hiç değilse mümkün mertebe dar cephelerde savaşmak ve uzak yerleri de mahalli halkın ekseriyeti teşkil ettiği kuvvetlerle savunmak tarzını tercih etmek şarttı. 


Sebepleri tartışmayacağım. Fakat görülüyor kibunu da temin ve tatbik etmek mümkün olmamıştır. Böylelikle çıkan sonuçları tabii telakki etmek mecburiyeti vardır. Bunları, evvelinden derpiş etmiş olduğunuzu kabul etmek lazım. Aksi ise, sonuçlar öne yığıldığı zaman fikir sormanın ne manası var?”!9 


Talât Paşa, kendi ifadesiyle bu nazik haşlanma karşısında da verecek bir cevap bulamadı ve yine susmakla yetindi. 


TI. Abdülhamid, Talât Paşa'nın hal ve hareketlerinden yaşanan bu hadiseler hakkındaki fikirlerini değil de, neler yapılması gerektiğini öğrenmek istediğini anlamıştı. Bu minval üzere bir açıklamada daha bulundu, “Tatbik edilen kararlardan önce hatırlansaydım, uzun tecrübelerim mahsulü belki söyleyeceklerim olurdu. Fakat şimdi hadiseler iyi-kötü neticelerini vermek üzeredir. Ne diyebilirim? 
Tedbirlerin ve siyasetlerin istikâmetlerini değiştirmek zaman ve imkân meselesidir. Zannederim bu da mevcut değildir. Allah mülk 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ü milletin hayrına olan himmetleri müzdad buyursun.” dedikten sonra ayağa kalktı ve kısa bir veda selamı vererek salonu terk etti. 


VEFATI VE CENAZE MERASİMİ 


1. Abdülhamid Han 5 Şubat 1918 Salı günü soğuk algınlığı sebebiyle rahatsızlandı. Üç gün sonra kendisinde şiddetli mide ağrısı ve nefes darlığı baş gösterdi. Kendisine ilk bakan doktorlar Nikolaki Parasküvayidis, Alkivyedis (Alekyopadis) ve Âtıf Hüseyin Beydi. Bunlar kendisinden kan alarak hastalığını teşhise çalıştılar. 

10 Şubat günü mutadı üzere serin suyla aldığı duş sonrası sabık 
padişahın rahatsızlığı tekrar artmıştı. Bu defa kendi doktorlarının tavsiyesiyle Akil Muhtar Bey ve Selânikli Rifat Bey tedavisinde bulunmak üzere Dolmabahçe Sarayı'ndan getirildiler. Yapılan kontrollerin ardından, kan toplanması sonucu ödem oluşmasıyla kalp ve böbrek yetmezliği teşhisi kondu.?' Ancak tüm çabalara rağmen II. Abdülhamid Han, ikametine tahsis edilmiş olan Beylerbeyi Sarayı'nda aynı gün hayata gözlerini kapadı. 

Cihân bâki değil fânidir ey yâr 

Tedarikde ola gör imdi her bâr 

Ailesi Abdülhamid Han'ın naaşının Fatih Sultan Mehmed Han Türbesi'ne defnini talepettiler. Ancak Enver Paşa, Fatih Türbesi'ne hiç kimsenin gömülmesinin caiz olmayacağını söyleyerek bu talebi geri çevirdi. 

Enver Paşa neden böyle yapmıştı. O, “caiz değil” diyerek öncelikle şeyhülislamların yetkilerine müdahale ediyordu. İkincisi Fatih'in yanına yani ecdadının yanı başına defnedilmek neden caiz olmasındı? Buna karşılık 11. Mahmud Han'ın ve Abdülaziz Han'ın yanına defnetmek caiz oluyordu. Enver Paşa ne şeyhülislam ve ne de padişah idi! Fakat her ikisinin de yetkilerini kullanmaya devam eden tam bir diktatör idi. Ancak artık apoletleri sökülmüş bir diktatördü. 


Gerçekte bütün bu suallerin tek bir cevabı vardı. Enver Paşa Abdülhamid Han'ın manevi mirası altındaartık eziliyordu. Ondan devraldığı yedi milyon kilometre karelik devasa bir imparatorluğu 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toprağa gömmüşlerdi. Geride artık geleceğe dair bir umudu olmayan enkaz bulunuyordu. 


11. Abdülhamid Han'ı Fatih'in türbesine defnettirmekle belki bir anlamda onun kadr ü kıymetini anladıklarını ve bunu itiraf ettiklerini göstermiş olurlardı. Ancak bu küçük fakat kibirli adamlar bu fırsatı da kaçırmışlardı. 


Enver Paşa'nın naaşın, Fatih'in türbesine defnedilmesini müsaade etmemesi üzerine Sultan Mehmed Reşad, Sultan Mahmud Türbesi'ni uygun gördüğünü ve bilfiil makam-ı saltanatta bulunan padişahların cenazelerinde uygulanan merasimin ayniyle yapılmasını irade buyurdu. Ayrıca 11 Şubat 1918 Pazartesi günü yapılacak cenaze merasiminde bulunmak üzere Ali Fuad Bey'i görevlendirdi. 


Sultan Abdülhamid Han'ın cenazesi ertesi gün Bahriye Nezareti'nden tahsis edilen istimbota konarak Beylerbeyi Sarayı'ndan önce Sarayburnu'na götürülmüş ve oradan da Topkapı Sarayı'na teçhiz ve tekfin için nakil edilmiştir. 


Siyahlar giyinmiş bir kafilenin elleri üzerinde beyaz bir çarşaf ve koyu renkli bir şal ile örtülü tahta bir sedyeyle Hırka-i Saadet Dairesi'ne konan Abdülhamid Han'ın cesedini hazırlamak için içeriye yalnız Hırka-i Saadet erkânı ve önde gelenler girmiş diğer eşlik edenler dışarıda kalmıştır. 


Sultan Abdülhamid'in teçhiz ve tekfinini, cenaze merasiminde hazır bulunanlardan Tarihçi Ahmed Refik Bey şöyle nakletmektedir: 


Sultan Abdülhamid, üryan ve bi-ruh teneşir üzerine yatırılmıştı. 
Hacet penceresinin yaldızlı parmaklıkları önünde müteessirane durdum. Tabutun ilerisinde, Enderun erkânı, ellerini hürmetle kavuşturmuşlar, hizmete muntazır bekliyorlardı. Teneşirin etrafında, ikisi yeşil, ikisi beyaz sarıklı, dört hoca, ellerinde sarı lifler, misk sabunları, dindarâne bir ihtiramla naaşı yıkıyorlardı. Sultan Abdülhamid'in beline doğru beyaz ve yeni bir kefen örtülmüştü. 
Göğsünden yukarısı ve dizlerinden aşağısı açıkta idi. Vücudunda uzun bir hastalığın zaafı görülmüyordu. Renginde ölüm sarılığı, korkunç bir sarılık yoktu, fildişinden câmid bir cisim gibiydi. Boyu 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ufak, saçı sakalı ağarımıştı. Burnu çehresine nisbeten uzunca idi. 
Gözleri kapanmış çukura batmıştı. Uzun ve siyah kaşlarının vaz'ında melal ve teessür vardı. Saçları alnına doğru biraz dökülmüştü. Sakalı bembeyaz, uçlarına doğru sararmıştı. Yüzünde ihtiyarlık alameti, fazla buruşukluk yoktu. Boynu incelmiş, omuz kemikleri dışarı 

“fırlamıştı. En zayıf yerleri göğsü idi. Göğüs ve kalça kemikleri görülüyordu. Bacakları beyaz ve ince, ayakları ufaktı. Vücudunda hiç kıl yoktu. Yalnız meme uçlarında, kollarının alt kısımlarında, parmaklarının üzerinde siyah kıllar görülüyordu. Kolları bi-tabane iki tarafa düşmüş, ayaklarının parmakları açılmıştı. Vücudunun sağ tarafı bembeyazdı. Sol tarafında ve arkasında kırmızılıklar görülüyordu. Heyet-i umumiyesi sevimli idi. Beyaz bir vücut, yıkandıkça güzelleşen birnaaş yeni bir teneşir üzerinde, yıkayanların ellerine tabi uzanmış yatıyordu. Naaşın karşısında, ellerinde gümüş buhurdanlar, ağalar duruyordu. Herkes huşu içinde idi. Bütün simalarda tevekkül alametleri görülüyordu. 


Nihayet, naaşın yıkanması bitti. Sarı ipek işlemeli havlularla kurulandı. Abdülhamid Han'ın vasiyeti gereği göğsüne Ahidname Duası, yüzüne Hırka-i Saadet destmâli ve siyah Kâbe örtüsü örtülerek bu vasiyet harfiyen icra edildi. Ardından tabut yere indirildi. İçine kefenler serildi. Sultan Abdülhamid'in naaşı hürmetle tabuta indirildi. Kefen bağlandı, tabut kapandı. 


Teçhiz ve tekfin işlemlerinin ardından Hırka-i Saadet Dairesi'nden çıkarılan tabut kapı önünde yüksek bir yere konulduktan sonra Hamidiye Camii'nin kürsü şeyhi Şerif Efendi etrafına bakınarak orada hazır bulunanlara, “Merhumu nasıl bilirsiniz?” sorusunu 


Pp» 


yöneltip “İyi biliriz” cevabını ve helallik aldıktan sonra cenaze Sultan Ahmed-i Sâlis Kütüphanesi'nin arz odasının sağından ağır ağır geçirilerek Bâbüssaâde Kapısı'nın önüne getirildi. 

Cenaze namazı burada kılınacaktı.> 


Ali Fuad Bey, Görüp İşittiklerim kitabında cenaze namazının çok kalabalık bir cemaatle ve Şeyhülislam Musa Kazım Efendi'nin imamlığıyla kılındığını bildirmektedir.? 


Sürgün ve Ölüm 251 

MASON ŞEYHÜLİSLAM! 
İttihatçıların 11. Abdülhamid Han'a yapılabilecekleri son büyük ihanet cenaze namazı sırasında gerçekleşti. Namazını o sırada 


şeyhülislamlık makamında bulunan Musa Kazım Efendi kıldırdı. 
Musa Kazım kimdi? 


1858 yılında Erzurum'un Tortum ilçesinde doğdu. İlköğrenimine memleketinde başladı. Oradan İstanbul'a geçerek Kazasker Eşref Efendi ve Hoca Şâkir Efendi gibi kişilerden okudu. 1888'de icazet aldı. 


İcazet aldığı 1888'den 11. Meşrutiyet'in ilanına kadar geçen sürede klasik bir Osmanlı âlimi olarak fıkıh, İslam felsefesi ve tasavvufla ilgili çeşitli konular üzerinde yoğunlaşan Musa Kazım, 11. Meşrutiyet günlerinde İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne üye olmuş, bu dönemde cemiyetin ilmiye şubesinde Manastırlı İsmail Hakkı, Mustafa Asım Efendi, İsmail Hakkı İzmirli, Hamdi Efendi (Elmalılı), gibi âlimlerle birlikte Meşrutiyet'in yararları ve İslam'a uygun bir sistem olduğu konusunda makale ve eserler kaleme aldı. Bu faaliyetleri ve Abdülhamid Han'a düşmanlığı nedeniyle İttihatçılar iktidara yürüdüğünde şeyhülislamlıkla ödüllendirildi. 


O,ilk mason şeyhülislam olarak bilinmektedir. Bu itibarla verdiği fetvalara güvenilmez. Onun şeyhülislam olması bir anlamda Ehl-i Sünnet'in müdafii olan Osmanlı Devleti'nin yok olması manasına geliyordu. O ana kadar ki Osmanlı âlimlerinden farklı bir çizgi takip ettiği, hatta ıslah ve yenileşme konusundaki temayülleri nedeniyle masonlar kendisini Osmanlı Devleti'nin ilerici ve gelişmeci âlim tipinin bir temsilcisi olarak ifade etmişlerdir. 


Musa Kazım, şeyhülislamlık görevine getirildiğinde Şair Eşref, gerek Jön-Türklere ve gerekse İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne Yahudi kökenlilerin hâkimiyetini dile getirmek için şu dörtlüğü söylemiştir: 

Avdetiler ile hükümetimiz 

Benzedi devlet-i Yehuda'ya 

Bab-ı fetvayı da çıfıtlık edip 

Verdiler en-nihaye Musa'ya 
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(Açıklaması: Hükümetimiz dönmeler yüzünden adeta Yahudi devletine dönüştü. Fetva makamını da Musa'ya vererek Yahudilerin kontrolüne soktular.) 


GİDEN TABUT DEĞİL SANKİ DEVLETTİ! 


Cenaze namazından sonra Abdülhamid Han'ın naaşı mensup olduğu Şazeli Dergâhı şeyhlerinin okudukları Kelime-i Tevhidler, Tekbirler ve naatlar eşliğinde Bâbüsselâm Kapısı'ndan çıkarıldı. Alay tertibi burada düzenlendi. Defnedileceği 11. Mahmud Han türbesine kadar olan merasimi Ahmed Refik Bey şöyle özetlemektedir: 


Şehzadeler, âyan, mebuslar, erkân-ı devlet, sefirler, kumandanlar, saray ağaları hep buraya toplanmışlardı. Servilerin önüne Padişah'ın hizmetkârları, subaylar ve erleri dizilmişlerdi. Piyade erleri silahlarını omuzlarına asmışlar, büyük bir sessizlikle yürüyorlardı. 


Tabutun önünde dedeler, Şazeli Dergâhı dervişleri gidiyordu. Tabutu taşıyanlar Enderun-ı Hümâyun ağaları ve saray erkânıydı. Tabut Babüssaâde'den Orta Kapı'ya kadar serviler arasında yavaş yavaş ilerledi. Enderun-ı Hümâyun ağaları, salat okuyorlardı. Herkes tabutun arkasından hürmetle yürüyordu. 


Bu tarihi kapı ne padişah cenazelerinin çıktığını görmüş, etrafında ne acı gözyaşlarının döküldüğüne şahit olmuştu. Önde dedegânın aralıklı, hazin nevaları işitiliyor. Şazeli Dergâhı şeyhlerinin hüzünlü bir Arap makamı ile okudukları kelime-i tevhid, tekbirler ve naatlar arasında aheste bir nakarat gibi yükseliyordu. 


Orta Kapı ile Bab-ı Hümâyun arası Alman zabitlerinin otomobilleri, mükellef konak arabalarıyla dolmuştu. İki zarif hanım arabada ayağa kalkmışlar, yüzlerinde ince peçeler alayı seyrediyorlardı. 


Biraz ötede mehterhâne takımı büyük kavukları, kırmızı şalvarları, sırma cepkenleri, sarılı ve kırmızılı bayraklarıyla durmuşlardı. Canlı bir tarih, hürmet ve vakar ile tabutu selamlıyordu. 


Cenaze Bab-ı Hümâyun'dan çıktı. Sokaklar insandan görülmüyordu. 
Ayasofya önünden Sultan Mahmud Türbesi'ne kadar caddeye iki sıra asker dizilmişti. Ağaçlar, evler, pencereler, damlar kadınlar 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ve çoluk çocukla dolmuştu. Tramvaylar durmuştu. Tabut acıklı ve tesirli dualarla, tekbirler ve tehlillerle ilerliyordu. 


Cenazeyi görenler müteessir oluyorlardı. Evlerin pencereleri kadınlarla dolu idi. Bir hanım hıçkırıklarını zaptedemiyor, mendili gözlerinde, başını duvara dayamış ağlıyordu. Otuz üç sene hilafet makamında bulunan Osmanlı padişahının son merasimi, hürmetle yerine getiriliyordu. “Allah! Allah!” sesleriyle tabut, türbe kapısından içeri girdi.?* 


Görüldüğü üzere Ahmed Refik Bey'in anlatımında İstanbul halkının halet-i ruhiyesi de müşahhas bir şekilde vurgulanıyordu. 
Halk oradadır. Büyük saygı duydukları padişahlarına son görevlerini yapmak istemektedirler. Büyük üzüntü içerisindedirler. Bu durum aslında son on senenin muhasebesini yaptıklarını, nereden nereye geldiklerini ve belki kıymetini bilemedikleri büyük Hakan'a karşı son demde olsun bir özür ve af dileme şuurunda olduklarını göstermekteydi. Nitekim evlerinin pencerelerinden birtakım kadınların dışarı fırladığı ve şöyle bağırdıkları da işitiliyordu, “Bize ekmeği 
10 paraya yediren, kömürün okkasını 5 paraya aldıran padişahım, 
bizi bırakıp nereye gidiyorsun?” bu durum savaş sonrası Osmanlı Devleti'nin düştüğü feci manzaraya ayrıca işaret etmektedir. 


Götürülen cenaze, sanki bir devrin padişahı değil 622 yıllık bir devletti. 


İşte ağlayanların haykırışları eşliğinde türbeye, “Allah Allah” sesleri, dualar ve tekbirlerle sokulan Abdülhamid Han'ın cenazesi orada dedesi 11. Mahmud ve amcası Sultan Abdülaziz'in yanında kendisi için açılan kabre konuldu. Böylece uzun ve dolu bir saltanat devresinin son sayfası da kapanmış oldu. 


Kırk yıl kadar Osmanlı donanmasında görev yapmış olan Henry Woods Paşa'nın anılarındaki şu sözler Sultan'ın Türk tarihinde ne kadar mühim bir yere sahip olduğunu göstermesi bakımından dikkate şayandır, “Abdülhamid olmasaydı, ne bu satırların yazıldığı şu anda bu kadar geniş ve bağımsız bir Osmanlı Devleti ne de ileride tarihçiler ve diğer devletler tarafından tanınacağına şüphe etmediğim Ankara Hükümeti bulunacaktı.” 
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Ahmed Rasim Bey ise onun gidişiyle yerine gelenlerin basiretsiz idarelerini gördüğünde Padişah'ın değerini şu muazzam ifade ile dillendirecekti: 


Sen değil nâşın hükümdâr olsa elyâkdır bize 
-Dönsün etsin taht-ı Osmâniye tâbutun cülüs” 


II. Abdülhamid'in 8 erkek, 9 da kız olmak üzere 17 çocuğu dünyaya gelmiştir. 

Erkek çocukları: Mehmed Selim Efendi (1870-1937), Mehmed Abdülkâdir Efendi (1878-1944), Ahmed Nuri Efendi (1878-1944), Mehmed Burhâneddin Efendi (1885-1949), Abdürrahim Hayri Efendi (1894-1952), Ahmed Nureddin Efendi (1901-1945), Mehmed Bedreddin Efendi (1901-1903), Mehmed Âbid Efendi (1905- 1973)dir. 


Kızları ise: Ulviye Sultan (1868-1875), Zekiye Sultan (1872-1950), 


Fatma Naime Sultan (1875-1945), Nâile Sultan (1884- 1957), Şadiye Sultan (1886-1977), Ayşe Hamide Sultan (1887-1960), Refia Sultan (1891-1938), Hadice Sultan (1897-1898) ve Sâmiye Sultan (1908-1909)'dır. 


Sultan 11. Abdülhamid tahttan indirildikten sonra ailesi büyük sıkıntılar çekmiştir. Kendisine yapılan muamele, ailesi ve çocuklarına da reva görülmüştür. Yine saltanatın kaldırılmasından sonra Osmanlı hanedanı yurt dışına çıkarıldığında, bunlar da vatan hasreti ve özlemi içerisinde kalmışlardır. Bir kısmı yurt dışında vefat etmiş ve çok azı yurda dönebilmişlerdir. Bu da Türk tarihinin en muhteşem devletini kuran hanedanın fertlerine reva görülen feci bir muamele olmuştur. 


TÜRBESİ 


11. Abdülhamid Han defnedildiği türbenin adı 11. Mahmud Türbesi'dir. Çemberlitaş'ta Divanyolu Caddesi üzerinde yer almaktadır. 1839'da Sultan Abdülmecid tarafından, babası 11. Mahmud Han için Ebniye-i Hümâyun kalfalarından mimar Ohannes ve Boğos Dadyan kardeşlere yaptırtılmıştır. İnşası için kullanılan arazi, TI. 
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Mahmud'un çok sevdiği kız kardeşi Esma Sultan tarafından tahsis edilmiştir. 

1840 yılında tamamlanan Sultan 11. Mahmud Türbesi sebil, 
muvakkithane ve hazireden meydana gelen abidevi bir Osmanlı mezarlığı görünümündedir. 


Türbenin planı sekizgendir. Türbenin ön bölümü cadde üzerine taşmış ve buraya birkaç basamak merdiven yerleştirilmiştir. Yapının Sultanahmet yönündeki köşesine bir çeşme yerleştirilmiş, böylece yuvarlak pencereli mezarlığın duvarlarında bir kenarda türbe, diğer kenarda da çeşme ve her ikisi arasındaki sebil ve giriş kapısı ile bir bütünlük sağlanmıştır. 


Mezarlık alanına girişi sağlayan kapı oldukça görkemlidir. Türbe, kapılar ve sebil araları birbirlerine eşit uzunlukta dörder, yuvarlak şebekeli pencerelidir. Türbedeki kitabeleri Hattat Mehmed Haşim Efendi yazmıştır. Yapının dış avlu kapısı üzerindeki kitabe de, Yesarizade Mustafa İzzet Efendi'ye aittir. 


17 metre çapında bir kubbeyle örtülü türbenin içerisinde on sekiz 
sanduka vardır. Sultan 11. Mahmud, Sultan Abdülaziz ve Sultan II. 
Abdülhamide ait olan sandukalar, madeni ve sedef şebekeler içerisine alınmıştır. Bunlardan Sultan II. Mahmud'un madeni sanduka şebekesi daha özenle yapılmıştır. 


Beyaz rengin hâkim olduğu türbenin içerisinde, kubbe içerisinde alçı kasetli dekorasyon dikkati çekmektedir. Siyah zemin üzerine altın yaldızlı Hud Suresi'nden ayetlerin olduğu bir kuşak, yapıyı dolanmaktadır. 


Bunun yanı sıra kapı üzerindeki kitabede, Rahman Suresi'nden ayetler, kubbe kasnağı çevresinde Lafz-ı Celâl, İsm-i Nebi, Çehâr-ı Yâr-ı Güzin, Hasan ve Hüseyin isimleri madalyonlar içinde yazılmıştır. Türbenin içerisi rahleler, Kurân-ı Kerimler, Şifa-i Şerifler, Ecza-i Şerifler, çeşitli levhalar, beratlar, Sultan 11. Mahmud'un tuğralı Kâbe örtüsü, ipek seccadeler, halılar, İran şalları, şamdanlar, avizelerle bezenmiştir. Bunlardan kubbeye asılı kristal avize İngiltere Kraliçesi Victoria tarafından gönderilmiştir. Kapının iki yanındaki altın yaldızlıduvar saatleri de, Fransa İmparatoru 111. Napolyon'un 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hediyesidir. Türbe, içerisindeki eşyaların büyük bir kısmı envanterlenerek Türbeler Müdürlüğü deposuna kaldırılmıştır. 


Konya Milletvekili Refik Koraltan ve arkadaşlarına verdirilen kanun teklifi ile tekke ve zaviyelerle birlikte bütün türbeler de kapatılmıştı. Bu sebeple türbeler perişan ve bakımsız bir hale geldi. 
30 Mart 1950'de türbelerle ilgili yasaklar yavaş yavaş kalkmaya 
başladı. İlk aşamada İstanbul'da Mustafa Reşid Paşa, Gazi Osman Paşa, Barbaros Hayreddin Paşa, Kanuni Sultan Süleyman ve Yavuz Sultan Selim ardından da Bursada Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin daha sonra Mimar Sinan'ın, Fatih Sultan Mehmed'in türbesi ziyarete açıldı. 


Sultan Abdülaziz ve 11. Abdülhamid'in de yatmakta oldukları 11. 
Mahmud Türbesi'nin ziyarete açılması ise 1984 yılını bekleyecektir.” 


ŞAHSİYETİ VE HUSUSİYETLERİ 


21 Eylül 1842 Çarşamba günü sabah saat 5'te eski Çırağan 
Sarayı'nda doğdu. Babası Sultan Abdülmecid Han annesi Tir-i Müjgân Sultandır. On yaşında iken annesini kaybetti. Perestu Kadınefendi'nin bakımına verilen şehzade iyi bir eğitime tâbi tutuldu. Küçük yaşta lisan tahsiline başlamış, ilk öğrendiği lisan Arapça olmuştur. Ardından Farsçayı ve diğer ilimleri de tahsil etmiştir. 
Sonraki yıllarda iyi anlayacak derecede Arnavutça ve Çerkezceyi de öğrenecektir. 


O, Arabiyi Ferid ve Şerif Efendilerden, Farisiyi Kazasker Ali Mahvi Efendi ve Sadrazam Safvet Paşa'dan, tefsir, hadis ve fıkıh ilimlerini Gümüşhanevi Ömer Hulusi Efendi'den, Fransızcayı Gardet, Edhem ve Kemal Paşalardan, Osmanlı tarihini Vakanüvis Lütfi Efendi'den öğrendi.” 


Spor ve at biniciliğini Lala Mehmed Sadık Ağa ve Mâbeynci Osman Efendi'den, silah talimlerini ve diğer askerlik bilgilerini hünkâr yaveri çeşitli subaylardan aldı. 


Tefsir ilmine oldukça vâkıftı. Ayet-i kerimeleri bazen okur ve izâh ederlerdi. Babaları Abdülmecid Han, “Bu benim oğlum derviştir.” 
buyururlarmış ve ekseriya bu lakapla hitap ederlermiş. Çok fasih 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ve güzel konuştuğu için de amcaları Abdülaziz Han da kendisine, “Bülbül” lakabını vermişti. 


1861'de babasının veremden ölümü ve Sultan Abdülaziz'in tahta geçişinden sonra saraydan ayrıldı. Tarabya'daki yazlığı, Maslak'taki köşkü ve Kâğıthane'deki çiftliğinde geçen daha sakin bir hayatı tercih etti. Bu dönemde Perestu Kadınefendi'den kalan miras ve kendisine tahsis edilen aylığı tasarruflu kullanarak giriştiği çeşitli ticari faaliyetler neticesinde ciddi bir servet sahibi oldu. 


11. Abdülhamid, şehzadelik yıllarından itibaren Maslak ve Kâğıthane'de bulunan çiftliklerinde tarımla uğraştı. 


Her sene 500-600 arası Merinos cinsi koyun getirtir bunların ticaretini yapardı. Ayrıca yurtdışından getirttiği Üstübeç'in (boya maddesi) alım satımını yapardı. 

Sarrafı Mösyö Zarifi vasıtasıyla parasını esham (hisse-borç senedi) alım-satımında değerlendirdi. Bu sayede şahsi servetini daha da attırdı.” 


Tahta çıktığında askere dağıtılacak olan 60 bin Osmanlı altını tutarındaki cülus bahşişini elde ettiği bu servetten dağıtmıştır.” 


Abdülhamid Han'ın tıb ilmine özel bir ilgisi vardı. Tıbbın gelişmesi için çok gayret gösterirdi. Ülkede şöhret kazanmış doktorlarla bizzat görüşür ve tıptaki gelişmeler hakkında kendilerinden bilgi alırdı.” En az bir doktor kadar tıp bilgisine sahip olmuştu. Doktorunun yazacağı ilaçları bilir, hangisinin daha iyi geleceğini bile söylerdi. İbn-i Sina'nın tıp kitabını Arapçasından okuduğunu hususi doktoru Âtıf Hüseyin Bey'e anlatmıştır.” 


Abdülhamid Han'ın, ara sıra vücutça bir rahatsızlık hissederse Harem'de yaptırdığı geleneksel ilaçları da kullandığı da bilinmektedir. 

Sultan 11. Abdülhamid, atletik bir vücuda sahipti. Vücutça zinde ve çevik idi. 

Uzuvları birbiriyle uyumlu idi. Zayıftı. Buna rağmen kemikleri kalın olduğundan şeklen pek zayıf görünmezdi. 

Omuzlarının genişliği mutedil fakat biraz öne doğru eğik yani bir nevi kambur idi. Kolları uzun, elleri büyük ve enli, parmakları kalındı. Cildi, yüzünde beyaza meyyal toprak renginde olup vücudunun diğer yerlerinde beyazdı. Alnı geniş, şakakları basık, yanakları çökük, çehresi uzundu. 


Kaşları belirgindi. Gözleri pek o kadar büyük olmayıp biraz ” küçük, parlak ve cevval bakışlı idi. Gözlerinin hızlı hareket eder olması onun meraklı bir tavra sahip olduğunu ilk bakışta insana hissettirirdi. Gözleri renkçe koyu maviye kaçar siyahtı. Etrafı esmer, göz kapaklarının çevresi kırmızıya çalıyordu. Ayrıca gözlerinin etrafında büküntüler bulunmaktaydı. Kaşlarının çıkıntısının fazla olmasından ve elmacık kemiklerinin oldukça belirgin bir durum arz etmesinden ötürü gözleri oldukça çukur da kalmıştı. 


Sesi gür ve kalındı. Burnu ecdad-ı izamı gibi yüzüne nispetle büyük ve uzunca idi. Saçlarıkoyu kumral kırca ve çok sıktı. 


Sultan Abdülhamid Han'ın haletiruhiye bakımından asabi mizaçlı olduğu ifade edilmektedir. Ancak bunun davranışlarına fazla yansımadığı görülmektedir. Şehzadeliğinde rahat olmasına rağmen hükümdarlığı sırasında daha içine kapanık, yalnızlığı seven bir karaktere sahip olduğu görülmektedir. Aslında bir bakıma Sultan Abdülhamid'in ahval-i ruhiyesi adeta bir muamma idi. Fikrini okşayıp aklından ve kalbinden geçenleri keşfetmek, maksadını anlamak gerçekten zordu. 


Kendisi gayet nazik ve terbiyeliydi. Mâbeyncileriyle nazikâne ve samimi bir şekilde görüşürdü. Emrinde çalışanlara, sefirlere, vezirlere gayet doğru, muntazam ve akilâne sözler söylerdi. Bu itibarla kendisiyle görüşenler çabuk etkilenirlerdi. Etkili bakışları, zekâsı ve siyasi maharetiyle hususi bir tesir bırakırdı. 


Hafızası pek nadir insanlarda bulunabilecek kadar kuvvetliydi. 
En eski ve önemsiz konuları bile yıllar geçse rahatlıkla hatırlardı. 
Bir gördüğü insanı bir daha unutmaz, birine verdiği emri senelerce sonrarahatlıkla hatırlardı. Yaşadığı onca olaya ve probleme, maruz kaldığı sıkıntılara ve ilerlemiş yaşına rağmen ahir ömrüne kadar unutkanlıktan uzak kalmış, hafızasının zindeliğini büyük ölçüde muhafaza edebilmiştir. 


Sürgün ve Ölüm 259 


O, bir kere görüştüğü, hatta sadece gördüğü adamın zihni veya yaratılış özelliklerini takdir değilse de tahminde ekseriya hakika- te yakın bir isabet gösterirdi. Sefirlerin ve ecnebi misafirlerin bu hususta müteaddit ve riyasız şahadetleri olmuştur. Bu melekesi sayesinde hasımları üzerinde hüsn-i tesir icrasına muvaffak olurdu. 


Sultan Abdülhamid şık giyinirdi ve zarafete adeta âşık idi. Temiz ve itinalı giyinmenin hayatta bir intizam ifade ettiğini söylerdi. İnsanların kıyafetleri konusunda ihmalkâr davranmalarının kendilerinde düzen ve intizam fikrinin bulunmayışından kaynaklandığına inanırdı. Nitekim o, hata denilen şeyin gayr-i ihtiyari olabileceğine inanmazdı. Sultan Abdülhamide göre insanda hata olmaz, hata ya kasten olur yahut dikkatsizlik neticesinde meydana gelirdi. Ona göre kasten yapılan hatalar cezalandırmayı gerektirici bir kabahat idi. Dikkatsizlik neticesinde vuku bulan hataların kabahati ise o dikkatsizliği yapana aitti. Dikkatsizlik mazeret sayılamazdı.” 


BÜYÜK DEVLET ADAMI 


11. Abdülhamid Han'ın idarede en başarılı olduğu husus, dış siyasette gösterdiği maharetidir. Azılı düşmanları ve gözü kapalı polemikçiler hariç, hemen herkes padişahın bu yöndeki başarısını ittifakla takdir etmektedirler. Bu kanaat, hükümdarın hayatında, yalnız imparatorlukta değil, imparatorluk dışında da aynı idi. Abdülhamid Han'ın dış siyasetini tenkit eden yabancı eserler dikkatle incelendiğinde, bu tenkidin genelde kendi menfaatleri bakımından yapıldığı kolayca görülür. 

Fransa'nın İstanbul büyükelçisi Maurice Bompard, Il. Abdülhamid Hanı, Avrupa'nın en gerçekçi diplomatı olarak övmüştür. 


İngiltere'nin İstanbul büyükelçisi Sir Nicolas O'Connor, Avrupada bir cihan harbinin çıkmasına mani olan en büyük denge unsuru- nun Abdülhamid Han'ın uyguladığı diplomasi metodu olduğunu belirtmiştir. Gerçekten de padişahın halefi olan İttihatçılar Balkan Savaşı'na yol açarak cihan savaşının temelini atmışlardır. 


Zira 11. Abdülhamid Han Balkan devletlerinin ittifakına asla fırsat vermiyordu. Şayet Padişah iktidarda kalsaydı, Türkiye'ye karşı 


260 Kayı X: II. Abdülhamid Han 


düşmanlıklarından daha fazla birbirlerine, düşman olan bu Balkan ülkelerinin asla ittifak edemeyecekleri herkes tarafından biliniyordu. 


Padişah dünyadaki siyasi gelişmeleri yakından takip etmek üzere sarayda bir çeşit bilgi merkezi kurmuştu. Türkiye ile ilgili bütün * dünyada çıkan yazılar ve dış temsilciliklerden padişaha gelen raporlar burada toplanır ve değerlendirilirdi. Padişah, gerektiğinde yerli ve yabancı ilim adamlarından dış politika konusunda bilgi alırdı. 
Abdülhamid'i dış politikası prensip itibariyle basit, uygulanış bakımından oldukça zordu. 


Abdülhamid Han'ın dış siyasetteki formülü şöyle ifade edilmektedir. 


Rusları darıltmamak, İngilizleri kuşkulandırmamak, Almanları da koz olarak kullanmaktı. Bunun yanısıra Avusturya'nın gözünün Makedonya'da olduğunu unutmamak, diğer devletlerle mümkün mertebe hoş geçinmek, Balkanlar'ı birbirine karıştırıp Bulgarlar, Sırplar ve Yunanlılar arasında anlaşmazlık ve problemler çıkarmaktı.” 


Evet, bütün bunları söylemek kolaydı fakat o günün şartları içinde uygulamak pek zordu. 


Abdülhamid Han, bu siyasetinde bilhassa Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti üzerinde birbiriyle çelişen hem de kendi aralarındaki çıkar çatışmaları ve ihtiraslarından faydalandı. Bu yüzden padişahın dış politikası da milletlerarası ilişkilerde yeni şartlar oluştukça değişecektir. 

TI. Abdülhamid Han devri isyanlar dışında, adi ve siyasi suçlar için, bütün Osmanlı tarihinin en az kan dökülen devresidir. Otuz üç yıllık iktidarında ancak dört beş adi kâtilin idam hükmünü tasdik etmiş, diğerlerini ise hapse çevirmiştir. 

Buna rağmen Avrupa'da, Ermeni ve Siyonist propagandası neticesinde, Fransız akademi üyesi ve tarihçi Kont Albert Vandal tarafından kendisine, kanlı katil manasına “Kızıl Sultan” (Le Sultan Rouge) lakabı takılmıştır. Bu sıfatı Avrupa'da Haçlı zihniyetinden kurtulamamış bütün Müslüman ve Türk düşmanı, edipler de kullanmışlardır. 
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Avam Kamarası'nda Kur'ân-ı Kerim'i yere çalacak derecede İslam düşmanı olan İngiltere başbakanı Gladstone da bu şedit propagandayıalevlendirmiştir. Fakat bu düşmanlığın nedenleri üzerinde hiç düşünmeyen Jön-Türkler de, kendi padişah ve halifelerine maalesef aynı dili kullanarak saldırmışlardır. 


11. Abdülhamid Han ülkede Türk ve Osmanlı düşmanlarının faaliyetlerine imkân verilmesinden büyük üzüntü duyardı. Nitekim Türkçülük hareketinin öncülerinden devlet adamı ve diplomat Ahmed Vefik Paşa, Boğaziçi sırtlarındaki arazisini, inşa edilecek Robert Kolej binası için Amerikalılara satmıştı. Vefik Paşa vefat ettiğinde (1 Nisan 1891) nereye gömülmesinin arzu ve irade edildiği usulen hükümdara sorulduğunda Abdülhamid Han, “Kayalar kabristanına defnediniz ki Robert Kolejde çalınan çan sesleri kıyamete kadar kulaklarında çınlasın dursun” dediği rivayet olunmaktadır.” 
Padişah şu ifadesiyle yabancıların emellerine hizmet edecek hiçbir işten memnun kalmadığını ortaya koyuyordu. 


Abdülhamid Han büyük enerji sahibiydi. Her işle çok yakından ilgilenirdi. Rusya karşısında 93 Harbi'nde kaybolan prestijini kısa bir süre içerisinde kazanmayı bildi. Bilhassa halifelik sıfatının gereğini öyle bir kullandı ki hilafet müessesinin muhteşem gücü, öncesinde ve sonrasında olmak üzere hakkıyla sadece onun zamanında anlaşıldı denebilir. Orta ve Güney Afrika'dan Batı Çin, İngiltereden Yemen ve Hindistan memleketlerine kadar, dünyanın dört tarafından gelen Müslüman temsilcilerini, Yıldız Sarayı'nda misafir etti. 


Padişah devletinin menfaatleri konusunda taviz vermezdi. 
Padişah'ın Çanakkale Boğazı'nı tahkim ettirmesinden İngilizler oldukça rahatsızlık duymuşlardı. Derhal haber göndererek bu teşebbüsü kendilerine karşı alınmış askeri bir tedbir olarak gördüklerini ve üzüldüklerini beyan ettiler. Bu bilgiyi kendisine aktaran Vambery'e Abdülhamid Han'ın verdiği cevap çarpıcı idi: 


Her şeyden önce şunu söylemeliyim ki, ben kendi evimin mutlak hâkimiyim. Ne zaman istersem, ne zaman gerek duyarsam, evimin her iki kapısının da anahtar ve kilitlerini yaptırırım. Bu konuda kimsenin bana karışmaya hakkı yoktur. İster önce evimin sağ kapısını, islersem sol kapısını yaptırırım. Bu seçimi yapmak 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tamamen bana ait olan bir meseledir. Bunun gibi; eğer önce Çanakkale tahkimatını başlatmış isem, bu tedbirden İngiltere'nin alınması ve aleyhime yorumlaması için bir neden göremiyorum. 
Eğer böyle bir neden olsa, Avusturya, İtalya ve Yunanistan'ın da benzeri şikâyette bulunmaları ve benim kötü niyetimden şüphelenmeleri gerekmez miydi? 


Abdülhamid Han muhatabını büyüleyici bir şahsiyete sahipti. 
Kendisini tanıyan hemen herkes hatta azılı düşmanları dahi tesiri altında kaldığını itiraf etmiştir. Bunlardan en meşhurlarından biri de tahttan indirildiğinde kendisinin yanına verilen Fethi Okyar'dır. 
Aslında bu hususu padişahın etkili hitabeti ve ikna edici güzel konuşmasından daha ziyade doğruluğu, dürüstlüğü, samimiyeti verdiği sözde durması gibi vasıflarında aramalıdır. İngiliz devlet adamlarından, Joseph Chamberlain (1836-1914), Abdülhamid Han'ın, tanıdığı Türkler arasında devlet adamı vasfında tek kişi olduğunu ifade etmiştir. 


Padişah geleceği sezer ona göre önceden tedbirler alırdı. Kimin hangiadımı atacağını sanki önceden bilirdi. Onun geleceğe dönük son teşhislerinden biri de idareyi bıraktığı İttihatçılar için oldu, “Şayet ülkeyi on sene idare edebilirlerse, bir asır idare edebildik diye sevinsinler!” 


Bu çok tecrübeli siyaset dâhisinin sözleri maalesef gerçek bir teşhis olacaktır. Keşke yanılmış olsaydı! İttihatçılar tam 10 yıl sonra, enkazından bir düzineden fazla devletin çıktığı ülkeleri elden çıkarmak suretiyle siyaset sahnesinden çekileceklerdir. Mahvolmuş bir Türkiye bırakacaklardır. Fakat gerçek devlet adamlığı, dünyayı ve gidişatı görmek, tanımak, bilmek ve ona göre politikalar üretmek budur. Burnunun ucunu göremeyen ve yabancıların piyonu 


haline gelmiş insanların da ülkeyi getirecekleri son nokta ne yazık ki bu olacaktı. 


DİNİ HAYATI 


11. Abdülhamid Han, taat ve ibadetlerinde son derece titizdi. 
Abdestsiz bulunmamaya özel bir dikkat gösterirdi. Beş vakit namazını zamanında eda ederdi. Gerektiğitakdirdeimamlık da yapardı. 
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Etrafındakilere namazlarını kılmaları ve itikadi konulara hassasiyet göstermeleri için zaman zaman nasihatlerde bulunurdu. Bazen aksi davranışta bulunanları tekdir ettiği de olurdu. Ömründe sadece böbrek hastalığına yakalandığı vakit bir kez Cuma namazına çıkamamıştır. Sıhhati bozulduğu zamanlarda dahi Ramazan orucunu aslaterk etmemiştir.” 


Müslümanların Halife'si olduğunun idrakinde idi. Davranışlarını bu şuurla sergilerdi. Müslüman tebaasının dinini doğru öğrenebilmesi için sahih dini kitaplar yazdırarak bunları ücretsiz olarak dağıttırmıştır. Bilhassa Osmanlı halkının çok okuduğu Mızraklı İlmihal kitabını en ücra noktalara kadar dağıttırmıştır. 


Peygamber Efendimize hürmeti, bağlılığı her şeyin üzerinde idi. 
Bastırdığı Buhâri-i Şerif nüshalarını memleketin dört bir köşesine ve her camiye hediye olarak dağıtırdı.” 


Zamanının büyük bir kısmını Kur'ân-ı Kerim, Buhâri-i Şerif, Şifâ-i Şerif, Delâil-i Hayrât gibi dini kitaplar okumak, zikir ve dua etmekle geçirmeye çalışmıştır. 

Ne yazık ki Padişah'ın şu en tabii dini yaşantısı dahi onu anladığı iddiasındaki bazı yazarlarca samimi bulunmayarak, dünyevi hedef ve maksatlarına ulaşmakta dini kullanmak olarak değerlendirilmiştir.” Bunlar, dünya makamlarından gelebileceği en yüksek yere gelmiş bulunan Padişah'ın, daha neyi elde etmek isteyeceğini dahi anlamaktan uzak bulunmaktadır. 


Hanımı Behice Sultan, Sultan 11. Abdülhamid Han ile ilgili şunları söylemiştir, “Sultan Abdülhamid Han, haramlardan son derece sakınırdı. İki eli kanda olsa, namaz vaktini geçirmez, evvel vaktinde namazlarını kılar, günlük vazifesi olan Delâil-i Hayrdt” okur, tesbihlerini çekerdi. 


Yattığı odada Kur'ân-ı Kerim bulundurmazdı. Onun olduğu yerde ayaklarını uzatıp yatamazdı. Hemen bitişik odada, büyüklerin isimleri yazılı levhalar ve bir dolap içinde Kur'ân-ı Kerimler bulunurdu. Tam o odanın üzerinde de kadınefendilerden birinin odası vardı. Padişah o odada yatılmasına gönlü elvermezdi. Câiz 


olduğunu bildiği halde men ederdi. 
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Yatağının başucunda bir tuğlası bulunurdu. Onu hiç yanından eksik etmezdi. Uykudan uyanınca, hemen teyemmüm eder, ondan sonra musluğa kadar gider, abdestini alırdı. Abdestsiz yere basmazdı. 


Her gün muhakkak yedi defa Yâsin-i Şerif okurdu. Kendisine bir şey söylendiğinde eğer cevap veremiyorsa muhakkak okumakla meşguldü. Durak başında durur ve cevap verirdi.” 


11. Abdülhamid Han, birincide farz olan haccını ve diğerleri umre olmak üzere her yıl Mekke'ye vekil göndermiştir. Bu kişi genelde Dağıstanlı Ebü'l-Ferec Efendi, onun vefatından sonra da oğlu Ebu Bekir Efendi olmuştur. Bu vazife dolayısıyla aileye aylık da bağlanmıştır.“ 


TI. Abdülhamid Han'ın tahttan indirilirken yazılan hal! fetvasın- da şer'i meseleler konusunda taviz verdiğinin ifade edilmesi, belki de padişahı en fazla yaralayan bir husustu. Zira o, ömrü boyunca İslam'ın ve Müslümanların güçlü olması için çalışmıştı. Ayrıca dini meselelerde son derece titizdi. 


Arnavutluk'ta cereyan eden şu hadise onun bu titizliğini en güzel bir şekilde yansıtmaktadır. 1891 yılında, odönemde Osmanlı Devleti'nin sınırları içinde yer alan İşkodra vilayetinde ilginç bir olay meydana gelmişti. İşkodra'nın ileri gelenlerinden Hacı Hasan Efendi'nin girişimleri ile şehir camilerinde yeni bir uygulama başlatılmıştı. Buna göre Cuma hutbesi Arapça okunduktan sonra imam Arnavutça anlamını da cemaate söylüyordu. Fakat İşkodra müftüsü ve şehirdeki din bilginleri hutbede Arnavutça okunması- nın Cuma'nın sıhhatine zarar vereceğini ifade ederek karşı çıktılar. 


Bunun üzerine başlayan tartışmalar şehirde gergin bir ortam meydana geldi. Hutbenin Arnavutça okunmasına taraftar olanlar ve olmayanlar iki grup oluşturdular. Hatta iş daha da büyüdü, İşkodra'nın Tepe Mahallesi'nde taraflar silahlı olarak camiye gelmeye başladılar. Mesele saraya intikal etti. Padişah din uleması ile de görüşerek şu kararı gönderdi: 


Cuma hutbesi iki rekâtlı namaz kılmak gibidir. Namazda Kur'ân'ı Kerim'in indiği Arapçadan başka bir dilde okunması dinen uygun değilse hutbede de böyledir. Hutbenin Arnavutça okunması 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hususunda İşkodra ahalisinden bazılarının ısrarcı olması, ya cehaletlerinden, ya da yabancıların tahriklerinden kaynaklanıyor. 
Cuma hutbeleri nasıl Slavca, Rumca ve Türkçe okunmuyorsa, Arnavutça da okunmamalıdır.*” 


Padişah diğer taraftan karşı gurupta olanların da gönüllerini almakta zorluk çekmeyecekti. Kur'ân-ı Kerim'in halkın anlayabileceği dilden vaizlerce izah edilmesi ile Cuma hutbesinin Arnavutça okunması birbirinden ayrı şeylerdir. Cuma hutbesi yine Arapça olsun fakat Cuma namazından evvel imamlar vaaz vermek suretiyle cemaati konu hakkında aydınlatsınlar. Böylece mesele siyasi bir veçheye bürünecek ve kanlı olaylara yol açabilecek iken padişahın basireti sayesinde kolaylıkla çözülmüştü. Dinde başlatılan bir bid'atin önü ise alınmış oluyordu. 


TARİKAT LİDERLERİ İLE İLİŞKİSİ 


11. Abdülhamid Han küçük yaşlarından itibaren tasavvuf çevreleriyle içli dışlı idi. Yahya Efendi Tekkesi Nakşi şeyhi Hasan Hayri Efendi'yi sık sık ziyaret ederdi. Nakşi-Halidi şeyhi Gümüşhaneli Ahmed Ziyaeddin Efendi, belli aralıklarla Sultan Abdülhamid ile görüşürdü. 

Şehzadeliği sırasında Yenikapı Mevlihanesi'ne birkaç defa gitmiş, Mevlevi şeyhi Osman Salahaddin Dede'den istifade etmiştir. Tahta geçtikten sonra onun sarayda haftada bir veya iki gün Mesnevi okumasını istemiş, ancak kendisi bu programa bir defa katılabilmiş, saltanatı süresince zaman zaman huzuruna çağırmış, bazı konularda görüşlerine başvurmuştur. 


Sultan II. Abdülhamid, Halveti-Sünbüli şeyhi Rızaeddin Efendi'ye de büyük saygı duyardı. Bir Ramazan onu iftara davet etmiş, teşrifleri rica olunmuş, teklif kabul edilmiş, Sultan, şeyh efendiyi bizzat sofrasına kabul etmiş, birlikte yemek yemişler, dualarını almışlardır. 

Sultan 11. Abdülhamid'in yine intisap ettiği şeyhlerin başında Muhammed Zahir Efendi, Rıfai şeyhi Ebül-Hüda es-Sayyâdi ve Yahya Efendi Tekkesi Kadiri şeyhi Abdullah Efendi gelmektedir.* 
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Esas itibariyle Şâzili tarikatine mensuptu. Şeyhi Bağdad'da olup arada bir gelirdi. Onu çok uzaklardan arabalarla karşılar, son derece izzet ve ikramda bulunur, sohbetler ederdi. İki-üç gün sonra şeyh efendi ayrılırdı. Sonra şeyhi vefat etti. Kâdiri tarikatına girdi.“ 


Günlük evrâd-ı şerifeleri muhakkak okur, bir gün dahi tehir etrnezdi. Devrinin kutbu olduğunu söylerlerdi. Bazen öyle olurdu ki, sarayda olduğu muhakkak olmasına rağmen, her yerde aransa bulunmazdı.” 


GÜNDELİK HAYATI 


Sultan Abdülhamid sıhhatine pek itina ettiği için çalışma saatleri, yemek ve istirahat zamanları gayet muntazamdı. Geceleri erken yatıp sabahları erken kalkardı. Her sabah namaz kılar, dua okurdu. Her sabah mutlaka banyosunu yapardı. Gençlik zamanlarında soğuk, ihtiyarlık zamanlarında ise ılık banyoya devam ederdi. Banyodan sonra, süt, tereyağı ve çörek gibi hafif bir kahvaltı ederdi. 


Sonra devlet işleriyle meşgul olurdu. Öğle yemeğini yiyip biraz dinlendikten sonra vazifesine tekrar başlar, ikindiye kadar devam ederdi. İkindiden biraz sonra, akşam yemeğini yer, yatsıya kadar otururdu. 


Sultan Abdülhamid'in yatak odası muayyendi. Odasında bir paravana bulunur, ekseriya mühim işleriçin Mâbeyncilerini yatak odasına kadar çağırırdı. Önemli meseleler olduğu zaman, Çit Köşkü'nde avizeler yanardı. Bu gibi durumlarda Sultan Abdülhamid'in sabahlara kadar oturduğu, maiyet çavuşlarıyla her tarafa sabahlara kadar iradeler gönderdiği bilinirdi. 

Abdülhamid Han kahve ve tütün tiryakisi idi. Gündüz, işleriyle meşgul olduğu zaman, sık sık kahve ve tütün içerdi. 


Yemeğe fazla düşkün olmayıp acıkmadan yemezdi. Oldukça az yemekyerdi ve yemekten sonra bir parça istirahat etmeyi alışkanlık edinmişti. Yemeğini genelde yalnız yerdi. Nadiren kadın sultanlarla beraber yediği de olurdu. Yemek saati nerede bulunursa genelde yemeği oraya getirilirdi. Burası bazen saray bahçesi bazen Dolmabahçe Sarayı'nda Muayede Salonu olabilirdi. Kendisine mahsus bir 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yemek odası yoktu. Önüne portatif bir masa konur ve bu masada tek başına yerdi.” 


Abdülhamid Han askerlerin yemeklerine de oldukça dikkat ederdi. Her gün ordu için pişen yemeklerden oluşan nümuneleri saraya getirtir, bunları doktorlara muayene ettirirdi.* 


TI. Abdülhamid Han'ın düyün-ı umumiye idaresi sebebiyle devletin bir kısım gelir kaynakları doğrudan Batılı ülkelere gidiyordu. Buna rağmen onun devrinde halkın ciddi bir geçim sıkıntısı çekmediği kaynaklara yansımıştır. Bu durumun Padişah'ın yoğun işleri arasında halkın geçimi ve günlük sıkıntılarıyla da yakından ilgilenmesinin büyük rolü olmuştur. Öyle ki şehremanetinin (belediye) ekmek fiyatına çeşitli nedenlerle istediği beş kuruş zam dahi, Padişah'ın engeline takılabiliyordu. Bu konuda pek çok hususi iradesi mevcuttur. Bunun yanında kendisi de sarayında mütevazı bir hayat sürmekteydi. Bu itibarla o, vefatından itibaren halkının 


a» 


kalbinde “Cennet-mekân” sıfatıyla yer bulmuştur.* 

Edip iyiliği suya eyle ilka 

Balık bilmezse bili anı Mevla 

11. Abdülhamid Han'ın düzenli, disiplinli hayatı kendisine zaman kazandırıyor vaktini bereketlendiriyordu. Yavaşlık ve uyuşukluktan hiç hoşlanmazdı. Yorulmaz denilecek kadar çalışkandı. Ekseriya 


neşeli vakit geçirirdi. Farklı işlerive hobileri kendisini zihnen dinlendiriyordu. 


11. Abdülhamid Han, sanata ve antikaya meraklı idi. Başta silah olmak üzere çeşitli koleksiyonlar edinmiştir. 


Kılıç ve tabanca kullanmakta mahirdi. Güzel nişan alırdı. Örnegin bir testiyi kırk elli metreuzağa diktirir, üzerine bir yumurta koydurur ve ona atışlar yapardı. Atışlarında genelde isabet kaydederdi. 

Hayvanlara özel bir merakı vardı. Şehzadeliği ve özellikle padişahlığı sırasında ve hatta tahtan indirilip sürgüne gönderildiği Selânik günlerinde hemen her türden hayvan beslemiştir. 


Kuşlardan güvercinleri çok sever, bilhassa beyaz papağanlardan büyük haz duyardı. 
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Atlara özel bir merakı vardı. Şehzadeliğinden beri en azgın atlara binerdi. Saf kan ve fevkalade kıymetli atları mevcuttu. Vakti oldukça atlarını yakından görür, onlarla bizatihi ilgilenirdi. Bu atlardan hükümdarlara, bazı hatırı sayılır kimselere ve elçilere zaman zaman hediye ederdi. Ata binip dolaşmayı severdi.” Fakat taşıdığı sıfat ve emniyet bakımından saraydan daima arabayla çıkardı. 


Sultan Abdülhamid'in ilgi alanlarından bir diğeri de çini olmuştur. Çiniden-mamul ürünlere merakı olduğundan Yıldız Sarayı dâhilinde bir çini fabrikası vücuda getirmiştir. Seçkin sanat eserlerinin imal edildiği bu fabrikada üretilen ürünlerden Avrupa hükümdarlarına hediyeler göndermiştir.” 


YILDIZ CAMİİ VE CUMA SELAMLIKLARI 


Osmanlı padişahları Cuma namazını genellikle bulunduğu yerdeki büyük camilerden birinde halkla beraber kılarlardı. Namaza gidişi ve dönüşü Cuma selamlığı adı verilen bir merasimle birlikte olurdu. Padişahların bu merasimleri dini olduğu kadar hukuki, kültürel ve sosyal açılardan da büyük önemi haizdi. Bir anlamda halkın hükümdarla kaynaşmasını sağlardı. 


Abdülhamid Han, Yıldız Sarayı'na taşındıktan sonra sarayın hemen önünde yeni bir camiin temelini attırdı. Padişah bu cami tamamlanıncaya kadar Cuma namazlarını Beşiktaş Sinan Paşa Camii'nde, Dolmabahçe Camii'nde, Beşiktaş Şazeli Dergâhı'nda, Büyük Mecidiye Camii'nde ve Teşvikiye Camii'nde kılardı. 

1881'de temelini attırdığı camii 1886'da tamamlandı. Kendi adı verilen Hamidiye Camii, sonradan bulunduğu yerin ismi dolayısıyla Yıldız Camii olarak anılmıştır. 


Caminin mimarı Nikolaidis Jelpuylo adında bir Rum'dur. 
Bazı yayınlarda hatalı olarak Sarkis Balyan gösterilmiştir. Camiin hünkâr mahfilinin sedir ağacından yapılmış kafesleri Sultan LI. 
Abdülhamid'in el işçiliğidir. 

Selatin camilerinin genelinde görülen çift minare uygulaması Yıldız Camii'nde teke inmiştir. Caminin batı kanadı içinden yükselen zarif ince yivli minare mukarnas dolgu ile geçilen tek şerefeye 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sahiptir. Yıldız Camii avlusunun kuzeybatı köşesinde 1890 yılında inşa edilen saat kulesi yapıyla bir bütünlük içerisindedir. 


Yıldız Camii, Sultan 11. Abdülhamid'in saltanatının sonuna kadar çok gösterişli Cuma selamlıklarına sahne oldu. Padişah, Cuma selamlıklarında gerek inzibat gerekse teşrifat konusunda büyük hassasiyet gösterirdi. Namaz ve merasim süresince âdetlere dikkat ve itina ederdi. Padişah'ı görmek isteyen yerli-yabancı halk ve padişahla görüşmek üzere gelen elçiler büyük bir ilgiyle bu merasimleri takip ederdi. Padişah da bu merasimi devletin itibarını yansıtmak için vesile görür ve ihtişamlı bir şekilde icra edilmesini isterdi. Padişah genelde yabancı elçileri Cuma selamlığından sonra kabul ederdi. 


Osmanlı Devleti üzerine bir eser veren G. Max Müller Padişah'ın Cuma selamlığı merasiminden geniş bahsetmektedir: 


Askerin ve diğer merasim erbabının göz kamaştırıcı kıyafetler içinde yerlerini almasından sonra Padişah Yıldız Sarayı'ndan altı atla çekilen arabasıyla gelirdi. Bu sırada vakarlı bir şekilde halkı süzerdi. Cami avlusuna girdikten sonra arabadan inip namaz kılacağı mahfile çıkardı. 


Müller, merasimi izlemeye gelenler hakkında çeşitli bilgiler vermektedir. Erkek kadın katılan herkesin başının kapalı olmasını, beyaz başörtüleriyle küçük çocuklarının ellerinden tutarak ilgiyle merasimi takip eden orta halli kadınları, sarayamensup hanımların arabalarıyla gelip selamlığa katılmalarını hayranlıkla nakletmiştir. 


Yirmi üç sene boyunca aralıksız tertiplenen Cuma selamlarından en üzücü olanı, şüphesiz Ermeni komitacıların Padişaha 21 Temmuz 1905'te bombalı suikast düzenledikleri gün gerçekleşmiştir.” 


SANATA İLGİSİ 


11. Abdülhamid Han'ın en meşhur olduğu yönü marangozluk ve oymacılık idi. Bu konuda müthiş maharet kazanmıştı. Bu iş için Yıldız'da hususi bir marangozhane inşa ettirmiştir. Boş zamanlarında bu hususi marangozhanesine giderek çalışırdı. Dönemin zevkini yansıtan nefis masalar, yazıhaneler ve çekmeceler yapmıştır. Yunan Harbi sebebiyle yaralanan askerlere bizzat kendi yaptığı bastonları 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hediye etmiştir. Elinden çıkan bu eserler bugün değişik müzelerde sergilenmektedir. 


Manzara ve çiçek resimlerinden hoşlanır ve portre çizerdi. Güzel tablo koleksiyonları vardı. Fotoğrafçılığa da meraklıydı. Döneminde neredeyse bütün imparatorluğun fotoğraflarını çektirmişti. Yalnızlığının tabii bir neticesi olarak koleksiyon merakına kapılmıştı. 
Bunlar arasında en değerli olanı kuş ve silah koleksiyonu idi. 


Sultan Abdülhamid tiyatroyu severdi. İktidar yıllarında Yıldız Sarayı'nda özel bir tiyatro yaptırmıştı. Tiyatro, Yıldız Sarayı'nda Sultan'ın oturduğu köşke bitişik ve Harem Dairesi'nin altındaydı. 
Sahnenin tam karşısında padişah locası, yan taraflarda ise şehzade ve davetli locaları vardı. Oldukça zarif döşemeler kullanılmış, duvarlar kumaşla kaplanmıştı. Padişah oyun seyretmek istediği zaman çalıştığı ve oturduğu binadan dışarıya çıkmadan kapalı bir koridoru geçip merdivenleri inerek tiyatroya gelirdi. 


Sarayda bir tiyatro heyeti vardı. Bunlar İtalyan artistlerinden oluşmaktaydı. Bu artistler tabii olarak Batı piyeslerini oynarlardı. 
Böyle olmakla birlikte alaturka oyunlar içinde Mızıka-i Hümâyun denilen kadroya dâhil sanatkârlar da vardı. Son zamanlarda aslen Ermeni ve iyi bir komedyen olan Abdurrezzak Efendi de bunlar arasında yer almaktaydı. 


Abdülhamid Han ekseriya çok çalıştığı ve zihnen yorulduğu günlerde tiyatro seyri için hazırlık yapılmasını emrederdi. Böylece tiyatro seyrederek günün yorgunluğunu üzerinden atardı. Zaman zaman meşhur oyunları da sahneye koydurtarak seçkin davetlilerin katılımıyla bunları zevkle izlemiştir. 


Padişah kendisi de tiyatro oyunları yazardı. Bilhassa çalışma tarzı hoşuna gitmeyen görevlilerin yüzüne karşı bir şey söylemez, bir tiyatro oyunu senaryosu yazar ve bunu sarayda herkesin önünde oynatırdı. Böylece vazifesini Sultan'ın istediği şekilde yapmayan görevli esprili bir şekilde ikaz edilmiş olurdu. 

Padişah komedi tarzında yazdığı oyunları çoğu kez saray gö- 


revlilerine izleterek mesajlarını vermiş olurdu. Nitekim padişah bir defasında sarayın Mâbeyncisini konu alan bir oyun yazmış ve 


Sürgün ve Ölüm 271 


bu piyesin oynanmasını emretmişti. Senaryoya göre, Mâbeyncinin sadık fakat telaşlı bir yapısı vardı. Hükümdar bir gün Mâbeynciden aniden, yüz kişilik bir ziyafet hazırlamasını istedi. Vakit dar oldugundan adamın aklı başından gitmişti. O hengâmede eli ayağına dolaştı. Uşaklar çarpıştı, tabaklar kırıldı, kazan devrildi. Padişah misafirleriyle görününce Mâbeynci hükümdarın ayaklarına kapandı ve kusurlarını itiraf ederek affedildi. 


Bu komedi oyunu Yıldız Sarayı'nda kahkahalarla seyredilmişti. 
Özellikle, oyunda korku ve telaş içerisindeki uşağın, istemeden elindeki gazlı su şişesinin sifonuna basınca Mâbeyncinin yüzüne fışkırması sırasında salonda kahkahalar kopmuştu. 11. Abdülhamid Han bu oyunları yazıp, oynatarak saray çalışanlarına kırmadan önemli dersler veriyordu. Bu yüzden Sultan'ın yazdığı bir oyunun sergileneceğini haber alan saray çalışanları tiyatro salonunda endişeyle birbirlerine bakarlardı. Hiç kimse oynanacak oyunun konusunu bilmediğinden, her görevli “acaba beni mi oynayacaklar” endişesiyle tiyatronun başlamasını beklerdi. Perde açıldıktan sonra ancak Sultan'ın kimi hedef aldığı anlaşılırdı. Çoğu kez de hedef alınmadan ders nitelikli piyesler oynatılırdı.”? 


KÜLTÜR PADİŞAHI 


TI. Abdülhamid Han tam bir kitap âşığıydı. Dünya başkentlerinde yeni çıkan yabancı eserleri Türkçeye çevirtip okumayı seviyordu. 
Otuz memurun istihdam edildiği kütüphanesinde yüz binden fazla kitap bulunuyordu. O çok okuyan bir kişi olup herkesin de okumasını isterdi. 


Abdülhamid Han'ın en çok okuduğu, daha doğrusu okutmak suretiyle dinlediği kitaplar zabıta romanları, cinayet hikâyeleri ve seyahatnameler idi. Polisiye ve cinayet romanlarına çok düşkündü. 
Romanlara yakın ilgisi muhtemeldir ki günlük siyasi hadiselerin dışına çıkarak dinlenmek istemesidir. Padişah devlet işlerinden uzaklaştığında ağır meselelerle zihnini yormak yerine rahatlamayı düşünüyordu. Öte yandan bu tip hikâyeler insanların fiziki ve ruhi yönlerini tanımada faydalı oluyordu. Bazıları onun ilk defa gördüğü adamlar hakkında edindiği intibalarında çok da yanılmamış olmasının nedenini biraz da dinlediği polisiye romanlardan edindiği bilgiye bağlamaktadırlar. Padişah'ın diğer ilgi duyduğu kitaplar ise dini ve tarihi eserlerdi. 

Yıldız Sarayı'nda bir tercüme dairesi vardı. Buraya memur edilen zevatın unvanı Mâbeyn-i Hümâyun Mütercimi idi. Bunlar arasında Sadrazam Paşa, Rüsumat Emini Sırrı Bey, Hariciye Tercüme Kalemi Müdürü Nişan ve Safer Efendiler gibi zevat da vardı. Bunların başlıca vazifeleri Avrupada yayımlanan romanların dikkate şayan olanlarını ve bilhassa polisiye romanlarını tercüme etmekti. Bu tercümeler Sultan Abdülhamid'in yatak odasında ve paravana arkasında roman okumaya memur olan görevliye teslim olunurdu. 
Padişaha kitap okuyanlar arasında Esvapçıbaşı İsmet Bey, Mâbeynci Emin Bey ve Mahmud Efendi bulunmaktadır. Hünkâr yatağa girdikten sonra roman okuyacak kişi paravananın arkasına oturur, Hünkâr'ın uykusu gelinceye kadar roman okur, nihayet Hünkâr, “Kâfi! “ deyince dışarı çıkardı.” 

Sultan Abdülhamid okunanları dikkatle dinler ve sık sık bazı pasajları tekrar ettirirdi. Ahmed Midhat Efendi'nin bir romanını çok sevmiş ve beş on kere okutmuştur, derler. Âşıkane romanları “abdesthane edebiyatı” diyerek sevmezdi. “Âşıklıktan çok korkarım, 


insanı rakıya müptela eden bir beladır. Ben neler bilirim, neler bilirim.” derdi. 


TEKNOLOJİYE İLGİSİ 


11. Abdülhamid Han teknolojiye çok meraklı idi. O yıllarda ortaya çıkan teknolojik aletleri kullanmayı seviyor ve önemsiyordu. Fotoğraf makineside o dönemin önemli teknoloji aletlerinden biridir. 
Fakat bunu basit bir merak olarak görmemek lazım. Padişah bir aleti devleti için en faydalı bir biçimde propaganda vasıtası olarak kullanmanın yollarını da bilmektedir. 


Özel günler ve bazı merasimler sayılmazsa genellikle Yıldız Sarayı'ndan ayrılmayan 11. Abdülhamid, hükmettiği coğrafyada olan bitenlerden haberdar olmak için fotoğraflardan yararlanıyordu. 
Ermeni Abdullah Biraderler, Vichen, Hovsep ve Kevork ile Rum 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Vasilaki Kargopoulo gibi devrin ünlü fotoğrafçılarına sipariş ettiği, kimi zaman da ünlü fotoğrafçılardan satın aldığı bu fotoğraflar sayesinde hem Osmanlı'yı hem de dünyayı izlemeyi başarıyordu. 


Padişah ülkede olan bitenleri ve imar faaliyetlerini gözlemlemek maksadıyla ülkenin her tarafından fotoğraf çektirir ve getirtirdi. 
Padişah bunlara bakarak değerlendirmelerde bulunur ve kararlar alırdı. 


II. Abdülhamid Han, özenle çektirdiği fotoğraflar üzerinden, dönemin güçlü devletleri İngiltere, Fransa ve ABD'ye yönelik tarihin ilk kamu diplomasisi hamlesini de başlatmıştı. Padişah, Osmanlıları ve devleti güçlü gösteren yüzlerce fotoğraftan oluşturduğu albümleri, dönemin ABD başkanına, İngiliz kraliçesine ve Fransız imparatoruna göndermişti. Bunun için özellikle devleti kudretli gösteren yer, mekân ve araçların fotoğrafları çekilmişti. Çekimler sırasında fotoğrafın gücünü artıracak yöntemlere de başvurulmuştu. 
Askerlerin elindeki silahlar, parlaması için yağlanmış; bahriyelilere en güzel, en beyaz üniformalar giydirilmiş ve askeri birlikler her zaman yoğun görünecek ortamlarda fotoğraflanmıştı. Padişah bu faaliyetle Osmanlı Devleti'nin dimdik ayakta ve hızla kalkınmakta olan bir ülke olduğu imajını vermeye çalışıyor, büyük bir savaşa sürüklenen dünyada Osmanlı'ya yeni dostlar kazandıracağı ümidini taşıyordu. 

Ayrıca padişah bu sayede ülkesinin mevcut durumu hakkında da detaylı malumata sahip oluyordu. Mesela Elazığ Vilayet Konağı açılışının fotoğraflarına baktıktan sonra, sofra takımlarının çok zevksiz olduğu yönünde yetkilileri eleştirmişti. Ayrıca harcanan para ile pekâlâ daha güzel bir bina yapılabileceğini belirtmişti. 

Padişah'ın gayretiyle her geçen gün büyüyen albümler Yıldız Saray'ında tutulduğu için Yıldız ve 11. Abdülhamid Albümleri ismiyle tarihe geçti. Döneminde dünyanın en büyük koleksiyonuna dönüşen arşivin hacmi, 962 albüm ve 35 bin 535 fotoğrafa ulaşmıştı. 
Bu fotoğraflar bugün de geçmişi analiz etmek de en mühim vesikalar olarak arşivlerimizde yer almaktadır. 
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SULTAN ABDÜLHAMİD VE SANSÜR 


11. Abdülhamid Han dönemiyle alakalı en çok tartışılan meselelerinden biri de hiç kuşkusuz sansürdür. Bu konuda Abdülhamid Han, büyük suçlamalara maruz kalmış ve belli mihraklarca hâlâ da kalmaktadır. Genelde sansür dolayısıyla devrine “istibdad” kendisine ise “müstebid” denilmiştir. 

Hâlbuki 1876 senesinde ilan edilen Kanun-ı Esasi ile matbuat kanun dairesinde serbest hale getirilmiştir (12. madde). Buradaki “kanun dairesinde” sözü dikkat çekicidir. Zira Abdülhamid Han'ın uyguladığı birçok sansür kanuna muhalif olan yayınlara karşı uygulanmıştır. 


Diğer taraftan Abdülhamid Han'ın uygulamış olduğu sansür muasır devletlerin uygulamalarından çok da farklı değildir. Ayrıca 
11. Meşrutiyet ve Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde uygulananlardan daha ağır değildi. Hatta diğerleri Abdülhamid Han devrini mumla aratır olmuştu. Sadece sistemin monarşi olması belki kolaylıkla yaftalama imkânını tanıyordu. Buna rağmen devrinde Abdülhamid Han'a karşı yapılanların onda birini, sonradan İttihatçı liderlerden birine karşı işemek mümkün olmayacaktı. 


Matbuat ile uğraşan ve meşrutiyet isteyen gruplar, gayrimüslim cemaatler basın yoluyla Abdülhamid Han'a olmadık iftiralar atmışlar ve halkı da “müstebid” diye niteledikleri Sultana karşı silahlı ayaklanmaya, Yıldız'ı başına yıkmaya çağırmışlardır. Böyle bir vaziyet karşısında Padişah'ın elbette ki kendini ve devletini müdafaa etme hakkı doğuyordu. 


Zira Abdülhamid Han hem sultan hem de Müslümanların halifesidir. Kendi şahsını ve taşımış olduğu sıfatları muhafaza etmek mecburiyetindedir. 


Abdülhamid Han muhalifleri tarafından çıkarılan gazete ve dergiler Padişah'ın manevi şahsiyetini rencide edecek ve halkı galeyana getirecek türden oldukça fazla haber yapıyorlardı. İttihat ve Terakki Cemiyeti mensuplarının özellikle Avrupa'da çıkartmış oldukları gazete ve dergiler incelendiğinde bunların baştan sona 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Sultan'a hakaretle dolu olduğu görülmektedir. Bunlar el altından ülkeye sokulup dağıtılmaktaydı. 


Günümüzde en liberal devletler de dahi, devletin ve hükümetin esasına dokunan, umumi ahlakın ifsadına ve halkın sadakat ve bağlılığının ihlaline sebep olan kitap, dergi ve gazetelerin yayınlanması ve dağıtılması yasaktır. Döneminin şartları göz önüne alındığında mutlak monarşi ile idare edilen Osmanlı Devleti'nde bu nevi kısıtlamaların olması tabiidir. 


TI. Abdülhamid Han'ın birtakım kelimelere sansür uyguladığı bilinmektedir. Fakat Padişah'ın yasaklattığı kelimeler diye düzenlenen listelerin çoğu uydurmadır. Zira hiçbir zaman böyle bir resmi liste olmamıştır. Bunlar genelde 11. Meşrutiyet'in ilanından sonra karalama ve kötüleme maksatlı yazılan yazı ve makalelerden neşet etmektedir. 


Nitekim Orhan Koloğlu Bey, Abdülhamid Han döneminde uygulanan sansür politikasının art niyetli birtakım kişiler tarafından ne derece çarpıtıldığını şöyle ifade etmiştir: 


Beyrut basını üzerinde bir yabancının yaptığı araştırma ile kendi çalışmalarım bana, eskiden konmuş kalıpların tek tek ispat edilmedikçe aynen kabulünün büyük yanlışlıklar doğurabileceğini gösterdi. Bahsettiğim iki çalışmanın düzelttiği kalıplardan bazı örnekler vererek, ne derece çarpık bir “Abdülhamid Dönemi Basın Rejimi” imajı oluşturulduğunu göstermeğe çalışacağım: 


Murad ismi yasaklanmamıştır, kullanıldığına dair örnekler vardır. 
Islahat, vatan, Türk, ittihad, cünun kelimeleri kullanılmıştır. 1881- 
82 Mısır olaylarına basında yer verilmiştir. Halk edebiyatının 
yasaklandığının aslı yoktur. Kadınlara yazı yazmak yasaklanmamıştır. 
Kral, kraliçe, melik kelimeleri kullanılmıştır. Parlamento, seçim, milletvekili kelimelerine bol bol rastlanmaktadır." 


Görüldüğü üzere Abdülhamid Han sansürü diye lanse edilen uygulamaların birçoğu uydurmadır. 


Yine bu konuda titiz çalışmalar yapan Prof. Dr. M. Şükrü Hanioğlu Bey, Abdülhamid Han dönemi sansür uygulamalarının fazla 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abartıldığını Avrupadaki misallerinin gerisinde olduğunu şöyle izah etmiştir. Şöyle ki: 


TI. Abdülhamid dönemi Lübnan ve Suriye'sinde (Beyrut'un Kahire ile beraber Arap yayıncılığının en önemli merkezi olduğu unutulmamalıdır) uygulanan sansürü inceleyen Donald Cioeta “kendi dönemi bağlamında ele alındığında Osmanlı sansürünün çok sert olmadığını” vurgulamış ve Selim Sarkis benzeri Arap yazarların bazı uç misaller yardımıyla çizdikleri “hiçbir şeye müsaade etmeyen Osmanlı sansürü” portresinin yanıltıcı olduğunu ortaya koymuştur. Dönemin yayınlarını ve sansür uygulamalarını titizlikle araştıran Cioeta, “bilhassa gazetecilerin idaresi altında olduğu zaman” sansürün oldukça ılımlı bir karakter taşıdığını ve zannedilenin tersine Avrupadaki en sert sansür uygulamalarından birisi olmaktan bir hayli uzak bulunduğunu savunmuştur ki, sadece Beyrut ve Suriye'ye değil imparatorluğun geneline baktığımızda da bu yargının geçerli olduğunu savunmak mümkündür.” 


Bir kısım yazarlar ise gereksiz jurnalleri örnek göstermek suretiyle tenkitlerde bulunmaktadır. Ancak iyi düşünülürse bunun için bir padişah tenkit edilemez. Jurnaller gülünç olabilir. Bu gülünç jurnallerin devamında padişah gülünecek ne yapmıştır? Asıl olan bunun sorgulanmasıdır. Bu konuda tek bir şey yazan var mıdır acaba? 


Bazen devlet adamları da bundan muztarip olduklarını mimik ve işaretleriyle padişaha aksettirmişlerdir. Nitekim basit bir jurnalin tahkikini emrettiği Serhafiye Kadri Bey, bıyık altından gülünce, padişah kendisine şöyle demişti, “Şimdi seni kovsam, gider Yeni Camii'ne tezgâh kurar; dava vekilliği yaparsın. Ben bu işlere ehemmiyet vermezsem, gideceğim yer mezardır” 


EVVELA BASİRET, SONRA EMNİYET! 


11. Abdülhamid Han'ın sansür gibi yıpratıldığı bir diğer nokta da muhakkak ki hafiye teşkilatı idi. Teşkilatın normal olarak devlet başkanına vermesi gereken jurnaller de yine Padişaha düşmanları tarafından zalim, diktatör, müstebid gibi yaftalamalar için fırsat veriyordu. 
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Hâlbuki istihbarat, bir devletin olmazsa olmazıdır. İnsanda gözün önemi ne ise devletin gözü de istihbarattır. Dolayısıyla istihbaratı olmayan devlet karanlıkta el yordamı ile ilerleyen adama benzer. 


Tarih boyunca her devlet kendi menfaatleri açısından istihbarat faaliyetlerinde bulunmuş ve bu maksatla geniş bir haber alma ağı kurmuştur. Düşmanlarının faaliyetlerinde haberdar olmayan devletler acınacak hallere düşer ve ayakta kalamazlar. 


Nitekim altı asrı tamamlamaya yaklaşmış, güçlü bir geleneğe ve on iki milyon kilometrekare toprağa sahip olan Osmanlı Devleti'nin hakanı ve Müslümanların halifesi Abdülaziz Han, üç-beş sergerde- nin kararıyla tahtından indirilmiş ve beş gün sonra da şehit edilmiştir. Böyle bir devletin ayakta durması, ilerlemesi, düşmanlarına karşı zafer elde etmesi ve yaşaması mümkün müdür? 


Bütün bunları gören Abdülhamid Han'ın elbette bazı sıkı tedbirler alması tabiidir. Hatta bu tedbirleri almasa tenkit edilmesi gerekirdi. Zira sadece kendi hayatı bahis konusu değildi. Önemli olan devletin, dinin ve milletinin geleceğiydi. Bunun için o, gerekli olan tedbirleri almakta kusur etmedi. 


II. Abdülhamid Han kendisi de bu konuda şunları söylemiştir, “Yabancı devletler kendi emellerine hizmet edecek kimseleri vezir ve sadrazam mertebesine kadar çıkarabilmişlerse devlet emniyet içinde olamazdı. Doğrudan doğruya şahsıma bağlı bir istihbarat teşkilatı kurmaya bu düşünce ile karar verdim. Basiret (uyanıklık), emniyetin babasıdır. Evvelâ basiret, sonra emniyet.” 


1. Abdülhamid Han kendisinin de ifadesiyle lazım gelen bütün tedbirleri almadan, hiç kimseye itibar etmezdi. İşte halk arasında hafiyelik diye bilinen Yıldız İstihbarat Dairesi bu şartlar altında doğmuştur. 

11. Meşrutiyet ile beraber Sultan 11. Abdülhamid'in kurduğu istihbarat teşkilatı derhal lağvedildi. Ancak böyle bir teşkilatın mutlak gerekliliği de göz ardı edilemedi. Meclis-i Mahsüs-ı Vükelada, gizli istihbaratın önemi ve vazgeçilmezliği dile getirilerek; hükümete bağlı “Teşkilat-ı Mahsusa” kuruldu. 
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Abdülhamid Han dönemi hafiyelerin kimi linç edildi, kimi de sürüldü. İttihatçılar adına çalışanlar ise yeni rejimde yer buldular. 
Teşkilat-ı Mahsusa, farklı düşünenlere baskıda, Yıldız İstihbarat Dairesi'ne rahmet okutacaktı. 


Öte yandan Yıldız İstihbarat Dairesi'nin bir anda lağvedilmesi devleti sanki kör ve sağır etmişti. Dönemin Osmanlı Hariciye Nazırı Asım Bey, Meclis-i Mebusanda çıkan bir tartışmada, “Balkanlar'dan namusum kadar eminim” demişti. Bazı kaynaklar ise, “Dinim kadar eminim. dediğini nakletmektedir. 


Yıldız arayıp gökde nice turfa müneccim 
Gaflet ile görmez kuyuyu reh-güzerinde 


Öyle ki Balkanlar'da Osmanlılar aleyhine büyük bir ittifak oluşmuş fakat bundan devletin haberi dahi olmamıştı. Nitekim Asım Bey'in sözleri Balkan Harbi'nin başlamasından birkaç gün öncesinde idi. 

İhtilâller, şahısları ve idarecileri ele alıyordu. Müesseseleri ortadan kaldırmanın gerisindeki sebepleri ise iyi analiz etmek gerekmektedir. 11. Abdülhamid Han'a düşmanlığı had safhaya çıkan İttihat ve Terakki zihniyeti, bir devlet için mühim ve fakat son demlerini yaşanan Osmanlı için ise hayati ehemmiyeti haiz istihbarat teşkilatını neden yok etti? 


İşte bu soru dahi İttihatçıların hiçbir zaman kendileri olamadığını, bir piyon vazifesi gördüklerini belgeliyordu. Zira bu tarihten sonra istihbarat asla tam manasıyla milli olamayacaktı. 


Nitekim Teşkilat-ı Mahsusa ile Osmanlı dış istihbaratı tamamen Alman nüfuzu altına girmişti. Almanların istihbaratımız içinde güçlü olmaları aslında bu tarihle birlikte başlamaktadır. Böylece İttihatçılar istihbaratımızı milli olmaktan çıkarıp bağımlı bir hale getirmişlerdir. 


PADİŞAH'IN EFSANEVİ EMLÂKI! 


Günümüzde Abdülhamid Han'ın serveti çok konuşulmakta ve sanki padişah devlet malını yağma etmiş gibi bir intiba verilmektedir. Aslında bunu doğru bir şekilde anlamak için öncelikle Osmanlı 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Devleti'nin mali yapısını çok iyi bilmek gerekmektedir. Osmanlı padişahlarının “Ceyb-i Hümâyun” denilen doğrudan kendilerine bağlı özel bir hazineleri mevcuttu. Tanzimat'tan sonra Ceyb-i Hümâyun Hazinesi'nin adı Hazine-i Hassa olarak değiştirildi. Bu çok geniş bir hazine idi. Padişahlar cami, mescit, medrese, mektep, kışla ve sair dini ve sosyal müesseselerinin masraflarını hep bu hazinelerinden karşılarlardı. Yine sarayın masrafları, padişahın yakın çevresinin maaşları, ecnebi hükümdara giden hediyeler, Mekke ve Medine'ye gönderilen hediyeler ve rejim aleyhinde çalıştığı için sürgüne gönderilenlerin maaşları hep Hazine-i Hassadan karşılanırdı. 

Buradaki emlak zaman zaman maliye hazinesine devredilmiş olsa da padişahlar bazen geri alırlardı. 


Devletin son dönemlerinde bu hazineyi en verimli bir şekilde kullanan ve değerlendiren padişah 11. Abdülhamid Han'dır. Çok iyi maliyecilerle çalışırdı. Şehzadeliğinde dahi sahip olduğu malları değerlendirmek suretiyle büyük paralar kazanmıştır. 


Öte yandan şartlar değişiyordu. 1867 yılında Osmanlı ülkesinde yabancılara arazi alımı hakkı verilmişti. Sanayileşmenin had safhada olduğu bir dönemdi. Yabancı devletler gelir getirebilecek kaynakları ellerine geçirmeye başlamışlardı. Abdülhamid Han tahta çıkarken devlet borç batağında olup iflasını ilan etmişti. 93 Harbi ise maliyeyi tam bir felakete sürükledi. Abdülhamid Han Düyün-ı Umumiye ile dış devletlerin müdahalesini önledi. Devletin gelir kaynakları büyük ölçüde borçlara gidiyordu. 

İşte padişah böyle bir durumda dış ülkeler tarafından kolaylıkla ele geçirilebilecek maden yataklarını verimli arazilerini ve Filistin topraklarını Hazine-i Hassa idaresi ile almaya başladı. Bu siyasetiyle yabancıların sinsi planlarını suya düşürdü. Hazine-i Hassa'nın kolaylıkla maliye hazinesine devrini önlemek için de bunları kendi üzerine kaydettirdi. Bu sayede arazi ve maden yatakları üzerinde işletme kurmak isteyen yabancı talipler doğrudan doğruya padişaha başvurmak zorunda kalıyordu. Padişah da bunları istediği gibi kullanabiliyordu. Aynı durum Musul ve Kerkük'teki bilhassa petrol yatakları bulunan araziler için de geçerli olmuştur. 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arşivlerinde Sultan 11. Abdülhamid'in şahsi mal varlığına ilişkin 3 tapu kayıt defteri bulunmaktadır. Bu kayıtlara göre Abdülhamid Han'ın 1869-1908 yıllarına ait Anadolu, Ortadoğu, Balkanlar ve Trakya'da aktif ve pasif olarak toplam 7 bin 756 taşınmazın tapu kaydı bulunmaktadır. Bu kayıtlar içinde tarla, bağ, bahçe, mera, koru, çiftlik, konak, hane, değirmen, maden, zeytinlik, kahvehane ve dükkân gibi birçok taşınmaz yer almaktadır. Anadolu'da 2 bin 
369 taşınmaz kaydı bulunmaktadır. Bunlar İstanbul, İzmir, Balıkesir, 
Çanakkale, Tekirdağ, Adıyaman, Denizli, Sakarya, Giresun, Aydın, Sivas, Eskişehir, Bursa, Kocaeli, Burdur, Manisa, Kırklareli ve Edirne illerinde yer alıyordu. Bu taşınmazların 1 milyon 256 bin 947 dekarı halen 11. Abdülhamid Han'ın üzerinde kayıtlı bulunurken 391 
bin 573 dekarı Hazine'ye, 8 bin 627 dekarı da başka şahıslar adına geçmiş gözükmektedir. Balkanlar'da da 2 bin 843'ü Yunanistan, bin 
424'ü Arnavutluk, 8'i Bulgaristan, 5'i Makedonya'da olmak üzere 4 
bin 280 taşınmaz kaydı bulunmaktadır. Sultan 11. Abdülhamid'in Ortadoğu'daki mal varlıklarına ilişkin, defterlerde Suriyede 390, Lübnan'da 333, Filistin'de 223, Irak'ta 83, Arabistan'da 60, İsrail'de 10, Libya'da da 8 olmak üzere toplam bin 107 kayıt daha vardır.” 


Abdülhamid Han gerçekten geleceği seziyor ve ona göre tedbirler almakta bir an olsun geri kalmıyordu. Mesela Bağdat demiryolu yapım ve işletme imtiyazı Almanlara verilmişti. Bu anlaşmaya göre demiryolunun geçeceği hattın her iki tarafının yirmi kilometre genişliği içinde kalan madenleri işletebilecekler ve topraklarına sahip olabileceklerdi. Oysa Sultan bundan evvel toprakları ve madenlerin işletmesini çokta Hazine-i Hassa'ya dâhil etmiş bulunuyordu. Şartnamede devlete ait topraklar diyerek bu imkânların Almanların eline geçmesini önlemiş bulunuyordu. 


Padişah'ın bu siyasetini anlamayan gafil İttihatçılar ne hazindir ki iktidara gelir gelmez emlak-ı hümâyunu devletleştirecek ve bilhassa İngilizlerle Siyonistlerin bu malların üzerine çöreklenmesine imkân sağlayacaktır. 


I. Cihan Harbi'nde elden çıkan Osmanlı topraklarında, işgalciler, milletlerarası teamüllere uyarak, hususi mülklere dokunmadılar. 
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Ama 1909'da İttihatçılar tarafından devletleştirildiği için, hanedana ait gayrı menkullere el koydular. Hanedanın Musul petrol arazisindeki hak taleplerini milletlerarası platforma taşıyıp kazanma ihtimalinden korkuyorlardı.* 


HÂDİMÜ'L-HAREMEYN 


Sultanımız Abdülhamid'in nice güzellikleri vardır, Ki onları saymaya kimsenin gücü yetmez. 


O, tarih boyunca yenilenen tek ev olan, 
Allah'ın evi Kâbe'yi tamire muvaffak oldu. 


O içi nurlar saçan Kâbe-i muazzamadır, 
O'nu yenileyen ise Sultan Abdülhamid Handır 


Mekke müftüsü büyük âlim Seyyid Ahmed Bin Zeyni Dahlan'ın bu ifadeleriyle övdüğü 11. Abdülhamid Han, “Hâdimü'l-Haremeyn” unvanına tam layık bir hükümdardı. Osmanlı coğraf yasında irili ufaklı bin beş yüzün üzerinde hayır eseri bulunan Padişah, İslam'ın mukaddes beldelerini de unutmamıştı. O, Hicaz'a yapılan yatırımların ve gönderdiği yardımların önemli bir kısmını şahsi servetinden karşılamıştır. 

Onun Haremeyn-i Şerifeyne verdiği değerin büyüklüğünü gösteren en önemli eseri şüphesiz Hicaz Demiryolu'dur. 

Bundan başka Cidde'ye kendi adıyla meşhur olan Hamidiye Suyu'nu getirtti. Tâif'te Hazreti Peygamber'in amcasının oğlu Abdullah bin Abbâs ile Hazreti Ali'nin oğlu Muhammed İbnü'l-Hanefiyye'nin türbe ve makamlarını tamir ettirdi. İstanbuldan hazırlattığı özel örtüleri gönderterek sandukalarının üstüne serdirdi. 


Surre hizmetlerini büyük bir titizlik içerisinde ve miktarını artırarak devam ettirdi. Surre güzergâhı üzerindeki ihtiyaç duyulan yerlere misafirhaneler de inşa edildi. Hac yollarının güvenliği, hac güzergâhı üzerinde bulunan su kuyularının bakımı, hacıların konaklamaları gibi ihtiyaçların karşılanması maksadıyla çeşitli tedbirler alındı. Hac yolları üzerinde seyyar hastaneler kuruldu. Ayrıca Mekke 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ile Cidde arasının güvenliği için oniki yerde kuleler inşa ettirilerek askeri birlikler yerleştirildi. 


Kâbe'nin çeşitli bölümlerinde bazı tamir ve süsleme çalışmaları ,yapıldı. Kâbe'nin zeminindeki eskiyen mermerlerin yerine yenileri döşenirken, mermer levhaların konulduğu çatısındaki kirişlerin bazıları değiştirildi. Kâbe'nin kapısında her akşam yakılmak üzere gümüşten yapılmış yedi şamdan ile çok sayıda buhurdanlık gönderildi. Tavaf yerleri yeniden düzenlendi. 


Hazreti Peygamber'in doğduğu ev yeni baştan tamir edildi. İçerisine birtakım süslemeler yapıldı ve pencerelerine yeşil atlastan dokunmuş perdeler asıldı. 


Yine Hazreti Hatice, Hazreti Ebübekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Hazreti Ümmü Hani ve Hazreti Hamza'nın evi gibi İslamiyet'in ilk asrından hatıralar taşıyan evlerle mübarek mekânlar mükemmelen tamir edildi. Padişah buralar için özel olarak örtüler dokutturup gönderdi. 


Ebü Kubeys Dağı'nın üzerinde Bilâl-ı Habeşi'nin ezan okuduğu mekân, Ravza-i Mutahhara ve Hazreti Hatice'nin türbesi tamir edilen mekânlardır. 


Abdülhamid Han Kâbe'yi ziyarete gelenlerin her ihtiyaçlarının karşılanmasına özel bir önem veriyordu. Fakir ve muhtaçlar için özel misafirhaneler yaptırttı. Bunların masraflarını bizzat “ceyb-i hümâyun-ı şâhânelerinden” karşılanmasını emretmişti. 


Mekke'de rüşdiye ve idadi gibi modem eğitim kurumları kurdurdu. Tabya, karakol, istasyon, okul, mahkeme, postahane gibi kamu binaları yaptırdı. Mekke'nin muhtelif yerlerine 18 çeşme yapıldı. Mescid-i Haram'ın etrafına abdest için musluklar konuldu. 


Medinede Hamidiye Hastanesi'ni inşa ettirdi. Şehrin önemli su kaynağı olan Aynüzzerka'nın bakım ve onarımını yaptırdı. 
Cennetülbaki ile Uhud Şehitliği'ni tanzim ettirdi. Peygamber Efendimiz'in babasına ait kabri düzenletti. 


Hazreti Amine, Hazreti Aişe, Hazreti Hasan, Hazreti Abbas, Hazreti Osman ve Hazreti Hamza'nın türbeleri elden geçirilerek 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bakım ve onarımı yapıldı. Çoğuna yine İstanbul'dan özel örtüler göndertti. 


Bütün bu hizmetleri Sultan 11. Abdülhamid Han'ın Peygamber Efendimiz, Ashab-ı Kiram, Kâbe-i şerif ve mübarek beldelere tazimini ve hürmetini gösteren en önemli vesikalardır.”* 


İSLAM VE TÜRKLÜK ŞUURU 


11. Abdülhamid Han Türklüğe büyük değer veren, yüreğinde Türk olmanın iftiharını duyan bir hakandı. 


Şu hadise onun bu özelliğini yansıtmada müşahhas bir örnek olarak gösterilir. 


Yıldız Sarayı'nda bir bahçıvan, bahçedeki çiçekleri sulamakta iken oradan geçmekte olan Arnavut asıllı subayın üzerine su sıçratmıştı. Bunun üzerine canı sıkılan subay, “Dikkat etsene pis Türk!” diyerek tepki gösterdi. Bu hadiseye pencereden şahit olan ve konuşmaları işiten Padişah subaya şöyle seslendi, “Unutma ki ben de bir Türküm!” 


Bu sözü işiten Subay, büyük bir mahcubiyet içerisinde özür diledi. 


TI. Abdülhamid Han, “Pan-Türkizm” siyaseti gütmüyordu. “Pan-İslamizm” diye de bir düşüncesi yoktu. Buna karşılık Müslümanların birliğini en üst düzeye sağlamaya çalışan bir hünkârdı. Irkçılığa kaymayan milliyetçilik şuurunatam hâkimdi. Bu konuda bir Fatih, Yavuz, Kanuni ne ise Abdülhamid Han da o idi. Sadece şartlar ve siyasetler değişmişti. Maksat ve hedefte en küçük bir sapma yoktu. 


Anadolu ile Türk dünyasını fikri birliktelik içinde tutmak Abdülhamid Han'ın en ulvi hedefleri arasında idi. Bunun için daha saltanatının başında Buharalı Şeyh Süleyman Efendi'yi Türk illerine gönderdi. Şeyh Süleyman Buhari, Lugat-i Çağatayi ve Türki-i Osmani isimli ölümsüz eserin yazarıdır. Padişah, Süleyman Efendi'ye o zamanın şartları içinde Çarlık sultası altındaki soydaşlarımızın halini teker teker inceletmiş ve zamanın şartları içinde nüfus sayımları yaptırtmıştır. Ahmed Yesevi'nin Hikmetler'i bastırılmıştır. 
Abdülhamid Han, Şeyh Süleyman Buhari ile Orta Asya Ehl-i Sünnet âlimlerinin eserlerini ve medeniyetini hem Anadolu'daki Osmanlı 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âlimlerine hem de Batı dünyasına tanıtıyordu.” Peşte'de toplanan Turan Kongresi'nde de Padişahı yine Süleyman Efendi temsil etmişti. Azerbaycan'da Türkçe öğretimini yasaklayan İran şahına karşı teşebbüse geçerek Türkçenin yeniden öğretim dili olmasını sağladı. 


Ruslar ise bu dönemde bilhassa İslam'ı bir tarafa bırakıp sadece Pan-Türkizm'in ve Afgani-Abduh çizgisindeki reformistlerin tesiri altındaki Yusuf Akçura, İsmail Gaspıralı, Alimcan Barudi ve Musa Carullah Bigiyef gibi bilim adamlarını teşvik ediyordu." 


Yine Padişah'ın sarayının çevresindeki askerler, onun nasıl bir milliyetçilik şuuruna sahip olduğunu göstermeye kâfi idi. Padişah Yıldız Sarayı duvarlarının çevresinde, Ertuğrul ve Orhaniye kışlalarını yaptırtıp, içine son derece talimli ve disiplinli seçme 15 bin asker yerleştirmişti. Bunlar Arnavut, Boşnak ve Arap taburları idi. 
Abdülhamid Han en çok Arnavut tabur ve tüfekçilerine güvenirdi.“2 Sonra Boşnak ve Arap taburları gelirdi. Bunlar sarayın dış muhafazası yani saraya yapılacak bir baskını ve dolayısıyla Sultan'ı korumakla görevliydiler. 


Yıldız Sarayı iç korumaları, yani yakın korumalığını yapan murhafız kıtasını ise Osmanlı hanedanının mensup olduğu Karakeçili aşiretinden Türkmenler oluşturuyordu. Bunlara Ertuğrul Alayı veya Söğüt Alayı denirdi. Bunların başındaki subay, Padişah'ın yanındaki odada yatardı. Abdülhamid Han, Karakeçililerden oluşan muhafızlarına çok güvenir, Söğüt Alayı'ndan sitayişle bahseder ve onlara, “Öz hemşerilerim” derdi." 

Ertuğrul Alayı, iki yüz kişiden oluşan bir süvari birliğiydi. Padişah, Söğüt Alayı'na seçilecek muhafızların, Ertuğrul Gazi ile Söğüte gelmiş ailelere mensup, çok iyi ata binen, güzel ahlaklı, beş vakit namazını kılan, kendi işi ile uğraşan, mazbut, yakışıklı ve boylu poslu kimseler olmasını emretmişti. Buradaki erler, Söğüt, Bilecik ve Eskişehir civarından toplanırdı. 


Seçilen muhafızlar, emirlere son nefeslerine kadar mutlak itaat edip, Padişah'a sadakatle hizmet edeceklerine dair Ertuğrul Gazi'nin türbesinde yemin ederlerdi.“ 
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Abdülhamid Han'ın yıllarca başkâtipliğini yapan Tahsin Paşa, Söğüt Alayı mensuplarını şöyle anlatmaktadır: 


Yıldız Sarayı'nda insanların her çeşidini, ahlaki davranışların 

her rengini, iyilik ve kötülüklerin her derecesini görmüş bir 

insan sıfatıyla şunu söylemeyi kendime vicdan borcu bilirim 

ki, damarlarında Türk neslinin temiz ve mübarek kanı dolaşan 

bu Karakeçili bölüğünden hiçbir fert, hiçbir şekil ve surette ne 

şahsen ne de birisine aracı olarak fenalık etmemiş ve fenalığa alet 

olmamıştır. Bunlar Yıldız Sarayı'na bir kaya gibi girdiler, dönüş 

zamanı geldiğinde yine bir kaya gibi tertemiz ve lekesiz çıktılar.“ 

Ertuğrul Alayı gençleri o kadar gösterişli ve prestijliydiler ki, Ressam Fausto Zonaro, alayın Galata Köprüsü'nden geçişinin resmini yapmış ve Abdülhamid Han'a hediye etmişti. Sultan da bu resmi sarayın duvarına astırmıştı. 


Diğer taraftan 11. Abdülhamid Han, Adriyatik sınırını Müslüman Arnavut unsuruyla tutabileceğini iyi biliyor ve kendilerine büyük değer veriyordu. 


Ermenilere karşı Hamidiye Alaylarını kurmuştu. Kürt unsurlardan teşkil ettiği bu birlikler kısa sürede İngilizlerin ve Rusların bölge için düşündükleri planları suya düşürmüştü. Sultan'ın Kürt aşiret beylerine ve gençlerine büyük itimadı vardı. 


Kafkaslarda Çerkez ve Abazaları himaye ediyordu. 


Öte yandan Arabistan'da Ashab-ı Kiram kabirlerini neredeyse tamamen ihya eden Hükümdar, Ertuğrul Gazi'den Hayme Ana'ya, Süleyman Şah'tan Şeyh Edebalı'ya kadar ecdadının ve Anadolu'da yatan şeyhlerin, velilerin kabirlerini ya tamir ettiriyor ya yeniden yaptırıyordu. 


11. Abdülhamid Han bu samimi inancı, ihlası ve İslam'a en derin 


hislerle bağlılığı ile İslam milletlerinin birlikteliğini sanki İstanbul'a raptetmiş bulunuyordu. 


Öte yandan Pan-Türkizm'i savunan Türkçüler Türklüğe en büyük zararı verecekleri gibi Pan-İslamizm diyen Afgani ve yolundakilerde İslam'ı parça parça edeceklerdir. 
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Onların bu durumunu Rıza Tevfik Bey tam isabetli bir şekilde terennüm etmiştir. 


Milliyet davası fıska büründü! 
Ridâ-yı diyanet yerde süründü! 
Türk'ün ruhu zorla asi göründü, 
Hem Peygamber'ine, hem Allah'ına! 


EĞİTİM VE İMARDA DEV HAMLELER 


Günümüzde 11. Abdülhamid Han'ın hüküm sürdüğü Osmanlı topraklarında, Türkiye dışında on dokuz bağımsız ülke mevcuttur. 
Dolayısıyla 11. Abdülhamid Han, Türkiye dâhil olmak üzere toplam yirmi ülkeyi, 33 yıl tek başına yöneten bir hükümdardı. Bu 33 yıllık iktidarından geriye 1500'den ziyade eser kaldı.“ İsimlerini birer birer sayamayacağımız bu eserler Sultan'ın büyüklüğünü gözler önüne sermektedir. 


Osmanlı Devleti'nin ilmi, edebi, dini yayınlar bakımından en zengin ve verimli zamanlarından biri de hiç kuşkusuz Sultan li. 
Abdülhamid dönemidir. Matbaaların sayısı artmış; neşriyat faaliyeti fevkalade gelişmiştir. Her ilim dalında yeni ve modern eserler basılmış, lügatler, ansiklopediler neşredilmiştir. 


Şemseddin Sami'yi sarayın himayesi altına alarak “Türk Dili” üzerine çalışmalar yaptırmıştır. 1900 yılında basılmış Şemseddin Sami'nin Osmanlıca lügati Kâmüs-ı Türki birçok lügat çalışması için kaynak kitap olmuştur. Türk lügatçiliği bugün bile o devrin çalışmalarını geçememiştir.“? 

Yine İmparatorluğun her köşesinde okuldan hastaneye, askeri kışladan ulaşıma kadar birçok alanda büyük bir imar hareketi başlatmış, bu hareketten en büyük nasibi Osmanlı'nın payitahtı olan İstanbul almıştı. 


Yaptırdığı ilk, orta, lise ve yüksekokulların bir hayli çok oldugu, devrinde çıkan ve hemen her sayısında yaptırılan mekteplerin resimlerine yer veren mecmualardan anlaşılmaktadır. Yine bu devirde yüksek payelerle taltif edilen ilim adamları daima üstün tutulmuştur. Bunlardan Safvet ve Tunuslu Hayreddin Paşalarla, 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Arifi ve Kadri Paşalar sadrazam olmuşlar; Cevdet Paşa, Akif Paşa, Abidin Paşa, Giritli Sırrı Paşa, Vidinli Tevfik Paşa, Münif Paşa, Gazi Ahmed Muhtar Paşa, Sadullah Paşa ve daha niceleri daima devletin en yüksek kademelerinde hizmet görmüşlerdir. 


İlim, irfan ve edebi sahada hizmet verebilmeleri için kendilerine imkânlar tanınmıştır. Daima himaye görerek eserlerinin, ilim âlemine; edebiyat dünyasına takdim edilmeleri temin edilmiştir. 
Fakat edebiyat adıyla yıkıcılığı meslek edinenlerden bazıları, ilim adına hıyanet yoluna sapmışlar, birkaç eserin neşredilmemesini bahane ederek, sansür yaygaralarını koparıp istibdad iftiralarında bulunmuşlardır. Yapılan araştırmalar, bunların gerçekle ilgisinin bulunmadığını ve iftira olduğunu ortaya çıkarmıştır. 


Osmanlı'nın son dönemlerinde imparatorluk mimarisinde etkili olan Batılı mimari tarzın yanında 11. Abdülhamid Han döneminde ciddibiçimde Osmanlı mimarlığının atağa geçtiği görülüyordu. Yeni yapılarda Hassa Mimarlar Ocağı'ndan yetişen mimarların önemli roller üstlendiği görülüyordu. 


Dönemin ünlü mimarı Vedat Tek, Kastamonu Hükümet Konagı, Eminönü Büyük Postane Binası, Sultanahmet Defter-i Hakani Binası, Cemil Topuzlu Köşkü, İzmit Saat Kulesi gibi büyük yapılara imza atmıştır. 


Sultan II. Abdülhamid dönemi yapılarında semboller, kendinden öncekilere nazaran daha çok önem kazanmıştır. Bu sembollerden biri Arma-i Osmani olarak adlandırılan Osmanlı imparatorluk armasıdır. 11. Mahmud Han zamanında tasarlanan arma, zaman içinde değişim göstererek Sultan 11. Abdülhamid zamanında son halini almıştır. Armanın binalara yerleştirilmesi için bizzat padişahın kendi bütçesinden harcama yaptığı bilinmektedir. 


Yapılarda gördüğümüz, Sultan 11. Abdülhamid'i temsil eden sembollerden biri de tuğrasıdır. Padişah'ın tuğrasında, “Abdülhamid Han bin Abdülmecid el-muzaffer daima” yazmaktaydı. Bazı tuğraların sağ kısmında, padişahın Osmanlı-Rus Savaşı'na katılımına ithafen “el-gazi” unvanı da görülüyordu. 
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TI. Abdülhamid Han döneminde binalarda kullanılan sembollerden biri de ayyıldız motifidir. Ayyıldızlı bayrak demetlerinin ll. 
Mahmud döneminden itibaren binalarda kullanıldıkları bilinmekle birlikte Sultan 11. Abdülhamid devrinde diğer sembollere göre binalara daha serbest bir halde yerleştirildiği görülür. 


OKULLAR 


11. Abdülhanrid Han, memleketin her köşesine okullar yaptırarak, eğitim ve öğretimin sıkı bir şekilde yapılmasına gayret sarf etmiştir. Basra, Bağdat, Musul, Haleb, Beyrut, Kudüs, Hicaz, Yemen, Bingazi ve daha pek çok yerde ilk, orta, lise ve yüksekokul yaptırmıştır. Anadolu ve Rumeli'de yaptırdığı orta ve yüksek mekteplerin miktarı bir hayli kabarıktır. Bunlardan bir kısmı günümüzde de öğretime devam etmektedir. 


Kaliteli eleman, memur yetiştirmek üzere açtığı yüksekokullar- dan bazıları şunlardır: Mekteb-i Mülkiye, Güzel Sanatlar Akademisi, Yüksek Ticaret Mektebi, Hukuk, Yüksek Mühendis Mektebi, Bursada İpekçilik Mektebi, Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi, Yatılı Kız Lisesi, Mülkiye Lisesi, Üsküdar Lisesi, Maden Arama Mektebi, Fen ve Edebiyat Fakülteleri, Dilsiz ve Sağırlar Mektebi. Birçok vilayetlerde Darülmualliminler ve bunlar gibi pek çok mektepleri hepli. Abdülhamid Han yaptırmıştır. 


Askeri Tıbbiye'den çıkan hekimlerin staj yapmaları gayesiyle, 
1898 senesinde Viyana'dan başka bir yerde eşi bulunmayan Gülhane 
Tababet-i Askeriye 'Tatbikat Mektebi kuruldu. Bu okulun kurulması için Born Üniversitesi cerrahi profesörü Robert Rieder, paşa unvanıyla getirildi. Her bölümün laboratuvarları en yeni alet ve makinalarla teçhiz edildi. 


Bu laboratuvarlara her talebe için birer mikroskop konulmuştu. 
Avrupa'dan getirilen seçme profesörlerin yetiştirdikleri hekimler, daha sonra tıp fakültelerinde hocalık yaparak gençlere modern tıp bilgilerini öğrettiler ve değerli mütehassıs hekimler yetiştirdiler. 
1903 senesinde Haydarpaşa Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane ve bunun 
denetimi altında ve tıp yanında bir de ecza sınıfı da bulunan Şam Tıbbiyesi açıldı. 
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TI. Abdülhamid Han, mektep ve medrese konusundaki hassasiyetini kütüphanecilik konusunda da göstermiştir. İmparatorluğun hemen her tarafında kurduğu yüksek okullarda, hastane ve müze gibi kurumlarda aynı zamanda kütüphaneler de oluşturmuştur. 
Bilhassa kaybedilmekte olan Balkan şehirlerindeki kütüphanelerde yer alan kitapları heba olmaması için İstanbul'a getirtmiştir. 


Padişahın Yıldız Sarayı'nda iki kütüphanesi vardı. Yıldız Kütüphanesi özel bir binada yer alan büyük bir kütüphaneydi. Hususi kütüphanesi ise Dış Bahçe'deki köşklerdeydi. Bu kütüphanelerde on dokuzdan fazla dilde yazılmış yazma ve basma binlerce kıymetli kitap yanında süreli ayınlar atlas ve haritalar bulunuyordu. 


DİNİ ESERLER 


Sultan'ın İstanbul ve Anadolu'da bizzat yaptırdığı veya teşvik ettiği sayısız cami ve mescit bulunmaktadır. İstanbul'da Yıldız Camii'nden sonra en önemli camii Ertuğrul Tekke Camii'dir. 


Ertuğrul Tekke Camii; 1887 yılında İstanbul Boğazı'nın Rumeli yakasında Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nın başlangıcında, Serencebey Yokuşu Yıldız Caddesi üzerinde inşa olundu. Şazeli Tarikatı Medeni kolunun kurucusu Trablusgarblı Şeyh Hamza Zafir adına yaptırıldı. 
Cami, tekke, misafirhane, türbe ve kütüphanesiyle küçük bir külliyedir. Caminin adı, Osmanlı Hanedanı'nın ceddi Ertuğrul Gazi'nin hatırasını canlandırma arzusuyla Sultan 11. Abdülhamid'in yine bu maksatla Domaniç Türklerinden oluşturduğu Ertuğrul Alayı'nın ibadetine tahsis edilmesinden kaynaklanır.” 


Yine Orhaniye Kışlası Camii Sultan'ın eserlerindendir. Orhaniye Kışlası, Yıldız Parkı'nın kuzeydoğusunda bulunan ve halen İstanbul Merkez Komutanlığı olarak kullanılan tarihi kışladır. Orhaniye Kışlası bugün Yıldız Sarayı'nın dış duvarlarından bir yol ile ayrılmaktadır. Kışlanın saraya bu kadar yakın yapılması saray güvenliğiyle de doğrudan bağlantılıdır. Orhaniye Kışlası Camii, Yıldız Sarayı'nın arkasındadır. 11. Abdülhamid Han tarafından 1884'te kışlanın ortasında tek kubbeli ve minaresi önde olarak yaptırılmıştı. Camiinin üzerinde yazılan kitabede yapının 1303/1887'de Sultan 11. Abdülhamid tarafından atası Orhan Gazi'ye ithafen yaptırıldığı yazılıdır. 
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Padişahın inşa ettirdiği diğer önemli camiler; Beşiktaş'ta Dikilitaş, Burhaniye'de 11. Abdülhamid Camii, Ümraniye'de Cevher Ağa Camii, Kütahya, Balıkesir, Adana-Kadirli, Büyükada Hamidiye Camiileridir.” 


- HASTANELER 


Abdülhamid Han devrinde yüzlerce hastane ve klinik yaptırılmış, bunlar modern tıbbi alet ve edevatla donatılmıştır. Kendi parasıyla yaptırdığı Şişli Etfâl (Hamidiye) Hastanesi ve bir kısım masraflarını kesesinden karşıladığı Darülaceze, bunların en mühimlerindendir.” 
Beyoğlu Kadın Hastanesi yine onun eseridir. 


Hamidiye Etfâl Hastanesi 11. Abdülhamid Han'ın yaptırmış olduğu en mühim hayır kurumlarındandır. Günümüzde Şişli Etfâl Hastanesi olarak hizmet vermektedir. Hastanenin, Padişah'ı hatırlatan “Hamidiye” ismi daha sonra kaldırılmışsa da, toplumun hafızası, hastane ile özdeşleşmiş bu ismi unutmamıştır. Hamidiye Etfâl Hastanesi'nin kuruluşuna dair pek çok öykü olmasına rağmen, 
11. Abdülhamid Han'ın genç yaşta ölen kızı Hatice Sultan adına yaptırıldığı bilinmektedir. 


Abdülhamid Hanl'ın kızı Ayşe Osmanoğlu hatıratında hastanenin yapılması konusunda babasının şöyle söylediğini nakleder, “Benim çocuğum kurtulamadı. Kim bilir fakir fukaranın çocukları nasıl bakılıyor. Hiç olmazsa bir hastane yaptıralım da benim gibi birçok babaların kalbi yanmasın.” 


Mehmed Fahri Bey, Besim Ömer, Asaf Derviş, Miralay Remzi, Ziya Nuri, Miralay Mehmed Şakir Bey ve Mazhar Osman gibi doktorlar bu devrin meşhur simalarındandır. Bunlar gibi daha yüzlerce tabip ve mütehassıs, Avrupa ve dünya tıp çevrelerinde söz sahibi idiler. Her biri İstiklâl Harbi'nde hizmet görmüşlerdir. Sonradan kurulan tıp fakülteleri ve yetişen elemanlar, bu devirde yetişen ilim adamlarının eseri olmuştur." 


ASKERİ YAPILAR 


Abdülhamid Han'ın askeri sahadaki hizmetleri de takdire şayandır. Balkan ve I. Cihan Harpleri sırasında orduda vazifeli bütün subaylarla Milli Mücadele'nin komutanları onun devrinde yetişmiştir. 
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Ancak 11. Meşrutiyet'in ilanı ile birlikte ordunun siyasete bulaşması ve üst düzey komutanların erken emekli edilmeleri Balkan ve 1. Cihan Harbi'ndeki yenilgilerin en büyük nedenlerinden biri olacaktır. 


Çok miktarda tüfek, yüzlerce seri ateşli topları hep o temin ettirmiştir. İstanbul ve Çanakkale boğazlarını tahkim ettirdi. Pek çok askeri tesisleri tamir ettirip yenilerini yaptırdı. Askeri personelin yetiştirilmesi ve geliştirilmesi için birçok karakol ve kışla inşa ettirdi. 
Ancak birçoğu günümüze kadar ulaşamayıp kayıtlarda kalmıştır. 

Ordu mensuplarının maaş ve geçim hususlarıyla bizzat ilgilenir, ailelerinin geçim şartlarına itina gösterirdi. En sıkınlılı zamanlarda bile askerlerin maaşlarının muntazam verilmesi için olağanüstü tedbirler araştırır, hal çaresi bulurdu.” 


Boğaziçi ve Çanakkale'de yer alan istihkâm ve bataryaları müstahkem birhale getirdi. 1. Cihan Harbi'nde Çanakkale, Abdülhamid Han'ın yaptırdığı istihkâmlarla savunulmuştur.” 


İlk defa denizaltı proje ve inşası hususundaki başarılı çalışmalar yaptırmıştır. Harp gücünü kaybetmiş eski gemileri Haliçe çekip, Avrupa'da yeni yapılan üstün evsaflı kruvazörler, zırhlılarla donanmayı kuvvetlendirdi. 


Askeri ıslahat için Almanyadan uzmanlar getirttiği gibi, eğitim için bu ülkeye Türk subayları gönderdi. Askeri rüşdiyeleri ve idadileri çoğalttı. Kâğıthane'de bir poligon kurdurdu. 


Yıldız Sarayı yakınına Orhaniye ve Muhabere Kışlalarını inşa ettirdi (1888-1889). Orhaniye Kışlası günümüzde, Türk Silahlı Kuvvetleri Merkez Komutanlığı'nca kullanılmaktadır. Edirne tabyaları yeniden güçlendirildi. 

Bu arada askeri mühimmat ihtiyacının karşılanması gayesiyle kurulmuş olan fabrikalar da yer almaktadır. Tophane/Şeyandir Top Fabrikası (1881), Mavzer Tüfek Fabrikası, Mermi-Fişek-Barut Fabrikası ve A nsaldo fabrikaları bunlar arasındadır. 


Yine başta İstanbul olmak üzere Edirneden Van'a kadar pek çok merkezde kışlalar, askeri depolar, karakollar ve askeri hastaneler yaptırılmıştır. 
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FABRİKALAR 


Abdülhamid Han, ziraat, sanayi ve ticaret odalarını açtırdı. İlk defa bugünkü manada nüfus tahriri (sayımı) teşkilatını kurarak memleketteki insan gücü ve mal varlığının istatistiğini yaptırdı ve 

” senelik artış ve düşüşün düzenli bir şekilde tespit edilmesini sağladı. 


Hereke Kumaş Fabrikası'nı genişletti. Çini fabrikası açtırdı. İmar ve bayındırlık faaliyetlerine hız verdi. Anadolu ve Rumelide yol bulunmayan yerlere şose yaptırdı. Terkos Suyu'nu İstanbul'a getirtti. 
Osmanlı Bankası ve Reji binalarını yaptırdı. Hamidiye Kâğıt Fabrikası, Kadıköy Havagazı Fabrikası, Osmanlı Sigorta Şirketi, Beyrut Limanı Rıhtımı, Sakız Limanı Rıhtımı, Küçük Su Barajı, Haydarpaşa Rıhtımı, Galata, Tophane Rıhtımı, Dolmabahçe Saat Kulesi, Mum Fabrikası ve Tuna Nehri'nde Demirkapı Kanalı gibi eserler Abdülhamid Han'a aittir. Ayrıca Ereğli kömür ocakları çalıştırıldı. 
Haydarpaşa istasyon binasını yaptırdı. 


Kâğıthane'deki Hamidiye Suyu'nu halkın istifadesine sundu. 


Yeni postahane binasını, Medine-i Münevvere'ye kadar telgraf hattını, Bingazi telgraf hattını yaptırıp, İstanbul- Köstence arasına kablo döşetti. Musul ve Kerkük civarında petrol kuyuları açtırdı. 


TÜRBELER 


II. Abdülhamid Han'ın devrinde vefat eden bazı mühim şahsiyetlere İstanbul'da yaptırdığı türbeler şunlardır: 


Beşiktaş Şeyh Zafir Efendi Külliyesi (1905). Türbe, çeşme ve kitaplıktan ibarettir. Diğerleri Samatya Rıza Efendi Türbesi, Fatih Camii Gazi Osman Paşa Türbesi, Edirnekapı Çerkez Hasan Türbesi, Eyüp Ahmed Said Efendi Türbesi ve Abdülezel Paşa türbeleridir. 

Abdülhamid Han, dini ve siyasi kimliği ön plana çıkan kişilere ait türbelerin harap olanlarını yeniden inşa ettirmiştir. Bunların en mühimleri şunlardır: 


Mısır'da Seyyid Ahmed Rıfai ile diğer velilerin türbeleri; Ankara-Şeyhler Şeyh Ali Semerkandi ve Taceddin Veli türbeleri; Bilecik'te Şeyh Edebali Türbesi; Söğüt'te Ertuğrul Gazi Türbesi; Göynük'te Akşemseddin ve Ömer Sekini Türbesi: Bitlis'te Şeyh Muhammed Efendi Türbesi, Hoca Hasan Türbe ve Zaviyesi (1882) ve Küfrevi 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Türbesi ve Zaviyesi; Gelibolu'da Zeynel Arabi Türbesi; Bolayır'da Gazi Süleyman Paşa Türbesi; Çorum-Hıdırlık Mevki Süheybi Rumi Türbesi; Erzincan Tercan Mama Hatun Türbesi; Domaniç Çarşamba Köyü'nde Hayme Ana Türbesi; Tarsus Danyal Peygamber Türbesi; Trabzon-Boztepe Ahi Evren Dede Türbesi; Mardin Şeyh Hamid Türbesi; Kayseri Zeynel Abidin Türbesi; Akşehir'de Nasrettin Hoca Türbesi ve Edirne Gazi Mihal türbeleridir. 


Padişah ayrıca Edirne'de işgal sırasında harabeye dönen 189 cami 
ve mescit, 22 tekke ve zaviye, 22 imam ikameti için ev, I hamam, 4 
dükkân, 6 değirmen, 8 sebil, 27 medrese, 16 mektep, 1 kütüphane, 
27 suyolu, 6 köprü, 4 bedesten, 15 imareti yeni baştan inşa ve tamir 
edilmiştir. 


GİDEMEDİĞİN YER SENİN DEĞİLDİR! 


I. Abdülhamid Han'ın sadrazamlarından Halil Rıfat Paşa padişahın yol konusundaki siyasetini “gidemediğin yer senin değildir” diyerek özetlemiştir.” 


Gerçekten de bu dönemde hem karayolları hem de demiryolları bakımından müthiş bir hareketlilik göze çarpmaktadır. 


Öncelikle bütün Anadolu'yu baştanbaşa dolaşacak bir karayolu ağı projelendirilip tatbikata geçirildi. Bunun neticesinde 1880-1895 yılları arası, en fazla karayolunun yapıldığı devre olmuştur. Abdülhamid Han'ın tahta çıktığı sırada 8 bin kilometre yol yapılmışken 
1895 yılında karayolu uzunluğu 15 bin kilometreye ulaşmıştı. Yollar 
geçtiği şehirlerde büyük bir ticari canlılığa sebep oluyordu. 


Diğer taraftan mevcut ulaşım vasıtalarına göre demiryolları daha hızlıydı. Demiryollarının yapımı ve kullanımı ile merkezi otorite ülkenin her köşesinde etkinliğini artırmış ve devletin bütünlüğünün korunmasına büyük fayda sağlamış olacaktı. Demiryolları askeri operasyonları gerçekleştirmek bakımından da büyük bir ehemmiyet arz etmekteydi. Demiryolları sayesinde askeri kıtaların ülkenin en uç noktalarına nakli daha da kolaylaşmış olacaktı. 

Buitibarla 11. Abdülhamid Han, amcası Sultan Abdülaziz döneminde başlanan demiryolu yapımı projelerine tekrar ağırlık verdi. 
11. Abdülhamid Han döneminde toplam 5792 km demiryolu yapıl 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mıştır. Böylece demiryolu uzunluğu Rumeli'nde 1993, Anadolu'da 
2507 km'ye yükseldi. Askeri, siyasi, iktisadi ve ticari gaye ile Bursa 
demiryolunu, Yafa-Kudüs hattını, Ankara demiryolunu, Manastır-Selânik, Şam-Harran, Eskişehir-Kütahya, Beyrut-Şam, Afyon-Konya, İstanbul-Selânik demiryollarını döşetti. Ayrıca büyük yankılar uyandıran Bağdat ve Hamidiye-Hicaz demiryolları da tamamlandı. 


Demiryollarının devreye girmesiyle nakliye fiyatları rekabetten dolayı düşürülünce çiftçinin kârı da artmaya başlamıştır. Bunun neticesinde de zirai üretim iki misline çıkmıştır. 


Düyün-ı Umumiye idaresi dolayısıyla kötülenen ve sanki devlet malları peşkeş çekildi şeklinde bir algı oluşturulan 11. Abdülhamid Han döneminde yapılan demiryolları, saltanat yıllarına bölündüğünde her yıl başına 175 kilometreye düşmektedir. Bu gerçekten o günün şartları içerisinde muazzam bir rakamdır. Nitekim Cumhuriye'tin ilk 71 yılında bu rakamın yıl başına 60 kilometre olduğu düşünüldüğünde Abdülhamid Han'ın demiryollarına yaptığı katkı çok daha iyi anlaşılır. 


KENDİ EVLATLARI DA BU KADAR GÖREBİLSEYDİ! 


Osmanlı bahriyesinde kırk yıl gibi uzun süre görev yapan İngiliz subayı Henry E Woods Paşa anılarında, Abdülhamid Han'ın devlet adamlığına dair çok çarpıcı bilgiler vermiştir. Uzun yıllar kendisini gözlemleme imkânıbulmuş yabancı birinin değerlendirmesiyle II. 
Abdülhamid Han: 


“Kendisiyle tanışmak imkânını bulan herkesin itiraf ettiği gibi Abdülhamid büyüleyici bir karektere sahibdi. Abdülhamid'le sadece iki kez görüşme imkânı bulan Mr. Joseph Chamberlain'in bana sonradan itiraf ettiğine göre, Türkiyedeki ziyareti esnasında tanıdığı devlet adamı niteliğine sahib bir tek adam vardı. O da Abdülhamid idi” 


“Mükemmel bir diplomat olan Abdülhamid, genişleme arzusu içinde olan büyük devletlerin birbirleri arasındaki rekabet ve kıskançlıktan âzami ölçüde nasıl faydalanılacağını çok iyi biliyordu. 
Gayesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun büyük devletlerle dostluğunu muhafaza etmek suretiyle harb tehlikesini bertaraf etmekti” 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“Abdülhamid'in bir prensibi de, olayların niteliğine göre soğukkanlı ve hareketsiz olmasıydı. Padişah, kendisini zor durumlarla karşı karşıya gördüğü zamanlar selameti sessizlikte bulurdu. Böyle zor durumlar karşısında, yabancı elçiler ile onların kibirli tercümanları Padişahıbeyhude yere ikna etmeye çalışadursunlar, Padişahın karar vermek istemediği konular hasır altı edilirdi” 


“Abdülhamid, şahısları gerektiğinde büyük ustalıkla atlatmasını, kişilere değer verdiği ölçüde muamele etmesini bilen bir devlet adamıydı.” 


“Abdülhamid, memlekette sürdürdüğü rejim ile adeta “Devlet benim diyor gibiydi. Büyük enerji sahibi bir adamdı. Sabahın erken saatlarından gecenin geç vakitlerine kadar memleket meseleleri olsun olmasın her şeyle çok yakından ilgileniyordu. Tahta çıkar çıkmaz İmparatorluğu içte ve dışta kuvvetlendirmek, Rus harbinde kaybolan prestijini yeniden kazanmak ve dünya Müslümanlarını bir çatı altında birleştirmek için Halifelik yetkilerini şahsında toplamak suretiyle azametli Halifelik müessesesini yeniden canlandırmaya başladı. İslam halkını himayesine almakla gerçek bir halife olduğunu isbat etti. İmparatorluğun çöküş devri başladıktan bu yana hiçbir halife Abdülhamid'in olduğu kadar evrensel bir kabul görmemişti.” 


“Abdülhamid Han, samimi ve hoş sohbet bir adamdı. Bu vasıfları ile kendisine Gladstone'un layık gördüğü “büyük katil” sıfatını yakıştıracak düşmanları tarafından bile takdir ediliyordu. Ayrıca Abdülhamid Han, “büyük katil” sıfatını hak edecek kötü bir insan değildi” 

“Abdülhamid Han'a yapılan başlıca hücumlardan biri de, Yıldız'a kapanarak inzivaya çekilmesi ve halk arasında görünmemesiydi” 


“Misafirlerini ağırlamadan saraydan uğurlamazdı. Saraya gelen misafirlere, en çok neyi beğendiklerini mutlaka sorardı. Alacağı cevaba göre de bir hediye verirdi” 


“Kendisi için, çarpışmaya hazır büyük birliklerin mevcudiyetine rağmen Abdülhamid, tahtını korumak için savaşı göze almazdı. 
Bu riski göze almış olsaydı, muvaffak olması pekâlâ mümkündü. 
Kendisi savaştan çok diplomasiye inanan bir insan olduğu için, 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memleketin kardeş kanına bulanmasını istemezdi. Şiddete baş vurmak Halifelik prensiplerine de aykırıydı.” 


“Abdülhamid tahtan düşürülmemiş olsaydı, Avrupa devletlerinin halen yaralarını sarmaya çalıştığı o büyük felaket (1. Dünya Savaşı) meydana gelmiş olmayacaktı. Aksini farz etsek bile Abdülhamid, büyük bir ihtimalle Türkiye'nin tarafsız kalmasını sağlayarak memleketine bir zafer hediye etmiş olacaktı. Bunu iddia etmekle kâhin sayılmamalıyım”” 


Bu ifadeleri okuyunca insan gerçekten, Padişah'ın büyük emeklerle açtığı mekteplerinde okuyan, nân ve nimeti ile beslenen evlatları da keşke kendisini bu kadar anlayabilselerdi demekten kendini alamıyor! 


NERDESİN ŞEVKETLİ SULTAN HAMİD HAN! 


TI. Abdülhamid Han'ı döneminde acımasızca tenkit edenler sonraki idareleri gördükten sonra pişman olup onun dönemini hasretle aramışlardır. 


Nitekim Mehmed Âkif Ersoy semerci benzetmesiyle Abdülhamid Han'ın kıymetini anlayamadıklarını şu şiirinde dile getirmiştir: 


Oğlum, bu temenni neye benzer, bana bak: 
Eşeklerin canı yükten yanar, aman derler, 
Nedir bu çektiğimiz derd, çifte çifte semer! 
Biriyle uğraşırken gelip çatar öbürü; 

Gelir ki taş gibi hain, hem eskisinden iri. 
Semerci usta geberseydi... değmeyin keyfe! 
Evet, gebermelidir inkisar edin herife. 

Zavallı usta göçer bir gün akibet, ancak, 
Makaamı öyle uzun boylu nerede boş kalacak? 
Çırak mı, kalfa mı, kim varsa yaslanır köşeye; 
Takım biçer durur artık gelen giden eşeğe. 
Adam meğer acemiymiş, semerse hayli hüner; 
Sırayla baytarı boylar zavallı merkepler. 
Bütün o beller, omuzlar çürür çürür oyulur; 
Sonunda her birinin sırtı yemyeşil et olur. 
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“Giden semerciyi, derler, bulur muyuz şimdi? 
Ya böyle kalfa değil, basbayağı muallimdi. 
Nasıl da kadrini vaktiyle bilemedik, tuhaf iş: 
Semer değilmiş o rahmetlininki devletmiş!””* 


Âkif'in bu şiiri, Abdülhamid Han'a karşı söylediği ağır ifadelerden duyduğu nedametten çok, gelenlerin kendisini arattığı şeklindedir. Âkif'in Afgani hayranlığı ve dindeki modernist duruşu tam bir pişmanlığa mani olmuş görünmektedir. 


Süleyman Nazif ise şu ifadeleriyle 11. Abdülhamid Han'dan sonraki perişan durumu ve dertlerine feryad dahi edemediklerini şu veciz ifadelerle belirtmiştir: 


Padişahım gelmemişken yâda biz, 
İşte geldik senden istimdâda biz, 
Öldürürler başlasak feryâda biz, 
Hasret olduk eski istibdâda biz. 


Dem-bedem coşmakta fakr u ihtiyaç, 
Her ocak sönmüş ve susmuş, millet aç. 
Memleket matemde, öksüz taht u taç 
Hasret olduk eski istibdada biz 


Filozof Rıza Tevfik'in Abdülhamid Han'ın ruhundan istimdad şiiri tam manasıyla tarihle bir hesaplaşma ve yüce Hakan'dan milleti adına özür dileme şeklindedir. Şöyle ki: 


Nerdesin şevketli Sultan Hamid Han, 
Feryadım varır mı bârigâhına? 
Ölüm uykusundan bir lahza uyan, 
Şu nankör milletin bak günahına! 


Tahkire yeltenen tac-ü tahtını, 
Denedi bu millet kara bahtını; 
Sınadı sillenin nerm ve sahtını, 
Rahmet et sultanım suz-i âhına. 


Tarihler ismini andığı zaman, 
Sana hak verecek, hey koca Sultan; 
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Bizdik utanmadan iftira atan 
Asrın en siyasi padişahına. 


Pâdişah hem zâlim, hem deli... dedik, 
İhtilâle kıyâm etmeli... dedik; 

“ Şeytan ne dediyse biz beli... dedik; 
Çalışdık fitnenin intibâhına. 


Divane sen değil, meğer bizmişiz, 
Bir çürük ipliğe hülya dizmişiz. 
Sade deli değil edepsizmişiz, 
Tükürdük atalar kıblegahına. 


Sen hafiyelerle dem sürdün ancak, 
Bunlar her tarafa kurdu salıncak 
Eli yüzü kara bir sürü alçak 
Kemend atdı dehrin mihr u mâhına 


Lâkin sen sultânım gavs-ı ekbersin 
Âhiretten bile himmet eylersin, 
Çok çekti şu millet murada ersin 
Şefâat kıl şâhım mededhâhına. 


Yine Rıza Tevfik Bey, ülkeye bir dert ve musibet geldiğinde ondan herkesin nasibi olacağını belirterek milletin halini de şöyle terennüm eder: 


Çok kimseye vatan şimdi mezardır 
Herkesin beladan nasibi vardır 
Selamete eren pek bahtiyardır 

Bu şeb-i yeldanın şen sabahına 


FIRINCI YAHUDİ VE TÜRKİYE! 


Abdülhamid Han bir dünya gücü haline getirdiği devletini yetiştirmiş olduğu genç subaylara terk etmiş bulunuyordu. Tecrübeli Hakan devletinin başına neler geleceğini tahmin ediyordu. Bu itibarla tahtından çekilirken, “Şayet on yıl idare edebilirlerse yüzyıl idare etmiş gibi sevinsinler!” demişti. 


O gün kendisine saltanattan indirildiğini tebliğe gelen Emanuel Karasu her şeyin habercisi gibiydi. 

Emanuel Karasu tanınmış Yahudi kökenli tüccar bir ailenin mensubu olarak 1862 yılında Selânik'te dünyaya geldi. 400 yıl önce, 1492'de İspanyadan sürülmüş ve Sultan 11. Bayezid'in izniyle Selânik'e yerleşmiş Seferadlardandı. 


Hukuk eğitimi aldıktan sonra Selânik'te avukatlık yapmaya başlayan Karasu, Selânik'teki Makedonya Risorta Masonik Locası'nı kurmuştu. Osmanlı Devleti'nde masonik faaliyetlerin öncüsü idi. 
Karasu, Selânik'te avukatlık yaparken İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne üye oldu. Cemiyetin Müslüman olmayan ilk üyelerinden biri oldu. 


II. Meşrutiyet ilan olununca Karasu da Selânik'ten Meclis-i Mebusan'a girdi. Karasu, 27 Nisan 1909'a Aram Efendi, Esat Toptâni, Ahmed Hikmet Paşa ile Padişah'a hal'i tebliğe geldi. 


Filistin topraklarının Yahudilere satılması için rüşvet teklifinde bulunduğunda Sultan 11. Abdülhamid tarafından kovulan Emanuel Karasu bu kez Sultan'ın hal' kararını tebliğ için onun karşısına çıkmıştı. Bu ihanetin şartlarını hazırlayan teşkilat da İttihat ve Terakki Cemiyeti'ydi. Hal'deki Yahudi parmağını açıkça gösteriyordu. 


Emanuel Karasu'nun Büyükada'da kuzeni Maitre Salem, yeğeni ve bir İngiliz dostu ile konuşurken "Türkiye'nin geleceği ile ilgili olarak söylediği sözler Abdülhamid Han sonrası Türkiye'sini haber verir gibiydi. Şöyle ki, “Siz hiç hamur yoğuran bir fırıncı gördünüz mü? 
Bizi ve Türkiye'yi düşündüğünüzde fırıncı ile hamuru gözünüzün önüne gelmeli. Biz fırıncıyız, Türkiye'de hamur. Fırıncı hamuru evirir çevirir, hızla çarpar ve tokatlar, yumruğu ile döver... 

Ta ki pişirme kıvamına gelinceye kadar. Bizim yaptığımız da budur. Bir ihtilâl (1908) yaptık. Sonra bir karşı ihtilâl (1909), sonra başka bir tane ve hamur kıvama gelene kadar muhtemelen yapmağa devam edeceğiz. Sonra onu pişireceğiz ve onunla besleneceğiz.” 

Hürriyet, adalet, eşitlik, kurtuluş diyerek iyi niyetle çarpışan Jön-Türkler kimin hizmetinde olduklarını anlayabilecekler miydi?" 
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Yoksa ihtilâlin gerisindekiler, onlara bu fırsatı vermeyip ellerine teslim ettikleri yüce imparatorluğun mezarını yine kendilerine mi kazdıracaktı? 


Nik ü bed herkes bulur âlemde elbet etti ğin, 
Kendi bulmazsa ceza miras olur evlâdına. 
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Mim Kemal Öke, İngiliz Casusu Prof. Arminius Vambery'nin Gizli Raporlarında II. 
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Victor Berard, Le Sultan, I Islam, et les Puissaances, Paris, 1907, s. 36. 
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Osmanlı Diplomasisinde Ermeni Meselesinin Ortaya Çıkışı 1878-1897, İstanbul 1986; 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“Düyün-ı Umümiyye” , DİA, c. 10, s. 58-62; Vahdet Engin, “İlk Alınışından 135 Yıl 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Karpat, İslâm'ın Siyasallaşması, s. 331. 

A. Atilla Çetin, Sultan 11. Abdülhamid Han, Devlet ve Memleket Görüşlerim, İstanbul 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Hülagü), Kayseri 2011, s. 263-279; İhsan Süreyya Sırma, “Sultan TI. Abdülhamid'in Çin'e Gönderdiği Enver Paşa Heyeti Hakkında Bazı Bilgiler” İslâmi İlimler Fakültesi 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nişan günümüzde de aile ve Lagos Müslümanları tarafından çok önemsenmektedir. 
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Düşünce, sy. 64, Mart 2006, s. 26-29. 
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2000, s. 10. 

Büyük Türkiye Tarihi, c. 7, s. 185 
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Metinleri, s. 433-445. 

Bir Devrin Son Sultanı, s. 221-222. 
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316 Kayı X: 11. Abdülhamid Han 


6l 
62 


Son Ziyaretler Son Ziyafetler, s. 83-84. 
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“Sultan TI. Abdülhamide Düzenlenen Suikast ve Bu Sebeple Belçika ile Yaşanan Diplomatik Kriz” Belleten, c. LIX, Sayı: 225, Ankara 1995, s. 413-428; amif., Kurtlar 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'iheodore Herzl'in hayali seneler sonra gerçek olacaktır. İsrail'in kuruluş bildirisi, 
14 Mayıs 1948 günü, ülkenin ilk devlet başkanı olan David Ben Gurion tarafından 
'Iheodore Herzl'in büyük boy bir fotoğrafının altında okundu. Kemikleri, 1949'da Avusturya'daki mezarından alınarak İsraile getirildi ve büyük bir askeri törenle Kudüs'te kendi adının verildiği tepeye defnedildi. 
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